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Wie was Daniél?

De dinsdag v66r zijn kruisiging
riep Jezus zijn discipelen bijeen op
de Olijfberg en sprak met hen over
het einde van de wereld. Tijdens
het gesprek wees Jezus op iets dat
Daniél, ,,de profeet”, al zo’n 600
jaar eerder had gezegd.

Daniél was inderdaad een pro-
feet en wel van een zeer bepaald
type. Jesaja, Jeremia en Ezechiél
waren profeten die hun hele leven
wijdden aan het onderwijzen en
prediken van Gods Woord. Daniél
echter, was een ,leek”. Naar
Babylon verbannen in zijn vroege
jeugdjaren, bracht hij er als vol-
wassen man zijn dagen door als
staatsman en regeringsconsulent.
Nauw contact met het internatio-
nale gebeuren verankerde zijn
geschriften diep in de werkelijk-
heid van alle dag. Hoe God de
dingen zo leidde dat deze knaap de
belangrijkste adviseur werd van de
koning die hem gevangen liet
nemen, is een boeiend verhaal.

Daniél werd geboren in een
gegoede joodse familie omstreeks
622 v. Chr. Zijn kinderjaren bracht
hij door in het koninkrijk Juda.
Als volwassene verbleef hij, nood-
gedwongen, in Babylon. Zijn leven
lang woonde hij dus in dat dyna-
mische gebied dat ,,Midden-Oos-
ten” heet.

Een blik op de kaart (blz. 10)
verduidelijkt het één en ander.
Juda lag aan de oostkust van de
Middellandse Zee en bestreek een
oppervlak ongeveer gelijk aan de
helft van het huidige Israél. Baby-
lon lag aan de rivier de Eufraat,
dicht bij het huidige Bagdad. De
twee rivieren, de Tigris en de
Eufraat, bevloeiden ecen uitge-
strekte vallei, in het westen be-
grensd door bergen en in het
oosten geflankeerd door woestijn.
Deze vallei noemde men Mesopo-
tamié, d.w.z. ,land tussen de
rivieren™.

Kijkt u nogmaals naar de kaart,
en traceer dan met uw oog een
halve cirkel, beginnend in Juda,
noordwaarts langs de kust, dan
oostwaarts over de Eufraat en
vandaar afbuigend naar het zuiden
via Mesopotamié naar de Perzi-
sche Golf. In tegenstelling tot de
bergen en de woestijn is deze boog
altijd een vruchtbaar cultuurge-
bied geweest. Door zijn vorm en de
rijkdom van de grond noemt men
deze streek ook sinds jaar en dag
de vruchtbare halve maan.

Ondanks hun overwicht in het
Midden-Oosten hebben noch het
Assyrische noch het Babylonische
Rijk deze halve maan ooit volledig
kunnen beheersen. Toch noemden
de koningen van deze rijken zich

11

——.

KAFTOR

KITTIN
Cytone

MIDDELLANDSE ZEE Tyruy

ZWARTE ZEE

HET MIDDEN - OOSTEN IN DE TIJD VAN DANIEL

]

(L
&
7,

s
\n
Qs TURKIJE
"

= oz

LiBANON,

MIDDELLANDSE ZEE

sRaEL g
S
&
\[§

ey

EGYPTE )

Lveie

%
«;
k)

o ZWARTE ZEE

SADED! ARABIE iy

N
232 auosies”

IRAN

HET HUIDIGE MIDDEN-OOSTEN

10

,.heersers der wereld”. Dat is
begrijpelijk. Zelfs vandaag de dag
betekent ,,wereld” niet altijd de
planeet aarde. We spreken van de
,,zakenwereld”, de ,,derde wereld™
enz. Ook realiseren we ons dat de
wereld van een ongeletterde be-
perkt kan blijven tot zijn eigen
ervaringssfeer; zijn dorp of geiso-
leerde vallei.

Daniél werd geboren in een snel
veranderende wereld. Het angst
inboezemende Assyrische Rijk,
dat de halve maan bijna 300 jaar
had beheerst, liep op z'n einde. De
komende ,,wereldmacht” was Ba-
bylon.

Strikt genomen was Babylon
een stad; ofwel een stadstaat met
enkele kleinere steden en dorpen in
haar invloedssfeer. Men kende
haar ook als Akkad en als ,Jand
der Chaldeeén™. Volgens Genesis
was Nimrod de stichter en was het
de plek waar de toren van Babel
had gestaan. De stad kwam tot
werkelijke macht rond 1800 v.
Chr., onder leiding van de be-
roemde wetgever Hammurabi. Na
zijn dood namen andere steden de
macht over totdat zij, op hun
beurt, met Babylon opgingen in
het Assyrische Rijk. Tussen 626-
612 v. Chr., de periode waarin
Daniél werd geboren, veroverde
Nabopolassar, de koning van Ba-
bylon, de restanten van het eens zo
machtige Assyrische Rijk. Hij
werd de stichter van wat we later
het Nieuw-Babylonische Rijk zijn
gaan noemen. Onder zijn zoon,
Nebukadnessar, beleefde Babylon
haar gouden eeuw.
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Nebukadnessar 11 van Babylon
is de Nebukadnessar die we in het
boek Daniél ontmoeten. In het
Akkadisch betekent zijn naam,
nabi-kuduuri-usur, ‘O Nabu, be-
scherm mijn grenzen!® (vgl. Jesaja
46:1).

Zelfs onder Nebukadnessar be-
heersten de Babyloniérs niet het
gehele gebied van het voormalige
Assyrische Rijk. De Meden, die de
Babyloniérs gesteund hadden in
hun aanval op de Assyriérs, be-
hielden hun onafhankelijkheid.
Ten tijde van Daniél waren er dus
vier machten die in het Midden-
Oosten de dienst uitmaakten:
Egypte, Lydié, Medié en Babylon.
Zolang Nebukadnessar leefde was
Babylon duidelijk dominant. Na
zijn dood echter, liet Medié zich in
toenamende mate gelden. Toen
Medié en Perzié een bondgenoot-
schap sloten, bleek dat noch Baby-
lon, noch Egypte, noch Lydié be-
stand waren tegen hun gecombi-
neerde macht.

In Daniéls kinderjaren was
Egypte nog een macht waar men
terdege rekening mee moest hou-
den. Zo probeerde ook het ko-
ninkrijkje Juda herhaaldelijk de
Babyloniérs buiten de deur te
houden door middel van verdra-
gen met deze zuiderburen. Toen
Nebukadnessar in 605 v. Chr.
Jeruzalem voor het eerst bezette,
dwong hij de toenmalige koning,
Jehojakim, de verdragen met
Egypte te verbreken. Jehojakim
werd schatplichtig aan de opper-
machtige Babyloniérs. Maar niet
lang na Nebukadnessars vertrek
hernieuwde Jehojakim zijn speci-




ale band met Egypte. Ook toen al
was de Midden-Oosten-diploma-
tie een wisselvallige zaak.

Nebukadnessar ,,bezocht™ Je-
ruzalem drie keer; elke keer met
straffere hand. Zijn eerste tocht
(605 v. Chr.) leverde hem de
tempelschatten op. Ook nam hij
toen een zorgvuldig uitgekozen
groep jonge mannen met zich mee
als gijzelaars. In 597 v. Chr. dwong
hij de opstandige koning Jecho-
jakin tot overgave. Een grote
hoeveelheid  tempelgereedschap
werd verbeurd verklaard en meer
dan 10.000 krijgsgevangenen wer-
den naar concentratickampen in
Babylon gedreven. Later, na een
ernstige opstand van koning Sede-
kia (586 v. Chr.) keerde Nebukad-
nessar voor een derde en laatste
maal terug. Na een langdurige
belegering werd de stad ingeno-
men en met de grond gelijkge-
maakt. De tempel werd geheel
verwoest. Watnogaaninvloedrijke
personen was overgebleven werd
nu naar Babylon gebracht. Slechts
de armsten van het land bleven
achter (2 Koningen 25:12).

Ezechiél, de profeet, werd tij-
dens Nebukadnessars tweede tocht
gevangengenomen. Daniél reeds
tijdens de eerste.

Op Nebukadnessars bevel werd
ook de bevolking van vele andere
overwonnen gebieden naar Baby-
lon getransporteerd. De profeet
Jeremia beloofde dat God ,,na
zeventig jaren” om zou zien naar
zijn volk en dat tenminste de
joodse ballingen een kans zouden
krijgen terug te keren naar hun

huizen (Jeremia 29:10). Daniél
was nog steeds in leven toen deze
belofte werd ingelost tijdens het
seerste jaar van koning Kores™
(538737 v. Chr.).

Koning Kores de Grote stichtte
zijn Medo-Perzische Rijk op de
ruines van het door hem veroverde
Babylon. Voor velen in zijn tijd
leek Kores altijd het goede te
zeggen en te doen. Eeuwen na zijn
dood werd hij in het Midden-
Oosten nog steeds beschouwd als
de Ideale Mens (vgl. Jesaja 44:28;
45:1).

Een van de cerste en beste
dingen die Kores deed na zijn
veroveringen was het uitvaardigen
van een decreet dat alle ballingen
in staat stelde terug te keren naar
hun vaderland. Niet alleen de
joodse ballingen maar ook alle
andere volken werd op deze wijze
hun vrijheid hergeven. Kores bood
aan alle goden die door Nebukad-
nessar weggevoerd waren, terug te
geven en in hun tempels te plaat-
sen. Voor de joodse bevolking
betekende dat teruggave van de
heilige tempelschatten en zelfs een
belofte om de tempel op kosten
van het rijk te mogen herbouwen.

Zo was het ,eerste jaar van
Kores™ een gedenkwaardig jaar
voor alle ballingen, maar vooral
voor de joden die het bewijs kregen
dat hun God zijn beloften hield.
Daniél leefde nog enkele jaren.
Zijn laatste visioen is te dateren in
het derde jaar van Kores. Hij moet
toen ongeveer zevenentachtig jaar
oud zijn geweest.

In dit laatste visioen beloofde
God dat Daniéls geschriften voor-
al in de ,,tijd van het einde” goed
zouden worden begrepen en dat
Daniél dus op zeer speciale wijze
zijn ,,bestemming” zou krijgen
,,aan het einde der dagen” (Daniél
12:4, 13).

Daniél was te oud om gebruik te
maken van de kans om naar zijn
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vaderland terug te keren. Maar hij
had een indrukwekkend leven
achter de rug - van begin tot eind
door God gezegend. Tevens had
hij de belofte dat de door hem
opgeschreven visioenen een bron
van troost zouden vormen voor de
komende eeuwen; in het bijzonder
voor de generatie die zou leven in
het laatste der dagen.




