
  Vooruitblik


  Ik ben opgegroeid bij Hollywood, net aan de andere kant van de heuvel. De eerste twintig jaar van mijn leven had ik absoluut geen belangstelling voor Bijbelse profetieën. Belangrijkste reden: ik had er nog nooit van gehoord. “Geheime Opname? Wat is dat?” zou ik met een glazige blik gevraagd hebben, als jij mij ernaar gevraagd had. Mijn Joodse familie was warm en vriendelijk, maar niet geestelijk ingesteld. Mijn broer Michael deed op zijn dertiende z'n Bar-Mitzwah (Door het voorzingen van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van het Oude Testament wordt een Joodse jongen Bar-Mitzwah = Zoon van de Wet. Daarmee wordt hij als godsdienstig volwassen beschouwd). Maar ik heb het niet gedaan, want het werd mij zomaar losjes aangeboden als iets wat je wel of niet kon doen. Voor zover ik mij herinner hebben mijn ouders de Schrift nooit gelezen en ook niet één keer gebeden.


  Als tiener was ik omringd door de muziek van Mick Jagger, de Rolling Stones en Aerosmith, die je door het hoofd dreunen. Ook zat ik in de drugscultuur van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Mijn leven ging helemaal de verkeerde kant op. Sommige van mijn vrienden zijn dood. Het is een wonder, dat ik niet ben waar zij nu zijn. In de zomer van 1979 werkte ik als figurant in de filmindustrie, terwijl ik 's nachts in discotheken rondhing. Door Gods voorzienigheid kreeg ik op een dag de opdracht om mee te werken aan een miniserie, die From here to eternity (Van hier tot in de eeuwigheid) heette. Dat was op een stuk strand van Oxnard Beach. Daar ontmoette ik iemand, die tegen mij “getuigde” over Jezus Christus en het naderende einde van de wereld. Nieuwsgierig en vol belangstelling tegelijk – maar ook met het knagende besef, dat ik iets méér nodig had dan mooi schijnende illusies – besloot ik de dag daarop meteen naar een christelijke boekhandel bij ons in de buurt te gaan en de afdeling profetieën eens te bekijken. Het boek van Hal Lindsey De planeet die aarde heette was het eerste christelijke boek wat ik ooit heb aangeraakt. Ik kocht het, en nog twee van zijn andere boeken: Satan leeft onder ons en De laatste generatie. Mijn door marihuana benevelde brein begreep nauwelijks wat ik las. Maar God gebruikte die boeken en begon op mijn geest in te werken. Een paar dagen later vond ik een Bijbel en begon te lezen. In het begin was alles nog vaag, maar ik begon langzaam te begrijpen, wat de boodschap en de genade van Jezus Christus betekenden. Het keerpunt kwam, toen ik las over de enorme druk die Jezus in de hof van Gethsémané verdroeg. Ik las over het bloed, dat van Zijn voorhoofd drupte, de verschijning van een engel uit de hemel om Hem te ondersteunen (zie Lukas 22: 39 – 44), en Zijn peilloos diepe liefde voor een wereld die verloren gaat. Nadat Hij met die drinkbeker geworsteld had, deed Jezus de beslissende keuze – Hij nam het besluit om verloren zondaars te redden, wat het Hem persoonlijk ook mocht kosten, zelfs als dat zou betekenen, dat Hij van Zijn Vader gescheiden zou worden. Uiteindelijk las ik – om de titel van de controversiële film van Mel Gibson te gebruiken – over The Passion of the Christ (De lijdensweg van de Christus) en over Zijn lijden aan het kruis, voor mijn zonden. Dat deed het. Kort daarna gleed ik in een slaapzaal van de Staatsuniversiteit van Californië in Northridge op mijn knieën en nodigde mijn Messias uit om in mijn hart te komen. Mijn duisternis veranderde in licht! Jezus vergaf mijn zonden om niet, deed mijn schuld weg en veranderde mijn leven! Geen drugs meer, ik was schoon.


  Toen ik eenmaal ontdekt had, dat mijn Messias eens als baby in Bethlehem geboren was, raakte ik opnieuw sterk geïnteresseerd in Zijn tweede komst en in de gebeurtenissen, die voor de eindtijd op aarde voorspeld zijn. Ik hunkerde ernaar om het te begrijpen en ik verlangde ernaar om klaar te zijn voor de wederkomst van Hem, die voor mij gekruisigd was, wanneer die gedurende mijn leven zou plaatsvinden. Dat verklaart, waarom ik zo enthousiast en vol hartstocht ben over profetieën. Dat was meer dan dertig jaar geleden. Ik heb sinds die tijd veel geleerd. Eerst las ik de boeken van Hal Lindsey, terwijl ik als figurant in Hollywood werkte. Terwijl ik de eerste komst van Christus bestudeerde, heeft één ding jarenlang diepe indruk op mij gemaakt. Dat is het feit, dat één van de redenen, waarom veel godsdienstige leiders in Jezus' tijd hun eigen Messias verwierpen, was, dat zij de profetieën die Zijn eerste komst voorspelden, verkeerd begrepen. Denk je dat eens in. Als dat één keer gebeurd is, zou dat niet nog eens kunnen gebeuren? Zou het kunnen, dat godsdienstige leiders van vandaag niet net zo'n vergissing maken, doordat ze de profetieën over Zijn tweede komst verkeerd begrijpen? Ja, dat is mogelijk, en ja, velen maken zo'n vergissing. Daarom heb ik Misvattingen over de Eindtijd geschreven. Hierin wordt niet alleen aangetoond, dat enorme verdraaiingen het Christendom zijn binnengedrongen. Het boek maakt ook duidelijk wat de Schriften over het einde van de wereld leren. In Misvattingen over de Eindtijd heb ik jaren van onderzoek bijeengebracht, talloze uren studie en alleen God weet hoeveel ernstige gebeden, dat “de Geest van de waarheid” mij “in heel de waarheid” zou leiden (Johannes 16: 13). Ik hoop, dat de ontdekkingen, die jij straks zult doen, jouw hart net zo blij zullen maken als het mijne, toen ik ze voor 't eerst deed.


  Maak je klaar voor een verrassende reis, zeker omstreden, maar net zo goed ook opwindend en met een rijke beloning. Mogen wij allemaal, wanneer Jezus Christus terugkomt, “onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden worden in vrede” (2 Petrus 3: 14) door Zijn volmaakte gerechtigheid.


  



  Steve Wohlberg


  Voorwoord


  De Britse essayschrijver G.K. Chesterton heeft eens de beroemde opmerking gemaakt, dat sommige mensen liever de waarheid ontkennen dan niet met hun tijd meegaan. Steve Wohlberg, de schrijver van het boek dat je nu in handen hebt, is niet zo iemand. Wohlberg roept de lezer weg van de treurige situatie rond profetieën in deze moderne tijd naar een waarheid, die door de meeste christenen al lang vergeten is. Die waarheid werd door de grote hervormers van de 16e en de 17e eeuw opgediept uit de goudmijnen van het Woord van God. Maar om redenen die je al snel zult ontdekken door het lezen van dit boek, is deze waarheid fel aangevallen. Uiteindelijk is ze zelfs verworpen door juist die kerken, die beweren de lijn van de Hervorming te volgen.


  Er bestaat misschien wel geen enkel ander terrein binnen het Christendom, waar zoveel verkeerde uitleg en valse leer op is losgelaten als dat van de Bijbelse profetieën en van “eindtijd”-uitspraken in Daniël en de Openbaring. Veel lezers van Misvattingen over de Eindtijd zullen misschien tot hun verrassing ontdekken, dat de heersende opvattingen binnen de meeste evangelicale kerken, n.l. het dispensationalisme, een nieuwigheid vormt in de lange geschiedenis van de christelijke kerk. In dat licht zal de voor de hand liggende vraag die de lezer wil stellen zijn: “Wat was dan vroeger de heersende opvatting en hoe is het gekomen, dat de huidige opvatting, zoals deze wordt doorgegeven in de boeken en films De Laatste Bazuin, zoveel invloed heeft gekregen?” Steve Wohlberg beantwoordt in dit boek deze en veel andere vragen.


  In sommige christelijke kringen heeft nog een andere kijk op de profetieën over de eindtijd aan invloed gewonnen: de zienswijze van de preteristen. Deze opvatting ziet het precies omgekeerd in vergelijking met de dispensationalisten. Maar Wohlberg toont aan, dat beide opvattingen gezamenlijke wortels hebben. De oorsprong van beiden ligt in de bedoeling, eerder te verhullen dan te verduidelijken wat het Woord van God werkelijk leert over de antichrist. Als predikant en als iemand die de Schrift bestudeert, heb ik veel waardering voor de Bijbelkennis van Steve Wohlberg, maar ook voor zijn toewijding aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De lezer zal dit boek met plezier lezen. Het is rijk aan toelichtingen en voorbeelden. En het vormt een christocentrische uitdaging aan de heersende – maar verkeerde – theorieën over de profetieën. Bovendien wordt er in veel van de huidige geschriften over profetie sterk de klemtoon gelegd op sensationele gebeurtenissen. Daarbij vergeet men de aandacht te richten op de opgestane Koning Christus. Wohlberg vermijdt deze valkuil en geeft eer aan Messias Jezus. Dat dient ook het doel te zijn van elk waardevol boek over de eindtijd. Mensen die gewend zijn om “profetieboeken” vanuit andere standpunten te lezen, zullen dit in het begin misschien ongebruikelijk vinden. Toch zal het verfrissend werken en men zal ontdekken, dat het de Bijbel als fundament heeft. Laat de lezer tenslotte goed begrijpen: Wat je op het punt staat te gaan lezen, is geen nieuwigheid. Het is een oproep om de Bijbel voor zichzelf te laten spreken, wanneer het gaat om verleden, heden en toekomst van onze wereld.


  Charles H. Roberts, Th.M, D.Min.


  Pastor Ballston Center Associate Reformed Presbyterian Church Ballston Spa, New York


  Inleiding


  Het was 9 minuten over 4 in het oosten van de Verenigde Staten, donderdag 15 augustus 2003. Het begon met een piep. Lichten flikkerden en gingen uit. En binnen een paar uur was het donker, van New York tot Cleveland en Detroit, zelfs tot in Canada toe. Op de voorpagina van Newsweek van eind augustus wordt de gebeurtenis “de verduistering van 2003” genoemd. Gelukkig namen de 50 miljoen Noord-Amerikanen die erdoor getroffen werden het nogal goed op. Er werd bijna niet geplunderd en niemand kwam om ‘t leven. Misvattingen over de Eindtijd gaat over een andere verduistering – een geestelijke – die nu over het Christendom ligt op het punt van de juiste betekenis van Gods “profetische woord, dat vast en zeker is” (2 Petrus 1: 19). Miljoenen christenen die zich met de profetieën bezig houden, en daartoe behoor ik ook, voelen aan dat we steeds dichter komen bij de terugkomst van Jezus Christus. Maar toch, als het aankomt op wat de meerderheid denkt dat er gaat gebeuren in de laatste dagen van de aarde en wat de Bijbel werkelijk zegt dat er zal plaatsvinden, daartussen bestaat een gigantisch verschil. Het is geen geheim, dat de volgende vijf leerstellingen geweldig populair zijn geworden:


  
    	Alle echte christenen zullen spoedig door de Geheime Opname verdwijnen.



    	De mensen die achterblijven zullen zeven jaar lang de verschrikkingen van de eindtijd over zich heen krijgen.



    	Een onheilspellende man – de antichrist – zal de heerschappij over de wereld in handen krijgen.



    	De antichrist zal een herbouwde tempel in Jeruzalem binnengaan en beweren, dat hij God is.



    	De volken van deze aarde zullen Israël in Armageddon aanvallen.


  


  Deze vijf opvattingen worden doorgegeven via radio en TV, tijdens profetieconferenties, in talloze boeken en tijdschriften, in films over de eindtijd, tijdens studieweken en via internet. Dit geloofssysteem met haar vijf punten is ook onderling nauw verbonden. De ene gebeurtenis leidt schijnbaar tot de volgende. Net zo nauw verbonden als het hoogspanningsnet van New York City. Op 15 augustus 2003, om 4 uur ’s middags, werkten alle generatoren, elektrische kabels, hoogspanningsleidingen en alle technici efficiënt samen. Alles ging goed, tot aan 9 minuten over 4. Toen stortte één enkele spanningspiek Amerika in “de grootste stroomuitval van onze geschiedenis.” Is het mogelijk, dat wanneer het gaat over populaire theorieën over de profetieën, een groot deel van het Christendom op dit moment last heeft van een andere stroomuitval – waarbij de waarheid is uitgevallen? De Bijbel voorzegt het duidelijk: “Er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.” (2 Timotheüs 4: 3 – 4). Is deze tijd aangebroken?


  De bedoeling van Misvattingen over de Eindtijd is het grondig onderzoeken van het bovengenoemde stel onderling nauw verweven theorieën, over de geheime opname, de toekomstige verdrukking van 7 jaar, over de antichrist en over de moderne Joodse staat. Wanneer we dat doen, zul je onweerlegbaar “hoogspanningsbewijs” uit het Nieuwe Testament ontdekken, die deze andere stroomuitval bewijst.


  Lees dit boek alstublieft biddend. Met Gods hulp hoop ik, dat ik sommige lampen weer kan laten branden.


  Misvatting (Engels: Delusion)


  
    	Een misleiding van de geest



    	Verkeerde geloofsopvatting; een vastgeroeste verkeerde beschouwing



    	Iets wat iemand als waar of werkelijk aanneemt, maar wat in werkelijkheid onjuist of onwerkelijk is.


  


  Webster’s New Collegiate Dictionary (Websters Nieuw Studentenwoordenboek)

  G. & C. Merriam Co (1953)


  Misvatting


  
    	verkeerde opvatting



    	verkeerde beschouwing



    	dwaling


  


  Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 11e druk 1984


  Drie dingen kunnen niet lang verborgen gehouden worden: de zon, de maan en de waarheid.


  Confucius (551 – 479 voor Christus)


  “Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.” Lukas 24: 45



  


  
    


     


     


    Sectie 1.


     


    



    Misvattingen over de Geheime Opname


     

  


  
    

    Hoofdstuk 1


    


    


    Zo zie je ze nog, zo zie je ze niet meer


    


    


    Als je de laatste paar jaar niet een belangrijke mening overboord gezet hebt, of een nieuwe hebt aangenomen, voel dan je pols. Het zou goed kunnen dat je dood bent.


    


    Frank Gelett Burgess (1866 – 1951)


    


    


    De precieze term “Geheime Opname” komt niet in de Bijbel voor. Toch is aan miljoenen christenen die zich voor de profetieën interesseren geleerd, dat Gods gemeente binnenkort spoorloos van de planeet Aarde zal verdwijnen. Er worden krantenkoppen voorspeld, waarin staat: “Massa’s mensen vermist, chaos overspoelt de wereld!” “Alle kinderen verdwenen!” “Enorme verkeerschaos door bestuurders die in rook zijn opgegaan!” “Vliegtuigen storten neer, treinen rijden zich te pletter, omdat piloten en machinisten verdwenen zijn!” Misschien heb je weleens bumperstickers gezien met de tekst: “In geval van Geheime Opname, zal dit voertuig onbemand zijn.”


    De laatste paar jaar is de nummer 1 promotor van het idee van de Geheime Opname de bestsellerserie van de New York Times: De Laatste Bazuin. De serie is geschreven door Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins samen. Het is een serie van 12 in hoog tempo uitgegeven romans over de Eindtijd. De Laatste Bazuin leert, dat de terugkomst van Jezus Christus in twee verschillende fases plaatsvindt. Eerst komt Jezus onzichtbaar. Dan haalt Hij Zijn gemeente weg, voorafgaand aan een periode van verdrukking, die zeven jaar duurt. In die tijd wordt de rest van de mensheid geconfronteerd met de antichrist. Dit is de Geheime Opname. Aan het einde van die zeven jaar, zal Jezus opnieuw, maar dan zichtbaar verschijnen. Dan bevrijdt Hij de mensen die tijdens de verdrukking christen zijn geworden. Deze mensen hebben een “tweede kans” gekregen om gered te worden. Dan zal Jezus ook de vijanden van Israël, die het land bij Armageddon zijn binnengevallen, verpulveren. Dit is de tweede komst. Dus eerst de Geheime Opname, dan zeven jaar met de antichrist en dan de zichtbare tweede komst van Jezus Christus.


    Deze populaire opvattingen – Geheime Opname, zeven jaar vol verschrikkingen, de toekomstige antichrist – zijn ook uitgedragen in veel christelijke films over de ondergang van de wereld, zoals A Thief in the Night (Als een dief in de nacht), Image of the Beast (Beeld van het Beest), Tribulation Force (De Machten van de verdrukking), The Omega Code (De Omega Code), Left Behind (De Laatste Bazuin) en Megiddo. Omdat de leer over de Geheime Opname in Amerika zo sterk is gepromoot, gaat zelfs onder mensen die niet tot een kerk behoren het gerucht, dat een paar leidinggevenden van American Airlines willen, dat er op elke vlucht tenminste één niet-christelijke piloot aan boord is – voor alle zekerheid!


    


    De echte vraag is: “Geheime Opname” is geen Bijbelse term, maar staat deze leer wél in de Bijbel? Zo nee, gaat het hier dan om een Misvatting over de Eindtijd? We zoeken het uit.


    


    Allereerst: de Bijbel leert zeker de opwindende waarheid, dat Jezus Christus zal terugkomen voor Zijn mensen. Onze Heer heeft zelf gezegd: “Ik kom terug en zal u tot Mij nemen.” (Johannes 14: 3). Alle christenen behoren in deze belofte van Christus te geloven en ernaar te verlangen om Hem op die grote dag te ontmoeten.


    Maar zal Hij onzichtbaar komen? Zal de Gemeente verdwijnen? Leert de Bijbel werkelijk, dat christenen verdwijnen? De tekst die zonder twijfel het meest wordt aangehaald om de Geheime Opname te ondersteunen, is 1 Thessalonicenzen 4: 17. Veel christenen kennen dit vers uit ’t hoofd. Het wordt in de film De Laatste Bazuin geciteerd. Paulus schrijft daar, dat ware gelovigen op een dag “opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht” (1 Thessalonicenzen 4: 17). Maar betekent “opgenomen worden” verdwijnen? Beschrijft Paulus een stilletjes terugkomen van Jezus Christus, voorafgaand aan een tijd van verdrukking die zeven jaar zal duren? We hoeven er niet naar te raden. Het antwoord staat in de Bijbelverzen eromheen. Je hebt geen opleiding van vier jaar nodig om de waarheid te ontdekken.


    Heb je ooit wel eens op een snelweg gereden zonder te beseffen, hoe snel je ging. En als je dan uiteindelijk op je snelheidsmeter keek, dacht je bij jezelf: Ik ga te hard en moet afremmen! Dat moeten we met 1 Thessalonicenzen 4. We moeten afremmen en eens goed kijken wat er staat.


    Dit is wat Paulus in werkelijkheid geschreven heeft:


    “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”(1 Thessalonicenzen 4: 16 – 17)


    Mensen die de Geheime Opname leren, leggen deze gebeurtenis uit als iets stilletjes en geheims, maar lijkt het allemaal niet erg hoorbaar en zichtbaar? Er klinkt geroep, een stem, een bazuin. Heb je ooit van een geluidloze bazuin gehoord? De waarheid is, dat 1 Thessalonicenzen 4: 16 één van de klankrijkste verzen van de hele Bijbel is! Kijk nauwkeurig: Jezus Christus komt uit de hemel naar beneden. Hij roept en blaast op de bazuin. De doden staan op. Daarna worden ware gelovigen “opgenomen.” Wees eerlijk, zie je hier ook maar iets van christenen die verdwijnen, voordat de Grote Verdrukking komt? Voorstanders van de Geheime Opname leggen “opgenomen” uit als verdwijnen. Want die opvatting past in hun nauw in elkaar passend profetische systeem. Maar je moet toch toegeven, dat de tekst dit niet zegt.


    Tweeduizend jaar geleden werd Jezus, aan het einde van Zijn leven op aarde, ook “opgenomen” (Handelingen 1: 9). Dat betekent niet, dat Hij verdween en Zijn kleren op aarde achterliet. In plaats daarvan werd Hij voor het oog van Zijn verwonderde discipelen, “terwijl zij het zagen” opgenomen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen (Handelingen 1: 9, klemtoon toegevoegd). Deze gebeurtenis was heel erg zichtbaar. Lukas zegt, dat Jezus Christus werd “opgenomen.” Daarna worden er wolken genoemd, net als bij Paulus, die schrijft over gelovigen, die worden “opgenomen … in de wolken.”


    Let nauwkeurig op de omliggende Bijbelverzen van Handelingen 1: 9:


    “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1: 9 – 11, klemtoon toegevoegd)


    Hier zijn heilige engelen – in de gedaante van mannen in witte gewaden – die de eenvoudige waarheid over de terugkomst van Jezus Christus uitleggen. Zij vertelden de discipelen, dat net zoals Jezus letterlijk en zichtbaar in de wolken werd “opgenomen,” Hij “op dezelfde wijze” zou “terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Deze engelen hebben nooit op een theologische hogeschool gezeten. Maar ze hadden zonder twijfel hun theologie goed op orde. Zij leerden geen geheime komst of verdwijnende christenen. Alles zal heel erg zichtbaar zijn, net als de hemelvaart van Jezus Christus.


    


    We gaan terug naar 1 Thessalonicenzen en bekijken de opvatting over de dief in de nacht:


    “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” (1 Thessalonicenzen 4: 16 – 5: 3, klemtoon toegevoegd).


    Hier vergelijkt Paulus de komst van Jezus Christus met de komst van een dief midden in de nacht. Voorstanders van de Geheime Opname leggen dit zó uit, dat Jezus stilletjes komt als een dief om de gelovigen van deze aarde weg te nemen vóór de zeven jaren van chaos – want dan zullen auto’s zonder bestuurder verongelukken, vliegtuigen zonder piloot zullen neerstorten en baby’s zullen uit hun wiegjes vermist worden. De christelijke film A Thief in the Night (Als een dief in de nacht), die lijkt op de film Left Behind (De Laatste Bazuin), beeldt dit dramatisch uit. Maar is dat werkelijk wat Paulus zegt?


    Laten we opnieuw afremmen en onze Bijbelse snelheidsmeter nauwkeuriger bekijken. Ten eerste is de dag, waarop Jezus komt als een dief, duidelijk precies dezelfde dag waarop Hij neerdaalt met geroep en met bazuingeschal. Ten tweede: “als een dief in de nacht” slaat alleen maar op het onverwachte. Wanneer die dag inslaat als een bom, “zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.”


    Begrijp je wat Paulus werkelijk zegt? De komst van Jezus “als een dief in de nacht” betekent niet, dat Hij stilletjes en onzichtbaar zal komen om gelovigen uit deze wereld weg te stelen. Dat wordt geleerd door films over de Geheime Opname en in bestsellers van de New York Times. Het betekent eerder, dat Hij onverwachts zal komen. Hij brengt “onverwacht verderf” over de mensen die niet gered worden.


    Dus het is geen geheime komst, maar alleen maar een onverwachte.


    Zullen de mensen die zich niet hebben voorbereid “een tweede kans” krijgen, zodat ze in de Zeven jaren van Verdrukking die volgen gered kunnen worden? Paulus geeft antwoord op deze vraag, als hij schrijft: “Zij zullen het beslist niet ontvluchten.” (vers 3).


    Hier volgt een eenvoudige samenvatting van wat werkelijk staat in 1 Thessalonicenzen 4: 16 – 5: 3:


    


    


    
      	Jezus Christus zal letterlijk neerdalen uit de hemel, met geroep en bazuingeschal.



      	De doden in Christus zullen eerst opstaan en ware gelovigen zullen worden “opgenomen,” net zoals Christus zelf zichtbaar “opgenomen” werd in de lucht, bijna 2.000 jaar geleden.



      	Deze catastrofale “dag des Heeren” zal over mensen die zich niet hebben voorbereid worden uitgestort als de onverwachte komst van een dief midden in de nacht.



      	“Onverwacht verderf” zal hen overspoelen en “zij zullen het beslist niet ontvluchten.”


    


    


    Als deze woorden letterlijk worden genomen, beschrijven zij de zichtbare tweede komst van Jezus Christus, niet een Geheime Opname.


    Onmiddellijk na deze plechtige voorspelling van de terugkomst van Christus als een dief midden in de nacht, schrijft Paulus aan de ware gelovigen: “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” (1 Thessalonicenzen 5: 4 – 5).


    Herinner je de stroomuitval van 2003 nog? Vijftig miljoen Amerikanen kwamen in het donker te zitten, omdat een grote systeemstoring kortsluiting veroorzaakte in ons elektriciteitsnet. Als het aankomt op 1 Thessalonicenzen 4: 16 – 5: 3 zijn we net getuige geweest van nog zo’n systeemstoring. De populaire leer van een stille, geheime terugkomst van Jezus Christus en het verdwijnen van christenen staat hier helemaal niet.


    


    Nogmaals, Paulus schrijft: “U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” (1 Thessalonicenzen 5: 5).


    


    God wil, dat wij het uitvallen van de stroom van de waarheid vermijden. Hij wil, dat de lichten aan zijn.

  


  



  


  
    


    Hoofdstuk 2


    


    


    De Parousia en een oogopslag


    


    


    Pas op, dat je de werkelijkheid niet mist door naar de schaduw te grijpen.


    Aesopos (620 – 560 voor Christus)


    


    Jezus Christus heeft voorzegd: “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.”


    Dit is waarschijnlijk de op één na meest aangehaalde Bijbeltekst om de leer van een onzichtbare terugkomst van Jezus Christus en het verdwijnen van christenen te ondersteunen. Men meent, dat “de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden” betekent, dat gelovigen in een niet waarneembare flits zullen verdwijnen, terwijl de rest van de wereld plotseling wakker schrikt, en zich in een geheimzinnige onwetendheid afvraagt: Waar zijn ze heen gegaan?


    Telkens weer moeten we naar de Bijbelverzen eromheen kijken. Daar zit de sleutel. Mattheüs 24 begint ermee, dat onze Heiland stilletjes op de Olijfberg zit. Toen “gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24: 3). Het is duidelijk, de discipelen dachten na over de wederkomst van Jezus en over het einde van de wereld. Omdat ze sommige dingen niet begrepen en een aantal zaken nog niet wisten, vroegen zij de Meester om de waarheid nog eens helder uiteen te zetten.


    Voordat we naar het antwoord van Christus kijken, letten we op dat kleine woordje “komst” in vers 3. Het oorspronkelijke Griekse woord is hier “Parousia” – dat kun je in een goede concordantie controleren. Je hoeft geen geleerde in de Griekse taal te zijn om de Bijbel te begrijpen. Maar dat kleine woordje is erg belangrijk. We zullen straks ontdekken, dat het “Parousia-principe” vitale informatie geeft over het vraagstuk van de Geheime Opname.


    In antwoord op het verzoek van Zijn leerlingen om uitleg over het einde, waren de allereerste woorden van Christus: “Pas op dat niemand u misleidt.” (Mattheüs 24: 4). De kracht waarmee Hij dit antwoord gaf, zou ons als een orkaan moeten treffen! Waarom? Omdat dit antwoord duidelijk inhoudt, dat Jezus wist, dat er heel wat misleiding zou rondwaaien, juist over dit onderwerp van Zijn “komst” of “Parousia.” Nog dramatischer is het, dat Jezus deze waarschuwingsvlag van: “Pas op dat niemand u misleidt” in deze ene toespraak vier keer hijst (in vers 4, 5, 11, 24). Je krijgt het idee, dat Misvattingen over de Eindtijd in een bepaalde tijd de aarde als een enorme vloedgolf zullen overspoelen. De enige manier om te voorkomen, dat je in deze kolkende zee van onjuiste opvattingen wordt overspoeld, is: erg goed letten op de precieze woorden die Jezus zegt.


    Onze Heer ging verder: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.” Hier zegt Jezus, dat de misleidingen van de satan uiteindelijk zó subtiel en krachtig zullen worden, dat alleen “de uitverkorenen” er ongeschonden door zullen komen. Wie zijn deze “uitverkorenen”? Gelet op de tekst eromheen moet dit een groep mensen zijn, die de Waarheid in eigen Persoon en de Bijbel zó goed kennen, dat zelfs de duivel hen niet kan misleiden. Vers 31 vertelt ons ook, dat de “uitverkorenen” mensen zijn, die klaar zijn voor de wederkomst van Jezus Christus.


    Onmiddellijk nadat Hij voor gevaarlijke valse profeten en misleidingen heeft gewaarschuwd, zegt Jezus: “Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (vers 26 – 27, klemtoon toegevoegd). Jezus maakt hier een contrast zo scherp als een scheermes, tussen valse opvattingen over Zijn wederkomst en de waarheid.


    Wat die valse opvattingen betreft, mis dat woord “binnenkamers” (vers 26) niet. Jezus waarschuwt duidelijk, dat sommige mensen ten onrechte een geheime komst zullen verkondigen. Als je de teksten eromheen leest, ontdekken we, dat dit één van die sterke misleidingen zal zijn, waaraan alleen de trouwe uitverkorenen van God zullen ontsnappen. Hoe moeten we reageren op het idee van een geheime wederkomst? Het antwoord van Christus is verbluffend: “Geloof het niet!” Waarom? “Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (vers 27).


    Het is dus helemaal geen geheime gebeurtenis. Jezus zelf vergelijkt Zijn wederkomst met de schitterende flitsen van elektrisch geladen bliksemstralen, die door de lucht schieten.


    Nu komt een belangrijk punt. Raad eens welk Grieks woord er precies staat voor “komst” in vers 27? Hetzelfde woord wat hij in vers 3 gebruikt – “Parousia.” Dit is een duidelijk bewijs, dat Parousia duidelijk slaat op de zeer zichtbare tweede komst van Jezus Christus. In actiefilms van Hollywood, worden gesloten dossiers soms van het etiket “topgeheim” voorzien. Maar als het om de Parousia gaat, legt Jezus uit, dat deze alles behalve geheim zal zijn.


    


    De verbijsterde leerlingen hadden gevraagd: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst (Parousia) en van de voleinding van de wereld?” Jezus waarschuwde eerst voor misleidingen die in het verborgene zouden komen. Uiteindelijk gaf Hij precies antwoord op hun vraag. Hij lichtte de sluier van de geschiedenis op en onthulde helemaal, hoe Zijn komst er als een plotselinge ramp uit zou zien:


    “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.” (Mattheüs 24: 30 – 31).


    Deze beschrijving van de wederkomst van Jezus Christus heeft meer explosieve kracht dan die uiterst speculatieve Grote Knaltheorie van de evolutieleer. Er is geen twijfel aan: Zijn “komst” of “Parousia” zal niet te missen zichtbaar zijn, voor “al de stammen van de aarde.” De stomverbaasde massa’s van de mensheid zullen het letterlijk zien: “de Zoon des mensen … als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” Het staat vast, dat niemand het zal missen. En niemand zal de volgende morgen wakker worden en zich afvragen: waar zijn de christenen gebleven? Op die ontzagwekkende dag zullen de mensen die niet gered zijn “rouw bedrijven.” Waarom? Omdat hun geliefden verdwenen zijn? Nee! Omdat Jezus Christus plotseling gekomen is. Hun laatste kans om zich voor te bereiden, is verkeken. Nu is het te laat. Zij zijn voor altijd verloren.


    Deze hele passage vormt een parallel met de woorden van Paulus in 1 Thessalonicenzen 4: 16 – 17. Het is net als Paulus’ beschrijving van wat er zal gebeuren, wanneer ware gelovigen worden “opgenomen.” Zo heeft ook Jezus Christus gezegd, dat Zijn komst duidelijk hoorbaar zal zijn. Heel de lucht zal dan weergalmen van “luid bazuingeschal.” Wanneer dat daverende geluid te horen zal zijn, zullen massa’s blinkende engelen in de vervuilde atmosfeer van de aarde afdalen. Ze zullen over de wereldbol cirkelen en “Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.” Zo zullen ware gelovigen worden “opgenomen” in de lucht. Zorg, dat je dat niet misloopt. Het zijn precies dezelfde dingen, waarover Paulus in 1 Thessalonicenzen 4: 17 sprak!


    Zowel in Mattheüs 24: 30 – 31 als in 1 Thessalonicenzen 4: 16 – 17 lezen we over wolken, geluid, luid bazuingeschal, over verzamelen, en over ware gelovigen die in de lucht worden opgenomen. Als we deze Bijbelgedeeltes naast elkaar leggen – zonder vooroordeel of van tevoren ingebeelde ideeën – dan is de boodschap onvermijdelijk, onontkoombaar en onweerlegbaar. De beide gedeeltes gaan over de luid hoorbare climax, de uiterst zichtbare en heerlijke tweede komst van Jezus Christus!


    


    Terug naar Mattheüs 24. De Brenger van de waarheid zei verder:


    “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Mattheüs 24: 36 – 44 klemtoon toegevoegd).


    Jezus vergelijkt hier Zijn wederkomst met het plotseling neervallen van miljarden kubieke meters water op verloren zondaars in de tijd van Noach. De mensen in die oude tijd dachten dat Noach een gekke oude man was. Totdat: “de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24: 39, klemtoon toegevoegd). Raad eens, welk Grieks woord hier opnieuw gebruikt wordt voor “komst”? Geloof mij niet op mijn woord; kijk in je eigen concordantie. Het is “Parousia” en dat woord verwijst naar, zoals we al hebben bewezen, naar de uiterst zichtbare tweede komst van Jezus Christus.


    Let nu op: onmiddellijk nadat Jezus in vers 39 Zijn “Parousia” beschreven heeft, gaat Hij zonder enig rustteken verder: “DAN zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” (vers 40, klemtoon toegevoegd). Bedenk goed, dat dit het op één na meest aangehaalde vers is om de leer van de Geheime Opname te onderbouwen. Men beweert, dat wanneer vers 40 in vervulling gaat, de mensen die worden “aangenomen” spoorloos zullen verdwijnen. Alleen hun kleren, schoenen, kunstgebitten en trouwringen blijven achter. De mensen die “achtergelaten” zullen worden, moeten een verschrikkelijke verdrukking van zeven jaar doormaken. Zij krijgen met de antichrist te maken. Maar is dat werkelijk wat Jezus hier zegt?


    We hoeven onze toevlucht niet tot geleerden te nemen om het antwoord te vinden. Het is zelfs nooit veilig om op ook maar één mens te steunen, hoe intelligent of geleerd ze ook mogen zijn. Aan christenen zou nooit geleerd mogen worden om alleen maar op Tim LaHaye, John Walvoord, Thomas Ice, Hal Lindsey, Jack Van Impe, Grant Jeffrey, Chuck Smith, John Hagee, of op welke andere populaire leraar dan ook te vertrouwen. En dat geldt ook voor Steve Wohlberg. Wij moeten allemaal onze Bijbel opendoen. We moeten zelf de concordantie pakken en voor onszelf uitvinden, wat de waarheid is. Als jij daartoe bereid bent, zul je beslist het volgende vinden: Gelovigen zullen worden “aangenomen” (vers 40) bij de “komst” of “Parousia” (vers 39). En de Bijbel verwijst heel duidelijk naar de duidelijk hoorbare, uiterst zichtbare en heerlijke verschijning van Jezus Christus, helemaal aan het einde van de wereld (zie Mattheüs 24: 27, 30 – 31, 39).


    Jezus zegt in wezen: “Het zal net zo zijn als in de dagen van Noach.” (zie de verzen 37 – 39). Denk hier eens over na. Verdwenen Noach en zijn gezin voordat de vloed kwam? Nee, zij wandelden zichtbaar de ark binnen. En hoe zit het met de mensen die achtergelaten werden, nadat de deur van de ark gesloten was? Hadden zij nog een tweede kans? Opnieuw: nee. Hoe werden ze achtergelaten? Ze werden dood achtergelaten; ze ontsnapten niet. Nadat Hij gezegd had: “totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam,” brengt Jezus Zijn belangrijke punt naar voren: “zo zal ook de komst [Parousia] van de Zoon des mensen zijn.” (vers 39). En dan zegt Jezus zonder onderbreking: “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” (vers 40, klemtoon toegevoegd). Als men deze tekst zorgvuldig analyseert, laten deze woorden geen ruimte voor de vervolgsage van De Laatste Bazuin, over “mensen die in de verdrukking geloven,” die de antichrist weerstaan in een periode van zeven jaar na de opname van de gemeente. Waarom niet? Omdat de mensen die worden “aangenomen” verplaatst worden naar de “komst” of “Parousia.” En dat slaat op de laatste en definitieve tweede komst van Jezus Christus!


    Meteen nadat Hij gezegd heeft: “De één zal worden aangenomen en de ander achtergelaten,” vergelijkt de Koning der koningen Zijn tweede komst met het plotseling komen opdagen van een dief bij middernacht, net zoals Paulus doet in 1 Thessalonicenzen 5: 2 – 3. Jezus zegt: “Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Mattheüs 24: 43 – 44). “Waakzaam zijn” betekent niet, dat je urenlang, eindeloos voor de televisie zit. Het betekent ook niet het kijken naar populaire films over de eindtijd, die je wegleiden van de zuivere waarheid. Het betekent veel meer: kijk uit voor verleidingen van de satan en voor misvattingen over de eindtijd.


    Mattheüs 24 en 1 Thessalonicenzen 4 en 5 passen net zo goed bij elkaar als Adam en Eva voordat zij gingen zondigen. Beide teksten beschrijven een duidelijk hoorbare, uiterst zichtbare en heerlijke wederkomst van Jezus Christus in de wolken, vol bazuingeschal. Beide teksten beschrijven, dat gelovigen worden opgenomen in de lucht.


    Beide zeggen, dat deze dag voor alle slapende zondaars plotseling, als een dief zal komen. In de tijd van Noach, toen miljarden tonnen water neerstortten, was er geen tweede kans voor de mensen die weigerden de ark binnen te gaan. Op dezelfde manier zullen de mensen die verloren gaan, zegt Paulus, “beslist niet ontvluchten.” En zowel Paulus als Mattheüs gebruiken hetzelfde Griekse woord om deze grote en ontzagwekkend machtige “dag van de Heere” te beschrijven. Kijk maar in je eigen concordantie. Er staat “Parousia,” wat duidelijk verwijst naar de tweede komst van Christus. Ware gelovigen worden opgeroepen om waakzaam te zijn, klaar te zijn en ver weg te blijven van alle subtiele, stiekeme duivelse streken.


    


    Laten we, voordat we dit hoofdstuk afsluiten, nog één tekstgedeelte bekijken, die een gebeurtenis voorzegt, die “in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk” zal plaatsvinden (1 Korinthe 15: 52). Dit is waarschijnlijk de op twee na meest aangehaalde tekst ter ondersteuning van de Geheime Opname, waarbij christenen verdwijnen voordat een zevenjarige verdrukking als een nachtmerrie zal worden uitgestort. We hebben hierboven al afgeremd om op onze Bijbelse snelheidsmeter te kijken. Maar nu moeten we met piepende banden tot stilstand komen. De teksten eromheen, de context, de context, de context – daar zijn we op veilig terrein. Let nauwkeurig op wat Paulus echt gezegd heeft:


    “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” 1 Korinthe 15: 51 – 52, vetschrift toegevoegd).


    Zegt Paulus, dat gelovigen op zekere dag zullen verdwijnen, op het moment dat de mensen die hun lief zijn met hun ogen knipperen? Helemaal niet! Hij zegt eenvoudig, dat de doden zullen worden opgewekt en dat ons zondige lichaam “in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk” zal worden veranderd. Wanneer is dat “ogenblik”? Paulus’ antwoord is duidelijk. Dat zal gebeuren “bij de laatste bazuin,” “wanneer de bazuin zal klinken.” Dat is bij het allerlaatste einde van de wereld. Dat is precies hetzelfde “luid bazuingeschal,” waarvan Jezus Christus gezegd heeft, dat het te horen zal zijn, wanneer Hij eindelijk Zijn blinkende engelen opdracht zal geven om Zijn volk te verzamelen, bij Zijn tweede komst (Mattheüs 24: 31).


    


    Samenvatting: het Parousia-beginsel (ondersteund door de omliggende verzen in Mattheüs 24, bewijst, dat de gebeurtenis, waarbij “de ene zal worden aangenomen,” zal plaatsvinden bij de uiteindelijke tweede komst van Jezus Christus. En op grond van de alle omliggende teksten van 1 Korinthe 15: 52 valt het moment van “in een oogwenk” precies zo aan het eind van de tijd.


    Rond 1 april moeten zelfs christenen soms een aanvraag indienen bij de Belastingdienst om uitstel voor het inleveren van het Aangifteformulier Inkomstenbelasting. Dat heb ik zelf ook gedaan. Meestal zijn deze aanvragen toegestaan en worden ook goedgekeurd. Maar het toevoegen van een uitstel van zeven jaar aan de woorden van Jezus Christus in Mattheüs 24: 40, of aan de boodschap van Paulus in 1 Korinthe 15: 52, is eerlijk gezegd een Misvatting over de Eindtijd.


    


    Een zekere predikant kreeg de naam, dat hij zijn gemeenteleden vertelde: “Het had nog erger kunnen zijn,” wanneer er moeilijke tijden waren. Op zekere dag zei iemand in moeilijkheden tot de predikant: “Vannacht droomde ik, dat Jezus kwam, op de wolken, samen met blinkende engelen. Het verschrikkelijke was: ik was verloren!” Hij verwachtte een bemoediging, maar tot zijn schrik antwoordde de predikant: “Het had nog erger kunnen zijn.” “Wat!” dacht de man ongelovig, “Wat had nog erger kunnen zijn?” De predikant antwoordde plechtig: “Het had nog erger kunnen zijn, als het geen droom was geweest.”


    Dat is zeker waar! De hemel zij dank staan de armen van Jezus Christus nog steeds wagenwijd open voor verloren zondaars. Laten wij reageren op Gods goedheid en de smekende stem van de Gekruisigde Heiland, voordat Zijn zichtbare terugkeer geen droom meer is.

  


  



  


  
    


    Hoofdstuk 3


    


    


    Ontkomt Gods gemeente aan de verdrukking?


    


    


    De meest blinkende kronen die in de hemel worden gedragen, zijn beproefd, uitgesmolten, gepolijst en verheerlijkt in de smeltovens van de verdrukking.


    


    Edwin Hubbel Chapin (1814 – 1880).


    


    


    De volgende twee opvattingen zitten ook in het pakket van de Geheime Opname:


    


    


    
      	De gemeente van Jezus Christus zal aan de “Verdrukking” ontkomen.



      	De mensen die de Geheime Opname zullen missen, krijgen een tweede kans om gered te worden.


    


    


    Nog afgezien van wat de Bijbel in werkelijkheid leert over punt 1., kan nummer 2., als je er goed over nadenkt, gevaarlijk zijn. Sommige mensen kunnen redeneren: “Als de Geheime Opname plaatsvindt, dan weet ik dat God werkelijk bestaat. Ook al zal het moeilijk zijn, tijdens de Verdrukking kan ik nog altijd christen worden en die antichrist weerstaan!” Door zo een luie “we zien wel wat er gebeurt”-houding aan te nemen, zouden verloren zondaars hun beslissing kunnen uitstellen om zich nu meteen tot Jezus Christus te bekeren en Hem te volgen.


    Hardnekkige aanhangers van de opvatting, dat we voor de Geheime Opname staan, zeggen soms: “God zou nooit toestaan, dat Zijn volk door de grote verdrukking moet heengaan. Hij houdt te veel van ons!” Maar denk eens na. Zou Hij méér van ons houden dan van mensen die na de Geheime Opname tijdens de Grote Verdrukking tot geloof zouden komen? Nee. Waarom zou Hij dan toelaten, dat zij door zo’n verschrikkelijke periode moeten gaan, maar wij niet? Zou het kunnen, dat het idee van het ontkomen aan de verdrukking alleen maar dient om onze lauwe gevoelens als westerse christenen te strelen? Wij houden van ons gemak, hebben een hekel aan beproevingen en kunnen het maar nauwelijks aan, wanneer onze levensstijl van met een bord op schoot voor de TV wordt bedreigd. Toch heeft Gods volk in de loop van de geschiedenis diep lijden meegemaakt. Alle leerlingen van Jezus, met uitzondering van Johannes, zijn op een wrede manier vermoord. Duizenden van de eerste christenen zijn door wilde honden in het Colosseum van Rome verscheurd. Miljoenen anderen zijn verschrikkelijk gemarteld en tot as verbrand door de Inquisitie van de Rooms-katholieke Kerk in de donkere Middeleeuwen (later hierover meer). Gelovigen in Rusland en China hebben onder het communisme verschrikkelijk geleden. Maar toch zeggen westerse christenen: “God zal nooit toelaten, dat wij door de Verdrukking heen moeten gaan!”


    Als het over “Verdrukking” gaat, is een concordantie opnieuw handig. Als je “Verdrukking” opzoekt, zul je ervan schrikken, dat bijna elke verwijzing beschrijft, wat gelovigen moeten doormaken. Jezus vertelde Zijn volgelingen: “In de wereld zult u verdrukking hebben.” (Johannes 16: 33, klemtoon toegevoegd). Paulus vertelde de eerste christenen die door hem bekeerd waren, dat zij: “door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.” (Handelingen 14: 22, klemtoon toegevoegd). Paulus schreef aan de gemeente in Thessalonica: “…zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt.” (2 Thessalonicenzen 1: 4, klemtoon toegevoegd). Op het eenzame eiland Patmos was Johannes onze “deelgenoot in de verdrukking.” (Openbaring 1: 9, klemtoon toegevoegd). Jezus vertelde Zijn gemeente in Smyrna: “Ik ken uw werken, uw verdrukking.” (Openbaring 2: 9, klemtoon toegevoegd). In het licht van deze Bijbelteksten lijkt het fantasie en een misvatting, te menen, dat christenen aan de Verdrukking zullen ontkomen.


    Sommigen antwoorden misschien: “Ja, maar deze verzen spreken over verdrukking, maar niet over “de” Verdrukking.” Nogmaals, denk gewoon eens na. Als de meerderheid van Bijbelteksten over “verdrukking” gaan over wat gelovigen moeten doormaken, waarom zou Gods Woord dan plotseling omschakelen door te leren, dat “de” Verdrukking iets is, wat gelovigen niet hoeven door te maken? Zelfs in de boekenserie De Laatste Bazuin zijn er na de Geheime Opname christenen, die “de Grote Verdrukking” moeten doormaken.” Jerry B. Jenkins noemt hen: “de strijdmacht van de Grote Verdrukking.” Daarom is de gedachte, dat christenen deze periode zullen doormaken, niet zo vreemd.


    Veel pleitbezorgers van de theorie, dat wij vóór de Geheime Opname staan, geven ook als argument: “Als de Gemeente de verdrukking moet doormaken, waarom wordt de Gemeente dan na Openbaring 4 niet meer genoemd?” Laten we daar eens nauwkeuriger naar kijken. In Openbaring 4: 1 wordt Johannes opgedragen: “Kom hier, omhoog.” Mensen trekken hieruit de conclusie, dat dit de Geheime Opname voorstelt. En ze denken, dat de Gemeente niet meer genoemd wordt. Ten eerste ging Johannes in Openbaring 4: 1 niet echt naar de hemel. Hij werd eenvoudig in een visioen opgenomen, terwijl zijn voeten op Patmos bleven staan. Ten tweede is de Gemeente na Openbaring 4 nog steeds op aarde. Hoe weten we dit? Omdat Openbaring vertelt, dat het beest macht kreeg om “oorlog te voeren tegen de heiligen” (Openbaring 13: 7). Daarna lezen we over “het geloof van de heiligen” (vers 10). Tenslotte, tijdens de crisis van het merkteken van het beest, wijst Openbaring op “de heiligen,” die “het geloof in Jezus” in acht nemen. (14: 12).


    Sommigen antwoorden misschien: “Dat zijn de heiligen van na de Geheime Opname, dat is niet de Gemeente.” Maar bedenk dit. Paulus schreef in zijn Nieuwtestamentische brieven aan “alle gemeenten van de heiligen.” (1 Korinthe 14: 33). Wat zegt dat ons? Overal waar heiligen zijn, daar is de Gemeente! Zelfs als de heiligen die in Openbaring 13 en 14 genoemd worden alleen maar de heiligen van de verdrukking na de Geheime Opname zouden zijn, zouden zij als oprechte gelovigen in Jezus Christus, niet evengoed de Gemeente zijn?


    Mensen die de Geheime Opname leren, beweren dat de Gemeente hier niet zal zijn ten tijde van Armageddon. Is dat waar? Het woord “Armageddon” wordt in de hele Bijbel maar één keer gebruikt, in Openbaring 16: 16. Dat is het belangrijke hoofdstuk over het neerkomen van de zeven laatste plagen. Vlak voor vers 16, tijdens de periode van de plagen, zegt Jezus met donderende stem: “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.” (Openbaring 16: 15 – 16).


    Heb je dat gemerkt? Tot wie spreekt Jezus? Tot de Gemeente! Op het moment van vers 15, terwijl de zeven plagen neerkomen, dat is beslist tijdens de verdrukking, en vlak vóór de slag van Armageddon, is Jezus nog niet als een dief gekomen! Daarom moet Hij als een dief komen bij Armageddon, na de verdrukking. Dat moet het tijdstip zijn waarop Hij Zijn Gemeente komt verzamelen.


    Als een goede commandant vermaant Paulus de soldaten van het kruis: “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” (Efeze 6: 13). Wij moeten standhouden op “de dag van het kwaad.” Hoe zouden we dat kunnen, als we al voor die tijd verdwenen zijn? Jezus Christus heeft ook gezegd: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” (Mattheüs 24: 13). Hoe lang moeten wij volharden? Tot het einde.


    


    Hoe zit het met het idee van een “tweede kans”? Vooraf gezegd heeft God iedereen van ons méér dan “een tweede kans” gegeven. Als wij zondigen en ons tegen Zijn liefde verzetten, geeft Hij ons talloze kansen om ons volledig aan Zijn genade over te geven. De boodschap van het evangelie klinkt voortdurend tot zondaars, “dat Christus gestorven is voor onze zonden.” (1 Korinthe 15: 3). “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.” (Handelingen 16: 31). “Bekeer u en geloof het Evangelie.” (Markus 1: 15). Maar uiteindelijk zal er een einde komen aan Gods geduld en de Engel van de Genade zal zijn laatste vlucht maken. De mensheid zal “de geheime grens van Gods geduld en Zijn toorn” overschreden hebben.


    Paulus schrijft, dat iedereen die niet volledig aan de kant van de Heer staat, wanneer de ware gelovigen “opgenomen worden … beslist niet ontvluchten” zal. (1 Thessalonicenzen 4: 17; 5: 3). Voor hen is hun tweede, derde, tiende en tienduizendste kans voorbij. Jezus heeft ook gezegd: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24: 37). Nadat de deur van de ark was dichtgegaan, waren alle wanhopige pogingen om binnen te komen zinloos. Het was te laat. Paulus heeft ook geschreven: “Zie, nu is het de dag van het heil!” (2 Korinthe 6: 2, klemtoon toegevoegd). Beste vriend, dat is het. Stel jouw beslissing om Jezus Christus te volgen niet uit. Als jij niet wordt “opgenomen,” wanneer de Heer met het klinken van een bazuin uit de hemel neerdaalt, dan heb je het verknald, op een enorme manier en voorgoed.


    


    Nog een sleutelgedachte, voordat we dit hoofdstuk afsluiten. Als de leer, dat wij voor de Geheime Opname leven, verkeerd is, betekent dit heel duidelijk twee dingen: Zelf zullen wij – als wij in die tijd leven – de laatste verdrukking op aarde moeten doormaken. Maar wij moeten ook de confrontatie met de antichrist en zijn dodelijk merkteken aangaan. (zie Openbaring 14: 9 – 10). Dat is het grootste probleem. Veel christenen zijn hier doodsbang voor. Het lijkt er dus op dat angst – de angst voor het beest – vaak aan de basis ligt van veel wanhopige pogingen om aan het wankele standpunt, het leven in een tijd vóór een Geheime Opname, vast te kunnen houden.


    Dit herinnert me aan de tragische dood van 118 bemanningsleden van de reusachtige Russische atoomonderzeeër Kursk. Op zaterdag 12 augustus 2000 ging in het ijzige water van de Barentszzee, ten oostnoordoosten van Moskou, iets vreselijk mis. Er vond een explosie plaats, gevolgd door nog één. De catastrofe ontwikkelde zich bliksemsnel. De totaal verwoeste onderzeeër zonk snel naar de bodem van de oceaan. Newsweek bracht hierover een verhaal, met als titel “Roep uit de Diepte.” Drieëntwintig Russen overleefden de eerste explosies en het volstromen van de onderzeeër. Later werd door diepzeeduikers een brief gevonden, in de zak van één van de lijken: “We zijn hier met 23 man … niemand van ons kan naar de oppervlakte komen.” Omdat hulp niet snel genoeg op kwam dagen, stierven ze allemaal. Ik heb over deze verschrikkelijke tragedie nagedacht. Ik kan me voorstellen, hoe bang die hopeloos gevangen Russische zeelui zijn geweest, diep onder de kalme oppervlakte van het water.


    Voor zover ik heb gezien, loert de angst ook vaak achter de leer over de Geheime Opname vóór de verdrukking. Diep onder de oppervlakte van veel argumenten ligt de verborgen angstige gedachte, dat men de tijd van de verdrukking zal moeten doormaken en het beest onder ogen zal moeten komen. Deze angst is misschien onbewust, maar is vaak aanwezig en lijkt te voorkomen, dat mensen open genoeg zijn om zelfs maar over een ander standpunt na te denken. De emoties laaien hoog op en veel mensen weigeren om de duidelijke bewijzen vanuit de Bijbel te onderzoeken, die wijzen op het verzamelen van de Gemeente door Christus na de verdrukking.


    Treurig genoeg is de leer over de Geheime Opname vóór de verdrukking de grote evangelicale ontsnappingsclausule geworden om de eindtijd te ontlopen. En voor de mensen die het perse zo willen zien, kan geen enkel bewijs hen van iets anders overtuigen. Net als een deur met een drievoudig slot in hartje New York, sluiten zij zich eenvoudig af voor de feiten. Het resultaat? De waarheid blijft achter bij de laatste bazuin.


    Christenen zouden een les moeten leren van populaire bumperstickers en modieuze T-shirts, waarop staat: “Wees niet bang.” De waarheid is, dat we niet bang hoeven zijn, want Jezus heeft beloofd: “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” (Mattheüs 28: 20). “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” (2 Timotheüs 1: 7).


    


    Omdat ze bang in het donker was, vroeg een klein meisje eens aan haar vader, of zij in zijn slaapkamer mocht slapen.


    “Natuurlijk lieve schat,” antwoordde hij.

    Toen lag ze naast hem met het licht uit, maar ze was nog steeds bang.

    “Papa, hebt u uw gezicht naar mij toe gekeerd?”

    “Ja schatje, ga nu maar slapen.”


    

  


  



  
    


    


    


    


    


    


    Sectie 2.


    
      

    


    
      

    


    


    


    Misvattingen over de Zeven Jaar Verdrukking


    

  


  
    

    Hoofdstuk 4


    


    


    De theorie van de Zeven Jaar Verdrukking


    


    


    Iemand die een vergissing heeft begaan en deze niet corrigeert, begaat nog een vergissing.


    


    Confucius (551 – 479 v. Chr).


    


    


    Als de sectie Misvattingen over de Geheime Opname waar is, hoe zit het dan met de “Zeven Jaar”? Het idee van een zeven jaar lange periode van verdrukking vormt eigenlijk de onderliggende basis van het hele scenario van De Laatste Bazuin (en van alle andere boeken en films over de Geheime Opname). Nog eens: deze theorie leert eerst de Geheime Opname, daarna zeven jaar lang verschrikkingen.


    Boek twee van de romanserie De Laatste Bazuin zegt: “De verdwijningen hebben de periode ingeluid van de Zeven Jaar Verdrukking.” (Tegenstand, binnenflap). Deel 3 onthult: “… de Zeven Jaar Verdrukking is bijna op een kwart …” (Nicolae, binnenflap). Boek zeven vertelt ons: “We zijn precies op de helft van de Zeven Jaar Verdrukking.” (Bezeten, binnenflap). Boek acht begint met: “… het begin van de tweede helft van de Zeven Jaar Verdrukking.” (Merkteken, binnenflap). Boek elf opent met: “Zes jaar Verdrukking voorbij, tweeëneenhalf jaar Grote Verdrukking.” (Armageddon, blz. vii). Zo is deze serie bestsellers met profetische boeken over de eindtijd, volgens gegevens van de New York Times, USA-Today en de Wall Street Journal, en van goedkeuring voorzien door hooggerespecteerde kerkleiders over de hele wereld, volledig opgebouwd op het raamwerk van deze zeven jaar.


    Waar komt dit idee van “zeven jaar” eigenlijk vandaan? Het is misschien schokkend, maar als je in welke concordantie ook zoekt naar “Zeven jaar Verdrukking,” zul je niets vinden. De waarheid is, dat er van Genesis tot Openbaring geen precieze passage is, die ook maar ergens specifiek een periode van zeven jaar noemt. Opmerkelijk genoeg is de hele theorie in werkelijkheid gebaseerd op een tamelijk speculatieve uitleg van twee kleine woordjes in één enkel vers. De tekst is Daniël 9: 27. En de twee woordjes zijn: “één week.” Laat het me uitleggen.


    Het boek Daniël werd geschreven, terwijl de Joden in Babylon waren – in ballingschap vanwege hun zonden. Daniël 9: 24 – 27 bevat een profetie van de engel Gabriël, die het Joodse volk moet bemoedigen, dat hun “een tweede kans” gegeven wordt. Ze mogen naar Jeruzalem terugkeren, hun tempel herbouwen en uiteindelijk hun Messias (Jezus Christus) ontvangen.


    Deze profetie, waarover zeer veel meningsverschillen bestaan, luidt letterlijk:


    


    “24. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.


    25. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.


    26. Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.


    27. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9: 24 – 27).


    


    We hebben hier dus een profetie over “zeventig weken.” Gabriël verdeelt deze periode dan in drie kleinere periodes: zeven weken (vers 25): tweeënzestig weken (vers 25) en één week (vers 27). 7 + 62 +1 = 70.


    Zeventig weken = 490 dagen. Één dag in profetieën staat voor een jaar. (zie Numeri 14: 34 en Ezechiël 4: 6). Zo zijn 490 dagen in werkelijkheid 490 jaar. Zonder hier op alle tijdsdetails in te gaan (in een later hoofdstuk word ik wat gedetailleerder), begint de profetie met een direct bevel “om Jeruzalem te herbouwen” (vers 25) na de Babylonische ballingschap. Deze profetie reikt tot aan de eerste komst van Jezus Christus. Na 69 weken (na 483 jaar) “zal de Messias uitgeroeid worden” (vers 26). Alle christelijke geleerden achten dit een verwijzing naar de kruisiging van Jezus Christus. Na de hartverscheurende dood van de Heer staat er: “Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.” (vers 26). Er bestaan verschillen in uitleg over op wie dat “volk van een vorst” precies slaat, maar de meerderheid van de geleerden brengt de verwoesting van “de stad en het heiligdom” in verband met de tweede verwoesting van Jeruzalem en van het herbouwde heiligdom door Romeinse legers onder vorst Titus in het jaar 70 na Christus.


    Tot nu toe hebben we dus 69 weken in vervulling zien gaan. Dan blijft “één week” over, ook wel bekend als de beroemde “zeventigste week van Daniël.” Nog eens: over deze tekst bestaan zeer veel meningsverschillen. De tekst luidt letterlijk:


    “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. …” Daniël 9: 27.


    Gebaseerd op het één dag = één jaar beginsel (wat hier geldt) moet de ene week die in deze periode overblijft verwijzen naar een periode van zeven jaar. Voorstanders van de theorie, dat wij leven vóór de Geheime Opname, beweren, dat dit de periode van Zeven Jaar Verdrukking is. Hun opvatting is: de eerste 69 weken (of 483 jaar) reiken tot aan de eerste komst van Jezus Christus. Toen is de profetische klok gestopt, omdat het Joodse volk Hem voor het overgrote deel verwierp. Vervolgens verplaatsen zij de zeventigste week (de laatste zeven jaar) helemaal naar de eindtijd, noemen deze de Verdrukking, en zeggen, dat deze periode bedoeld is voor het Joodse volk, nadat wij christenen verdwenen zijn.


    Mensen die de Geheime Opname leren, leggen Daniël 9: 27 zó uit:


    


    1. “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.” “Hij” is de antichrist, die tijdens de Zeven Jaar Verdrukking een verbond (of vredesverdrag) met de Joden zal sluiten.


    2. “Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.” Precies op de helft van de Zeven Jaar Verdrukking, zal de antichrist zijn verbond verbreken, zich tegen Israël keren, en hun dierenoffers doen ophouden.


    3. De passage “… zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden” wordt gezien als onweerlegbaar bewijs, dat er op de Tempelberg in Jeruzalem een Joodse tempel moet worden herbouwd.


    


    De schrijver van bestsellers, Hal Lindsey geeft deze heersende opvatting weer in zijn boek De planeet die aarde heette, wanneer hij schrijft over “Gods laatste zeven jaar, waarin Hij zich op het Joodse volk concentreert, vóór de lang verwachte oprichting van het koninkrijk van God (Daniël 9: 27).” Volgens Lindsey “verbreekt de antichrist zijn verbond met het Joodse volk tijdens deze zeven jaar. En hij zorgt ervoor, dat de tempeldienst volgens de wet van Mozes moet ophouden. (Daniël 9: 27). … Wij moeten dus tot de conclusie komen, dat er een derde tempel zal worden gebouwd op de oorspronkelijke plaats in het oude Jeruzalem.”


    Daarom verwijst Daniël 9: 27 volgens talloze moderne uitleggers naar een toekomstige antichrist, naar een toekomstig vredesverdrag met Israël, naar een toekomstige periode van Zeven Jaar Verdrukking en een in de toekomst herbouwde Joodse tempel in Jeruzalem. En dit alles zal, naar men veronderstelt, beginnen met de Geheime Opname. Eerlijk gezegd is dat heel wat uitleg over dat ene vers, vooral nu Daniël 9: 27 absoluut niets zegt over wat voor verdrukking van zeven jaar ook – en ook niet over een antichrist of over een herbouwde Joodse tempel!


    


    


    Is er soms iets mis met het beeld wat hier geschetst wordt?


    


    Je zult het in het volgende hoofdstuk ontdekken.

  


  
    

    Hoofdstuk 5


    


    


    De bom laten vallen


    


    


    Een leugen kan de halve wereld over gaan, terwijl de waarheid nog bezig is haar schoenen aan te trekken.


    


    Mark Twain (1835 – 1910)


    


    


    Christenen met een open oog voor de profetieën over de hele aarde raken soms in een verhit debat over of Jezus Christus voor Zijn Gemeente zal terugkeren vóór de Zeven Jaar Verdrukking (het pro-tribulationisme standpunt), op de helft van de Zeven Jaar (het midden-tribulationisme), of aan het einde van de Zeven Jaar (het post-tribulationisme).


    Toch lijkt de veruit meest explosieve vraag, die veel te weinig mensen zich stellen: “Is een periode van Zeven Jaar Verdrukking in de eindtijd werkelijk de juiste uitleg van Daniël 9: 27?”


    In 1945 besloot de president van de Verenigde Staten, Harry Truman, na maandenlang moeizaam overleg, uiteindelijk om opdracht te geven twee atoombommen op Japan te laten vallen, in een poging om een eind te maken aan de tweede Wereldoorlog. Op 6 augustus viel de “Little Boy” (de “Kleine Jongen”) op Hiroshima. Drie dagen later werd de “Fat Man” (de “Dikzak”) losgelaten boven Nagasaki. Ongeveer 130.000 mensen werden in één klap verdampt. Er zijn veel verhitte discussies geweest over de vraag, of het wel of niet juist was om die bommen te laten vallen. Één ding is zeker: de mensen die deze verschrikkelijke beslissing genomen hebben, geloofden, dat het voor Amerika’s bestwil was.


    Beste vriend, het is voor de bestwil van christenen overal, dat Gods bom van de waarheid nu wordt losgelaten boven wat ik ben gaan noemen:


    “de 70ste week van de Daniëlmisvatting.”


    We hebben al gezien, dat Daniël 9: 27 letterlijk luidt:


    “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. …”


    


    Dit kan een schok voor je zijn, maar historisch gezien heeft de grote meerderheid van hoog gerespecteerde Bijbelgeleerden Daniël 9: 27 helemaal niet gezien als verwijzing naar een periode van zeven jaar verdrukking. En ze hebben de “Hij” uit dit vers ook niet laten verwijzen op een Meneer Dodelijk. In plaats daarvan zagen zij er een verwijzing in naar Jezus Christus.


    Let op wat het wereldberoemde Bijbelcommentaar van Matthew Henry over Daniël 9: 27 zegt: “Door zichzelf eens en voorgoed te offeren zal Hij [Jezus] een eind maken aan alle Levitische offers.” Dus Matthew Henry past Daniël 9: 27 toe op Christus, niet op de antichrist. Een ander beroemd commentaar, geschreven door de Britse Methodist Adam Clarke, zegt, dat tijdens de “periode van zeven jaar” van Daniël 9: 27, Jezus zelf “het nieuwe verbond met de mensheid zou bevestigen of ratificeren.” Een ander stoffig Bijbelcommentaar onthult: “Hij zal het verbond versterken – dat is Christus. De bevestiging van het verbond is Hem opgedragen.”


    Hier heb ik nog een uitspraak uit een boek Christus en de antichrist, in 1846 uitgegeven door de Raad voor Publicaties van de Presbyterianen in Philadelphia. Op bladzijde 2, onder Aanbevelingen staan veel goedkeurende recensies van presbyteriaanse, methodistische en baptistische predikanten, waaronder ook een officiële vertegenwoordiger van de Conventie van Zuidelijke Baptisten. Bij de bespreking van de laatste week uit Daniël 9: 27 zegt dit oude boek:


    “… ergens tijdens de laatste zeven jaar, zou hij [de Messias] sterven als offer voor de zonde, en zo “eeuwige gerechtigheid” (vers 24) tot stand te brengen. Hier zijn de toespelingen op de gebeurtenissen zó tastbaar, dat je zou denken, dat de mensen die deze gebeurtenissen zouden meemaken de profetie onmogelijk verkeerd hebben kunnen uitleggen.”


    


    OK, daar gaan we. De volgende tien punten leveren logisch en overtuigend bewijs, dat Daniëls beroemde zeventigste week helemaal niet verwijst naar een toekomstige periode van zeven jaar verdrukking. Deze grote profetische periode is veel waarschijnlijker tweeduizend jaar geleden definitief in vervulling gegaan.


    


    1. De hele profetie van Daniël 9: 24 – 27 gaat over een periode van “zeventig weken.” Logisch is het, ervan uit te gaan, dat “zeventig weken” slaat op één aaneengesloten tijdsperiode, met andere woorden, het gaat om zeventig weken die direct op elkaar volgen. De waarheid is, dat er in de Bijbel (noch ergens anders!) een voorbeeld te noemen is, waarin een tijdsperiode begint, stopt en weer verder gaat. Alle tijdverwijzingen zijn aaneengesloten: 40 dagen en 40 nachten (Genesis 7: 4), 400 jaar in Egypte (zie Genesis 15: 13), 70 jaar ballingschap (zie Daniël 9: 2), enz.. In Daniëls profetie zouden de “zeventig weken” beginnen tijdens de heerschappij van de Perzen. En ze zouden voortduren tot de tijd van de Messias.


    2. Logisch is het ook, dat de zeventigste week onmiddellijk op de negenenzestigste volgt. Als dat niet zo is, dan kun je deze week niet met recht de zeventigste noemen.


    3. Het is onlogisch om een kloof van 2.000 jaar tussen de 69e en de 70e week in te voegen. In de profetie is geen enkele aanwijzing voor een tussenperiode te vinden. Er is ook geen kloof tussen de eerste zeven weken en de tweeënzestig weken die daarop volgen, dus waarom wel één tussen de 69e en de 70e week?


    Opmerking: Als jij tegen je kind zegt, dat het over 70 minuten in bed moet liggen, dan bedoel je duidelijk 70 aaneengesloten minuten. Wat als je klaarwakkere zoon vijf uur later zou zeggen: “Papa, ik weet, dat er 69 minuten voorbij zijn, maar de 70e minuut is nog niet begonnen.”? Hij zou een gepaste straf krijgen en bliksemsnel in bed gestopt worden.


    4. Daniël 9: 27 zegt niets over een periode van zeven jaar “verdrukking,” over een “herbouwde” Joodse tempel, of over wat voor “antichrist” dan ook.


    5. Het duidelijke brandpunt van deze profetie is de Messias, niet de antichrist. Nadat de Messias is “uitgeroeid” (dat verwijst naar de dood van Christus), zegt de tekst: “Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.” In het verleden is deze tekst consequent toegepast op de verwoesting van Jeruzalem en van de tweede tempel door Romeinse legers onder aanvoering van de vorst Titus, in het jaar 70 na Christus.


    6. “Hij zal … het verbond versterken.” Paulus schrijft in Galaten 3: 17: “Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus.” Jezus Christus is gekomen om “de beloften aan de vaderen te bevestigen.” (Romeinen 15: 8). In de (Herziene) Statenvertaling wordt in Daniël 9: 27 niet gesproken over “een verbond” of vredesverdrag, maar over “het verbond,” wat slaat op het Nieuwe Verbond. Nergens in de Bijbel is sprake van een verbond in verband met de antichrist. Hij sluit niets af, versterkt niets en verbreekt niets. Het woord “verbond” is een messiaanse term en verwijst altijd naar de Messias, niet naar de antichrist.


    7. “Hij zal voor velen het verbond versterken.” Jezus Christus heeft gezegd: “… dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheüs 26: 28). Kijk, dat past helemaal! Jezus haalt Daniël 9: 27 precies aan.


    8. “Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.” Na precies drieëneenhalf jaar van heilig dienstwerk stierf Jezus Christus aan het kruis. “Halverwege de week [op de helft van de zeven jaar].” Precies op het moment dat Hij stierf, staat in Mattheüs 27: 51: “het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” Deze handeling van God betekende, dat alle dierenoffers vanaf dat moment geen waarde meer hadden. Waarom niet? Omdat het Volmaakte Offer gebracht was!


    9. “Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn.” “De gruwel van de verwoesting” (zie Mattheüs 24: 15) is geen gemakkelijk onderwerp. Toch weten we, dat Jezus deze gebeurtenis duidelijk toepast op de tijd, waarin Zijn volgelingen uit Jeruzalem moesten vluchten, vóór de verwoesting van de tweede tempel in 70 na Christus. In een paralleltekst van Mattheüs 24: 15 zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt [Romeinse legers onder aanvoering van de vorst Titus], weet dan dat zijn verwoesting nabij is.” (Lukas 21: 20, klemtoon toegevoegd). De leerlingen hebben deze gebeurtenissen daadwerkelijk gezien. Jezus zei tegen de Farizeeën, vanwege hun “gruwelen”: “Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.” (Mattheüs 23: 38). Dus de uitspraak van Gabriël in Daniël 9: 27 over Jeruzalem, dat het een woestenij zou worden, is in 70 na Christus perfect in vervulling gegaan.


    10. Gabriël zei, dat de profetie over de zeventig weken speciaal bedoeld was voor het Joodse volk (zie Daniël 9: 24). In de periode van 3 ½ jaar, waarin Christus in het openbaar Zijn dienstwerk deed, was onze Meester voornamelijk gericht op “de verloren schapen van het huis Israël” (Mattheüs 10: 6). Na Zijn opstanding was de verkondiging van Zijn leerlingen nog eens 3 ½ jaar vooral op Joden gericht (zie Handelingen 1 – 6). Na die tweede periode van 3 ½ jaar, in 34 na Christus, werd de vrijmoedige Stefanus gestenigd door het Joodse Sanhedrin (de Joodse Hoge Raad, zie Handelingen 7). Deze schandelijke daad was het teken van de definitieve en officiële afwijzing van het evangelie van onze Heiland door de toen heersende Joodse leiders. Toen pas ging het evangelie naar de volken. In Handelingen 9 wordt Saulus tot Paulus, “de apostel van de heidenen” (Romeinen 11: 13). In Handelingen 10 geeft God aan Petrus een visioen, waarin geopenbaard werd, dat het nu tijd was om het evangelie aan de volken te verkondigen (zie Handelingen 10: 1 – 28). Lees ook Handelingen 13: 46. Dus ongeveer 3 ½ jaar na de kruisiging – en dus aan het einde van de profetie van zeventig weken, die aan het Joodse volk gegeven was – verplaatste het evangelie zich naar de volken, precies zoals in de Bijbelse profetie was voorzegd.


    


    Deze stortvloed aan bewijs is overweldigend! Punt voor punt zijn de gebeurtenissen van de 70 weken van Daniël in het verleden in vervulling gegaan. Deze acht woorden, die in Daniël 9: 27 te vinden zijn: “versterken … verbond … velen … in het midden … offer … ophouden … gruwelijke …verwoesting” worden allemaal perfect vervuld in Jezus Christus en in de vroege geschiedenis van het Christendom. Om het met de woorden te zeggen van dat presbyteriaanse boek uit 1846:


    “Daarom zijn de zeventig weken van Daniël beslist vele eeuwen geleden afgelopen. Wij hoeven voor de vervulling van deze voorspellingen niet naar de toekomst te kijken. Wij moeten naar het verleden kijken. Wie anders kan ook maar enige terechte aanspraak maken, dat hij het onderwerp van deze profetieën is, dan Jezus? Hij, en Hij alleen kan ze voor zich opeisen. En ze verwijzen heel zeker naar Hem.


    … je zou denken, dat de mensen die deze gebeurtenissen zouden meemaken [de Joden] de profetie onmogelijk verkeerd zouden hebben kunnen uitleggen.”


    Maar juist dat hebben ze gedaan. Het is zelfs zo, dat een belangrijke reden, waarom de Joodse natie in haar geheel de Messias niet heeft aangenomen, het feit is, dat hun geleerden Daniël 9: 27 verkeerd hebben uitgelegd. Ze hebben Jezus Christus niet gezien als Degene die voorzegd werd, dat Hij in het midden van de 70e week zou sterven! Het verbazingwekkende is, dat vandaag precies hetzelfde gebeurt. Oprechte christelijke geleerden passen dezelfde profetie nu ook verkeerd toe.


    


    De hele theorie van de “Zeven jaar van Verdrukking” is een Misvatting over de Eindtijd, een enorme megamythe. Het gaat misschien wel de geschiedenis in als de “grootste evangelicale misvatting aller tijden.” Het hele concept is één enorme zeepbel. Wanneer je Daniël 9: 27 eenmaal goed begrijpt, en wanneer de scherpe tentpin van de waarheid in de grond gestoken is, “verdwijnen de zeven jaar als in een oogopslag!” Feit is, dat er geen tekst in de Bijbel staat, die leert, dat er een “verdrukking van zeven jaar” komt. Als je ernaar jaagt, word je net als Ponce de Leon, die op zoek was naar de geheimzinnige Bron van de Jeugd, maar die hem nooit gevonden heeft.


    


    De discussies van vandaag en de enorme verwarring over “voor de verdrukking”, “midden in de verdrukking” of “na de verdrukking” is in werkelijkheid alleen maar een rookgordijn van de vijand om te verbergen, waar het werkelijk om gaat. Waar gaat het werkelijk om? Dat zullen we ontdekken, wanneer we bestuderen wat het Boek Openbaring werkelijk leert over Israël, het Grote Babylon en Armageddon.

  


  
    

    Hoofdstuk 6


    


    


    Het geheim van David van Biema


    


    


    In een tijd van algemeen bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.


    


    George Orwell (1902 – 1950)


    


    


    Daar stond het, in een vliegveldkiosk in Atlanta. Ik had niet zoveel tijd, omdat ik mijn aansluiting naar Canada moest halen, maar de omslag van het tijdschrift trok onmiddellijk mijn aandacht. Time magazine van 1 juli 2002. Vlammen brandden rond een groot kruis met de opvallende woorden: “DE BIJBEL & DE APOCALYPS, Waarom meer Amerikanen lezen en praten over HET EINDE VAN DE WERELD.”


    Ik betaalde de $ 3,95 die het tijdschrift kostte.


    In het vliegtuig las ik het omslagverhaal, met als titel “APOCALYPS NU.” Daarin stond een overzicht van de belangstelling die Amerikanen hebben voor het ontcijferen van Bijbelse profetieën, sinds de terroristische aanslag op het Wereld Handels Centrum in New York. De website Raptureready.com werd besproken, een ongelofelijk populaire website. De beheerder van deze website heeft de Rapture Index uitgevonden. Hij noemt het de “Dow Jones index voor gebeurtenissen van de eindtijd.” Op 24 september 2001, 13 dagen na de elfde september (911), bezweek de capaciteit van de website bijna onder een last van 8 miljoen bezoekers.


    De middenpagina van het magazine toonde boeken van elk deel van de serie De Laatste Bazuin, met daaronder het aantal verkochte exemplaren: “Verlaten, 7 miljoen … Tegenstand, 4,1 miljoen … Nicolae, 3,1 miljoen … enz.. Onder was een vak aangebracht met als titel: “WOORDVERKLARING.” Daarin werden apocalyptische termen uitgelegd voor de gemiddelde Jan met de Pet. Ik was speciaal geïnteresseerd in hoe “DE TIJD VAN VERDRUKKING” werd omschreven: “Een periode van zeven jaar van rampen, die zal aflopen wanneer Christus bij Armageddon het kwaad verslaat.”


    “MAAK KENNIS MET DE PROFEET” was de titel van een ander artikel van vier bladzijden, een stukje verder in het tijdschrift. Helemaal in het midden was een grote foto van Tim LaHaye tijdens een preek die hij hield. De ondertitel erbij was: “Hij brengt zijn boodschap aan de massa’s.” Op de volgende bladzijde stond Jerry B. Jenkins naast een standaard, waarop materiaal van De Laatste Bazuin lag. Daarbij waren ook stripboeken, een kinderserie en een gezelschapsspel over De Laatste Bazuin á la Monopolie. Alle artikelen in Time magazine beschreven een verhoogde belangstelling voor profetieën – vooral onder evangelicale christenen – en vertelden het verhaal over de populaire opvattingen, die in mijn boek worden bekritiseerd: allereerst de Geheime Opname, vervolgens de periode van Zeven Jaar Verdrukking, waarin de Boze verschijnt en de Joden aanvalt.


    


    Behalve één artikel. Op bladzijde 46. Dat had de nieuwsgierigheid prikkelende titel: “Het Einde: Hoe het zover is gekomen.” Het was van David Van Biema. Mijn hart begon te bonzen … Zou het kunnen? … Onder de titel stond een kleine foto, van 2 ½ bij 3 ½ cm., kleiner dan die van LaHaye, Jenkins en alle boeken van de serie De Laatste Bazuin. Het was een foto van een vreemd uitziende man, John Nelson Darby, die in Engeland leefde in de 19e eeuw. Van Biema was duidelijk een geschiedkundige. Hij beschreef Darby als “De man met het plan” om de Britse en Amerikaanse christenen van de 19e eeuw “een radicaal nieuw plan voor te stellen, dat het geloof omvatte in een periode van Zeven jaar Verdrukking, die leek op de hel.” Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven!


    Ik dook helemaal weg in dat artikel. Toen las ik deze schokkende alinea uit de heldere pen van Van Biema:


    “Zijn [Darby] meest opvallende vernieuwing was het vastleggen van het tijdstip van de zogenaamde Geheime Opname. Hij ontleende die aan de voorzegging van Paulus, dat gelovigen op zouden stijgen om Christus in de hemel tegemoet te gaan. De meeste theologen vatten dit op als onderdeel van de Opstanding, die helemaal aan het einde van de tijd zou plaatsvinden. Darby plaatste deze gebeurtenis helemaal naar het begin van de Apocalyps. Het was een kleine verandering met grote gevolgen. Het bespaarde ware gelovigen de Tijd van Verdrukking. En het liet de verschrikkingen over aan de ongelovigen en aan hen die in de leer misleid waren. … Het plan van Darby werd tot steunpilaar van het nieuwe Fundamentalisme.”


    Besef jij wat je zonet hebt gelezen? David baseert zich op grondig geschiedkundig onderzoek. En hij bericht aan miljoenen lezers van Time magazine, dat “de meest opvallende vernieuwing” van John Nelson Darby was, dat hij de zinsnede van het “opgenomen worden” van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 4: 17 “helemaal naar het begin van de Apocalyps” verplaatste. “Een kleine verandering met grote gevolgen.” In het begin van de 19e eeuw zagen de meeste theologen het niet zoals Darby. Maar langzamerhand, na verloop van tijd, werd “het plan van Darby tot steunpilaar van het nieuwe Fundamentalisme.”


    Deze “steunpilaar” vormt het fundament voor het hele bouwwerk van De Laatste Bazuin. Onbekend voor de moderne aanhangers is dit fundament niet de Bijbel, maar het Darbisme, ook al worden Bijbelteksten gebruikt om deze leer te ondersteunen en bewijsplaatsen ervoor te leveren.


    In Gods Woord is helemaal geen sprake van Opname-Verdrukking-Einde. De zeventigste week van Daniël is geschiedenis en ware gelovigen zullen worden “opgenomen” bij de erg hoorbare, zichtbare tweede komst van Jezus Christus. David Van Biema heeft het juist weergegeven in Time magazine. De “meeste theologen” hebben dit eeuwenlang zo geleerd! Maar de tijden zijn veranderd; en treurig genoeg is De Laatste Bazuin helemaal doortrokken van de vernieuwingen van J.N. Darby.


    


    Nu weet je meer over: “Het Einde: Hoe het zover is gekomen.”

  


  



  
    


    


    


    


    


    


    Sectie 3.


    
      

    


    
      

    


    


    


    Misvattingen over de Antichrist

  


  
    

    Hoofdstuk 7


    


    


    De antichrist: feiten tegenover verzinsels


    


    


    Mensen struikelen af en toe over de waarheid, maar de meesten van hen staan vlug op en gaan er haastig vandoor, alsof er helemaal niets gebeurd is.


    


    Winston Churchill (1874 – 1965)


    


    


    Ik ben in Los Angeles opgegroeid. Daarom heb ik steeds geweten, dat de “Grote Klap” – een aardbeving van méér dan 7,5 op de schaal van Richter – onze stad zou kunnen verwoesten. Dat zou gebeuren, als de scheur in de aardkorst bij San Francisco plotseling in beweging zou komen en flink zou verschuiven. Wanneer het gaat om Bijbelse profetieën is de “Grote Klap” ongetwijfeld het onderwerp van de antichrist. Ik waarschuw jullie van tevoren. Bereid je voor op een aantal schokkende ontdekkingen.


    “Hij is waarschijnlijk een knap uitziende man,” zegt Kelly Sellers. Zij heeft een winkel voor sierstenen in Minneapolis, in de staat Minnesota. “Ik weet zeker, dat hij nu al in de politiek zit en waarschijnlijk treedt hij ook al een beetje in de publiciteit.” Mevrouw Sellers heeft alle boeken van de serie De Laatste Bazuin gelezen en wacht “vol spanning” op het volgende deel. In het laatste artikel van Time magazine (zie vorige hoofdstuk) werd zij aangehaald. De opvatting van mevrouw Sellers komt overeen met wat in de Woordenlijst van Time magazine staat bij “antichrist:” “een slechte persoon, die de wereld zal teisteren en uiteindelijk door Christus in de slag bij Armageddon zal worden verslagen.”


    Net als de meeste christenen die zich met profetieën bezighouden, denkt Kelly Sellers, dat de antichrist een superslechte man is, die na de Geheime Opname in het openbaarheid zal treden. In de boekenserie De Laatste Bazuin geeft schrijver Jerry B. Jenkins deze antichrist een naam: Nicolae Carpathia. In andere verhalen over de eindtijd, bijvoorbeeld in de spannende films – zoals Apocalypse, Revelation, Tribulation en Judgment – is de naam van de antichrist: Franco Macalousso. Een andere film gaat heel creatief nog een stap verder dan andere films. In Megiddo: Omega Code 2 wordt de antichrist (zijn naam is hier Stone Alexander) geschilderd vanaf zijn jongenstijd. Hij wordt zelfs verliefd en trouwt. Later ontdekt de mooie bruid van meneer Alexander, dat haar betoverende minnaar de duivelse verpersoonlijking is van Lucifer zelf.


    Wat leert de Bijbel werkelijk over deze geheimzinnige persoon? Het woord “antichrist” of “antichristen” is maar vijf keer in de Bijbel te vinden. En al die verwijzingen staan in twee kleine Bijbelboekjes, vlak voor het boek Openbaring. Die twee kleine boekjes zijn de 1e en 2e brief van Johannes. De precieze verzen zijn: 1 Johannes 2: 18, 22 en 4: 3; en 2 Johannes, vers 7. Dat is alles. Als we deze verzen lezen, samen met de verzen eromheen, lezen we zeker niet over ene meneer Stiekemerd, die verliefd wordt en gaat trouwen. Integendeel, wat we vinden is dit:


    


    1 Johannes 2: 18: De eerste christenen hebben gehoord, dat de antichrist zal komen.


    1 Johannes 2: 18: Zelfs nu al zijn er veel antichristen.


    1 Johannes 2: 18: Dit is het bewijs, dat de eindtijd begonnen is.


    1 Johannes 2: 19: Deze vele antichristen “zijn uit ons midden weggegaan.”


    1 Johannes 2: 22: Ieder die de Vader en de Zoon ontkent, is de antichrist


    1 Johannes 2: 26: Deze antichristen proberen ons van Christus weg te lokken.


    1 Johannes 4: 3: Er bestaat een geest van de antichrist.


    1 Johannes 4: 3: De geest van de antichrist ontkent, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is.


    1 Johannes 4: 3: De geest van de antichrist is al in deze wereld.


    1 Johannes 4: 4: Ware christenen moeten elke vorm van de antichrist overwinnen.


    1 Johannes 4: 6: De geest van de antichrist is de geest van dwaling.


    2 Johannes, vers 7: Er zijn veel misleiders en antichristen in de wereld.


    2 Johannes, vers 9: Om deze antichristen te verslaan, moeten christenen in de leer van Christus blijven.


    


    Wat hebben we na dit objectieve onderzoek ontdekt? Beschrijft ook maar één van deze verzen een eenzame meneer Zonde in eigen persoon, die pas verschijnt als wij verdwenen zijn? Helemaal niet! Het Woord van God schrijft niet over één, maar over vele antichristen. En volgens 1 Johannes 2: 19 zijn die vele antichristen “uit ons midden weggegaan.” Dat betekent: weg uit het midden van de gemeente van Christus! Zij zijn heel subtiel, misleidend en in oorlog met ware christenen. Ze belijden misschien een zeker geloof in Jezus, toch is hun geloof oppervlakkig. In werkelijkheid ontkennen zij de Vader en de Zoon (zie 1 Johannes 2; 22, 26). Er bestaat ook een geest van de antichrist, die “de geest van dwaling” genoemd wordt. Deze geest is nu in de wereld aanwezig (zie 1 Johannes 4: 3). Volgens de Bijbel is het doel van deze vele antichristen en van de geest van de antichrist, christenen te misleiden, zodat zij de ware leer van Jezus Christus verlaten (zie 2 Johannes, verzen 7, 9). Net als Amerika, dat nu in oorlog is met terroristen, moeten ook ware christenen strijd leveren met deze geestelijke vijanden van de waarheid. In de kracht van Christus moeten zij hen overwinnen (zie 1 Johannes 4: 4).


    Dat is alles wat Gods Woord eigenlijk over “de antichrist,” over “antichristen” en over “de geest van de antichrist” zegt. Mis nu niet waarom het gaat. Geen van deze duidelijke teksten verwijzen naar één meneer Kwaadaardig – zo iemand als Nicolae Carpathia, Stone Alexander, of Franco Macalousso – die als briljant politicus op het toneel verschijnt, nadat wij verdwenen zijn. De waarheid ligt heel anders. In werkelijkheid verwijzen al die teksten naar verleidende en misleidende elementen, die hier en nu aanwezig zijn. Ware christenen moeten daarmee de confrontatie aangaan en ze overwinnen.


    Het is waar, Gods Boek bevat andere profetieën over de opkomst van een slechte “kleine horen” (Daniël 7: 8), van een verschrikkelijk “beest” (Openbaring 13: 1), en van de “mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2: 3). Vooral deze profetieën worden gebruikt om de gedachte aan een toekomstige meneer Verschrikkelijk te ondersteunen – de gedachte aan iemand die na de Geheime Opname van buiten het Christendom zal opstaan. Maar denk eens even na. De duidelijke lijn van alle letterlijke “antichrist”-passages wijst duidelijk in de richting van dingen die zich hier en nu afspelen en die ware christenen onder ogen moeten zien en moeten overwinnen. Dus waarom zouden die andere antichristprofetieën, over de “kleine horen,” over de “mens van de wetteloosheid” en over het “beest,” deze lijn plotseling omdraaien en van toepassing op dingen, waartegen christenen helemaal niet hoeven strijden, omdat zij van tevoren via de Geheime Opname zullen verdwijnen?


    Een paar jaar geleden heb ik een profetiestudiegroep geleid in Corinth, in de staat Mississippi. Met het vliegtuig onderweg landde ik in Memphis, in de staat Tennessee. Ik haalde mijn huurauto op bij Thrifty en vroeg de weg naar Corinth. De man achter de balie zei rustig: “Neem deze kaart, ga snelweg 55 op naar het zuiden. Na een tijdje kom je er dan.” Ik had geen reden om hieraan te twijfelen. Vol vertrouwen reed ik weldra op snelweg 55. Maar na een minuut of twintig begon een stil, klein stemmetje op mijn geweten in te werken: kijk liever zelf op de kaart. Eerst negeerde ik dat stemmetje. Uiteindelijk pakte ik toch de kaart en keek. Tot mijn stomme verbazing ontdekte ik, dat snelweg 55 recht naar het zuiden ging, naar Jackson, Mississippi, terwijl Corinth recht naar het oosten was! Ik keerde om, ging terug naar Memphis, nam de juiste weg en kwam uiteindelijk bij mijn studiegroep terecht.


    Daaruit heb ik deze les geleerd. Het maakt niet uit, hoeveel vertrouwen ik heb in iemand die mij de weg wijst, ik moet zelf op de kaart kijken. Datzelfde geldt ook voor het onderwerp over de antichrist. We hebben misschien vertrouwen in de zeer gerespecteerde leraren over profetie van vandaag, dat zij hun zaakjes kennen en ons niet op een dwaalspoor zullen leiden. Maar wanneer we conclusies willen trekken, moeten we eerst zelf Gods Kaart (de Bijbel) bekijken. Als we de Bijbel werkelijk gelezen hebben, hebben we tot nu toe gezien, dat alle duidelijke “antichrist”-uitspraken slaan op misleidende elementen binnen het Christendom – elementen waarmee wij de confrontatie moeten aangaan en die wij moeten overwinnen. Maar de meeste bestsellers over profetieën vertellen ons dit niet. Wanneer je de snelweg van de Misvattingen over de Eindtijd verder volgt, zul je, wanneer je tenminste nauwkeurig op Gods Kaart kijkt, nog veel meer dingen ontdekken, waarover je in de bioscoop niets te weten komt.
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    Daar gaat het Paulus om:


    eerst komt de antichrist


    


    


    Omdat een spijker ontbrak, ging de hoef verloren; omdat de hoef ontbrak, ging het paard verloren; omdat het paard ontbrak, ging de ruiter verloren; omdat de ruiter ontbrak, ging de veldslag verloren.


    


    Benjamin Franklin (1706 – 1790)


    


    


    Wat de meerderheid denkt, klopt vaak niet. De mensen dachten, dat de Titanic niet kon zinken. Toch zonk dat schip als lood. Veel mensen geloofden, dat de beruchte Y2K computerstoring tot een wereldwijde economische crisis zou leiden, wanneer de klokken op aarde het aanbreken van het jaar 2000 zouden slaan. Toch werd het gewoon 1 januari, zonder dat er ook maar iets bijzonders gebeurde. Geliefden rennen onder invloed van een mooie sterrenhemel naar het huwelijksaltaar in de duidelijke verwachting, dat er een levenslang geluk op hen wacht. Toch treft na een paar korte dagen de realiteit hen als een bokshandschoen op de neus. Het is duidelijk, nietwaar? Wat wij mensen denken dat gebeuren gaat, gebeurt vaak niet.


    En hoe zit het met de arena van de Bijbelse profetieën? Hoeveel vergissingen worden er niet gemaakt? We hebben al gezien, dat op dit moment miljoenen christenen er vast op rekenen, dat zij via de Geheime Opname zullen verdwijnen vóórdat de antichrist op het toneel verschijnt. Nog eens gezegd: het idee is: eerst de Geheime Opname, dan de antichrist. Deze volgorde wordt wereldwijd onderwezen: in boeken, tijdschriften, cursussen, op de radio, via de televisie, vanaf kansels en via internet.


    We hebben eerder gezien, dat het meest geciteerde vers over de Geheime Opname 1 Thessalonicenzen 4: 17 is. Daar schrijft Paulus, dat ware gelovigen op een dag zullen worden “opgenomen.” In de tweede brief van Paulus aan dezelfde groep, verwijst hij naar dezelfde gebeurtenis als “de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem” (2 Thessalonicenzen 2: 1). In zijn tweede brief schrijft Paulus, onmiddellijk nadat hij het heeft over “onze vereniging” met de Heer, over iets of iemand wat duidelijk “antichrist” is (vers 3). De vraag is: Wat leert Paulus over de volgorde van de gebeurtenissen? Zei hij, dat de gemeente met Jezus Christus verenigd zou worden, voordat de antichrist komt? Of komt de antichrist eerst, voordat wij met onze Heiland verenigd worden? Verbazingwekkend genoeg geeft Paulus ons rechtstreeks antwoord. En zijn antwoord is niet wat de meerderheid van christenen, die zich met profetieën bezighouden, denken!


    Kijk maar precies. Paulus schrijft:


    “Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is” (2 Thessalonicenzen 2: 1 – 3, klemtoon ingevoegd).


    Besef je wat je zojuist gelezen hebt?


    De woorden van Paulus zijn heel indringend, wanneer het gaat over wat eerst komt, “onze vereniging” of de verschijning van de antichrist.


    Hier volgt een nog gedetailleerdere uitleg van 2 Thessalonicenzen 2: 1 – 3:


    In vers 1 schrijft Paulus over de “de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem.” Dit is duidelijk dezelfde gebeurtenis als het neerdalen uit de hemel van Jezus Christus, wanneer wij zullen worden “opgenomen” om Hem in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonicenzen 4: 17). Het is belangrijk, je te realiseren, dat het Griekse woord voor “komst” in vers 1 niets anders is dan een oude bekende van ons: “parousia.” We hebben duidelijk gezien, dat dit verwijst naar de zichtbare tweede komst van Jezus Christus (zie Mattheüs 24: 27). Precies hetzelfde woord wordt in vers 8 gebruikt, waar het gaat over “de verschijning bij Zijn komst [parousia].”


    Vers 2: Paulus spreekt hier over een verdraaiing van het tijdstip van de komst van de Heer, die de eerste gemeenten in verwarring bracht. Hij dringt er bij de Thessalonicenzen op aan, dat zij zich “niet snel aan het wankelen” zullen laten brengen door verkeerde invloeden, die, in “woord” of “geest” of via een “brief,” hun probeerden te leren, dat “de dag van Christus al aangebroken zou zijn.” De King James Vertaling zegt hier “aanstaande zou zijn.” Het gaat hier over de eerste eeuw na Christus. Vanwege deze valse leer, dat de “dag van Christus” in hun tijd al vlak voor de deur stond, hadden sommige christenen in Thessalonica hun werk opgezegd, hielden ze op met voor hun gezin te zorgen en hingen ze zonder iets te doen rond, terwijl ze tevergeefs op de nabije komst van Christus wachtten (zie 2 Thessalonicenzen 3: 10 – 12).


    Vers 3: Paulus legt uit, wat de waarheid is, door zijn waarschuwing: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (waarop Jezus ons komt halen) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.”


    Heb je dat goed begrepen?


    Vers 3 spreekt helder en duidelijk. Paulus schrijft, dat vóórdat Christus komt om Zijn volk met zich “te verenigen,” éérst “de afval” en de komst van “de mens van de wetteloosheid” (de antichrist) moeten komen. Dus Paulus’ boodschap aan die eerste gelovigen in Thessalonica was, dat “de dag van Christus” niet vlak voor de deur stond. Eerst moest er iets groots gebeuren. En voor ons in de 21e eeuw is de boodschap net zo helder: voordat Jezus Christus komt om ons met zich te “verenigen,” komt eerst de afval en moet eerst de antichrist openbaar worden. Paulus waarschuwde de Gemeente van Christus direct, speciaal en ernstig, dat zij zich op dit punt niet moesten laten misleiden! Hij wist heel goed, dat blijkt hier, dat de satan er hard aan zou werken om de heiligen juist hierin beet te nemen.


    Als we alle puzzelstukjes samenvoegen, wordt het superduidelijk, dat vóór “de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem” (vers 1) “eerst de afval” gekomen moet zijn en de antichrist moet zijn geopenbaard. Dus, tegen de opvatting in die tegenwoordig zo populair is, komt éérst de antichrist; en pas daarna wordt de Gemeente “opgenomen.” Niet andersom.


    


    De stem van Paulus klinkt als een echo door de eeuwen heen: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden” (2 Thessalonicenzen 2: 3).


    


    Ik weet het, veel mensen zijn het hier niet mee eens. Maar bedenk: de mensen geloofden ook, dat de Titanic niet kon zinken.


    


  


  
    

    Hoofdstuk 9


    


    


    Afval van de waarheid


    


    


    De waarheid verandert niet met ons vermogen om haar te kunnen slikken.


    


    Flannery O’Connor (1925 – 1964)


    


    


    Miljoenen christenen wordt nu geleerd, dat de antichrist de één of andere slechterik zal zijn, die van buiten het Christendom aan de macht zal komen, na de Geheime Opname. Maar denk eens even met mij mee. Wat als dit idee een verschrikkelijke vergissing is? Wat als de antichrist opstaat binnen het Christendom vóór de Gemeente met Christus wordt opgenomen? Kun je je voorstellen, wat voor kwaad zo’n antichrist kan aanrichten, omdat maar weinig mensen de antichrist in eigen kring zoeken? Houd je maar aan jullie stoelen vast, want jullie zullen snel ontdekken, dat dit precies is wat Paulus geleerd heeft.


    Paulus schrijft:


    “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (waarop Jezus ons komt halen, vers 1) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is” (2 Thessalonicenzen 2: 3). Bijna iedereen is het erover eens, dat deze woorden de opkomst van de antichrist voorzeggen. Wat velen hebben gemist is, dat Paulus een antichrist beschrijft, die opstaat aan het begin van “de afval.” Wat betekent dit? Opnieuw komt een klein beetje kennis van het Grieks hier van pas. Het oorspronkelijke woord voor afval, wat Paulus gebruikt, is apostasia. Dat betekent letterlijk het afvallen van en verlaten van Jezus Christus binnen de christelijke gemeente. Veel versies van de Statenvertaling plaatsen als titel boven 2 Thessalonicenzen 2: “De openbaring van de antichrist.” Als beeld voor het verband tussen “de afval” en de opkomst van de antichrist kun je aan een jongen denken, die in een boom klimt. Hij staat op een tak; zijn voet glijdt weg en hij valt. Nadat hij met zijn hoofd op de grond geknald is, begint er een grote bult op zijn voorhoofd te groeien. Jullie begrijpen heel goed, dat er verband is tussen het van de tak vallen van de jongen en het opkomen van de bult. Met “de afval” en de opkomst van de antichrist is het precies hetzelfde. We zullen dadelijk zien, dat deze “afval” onweerlegbaar binnen de Gemeente plaatsvindt.


    In de eerste eeuw bleef de christelijke gemeente relatief zuiver van ketterijen, valse leer en openlijke zonde. Maar met Zijn heelalwijde blik zag God, dat daar verandering in zou komen. Hij openbaarde deze nuchtere werkelijkheid aan de schrijvers van het Nieuwe Testament. Een vluchtige blik op de onderstaande Bijbelgedeelten laat duidelijk zien, dat een afval, verlating, of “afval” van Jezus Christus is voorzegd, die binnen het Christendom zou plaatsvinden. Ik noem dit “De Grote Kronkel.”


    


    1. Handelingen 20: Paulus vertelde “de ouderlingen van de gemeente” Efeze (vers 18), dat er al gauw valse christelijke leiders uit hun midden zouden opstaan, “om de discipelen weg te trekken achter zich aan.” (vers 30). Hij voelde de last van deze komende afval zó zwaar op zich wegen, dat hij de gemeente “nacht en dag … onder tranen” waarschuwde (vers 31).


    2. 1 Timotheüs 4: De Heilige Geest waarschuwde duidelijk, dat “sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (vers 1). Hier wordt opnieuw gesproken over afval van het geloof binnen de gemeente.


    3. 2 Timotheüs 4: Paulus voorzegt, dat er een tijd zou komen, dat veel mensen in de gemeente “de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.” (vers 3 – 4). Beste vriend, er is geen twijfel mogelijk. Deze woorden wijzen op een afval binnen de Gemeente, die belijdende christenen zo ver zal brengen, dat zij zich van de Bijbelse waarheid zullen afkeren en zich tot verzinsels zullen wenden.


    4. 2 Petrus 2: Petrus vertelt de eerste gelovigen, dat er al gauw “ook onder u valse leraars zullen zijn” (vers 1). “Ook onder u” betekent binnen de Gemeente.


    5. Judas: Nadat hij de gelovigen aangespoord heeft om zich serieus voor het oorspronkelijke geloof in te zetten, waarschuwt Judas, dat “sommige mensen” al bij hen “binnengeslopen” waren (vers 4).


    6. Openbaring 2: Jezus Christus zelf zegt bedroefd tot Zijn volgelingen in de gemeente van Efeze: “Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken” (vers 4 – 5). Deze woorden zijn zó helder!. Veel christenen in de vroege gemeente Efeze vielen af van hun oorspronkelijke liefde voor Jezus Christus, die voor hen gestorven was.


    


    Zo zien we dat Paulus, Petrus, Judas en Jezus Christus zich allemaal hartgrondig zorgen maakten over een “afval,” een afglijden van het geloof, die binnen de christelijke gemeente zou plaatsvinden. Wij kunnen deze afval vergelijken met een ziekte, die op een bepaalde plek het menselijk lichaam binnendringt. Het gevolg is, dat zich een kwaadaardig kankergezwel ontwikkelt. De schokkende werkelijkheid is, dat Gods Woord een dergelijke ziekte heeft voorzegd, die uiteindelijk een groot deel van het Christendom zou aantasten. Volgens 2 Thessalonicenzen 2 zou, als direct gevolg van deze ongelukkige ziekte, een duivelse, geestelijke kanker ontstaan.


    


    Paulus noemde deze kanker “het geheimenis van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2: 7).


    


    Wij noemen hem de antichrist.


    

  


  
    
      

      Hoofdstuk 10


      


      


      Judas: beeld van de antichrist


      


      


      Kennis is macht.


      


      Sir Francis Bacon (1561 – 1626)


      


      


      Paulus waarschuwde: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (waarop Jezus ons komt halen, vers 1) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is” (2 Thessalonicenzen 2: 3). Hier noemt Paulus de antichrist “de mens van de wetteloosheid.”


      Geloof het of niet, deze zinsnede, “de mens van de wetteloosheid,” is eigenlijk een geheim wachtwoord, dat toegang geeft tot verborgen kennis. Onze maatschappij maakt nu volop gebruik van wachtwoorden, geheime zinnetjes en toegangscodes. Als je je bank opbelt om te vragen, hoeveel geld je nog hebt, vraagt de telefoniste meestal: “Wat is de meisjesnaam van uw moeder?” of: “Wat is uw Sofinummer?” of gewoon: “Wat is uw wachtwoord?” Dat zelfde gebeurt, wanneer iemand via internet toegang probeert te krijgen tot zijn bankrekening, zijn telefoonrekening, of zijn account bij hun aandelenhandelaar. Nadat ze de juiste dingen op hun toetsenbord hebben ingetikt, kan zo iemand op “Enter” drukken en de details die hij wil weten inzien.


      Het Bijbelse zinnetje “de zoon van het verderf” lijkt in bepaalde opzichten ook op zo’n wachtwoord. In wezen zijn deze vijf woorden een soort speciale code. Wanneer we eenmaal begrijpen, wat die woorden betekenen, zijn we in staat om “de code van de antichrist” te kraken. Dan drukken we op “Enter” en dan begrijpen we de ware aard van deze laatste bedrieger.


      Deze zelfde zinsnede: “de zoon van het verderf,” komt in het hele Nieuwe Testament maar twee keer voor. Één van die keren is 2 Thessalonicenzen 2: 3 over de antichrist. Hoe zit dat met die andere keer, waar sloeg dat op en welke geestelijke les kunnen we hieruit afleiden? De enige andere keer dat een dergelijke uitdrukking gebruikt wordt, is in Johannes 17: 12. Daar past Jezus haar toe op één van Zijn eigen leerlingen. Je kunt wel raden over wie het gaat. Inderdaad, Judas Iskariot, Zijn verrader.


      Judas was één van de twaalf discipelen. Nadat Hij door de Heer was uitgekozen, trad hij toe tot de intiemste kring van Christus (zie Lukas 6: 13 – 16). Verbazingwekkend genoeg ontvangt hij zelfs de kracht van God (zie Mattheüs 10: 1 – 4). Maar ondanks zijn enorme voorrechten valt meneer Iskariot uiteindelijk af van Zijn Heiland (zie Handelingen 1: 25).


      “Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde” (Lukas 22: 3). Wat een angstaanjagend vers! Probeer je eens in te denken. Hier heb je een discipel van Jezus Christus, die een eervolle positie bekleedde te midden van de twaalf. Hij droeg zelfs de geldbuidel. Maar omdat Judas zijn hart openzette voor de vorst van de duisternis, sloop de satan binnen en nam hem in bezit. Hij was nog steeds zogenaamd een volgeling van Christus, maar nu had hij de duivel in zich! Zou dat kunnen lijken op hoe de antichrist zal zijn?


      De laatste avond voor Zijn uiteindelijke doodstrijd kwam de Heer met Zijn kleine groep volgelingen samen in een bovenzaal, ergens in Jeruzalem. Het was een intieme bijeenkomst in privésfeer, waar alleen Hij en Zijn trouwste vrienden aanwezig waren. Toen ze hun plaatsen innamen voor het Pesachmaal, nam Judas stilletjes een plekje in bij de andere elf discipelen (zie Lukas 22: 14). Toen Jezus het brood en de druivensap had uitgedeeld, nipte Judas zwijgend aan zijn beker (zie Lukas 22: 19 – 20). Toen de maaltijd afgelopen was, fluisterde Jezus verdrietig tegen Zijn vrienden: “zie, de hand van wie Mij verraadt, is met Mij aan de tafel” (Lukas 22: 21). Enkele ogenblikken later glipte Judas naar buiten, de nacht in, om zijn schandelijke afspraak met de leiders van Israël te maken. Een oud woord ging in vervulling: “Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt” (Psalm 41: 10). Wat verschrikkelijk om door een vriend verraden te worden!


      Een paar uur later leidde Judas een bende tempelwachten, overpriesters en Romeinse soldaten naar de geheime gebedsplek van Christus in de Hof van Gethsémané. Terwijl hij op de Heiland toekwam, fluisterde de verrader: “Gegroet, Meester,” en hij kuste Hem.” (Mattheüs 26: 49). O, wat voor een kus was dat! Een teken van echte genegenheid? Nee, het was een doodskus. Wat was hier werkelijk aan de hand? Dat zal ik jullie vertellen. Lucifer zelf werkte via de kus van een zogenaamde christen in een satanisch opgezette samenzwering tegen de Zoon van God. Als je daar over nadenkt, dan is dit de antichrist in zijn duisterste vorm!


      Het scheen in alle opzichten, dat Judas Iskariot een trouwe apostel van Jezus Christus was. Met zijn lippen noemde hij Christus zijn Meester, maar zijn vuile adem zat vol satanisch venijn. Op dat moment was Judas ten volle “een duivel” (Johannes 6: 70). Mis nu niet waarom het gaat. Hij was een christelijke duivel, een kanaal voor de satan, die zich achter een christelijk masker verborg. Kijk eens wat een toppunt van bedrog! Wat kon erger zijn dan dat satan door een hooggeachte, zogenaamde christen werkte, via woorden van trouw, door een teken van genegenheid als een kus? Wat een hoogst betekenisrijke uitdrukking gebruikte Jezus om deze ongewone, christelijke, kussende, satanische combinatie te beschrijven! Onze Heer noemde Judas “de zoon van het verderf” (Johannes 17: 12).


      


      Dat is wat Paulus de antichrist noemt (zie 2 Thessalonicenzen 2: 3). Daarmee onthulde hij geheime, vitale, interne informatie. We gaan voor onze Bijbelse computermonitor zitten en typen het volgende wachtwoord in: “DE ZOON VAN HET VERDERF.” Dat wachtwoord wordt geaccepteerd en we worden in staat gesteld om via “Enter” binnen te komen en de code van de antichrist te ontcijferen, over de ware aard van satans bedrieger. In plaats van dat het een openlijk antichristelijk persoon is, die buiten de Gemeente opkomt, zal de echte antichrist op Judas lijken. Met andere woorden: hij zal uit de intieme binnenste kring komen. Oppervlakkig gezien zal hij op een ware volgeling van Jezus Christus lijken, een “man met wie ik in vrede leefde” (Psalm 41: 10). Hij zal zelfs beweren, de Heiland lief te hebben en Hem trouw te zijn. Toch zal in het geheim de duivel daar zijn, die heel slim en heel subtiel aan het werk is om de Zoon van God met een kus te verraden.


      

    

  


  
    
      
        

        Hoofdstuk 11


        


        


        Één toekomstige meneer Duivel?


        


        


        Schijn bedriegt vaak.


        


        Aesopus (620 – 560 v. Chr.)


        


        


        Paulus noemde de antichrist “de mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2: 3). Vooral door deze uitdrukking zijn miljoenen mensen tot de conclusie gekomen, dat het woord “antichrist” uiteindelijk moet slaan op slechts één meneer Slechterik. Kinderen die de populaire boekenserie De Laatste Bazuin lezen, noemen hem soms de Gemenerik. In christelijke films over de Apocalyps [het einde van de wereld], zoals De Omega Code, Een Dief in de Nacht, De Benauwdheid, Het Oordeel en Megiddo, is telkens ditzelfde idee te vinden. Is het waar? Zal er maar één meneer Angstaanjagend zijn, die tot antichrist wordt, en tot Osama bin-Laden nr. 2? Bedoelde Paulus dat werkelijk?


        In hoofdstuk 8 van Misvattingen over de Eindtijd hebben we ontdekt, dat Johannes over “vele antichristen” (1 Johannes 2: 18) heeft geschreven, en over “de geest van de antichrist” (1 Johannes 4: 3). Hij onthulde ook, dat iedereen die “de leer van Christus” (2 Johannes, vers 9) ontkent “de misleider en de antichrist” is (2 Johannes, vers 7, klemtoon toegevoegd. De King James Bijbel spreekt over “een verleider en een antichrist”). Daarom kan de gedachte van slechts één meneer Engerd als de antichrist de toets van de Bijbel niet doorstaan. De waarheid kan het zich veroorloven om sportief en eerlijk te zijn. Zij heeft niets te verbergen en is bereid om elke jota aan bewijsmateriaal te onderzoeken. Wat bedoelde Paulus dan wél, toen hij verwees naar “de mens van de wetteloosheid”? Betekent dat dan niet, dat het om één enkele persoon gaat?


        Ten eerste, Paulus heeft in 2 Thessalonicenzen 2 andere uitdrukkingen gebruikt om deze zelfde antichrist te omschrijven, zoals “de zoon van het verderf” in vers 3, “het geheimenis van de wetteloosheid” in vers 7, en “de wetteloze” in vers 8. In de parallelle profetie van Daniël, wordt dit zelfde afschuwelijke schrikbeeld ook “de kleine horen” genoemd (Daniël 7: 8). In het boek Openbaring krijgt hij het stempel “het beest” (Openbaring 13: 2). Bijna iedereen is het erover eens, dat deze woorden en uitdrukkingen naar hetzelfde verwijzen. De grote vraag is: verwijzen ze allemaal naar slechts één “Gemenerik,” zoals men gewoonlijk denkt, of verwijzen ze naar iets groters en diepers – naar iets waarover de meeste profetieleraren ons niets vertellen?


        Let goed op, Daniël heeft niet gezegd, dat de kleine horen een man zou zijn, maar dat het “ogen mensenogen” had (Daniël 7: 8, klemtoon toegevoegd). Ogen, die intelligent konden kijken. In het boek Openbaring wordt deze zelfde horen “het beest” genoemd. Dit is de sleutelvraag: wat is Daniëls definitie van een beest? We hoeven er niet naar te raden of een uitleg uit de hoge hoed te toveren. Een engel als uitlegger vertelde Daniël: “Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn” (vers 23). Hocus pocus pas! Wat is een beest? Een mens? Een gigantische computer? Nee, een beest is een koninkrijk! Dat is wat de engel vertelde. En nogmaals, net als die engelen in Handelingen 1 die Jezus zagen opvaren naar de hemel, had ook deze engel zijn theologie op orde.


        Laten we teruggaan naar de profetie van Paulus. Zorgvuldige bestudering van 2 Thessalonicenzen 2 laat de complete onmogelijkheid zien, dat “de mens van de wetteloosheid” verwijst naar slechts één meneer Duivel. In de eerste plaats zegt Paulus, dat ditzelfde “geheimenis van de wetteloosheid … al werkzaam” was (vers 7). Dus deze voorspelde antichrist was in de eerste eeuw al actief aan het worden. Paulus beklemtoonde ook sterk, dat dit “geheimenis” helemaal zou voortduren tot aan de tweede komst van Jezus Christus (vers 8). Pas de puzzelstukjes in elkaar. Hoe zou dit op maar één mens kunnen slaan? Die zou 2.000 jaar oud moeten zijn!


        Gebruikt Paulus deze uitdrukking “de mens” nog ergens anders zó in zijn geschriften, dat het niet verwijst naar één persoon? Jazeker. Paulus schrijft:


        “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3: 16 – 17, klemtoon toegevoegd).


        Kijk maar nauwkeurig. Verwijst de uitdrukking “de mens die God toebehoort” in 2 Timotheüs 3: 17 naar slechts één heilig mens, die een naam kan hebben als Jan, Willem of Frank? Nee, in plaats daarvan verwijst het naar een opeenvolging van gelovige en vrome mensen in de loop van de geschiedenis. Zij worden “volmaakt,” of “volkomen” doordat zij het Woord van God gehoorzamen.


        In Romeinen 13: 4 gebruikt Paulus de uitdrukking “dienares van God” om daarmee alle overheidsdienaren aan te duiden, die God in de loop van de geschiedenis gebruikt om het kwaad onder controle te houden. Laten we daarom de uitleg van Paulus’ geschriften aan diezelfde geschriften overlaten. Dan hoeft zijn unieke uitdrukking “de mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2: 3) niet te slaan op één superslechte persoon. Waar zou het wel op kunnen slaan? In het heldere licht van 2 Timotheüs 3: 17 en Romeinen 13: 4 kan “de mens van de wetteloosheid” heel goed slaan op een historische opeenvolging van andere mensen, die de traditie volgen in plaats van het Woord van de Waarheid.

      

    

  


  
    
      


      
        

        Hoofdstuk 12


        


        


        Kolossale waarheden over de tempel


        


        


        Het gevaarlijkste van alles zijn waandenkbeelden.


        


        Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)


        


        


        De Laatste Bazuin cirkelt volledig rond het thema van de antichrist. Deel 9 van deze makkelijk verkoopbare fictieromans heet Ontheiligd – de Antichrist grijpt de troon. Het kwam uit op 30 oktober 2001 met een eerste oplage van 3 miljoen exemplaren. Op de officiële website van De Laatste Bazuin stond toen te lezen: “In Ontheiligd betreedt de Antichrist Nicolae Carpathia de tempel in Jeruzalem en verklaart zichzelf tot God, waarmee hij de wereld naar de rand van de slag bij Armageddon leidt.” Het oog van de orkaan is dus Jeruzalem en het hoogtepunt van het drama richt zich op het afschuwelijke binnendringen van Nicolae in een herbouwde Joodse tempel.


        De Bijbeltekst die als hoeksteen onder de theologie van Ontheiligd ligt, en onder talloze andere boeken over profetie die vergelijkbare dingen leren, is 2 Thessalonicenzen 2: 4. Paulus beschrijft de antichrist en zegt:


        “…de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2: 4). De antichrist gaat dus “als God in de tempel van God” zitten. Het boek Ontheiligd past dit toe op Nicolae Carpathia, die na de Geheime Opname een herbouwde tempel in Jeruzalem zou binnenstappen. Het gevolg van deze gewoonlijke uitleg is, dat de antichrist van Paulus niets te maken heeft met christenen van vandaag. Hij heeft dan al bijna tweeduizend jaar geen enkele betekenis voor de Gemeente. Is deze populaire uitleg echt wat Paulus bedoelde? Laten we de zaak wat nauwkeuriger bekijken.


        Het is tijd voor nog een lesje Grieks. Het oorspronkelijke woord dat Paulus in 2 Thessalonicenzen 2: 4 gebruikt voor “tempel” is naos. Een veilige uitlegregel is: we laten aan Paulus over om Paulus uit te leggen. Heeft Paulus ditzelfde woord ergens anders in zijn geschriften gebruikt? Ja, in zijn brief aan de eerste gemeenteleden in Korinthe. Paulus schreef aan “de gemeente van God die te Korinthe is” (1 Korinthe 1: 2). Daarin vraagt hij: “Weet u niet dat u Gods tempel [naos] bent en dat de Geest van God in u woont?” (1 Korinthe 3: 16). Hier laat Paulus het woord naos duidelijk verwijzen naar de christelijke Gemeente – en niet op een tastbare tempel in Jeruzalem. Datzelfde doet hij in zijn brief aan de Efeziërs. Hij schrijft aan “de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn” (Efeze 1: 1). En dan zegt hij: “…op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel [naos] in de Heere” (Efeze 2: 21). Het is in al zijn geschriften zelfs zó, dat elke keer dat Paulus het woord naos gebruikt, hij dan altijd de christelijke gemeente bedoelt en nooit een herbouwde Israëlische tempel!


        Bedenk: Toen Jezus stierf op Golgotha, maakte Zijn dood een einde aan de bloedige dierenoffers. Toen Hij uitriep: “Het is volbracht!” (Johannes 19: 30), was het afgelopen. Vanuit Gods gezichtspunt, dat zo wijd is als het heelal, behoorden vanaf dat moment alle aardse offers tot het verleden, omdat Zijn Zoon het uiteindelijke Offer was (zie Hebreeën10: 12). Denk nu even na. Als het Joodse volk ooit werkelijk opnieuw een tempel in Jeruzalem zou gaan bouwen en opnieuw slachtoffers zou gaan brengen, zou dat een volledige ontkenning betekenen van het offer van Jezus Christus – een klap in het gezicht van God. Zou zo’n herbouwde Joodse tempel ooit door Paulus met recht “Gods tempel” genoemd kunnen worden? In geen miljoen lichtjaar! Zo’n tempel zou niet Gods tempel zijn, want het zou een openlijke ontkenning van Zijn Zoon betekenen. De juiste uitleg van 2 Thessalonicenzen 2: 4, gebaseerd op Paulus’ eigen gebruik van het woord naos, is dat “Gods tempel” de Gemeente is. De les, die de mensen die de profetieën bestuderen hieruit kunnen trekken is: de antichrist zal heel subtiel en bedrieglijk het Christendom binnensluipen.


        Dr. Henry Grattan Guinness, D.D., F.R.A.S. (1835 – 1910) is vaak “Engelands grootste profetieleraar” genoemd. Hij is oprichter van het East London Institute for Home and Foreign Mission (het Oost-Londense Instituut voor Binnenlandse en Buitenlandse Zending, 1872). Dr. Guinness werd beschouwd als één van de drie beste predikanten van zijn tijd, samen met Dwight L. Moody en Charles Haddon Spurgeon. (Guinness werd soms “de Spurgeon uit het Noorden” genoemd). Hij heeft de profetieën diepgaand bestudeerd, en speciaal het onderwerp van de antichrist. Zijn commentaar, meer dan 100 jaar geleden, was:


        


        “Let op de plaats, die de mens van de wetteloosheid inneemt – de “tempel” of het huis van God. Dit is niet de één of andere Joodse tempel, en kan dat ook niet zijn. Paulus gebruikt deze uitdrukking in zijn profetische uiteenzetting. … Zowel in de brief aan Korinthe als aan Efeze gebruikt hij dit woord om de christelijke Gemeente mee aan te duiden. … Voor Paulus was Gods tempel heel nadrukkelijk de Gemeente van Christus. Dit is de tempel, waarin hij met profetische blik de mens van de wetteloosheid zag zitten. Het gaat er niet om, dat hij lichamelijk aanwezig is in een bouwwerk van hout en steen. Het gaat om iets veel hogers. Gods tempel is het “geestelijke huis” waarin Hij woont. Het is opgebouwd uit “levende stenen,” uit ware gelovigen. Hier zou de mens van de wetteloosheid de plaats van God innemen. Dit is het “geheimenis,” het dodelijke gevaar, het dodelijke kwaad wat door de apostel wordt voorzegd.”


        


        Het klassiek geworden boek van Edward Bisschop Elliot (1793 – 1875), het vierdelige Horae Apocalypticae – een commentaar op Openbaring, werd in zijn Comments on the Commentaries (Commentaar op de Commentaren) door Spurgeon beschouwd als “het standaardwerk over dit onderwerp,” de uitleg van de profetieën. In zijn commentaar op 2 Thessalonicenzen 2: 4 is E.B. Elliott het met Guinness eens:


        


        “De goddeloosheid en trots van deze mens van de wetteloosheid werden zó voorzegd: hij zou de uitnemende tegenstander van Christus en Zijn Gemeente zijn – hij zou zich verheffen boven alles wat God genoemd wordt, of voorwerp van aanbidding. Dat wil zeggen: boven de vele goden en vele heren die in de heidense wereld hemel en aarde bevolken, inclusief de machthebbers en koningen van deze wereld. Hij zou in Gods tempel gaan zitten (deze uitdrukking betekent hier de Gemeente) en zichzelf werkelijk voor God uitgeven.”


        


        Guinness en Elliott (ik zal ze in dit boek nog vaker citeren) begrepen dus beide, hoe Paulus het woord gebruikte: als aanduiding van de Gemeente van Jezus Christus, die Hem belijdt.


        Paulus zegt, dat de antichrist in Gods tempel “gaat zitten.” Dat betekent niet, dat hij letterlijk zal gaan zitten op een stoel met vier poten. Nadat Jezus Christus naar de hemel was opgevaren, is Hij “gezeten aan de rechterhand van God” (Hebreeën 10: 12). Zit Hij daar nu al bijna 2.000 jaar? Nee. Als onze Heer terug zal komen, zal Hij men Hem “zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel” (Mattheüs 26: 64). Zit Hij dan op een zich snel voortbewegende hemelse stoel? Ook niet. “Zitten” kan ook beteken: het dragen van een gezagspositie. Toen George W. Bush op 20 januari 2001 werd beëdigd als president van de Verenigde Staten, stond wereldwijd in kranten te lezen, dat hij nu officieel op zijn post “zat.” Toen Jezus Christus naar de hemel opvoer om aan de rechterhand van de Vader te gaan zitten, betekende dit, dat Hij officieel op zijn post zat als Koning van alle koningen en Heer van alle heren. Hij is de hoogste Middelaar voor ons menselijk geslacht. Nu heeft Hij alle macht in de hemel en op de aarde (zie Mattheüs 28: 18).


        


        Wat betekent dat dan, dat de antichrist in Gods tempel gaat zitten? Met een klein beetje nadenken kom je er wel uit. De schokkende werkelijkheid is, dat deze profetie voorzegt, dat de antichrist het rechtmatige gezag van Jezus Christus zal afpakken, doordat hij een onrechtmatige machtspositie gaat innemen, en wel binnen de christelijke Gemeente. Het is dus het tegengestelde van wat de bestseller van de New York Times, Ontheiligd, en talloze andere boeken schrijven. Paulus’ voorzegging over een slechte antichrist, die Gods tempel binnengaat, is voor christenen van vandaag heel erg belangrijk.


        

      

    

  


  
    
      
        



        


        
          Hoofdstuk 13


          


          


          Wat weerhoudt: mythen en herinneringen


          


          


          IJver zonder kennis is vuur zonder licht.


          


          Dr. Thomas Fuller (1608 – 1661)


          


          


          In de 19e eeuw leefde er zogenaamd een man die Sherlock Holmes heette. Zijn naam is beroemd geworden: één van de grootste detectives aller tijden. Volgens de schrijver van deze mysterieuze misdaadverhalen, Sir Arthur Conan Doyle, woonde Holmes in een kleine flat aan de Bakerstreet in Londen. Daar is, tot vreugde van zijn fans, tegenwoordig een museum. De woonkamer, eetkamer en slaapkamer zijn bewaard gebleven en vormen een prachtig decor voor veel Sherlock Holmesfilms. Het verhaal wil, dat Sherlock vaak in zijn studeerkamer zat, samen met zijn vriend Watson. Hij rookte zijn pijp, terwijl zij zorgvuldig stukjes informatie in elkaar pasten om zo misdaden op te lossen.


          In dit hoofdstuk zullen we de rol van Sherlock Holmes spelen, om een raadselachtig stukje Bijbelmysterie op te lossen. De moeilijke vraag is: Wat weerhoudt de antichrist? In 2 Thessalonicenzen 2: 5 – 8 ontwikkelt Paulus de fascinerende gedachte, dat in zijn tijd iets deze verschrikkelijke opkomst van het kwaad weerhield. Als die bescherming eenmaal zou zijn weggenomen, zou de antichrist optreden. Aan miljoenen christenen van vandaag is geleerd, dat Hij die weerhoudt de Heilige Geest binnen in de christelijke Gemeente is. Volgens deze theorie wordt de Gemeente eenmaal uit deze wereld weggerukt – samen met de Heilige Geest, Die binnen in de Gemeente woont. Daarna verschijnt meneer Misleiding. Deze uitleg bevestigt opnieuw de gedachte van veel mensen, dat de antichrist pas op kan treden, nadat de Gemeente verdwenen is.


          Men beweert, dat Sherlock Holmes gezegd heeft: “Het is een fatale vergissing om theorieën te gaan verzinnen, vóórdat je feiten hebt.” Laten we dus eerst de feiten bekijken. Paulus heeft de eerste gelovigen in Thessalonica geschreven: “Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden” (2 Thessalonicenzen 2: 5 – 8).


          Om te beginnen moeten we toegeven, dat Paulus niet duidelijk en precies heeft gezegd, wat de antichrist weerhield. Toch kunnen we drie heldere aanwijzingen vinden:


          


          1. Paulus heeft de Thessalonicenzen gezegd, wie hij die weerhoudt was (vers 5).


          2. De Thessalonicenzen wisten, wat de antichrist weerhield (vers 6).


          3. Om de één of andere belangrijke reden, schreef Paulus niet op wat de antichrist weerhield.


          


          Men gelooft, dat Sherlock Holmes ook heeft gezegd: “Speurwerk is een exacte wetenschap, of behoort dat tenminste te zijn.” Als we over de bovenstaande aanwijzingen nadenken, komt een belangrijk detail boven drijven. Paulus heeft duidelijk geschreven, dat hij de Thessalonicenzen gezegd heeft, wat de antichrist weerhield. Die kennis was in de eerste Gemeente dus duidelijk doorgegeven. Wat moeten we als goede detectives dan als volgende stap doen? Het lijkt logisch om eerst de stoffige archieven van de vroege geschiedenis te doorzoeken, in een poging te kunnen ontdekken wat de eerste Gemeente over dit onderwerp heeft doorgegeven. Je hoort als het ware Holmes zijn klassieke zinnetje tegen Watson zeggen: “Dat zijn de eerste beginselen, mijn beste Watson, de eerste beginselen!”


          En zo is het. Laten we dus op onderzoek uitgaan.


          Hebben de eerste christenen duidelijk gemaakt, wat zij over dit onderwerp wisten? Hebben zij aangewezen, wat hem weerhoudt? Het antwoord is verrassend: ja. Vroege schrijvers als Irenaeus, Tertullianus, Chrysostomos, Hiëronymus en Augustinus hebben allemaal over dit onderwerp geschreven. Wat hebben ze verteld? Ze zeiden allemaal, dat wat weerhield de burgerlijke overheid van het Romeinse keizerrijk was. Lees goed wat in de volgende citaten staat:


          


          Tertullianus: “… Hij die nu verhindert, moet verhinderen totdat hij is weggenomen. Welk ander obstakel is er dan de Romeinse staat? Als die wegvalt, doordat hij in tien koninkrijken wordt verdeeld, zal de antichrist op het toneel verschijnen. …”


          Johannes Chrysostomos: “… ‘iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.’ Dat wil zeggen: wanneer het Romeinse Rijk wordt weggenomen, dan zal de antichrist komen. En natuurlijk, zolang men bang is voor dit keizerrijk, zal niemand zichzelf snel naar voren schuiven. Maar als dat rijk uiteen gevallen is, zal hij tegen de anarchie ten strijde trekken en proberen de heerschappij te grijpen over zowel mensen als God.”


          Augustinus: “… het is niet gek om te geloven, dat deze woorden van de apostel: ‘iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.’ verwijzen naar het Romeinse Rijk.”


          


          Het is duidelijk. De vroege Kerk geloofde, dat het Romeinse Rijk de antichrist weerhield. Veel mensen hebben dit feit gezien. Elliott schrijft: “Wij hebben het getuigenis van de vroege kerkvaders, vanaf Irenaeus, de leerling van Johannes, tot aan Chrysostomos en Hiëronymus, dat het [wat weerhield] de keizerlijke overheid was, die zetelde in en regeerde vanuit Rome.” Dr. George Eldon Ladd, een hoog gerespecteerde Baptistische professor aan het Fuller Theological Seminary in de jaren vijftig, bevestigt het ook: “De traditionele opvatting is geweest, dat hetgeen weerhield het Romeinse Rijk was en hij die weerhield de keizer. Deze opvatting, of een variant hiervan, past het beste in de theologie van Paulus.”


          Guinness vat het zó samen:


          “De vroege Kerk vertelt ons, via de geschriften van de kerkvaders, wat zij over dit onderwerp wist. En opmerkelijk eenstemmig bevestigt zij, dat “wat weerhoudt,” of die hindernis, het Romeinse Rijk was, geregeerd door de keizers. Omdat de keizers de macht over het rijk in handen hadden, was het onmogelijk dat de voorspelde antichrist kon opstaan. … De vroege Kerk vertelt ons, wat zij over dit onderwerp weet. En niemand in onze tijd kan in een positie verkeren om dit getuigenis, over wat Paulus in woord en geschrift aan de Thessalonicenzen verteld heeft, tegen te spreken. Het is een punt waarop alleen de oude traditie enig gezag kan hebben. Moderne speculaties over zo’n onderwerp zijn hoogst ongepast.”


          Als moderne uitleggers de Heilige Geest binnen de christelijke Gemeente aanwijzen als “wat weerhoudt,” geven ze gewoon een nieuw bedacht ideetje door, dat niet wordt ondersteund door historisch bewijs. Holmes zei: “Speurwerk is een exacte wetenschap, of behoort dat tenminste te zijn.” Historisch gezien is het gewoon niet wetenschappelijk om de Heilige Geest binnen de Gemeente aan te wijzen als “wat weerhoudt.” Ongelukkig genoeg is deze nieuwe theorie nu één van de steunpilaren geworden onder de opvatting, dat de Geheime Opname plaats zal vinden vóórdat de antichrist verschijnt. Maar we hebben al met 2 Thessalonicenzen 2 in de hand bewezen, dat het in werkelijkheid omgekeerd is. Paulus zegt met nadruk, dat de antichrist éérst moet komen (vers 3), vóórdat de Gemeente met Christus verenigd wordt (vers 1).


          Er is nog een reden, behalve dat zij het direct door Paulus “gezegd” kregen, waarom de vroege Kerk geloofde, dat het Romeinse Rijk de antichrist was. Die reden kunnen we vinden in de profetie over hetzelfde onderwerp van Daniël 7. De profetie van Daniël voorspelde de opkomst van vier grote beesten, die vier opeenvolgende wereldrijken symboliseren (zie Daniël 7: 23). De grote meerderheid van de commentaren, de hele kerkgeschiedenis door, inclusief Guinness en Elliott, zien in deze vier rijken: Babylonië, Medo-Perzië, Griekenland en Rome.


          Maarten Luther geeft als commentaar:


          “Deze profetie [Daniël 7] wordt door alle leraren eenstemmig uitgelegd. Zij zeggen, dat deze rijken Assyrië en Babylonië zijn, Medo-Perzië, Griekenland, het koninkrijk van Alexander de Grote, en het Romeinse Rijk, het grootste, wreedste en machtigste rijk.”


          In Daniël 7 wordt het vierde beest, het Romeinse Rijk, beschreven. Het heeft “tien horens” (vers 7). De meeste geleerden zien in deze tien horens tien koninkrijken, die na het verval van het Romeinse Rijk in West-Europa opkomen. De profetie van Daniël zegt duidelijk, dat “Daarna” de tien horens op hun plaats komen. En dan komt “daartussen” een “andere, kleine, horen” met “ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” (vers 8). De overgrote meerderheid van de geleerden, ook van vandaag, brengen de kleine horen terecht in verband met de antichrist, hoe zij de symboliek ook verder uitleggen. De les die we hieruit kunnen trekken, is duidelijk: Na het vierde beest, dat wil zeggen: na de val van Rome, zou de antichrist opstaan tussen de landen van Europa.


          De Thessalonicenzen leefden onder de heerschappij van Rome. Omdat zij de profetieën begrepen, wisten zij, dat nadat Rome gevallen was, de antichrist zou komen. Dit helpt verklaren, waarom de eerste christenen (volgens Tertullianus) het tot gewoonte maakten om te bidden voor het voortduren van juist dat rijk, hoewel dit hen wreed vervolgde (zie 2 Thessalonicenzen 1: 4) vanwege hun geloofsvertrouwen in Jezus Christus. Wacht eens even! Hier hebben nog een belangrijk gegeven! De werkelijkheid van deze felle Romeinse vervolging van de eerste christenen biedt een logische verklaring, waarom Paulus de Thessalonicenzen alleen maar “zei” wat het was “wat weerhoudt,” en dat hij het niet opschreef. Wat zou er kunnen gebeuren, als deze brief in handen zou vallen van onvriendelijk gezinde Romeinse overheidsfunctionarissen? Wat zou er kunnen gebeuren, als de Romeinse leiders zouden ontdekken, dat die christenen verwachtten, dat het machtige Romeinse Rijk op een dag ineen zou storten, “uit het midden verdwenen zou zijn”? Het antwoord is duidelijk. Ze zouden het hebben gezien als hoogverraad tegen de keizer en ze zouden hun vervolgingen tegen de jonge Gemeente nog hebben verzwaard. Dat verklaart, waarom Paulus, in plaats van het op te schrijven, de waarheid aan de Thessalonicenzen alleen maar “verteld” heeft. Zie je Sherlock Holmes voor je, die met priemende ogen informatie verzamelt, terwijl hij z’n pijp rookt? “Dit is sleutelinformatie,” zou hij zeker tot Watson hebben gefluisterd.


          Paulus schrijft: “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is” (2 Thessalonicenzen 2: 7). Dus de antichrist was al in de tijd van Paulus met zijn werk begonnen, maar werd nog weerhouden door de grote macht van het Romeinse Rijk. Als deze hindernis eenmaal door het ineenstorten van de Romeinse overheid zou zijn weggenomen, zou dit monsterlijke kwaad in Europa voluit opstaan. Met andere woorden: als eenmaal de keizers ten onder gegaan waren, zou de antichrist zijn duivelse kop voluit opsteken.


          Een eenvoudige samenvatting van de Bijbelse gegevens die in 2 Thessalonicenzen 2 te vinden zijn:


          


          1. De antichrist was al in de tijd van Paulus werkzaam (vers 7).


          2. Iets weerhield deze verschrikkelijke ontwikkeling van het kwaad (verzen 5 – 7).


          3. Zodra de hindernis was weggenomen, zou de antichrist openbaar worden (verzen 7 – 8).


          4. De antichrist zal er zijn tot aan de zichtbare terugkeer van Jezus Christus (vers 8).


          5. Dan zal Christus de antichrist vernietigen en Zijn Gemeente verzamelen (verzen 1, 8).


          


          Daniël schreef, dat nadat het vierde beest gevallen zou zijn, de kleine horen zou komen (zie Daniël 7: 7 – 8). Paulus zei, dat nadat de hindernis zou zijn weggenomen, de antichrist openbaar zou worden (zie 2 Thessalonicenzen 2: 7 – 8). De geschiedenis laat zien, dat het Romeinse Rijk in 476 n. Chr. ineen stortte. Verscheen de voorzegde antichrist al snel? Lees verder.


          


          Sherlock Holmes zou zeggen: “Het zijn de eerste beginselen, Watson, de eerste beginselen.”

        

      

    

  


  
    
      
        


        
          

          Hoofdstuk 14


          


          


          De puzzelstukjes in elkaar passen


          


          


          Wat we zien hangt vooral af van waar we naar op zoek zijn.


          


          Sir John Lubbock (1834 – 1913)


          


          


          Toen ik nog een jongen was, hield ik van super ingewikkelde legpuzzels. Ik was er urenlang mee bezig, piekerde en paste voorzichtig de stukjes in de open plekken. Je kunt je wel voorstellen, dat ik erg opgetogen was, wanneer ik de laatste paar stukjes op hun plaats zag klikken. “Mama, ik heb het weer voor elkaar!” riep ik dan luid, als het volledige beeld van een huis, een auto of een bergmeer gevormd was. Dan glimlachte zij goedkeurend.


          De Bijbelse profetieën over de antichrist lijken op een reusachtige legpuzzel. Het is belangrijk de afzonderlijke stukjes zorgvuldig te onderzoeken. Maar het allerbeste is: de stukjes allemaal in elkaar passen en het geheel bekijken. Als we dat doen, wordt het beeld dat naar voren komt steeds helderder, net als wanneer je een foto ontwikkelt in een donkere kamer. Wat we ontdekken, is dit:


          


          De stukjes van de legpuzzel uit Daniël 7


          


          1. Daniël droomde over vier grote beesten, die vier opeenvolgende oude wereldrijken voorstelden (Daniël 7: 4 – 7, 23).


          2. deze wereldrijken waren: Babylon, Perzië, Griekenland en Rome.


          3. Het vierde beest, het Romeinse Rijk, had tien horens (vers 7). Die stelden de opdeling van het West-Romeinse Rijk in tien kleinere landen voor, na het jaar 476 n. Chr. (het klassieke jaartal voor de val van Rome).


          4. “Daartussen,” tussen de tien horens (vers 8), “na hen” (vers 24), zou een kleine horen opkomen (vers 8). Die stelt de antichrist voor.


          5. Deze kleine horen zou “ogen als mensenogen” hebben (vers 8). Hij zou in de christelijke geschiedenis “oorlog voeren” tegen de heiligen. Deze horen zou werkzaam blijven tot aan het einde van de tijd (vers 21 – 22).


          


          De stukjes van de legpuzzel uit 2 Thessalonicenzen 2


          


          1. De antichrist zou opkomen als gevolg van een geweldige afval binnen de Gemeente (vers 3), voordat Jezus Christus terugkomt en de gelovigen die trouw zijn gebleven met Zich verenigt (vers 1).


          2. Paulus noemt deze antichrist “de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf” (vers 3), “het geheimenis van de wetteloosheid” (vers 7) en “de wetteloze” (vers 8).


          3. Dit “geheimenis van de wetteloosheid” was in de tijd van Paulus al werkzaam (vers 7), maar toch werd hij nog weerhouden (verzen 5 – 7) door de keizers van het Romeinse Rijk.


          4. Als deze hindernis uit de weg was geruimd (Rome viel in 476 n. Chr.), zou de antichrist geopenbaard worden (verzen 7 – 8).


          5. Deze antichrist zou in “de tempel van God” gaan zitten (vers 4). Dat wil zeggen: in de Gemeente (zie 1 Korinthe 3: 16; Efeze 2: 21).


          6. Hij zal werkzaam zijn tot aan de schitterende, zichtbare en heerlijke terugkeer van onze Heer (vers 8).


          7. Als Jezus Christus komt, zal Hij de antichrist vernietigen en de mensen die Hem trouw zijn gebleven, die niet van de waarheid van Zijn Woord zijn “afgevallen,” bijeen verzamelen (verzen 1, 3, 8, 10 – 12).


          


          De stukjes van de legpuzzel uit Openbaring 13


          


          1. De antichrist wordt ook “het beest” genoemd (vers 2).


          2. Dit “beest” is hetzelfde als de “kleine horen” in Daniël 7.


          3. Net als de kleine horen zou dit beest “grote woorden en godslasteringen” hebben en hij zou “oorlog voeren” tegen de heiligen (vers 7).


          4. In de profetieën staat een beest voor een machtig “koninkrijk op aarde” (Daniël 7: 23).


          5. Dit beest zal uiteindelijk wereldwijde invloed en macht hebben (vers 8).


          6. Dit beest zal werkzaam blijven tot aan het einde van de tijd (zie Openbaring 19: 20).


          


          De Bijbel openbaart nog een paar stukjes van deze legpuzzel over de antichrist, maar voor nu is het genoeg. Dus waar zijn we naar op zoek, als we de echte antichrist uit de profetieën willen vinden?


          Kort gezegd: we zoeken naar een antichrist, die al werkzaam was in de tijd van Paulus, maar weerhouden werd door het Romeinse Rijk. Hij zou toenemen in kracht aan het begin van een enorme “afval” van Jezus binnen de christelijke Gemeente. En hij zou zich ongehinderd “openbaren,” nadat het Romeinse Rijk in 476 n. Chr. ten val zou zijn gekomen. Hij zou het centrum van zijn macht ergens in West-Europa hebben, zou zichzelf verhogen en zou zelfs het gezag van God binnen Zijn tempel grijpen – dat wil zeggen, binnen het Christendom. Terwijl het in werkelijkheid een “koninkrijk” is, zou hij toch “ogen als mensenogen” hebben (dat betekent: door mensen geleid en op mensen gericht). Hij zou voor zichzelf veel opeisen. Hij zou “een mond vol grootspraak” hebben en dodelijke vervolgingen doen ontstaan. Hij zou “oorlog voeren” tegen de heiligen. De hele geschiedenis van het Christendom door zou hij werkzaam blijven en in de eindtijd wereldwijde invloed verwerven. Maar uiteindelijk zal hij vernietigd worden door de stralende heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus bij Zijn wederkomst, waardoor de zonde vernietigd zal worden.


          


          Dat zijn de feiten, die we uit de Bijbel hebben gehaald. Bestaat er hier en nu zo’n antichrist? Je zult al gauw het onweerlegbare bewijs krijgen, dat al meer dan vierhonderd jaar lang het eenstemmig getuigenis van hoog gerespecteerde protestantse geleerden, geschiedkundigen en tot as verbrande martelaren is geweest: “Heel beslist: ja!”

        


        


      

    

  


  
    
      
        
          

          Hoofdstuk 15


          


          


          Echo’s van vergeten stemmen


          


          


          Hier sta ik, ik kan niet anders. God sta mij bij. Amen.


          


          Maarten Luther (1483 – 1546) tijdens zijn toespraak tot de Rijksdag in Worms, 18 april 1521.


          


          


          De Gemeente van het Nieuwe Testament bezat een verlangen, dat al het andere opzij zette: zij wilden Jezus Christus verhogen, en Zijn onbegrijpelijke Offer, dat Hij eens en voorgoed voor de zonden van de hele wereld gebracht heeft (zie Hebreeën 10: 12; 1 Johannes 2: 2). Het boek Handelingen vertelt in journaalstijl, hoe de boodschap van de volmaakte gerechtigheid en genade van Christus zich als een niet te blussen bosbrand over het hele Romeinse Rijk verspreidde (zie Handelingen 2: 36 – 41; 5: 14; 8: 4). De eerste zendelingen verhieven de Opgestane voor de mensenmenigten. Zondaren beseften, dat God hen liefhad, ondanks hun gebreken. En de kracht van de Heer bewoog hen ertoe om zich te bekeren, te worden gedoopt en om op te houden met het dienen van de satan (zie Handelingen 2: 38; 26: 18). Mensen stelden voor hun verlossing hun vertrouwen méér op de verdiensten van Jezus Christus (zie Handelingen 16: 31) dan op hun eigen “werken” (zie Efeze 2: 9). Hij vergaf hun zonden (zie Handelingen 13: 38), reinigde hun harten (zie Handelingen 15: 8 – 9) en stelde hun voeten op de weg naar het Paradijs.


          Als gevolg van deze verkondiging, die zo vol van de Heilige Geest is, werden er sterke gemeenten gesticht, midden in een wereld die afgoden aanbad, genotzuchtig was en de keizer van Rome was toegewijd. Mensen die zich nieuw tot het Christendom bekeerden, werd geleerd om de Bijbel méér te gehoorzamen dan de tradities van mensen (zie Kolossenzen 2: 8). Ze moesten “elk woord dat uit de mond van God komt” koesteren (Mattheüs 4: 4). Zij hadden de enige weg tot de Vader ontdekt: Jezus Christus zelf (zie Johannes 14: 6). Hun werd geleerd uitdrukkelijk op Hem te vertrouwen (zie Efeze 1: 12) als enige Middelaar tussen de almachtige God en het menselijk geslacht (zie 1 Timotheüs 2: 5). Hun werd ook geleerd, hoe belangrijk het is om “gehoorzaamheid aan de waarheid” te hebben (1 Petrus 1: 22, klemtoon toegevoegd), zelfs wanneer dit tegenstand, belachelijk maken, of de dood zou betekenen. Zij waren bereid om de smalle weg “die naar het leven leidt” te gaan (Mattheüs 7: 14). Want Jezus was voor hen kostbaar, net zoals zij voor Hem kostbaar waren.


          Maar toen de trein van het Christendom het spoor van de geschiedenis volgde, vonden er geweldige veranderingen plaats. Net zoals Paulus had voorzegd, ontstond er een enorme afval (2 Thessalonicenzen 2: 3) ten opzichte van de eenvoud en zuiverheid van het evangelie. Bijna onmerkbaar slopen valse theorieën, door mensen verzonnen tradities en on-Bijbelse praktijken het hart van het Christendom binnen. Stukje bij beetje raakten mensen het zicht kwijt op hoe mooi en liefelijk Jezus eigenlijk was. In de vierde eeuw, in de tijd van keizer Constantijn de Grote, sloot een groot deel van de kerk compromissen over sleutelwaarheden van de Bijbel. Zij besloten op één lijn te gaan zitten met de Romeinse staat. Ze verwierpen de nederigheid van de Zachtmoedige en Nederige van hart (zie Matthëus 11: 29). Kerkleiders zochten pracht en praal en wereldse eer. Ze verlieten de hemelse “kracht van de Heilige Geest” (Romeinen 15: 13) en stelden hun vertrouwen op de aardse macht van politiek en regering. Steeds meer tradities werden aangenomen. Uiteindelijk werd Europa overspoeld door de donkere middeleeuwen. In de twaalfde eeuw werd een monsterachtige rechtbank ingesteld: het “Heilig Instituut van de Inquisitie.” Dat was gesticht met de vooropgezette bedoeling om “ketterijen te vervolgen en uit te roeien, door geweld en niet door overtuigingskracht.” Haar geschiedenis van meer dan 600 jaar zit vol met “dreigende poorten,” “duistere gangen,” “gesloten deuren,” “kerkers,” “met bloed bevlekte verslagen” en “extreme, genadeloze martelingen, zonder enige verzachting.” Het is ongelofelijk, maar zogenaamde christenen vermoordden andere christenen in “de naam van Jezus Christus.”


          Toen de zestiende eeuw aanbrak, was de oorspronkelijke eenvoud van de vroege christenen bijna volledig verdwenen. Over heel Europa werd aan zondaars geleerd, dat zij hun zonden aan priesters moesten biechten, dat zij tot de Maagd Maria moesten bidden, dat zij “vergevingsoorkonden,” aflaten, moesten kopen. En ze moesten de beelden van de heiligen kussen. Niets van dit alles wordt in het Nieuwe Testament onderwezen. Monniken sloegen zichzelf zelfs met zwepen, in een vergeefse poging om de gunst van God te verdienen. Het is waar, er waren oprechte en godvrezende mensen binnen het instituut, dat tot Rooms-katholieke Kerk was geworden. Maar over ’t geheel genomen was het Christendom een warboel! Jezus moet vol medelijden van Zijn troon omlaag gekeken hebben en Zijn engelen hebben verteld: “Het is tijd voor de protestantse Hervorming.”


          Christenen van de 21e eeuw moeten beseffen, dat het oprechte katholieken waren, die aan het hoofd van de Hervorming stonden. Zij verlangden naar veranderingen. In het begin dachten zij er niet aan om de Moederkerk te verlaten. Ze wilden eenvoudigweg hun katholieke landgenoten wegtrekken bij menselijke tradities en hen terugleiden naar de zuivere waarheden van het Woord. Hun hoofddoel was, andere mensen, zondaars net als zijzelf, niet langer te laten vertrouwen op hun eigen werken om verlossing te ontvangen. Zij moesten simpel geloofsvertrouwen hebben in Jezus Christus. De Bijbel zegt: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” (Handelingen 16: 31). “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen” (Efeze 2: 8 – 9). “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus” (Romeinen 5: 1).


          Verlossing is een prachtig geschenk van Jezus (zie Romeinen 6: 23). Als wij berouw hebben over onze zonden en dit geschenk aannemen, waarbij we op Christus alleen vertrouwen, dan vergeeft de Vader zelf ons. Hij verandert ons hart door de Heilige Geest en geeft ons kracht om Zijn Woord gehoorzaam te zijn (zie Lukas 13: 3; 1 Johannes 1: 9; 1 Petrus 1: 22; Johannes 17: 17). Deze eenvoudige boodschap van verlossing zonder tegenprestatie door wat Christus al heeft gedaan, voor de hele wereld aan het kruis, en van “de kracht van Zijn opstanding” (Filippenzen 3: 10), dat wordt het goede nieuws van het evangelie genoemd. Paulus geeft de volgende definitie van het goede nieuws: “Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en Hij is begraven en Hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthe 15: 3 – 4). Wij moeten dit goede nieuws van ganser harte aannemen, want dat alleen kan onze ziel verlossen (zie 1 Petrus 1: 3, 9).


          


          Het woord antichrist betekent letterlijk “tegenovergesteld aan” of “in plaats van” Christus. In zijn meest subtiele en duivelse vorm gaat het om iets dat beweert loyaal aan Jezus te zijn, terwijl het in werkelijkheid van Hem wegvoert. Laten we nu eens beter kijken naar wat er werkelijk in de tijd van de protestantse Reformatie gebeurde.


          


          In de zestiende eeuw lazen, door de uitvinding van de drukpers, talloze Europese en Engelse katholieken voor ’t eerst in hun leven de Bijbel. Het gevolg was, dat zij het goede nieuws van de verlossing door op Christus te vertrouwen opnieuw ontdekten. Op hetzelfde moment realiseerden zij zich met een schok en vol verbazing, dat veel roomse leerstellingen – waaronder ook het bidden tot dode heiligen en het biechten tegenover priesters – in werkelijkheid wegvoerden van een eenvoudig geloofsvertrouwen op de verdiensten van het Lam. Gedreven door de Geest probeerden deze oprechte katholieken de kerk die zij liefhadden van binnenuit te hervormen. Zij verkondigden het evangelie en deden zelfs een beroep op de paus. De gevolgen waren woede, massieve tegenstand, het dreigen met het vuur van de brandstapel en de akelige uitspraak: “U bent nu een kandidaat voor de Inquisitie!” Toen het conflict zich verhardde, begonnen de mensen die de Bijbel als hun hoogste gezag zagen, ernstig te twijfelen over het werkelijke gezag van een kerk die gebruik maakte van martelkamers. Met andere woorden: zij begonnen eraan te twijfelen of de Heilige Apostolische Rooms-katholieke Kerk, een instituut waarvan de macht bij de paus en het Vaticaan was geconcentreerd, werkelijk wel de Bruid van Jezus Christus genoemd kon worden.


          Één voor één wendden de hervormers zich tot de profetieën. Vol verbazing ontdekten zij, wat Paulus eigenlijk wel had geschreven over “de afval,” “de zoon van het verderf” en “het geheimenis van de wetteloosheid” die vol trots zou gaan zitten in “de tempel van God,” dat is de Gemeente (zie 2 Thessalonicenzen 2: 3 – 4, 7; 1 Korinthe 3: 16). Ze waren verbijsterd toen ze de profetie van Daniël lazen over een “kleine horen” met “ogen als mensenogen,” “een mond vol grootspraak,” die zijn machtcentrum ergens in West-Europa zou hebben en die een bloedige “oorlog zou voeren tegen de heiligen” (Daniël 7: 7 – 8, 21). Ze huiverden toen zij zich realiseerden, dat deze zelfde macht in Gods laatste boek “het beest” werd genoemd en dat dit beest uiteindelijk wereldwijde invloed en macht zou krijgen (zie Openbaring 13: 2, 7 – 8). Maar ze schrokken helemaal wakker toen zij lazen over een hoer met de naam “Geheimenis, het grote Babylon.” Zij was “dronken van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus” (Openbaring 17: 6). Terwijl het ene doodvonnis na het andere tegen hen werd uitgesproken, omdat zij zondaren op het heilige Lam van God wezen; terwijl de rook van brandende martelaren de heldere lucht van Europa verduisterde, kwamen deze hervormers uiteindelijk tot een angstaanjagende, unanieme en vreselijk plechtige slotsom. Zij hadden niet alleen Jezus Christus ontdekt, maar ook de antichrist.


          


          Hier wil ik meteen iets duidelijk maken. Op de bladzijden die nu volgen, zal ik de Bijbelse profetieën over de “kleine horen” en “het beest” toepassen op het pauselijk systeem in ’t algemeen (dit vanwege zijn leerstellingen en praktijken). Maar dat betekent geen veroordeling van individuele katholieken. Persoonlijk heb ik niets tegen ook maar één enkel lid van de Rooms-katholieke Kerk. God is genadig en oordeelt mensen eerlijk op grond van het licht dat zij hebben (zie Jakobus 4: 17). Ik weet, dat ik veel oprechte katholieken in het Koninkrijk van Christus zal ontmoeten.


          Mijn standpunt betekent ook niet, dat dit nu de exclusieve visie op het woord antichrist zelf is. Ik besef heel goed, dat “de geest van de antichrist” nu in verschillende organisaties en in niet-christelijke godsdiensten werkzaam is, inclusief veel kerken die zichzelf protestants noemen. Niets wat hier is opgeschreven heeft de bedoeling om vijandschap te kweken tegenover ook maar één enkel mens. Jezus zegt: “Zo lief heeft God de wereld gehad” (Johannes 3: 16) en daar hoort ook de paus bij. En Zijn duidelijke gebod: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22: 39) geldt voor protestanten, katholieken, moslims, hindoes en alle andere mensen. Maar dit boek gaat over de profetische waarheden van Gods Woord, waarheden die niet mogen worden genegeerd door christenen die godvrezend en Bijbelgetrouw zijn.


          De volgende citaten zijn misschien een beetje sterk uitgedrukt voor onze ‘politiek correcte’ moderne oren, maar zij tonen de feiten van de geschiedenis. De lezer wordt aangemoedigd om ze rechtvaardig en eerlijk te beoordelen, en dat in het stralende licht van de Bijbelse profetie.


          


          MAARTEN LUTHER (1483 – 1546) (LUTHERANEN)


          


          In Newsweek stond: “Maarten Luther was de eerste, die het pauselijk systeem zelf identificeerde als de antichrist. In het begin hechtte hij niet zoveel waarde aan de Openbaring van Johannes. Maar toen zag hij daarin, hoe de kerk van Rome ontmaskerd werd als de misleidende antichrist … een opvatting die voor alle protestantse kerken tot leerstelling zou worden.”


          “Luther … toonde aan, door de onthullingen van Daniël en Johannes, door de brieven van Paulus, Petrus en Judas, dat de heerschappij van de antichrist, die in de Bijbel voorspeld en beschreven wordt, van toepassing is op het pauselijk systeem.”


          Op 20 augustus 1520 zei Luther: “Wij zijn hier ervan overtuigd, dat het pauselijk systeem de zetel van de echte en werkelijke antichrist is.”


          


          JOHANNES CALVIJN (1509 – 1564) (CALVINISTEN)


          


          “Sommige mensen vinden dat wij te streng en te kritisch zijn, wanneer wij de roomse paus antichrist noemen. Maar mensen die deze mening hebben, denken er niet aan, dat zij hetzelfde verwijt van bevooroordeeld zijn dan ook aan Paulus zelf doen. Wij zeggen na wat hij gezegd heeft en we nemen zijn woorden over. … Ik zal in ’t kort laten zien, dat (de woorden van Paulus in 2 Thessalonicenzen 2) niet anders kunnen worden uitgelegd. Ze zijn van toepassing op het pauselijk systeem.”


          


          JOHN KNOX (1505 – 1572) (SCHOTSE PRESBYTERIANEN)


          


          John Knox schreef over “die tirannie, die de paus zelf zoveel eeuwen lang over de kerk heeft uitgeoefend.” Samen met Maarten Luther en Johannes Calvijn, komt Knox uiteindelijk tot de slotsom, dat het pauselijk systeem “de antichrist zelf is, en de zoon van het verderf waarover Paulus spreekt.”


          


          THOMAS CRANMER (1489 – 1556) (ANGLIKANEN)


          


          “Waaruit volgt, dat Rome de zetel van de antichrist is. En de paus is zelf de antichrist. Ik kan dit met nog veel meer Bijbelteksten aantonen, bovendien ook nog met oude schrijvers en met sterke argumenten.”


          


          FOX’S BOOK OF MARTYRS (FOXS MARTELARENBOEK) (1563)


          


          Dit hoog gerespecteerde boek, geschreven door de Engelsman John Fox, heeft bijgedragen aan de vorming van het Amerika van de 17e eeuw. Fox schrijft: “De kerk van de paus negeerde de grondregels en de geest van het Evangelie. Zij wapende zich met de macht van het zwaard, was een plaag voor de Gemeente van God en verwoestte deze eeuwenlang, in een periode, die in de geschiedenis heel toepasselijk de “donkere middeleeuwen” wordt genoemd. De koningen van deze aarde gaven hun macht aan het beest.”


          ROGER WILLIAMS (1603 – 1683)


          (Hij wordt beschouwd als de eerste Baptistische predikant in Amerika)


          


          Roger Williams sprak over de paus als “de zogenaamde plaatsvervanger van Christus op aarde, die als God in de tempel van God zit. Hij verhoogt zichzelf niet alleen boven de zielen en de gewetens van al zijn eigen onderdanen, maar ook boven de Geest van Christus, boven de Heilige Geest en zelfs boven God zelf … hij doet zijn mond open tegen de God van de hemel en denkt tijden en wet te kunnen veranderen; maar hij is de zoon van het verderf (2 Thessalonicenzen 2).”


          


          THE WESTMINSTER CONFESSION OF FAITH (1647)


          


          “Er is geen ander hoofd van de kerk dan de Heer Jezus Christus. De paus van Rome kan in geen enkel opzicht daar het hoofd van zijn; maar hij is die antichrist, die man van de wetteloosheid en die zoon van het verderf die zich binnen de kerk verheft tegen Christus en tegen alles wat God heet.”


          


          COTTON MATHER (1663 – 1728) (CONGREGATIONALISTEN)


          


          “Gods uitspraken voorzegden de opkomst van een antichrist binnen de christelijke kerk: en in de paus van Rome zijn alle karaktertrekken van die antichrist zo schitterend uitgekomen, dat als iemand die de Bijbel leest dit niet ziet, hij wel stekeblind moet zijn.”


          


          JOHN WESLEY (1703 – 1791) (METHODISTEN)


          


          Sprekend over het pauselijk systeem schrijft John Wesley: “Hij is heel nadrukkelijk de man van de wetteloosheid, omdat hij alle mogelijke zonden bovenmate doet toenemen. En hij wordt ook heel terecht afgeschilderd als de zoon van het verderf, want hij heeft de dood veroorzaakt van talloze mensen, zowel zijn tegenstanders als zijn volgelingen. … Hij … heeft zich verhoogd boven alles wat God genoemd wordt, of dat wordt aanbeden. … Hij eist de hoogste macht en de hoogste eer voor zich op … en maakt aanspraak op titels die alleen aan God toekomen.”


          


          DAVID BENEDICT’S GENERAL HISTORY


          OF THE BAPTIST DENOMINATION


          (Algemene Geschiedenis van de Baptistische Geloofsrichting) (1813)


          


          “… in de elfde eeuw bleek de man van de wetteloosheid het toppunt van arrogantie en godslastering bereikt te hebben, in de persoon van Gregorius VII. … Hij nam niet alleen de titel aan van Wereldwijde Bisschop, maar ook die van Soevereine Hogepriester, Christus’ Plaatsbekleder, Vorst van de Apostelen, God op aarde, Here God de Paus, Zijne Heiligheid, Koning der koningen en Heer der heren, Vorst over alle volken en koninkrijken, Allerheiligste en Meest Gezegende, Meester over het Heelal, Vader van koningen, Licht van de wereld, Allerhoogste en Soevereine Bisschop, enz., enz..”


          


          EEN GROTE WOLK VAN GETUIGEN


          


          “Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvijn, Cranmer; in de zeventiende eeuw Bunyan, de vertalers van de King James Bijbel en de mensen die de geloofsbelijdenissen van Westminster en van de Baptisten hebben geschreven; Sir Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; en in recentere tijd Spurgeon, Bisschop J.C. Ryle en dr. Martin Lloyd-Jones; deze mensen hebben, samen met talloze anderen, het ambt van paus gezien als de antichrist.”


          


          Deze citaten zijn afkomstig van enkele van de meest gerespecteerde en invloedrijke christenen die ooit geleefd hebben. Zij waren diep serieuze en oprechte mensen, die hun conclusies op de profetieën van de Bijbel baseerden. Ik realiseer me, dat de tijden veranderd zijn. Het is waar: we leven niet meer in de donkere middeleeuwen. Jazeker, dit is de 21e eeuw. Maar er is iets, waar we over na moeten denken. Over de profetie van Daniël over “een kleine horen” die “oorlog” zou “voeren” tegen de heiligen (Daniël 7: 8, 21), Paulus voorspellingen over een “afval” en over een antichrist, een “man van de wetteloosheid” of “het geheimenis van de wetteloosheid” die in de tempel van God zou gaan zitten (2 Thessalonicenzen 2: 3 – 4), Johannes’ profetie over “een beest” met wereldwijde invloed (Openbaring 13: 2, 7), en tenslotte de treffende en beeldende beschrijving in Openbaring van een vrouw die “Geheimenis, het grote Babylon” heet en die dronken zou worden van “het bloed van de getuigen van Jezus” (Openbaring 17: 6). Al deze profetieën staan nog steeds in de Bijbel. En we moeten nog iets anders bedenken. Landen komen op en komen ten val, de geschiedenis raast voort, de technologie rukt op, en een nieuw millennium is begonnen – maar het Woord van God is niet veranderd!


          Of die dode protestanten hebben zich dodelijk vergist, of de vergeten stemmen van de geschiedenis spreken nog steeds.


          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 16


            


            


            1260 jaar: de tijdfactor


            


            


            Alle waarheden zijn gemakkelijk te begrijpen, wanneer ze eenmaal ontdekt zijn; maar het gaat erom ze te ontdekken.


            


            Galileo Galilei (1564 – 1642)


            


            


            “Hoe laat is het?” Hoe vaak hebben we dat al niet gehoord? De klok regeert onze wereld vol hogere techniek met harde hand. Mobieltjes, computers, ipads, faxen en wekkerradio’s hebben allemaal een klok. Klokken vertellen ons, wanneer we ons bed uit moeten komen, wanneer we naar ons werk moeten gaan, wanneer we middagpauze hebben en wanneer we “Welterusten” mogen zeggen. Met andere woorden: we leven ons leven op basis van tijd en nemen ook op basis van tijd onze beslissingen. Misschien verrast het je wel, maar zelfs de Schepper van het heelal houdt zich met tijd bezig. Zijn Boek zegt: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit” (Galaten 4: 4, klemtoon toegevoegd). Eigenlijk was het hele leven van Jezus op tijd gebaseerd. Hij wist, wanneer “Zijn uur gekomen was” (Johannes 13: 1) en wanneer het tijdstip aangebroken was, waarop Zijn heilig hart de verschrikkingen van de zonde aan het kruis moest ondergaan. Net zoals het leven en de dood van Christus op tijd gebaseerd was, dat geldt ook voor de antichrist. Paulus voorzegde, dat de antichrist “op zijn eigen tijd geopenbaard” zou worden (2 Thessalonicenzen 2: 6, klemtoon toegevoegd). Wat is de tijd van de antichrist?


            Daniël beschrijft de antichrist als een kleine horen, die “oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon” (Daniël 7: 8, 21). Een paar zinnen later schrijft hij: De heiligen “zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (vers 25). Dat is de tijd van de antichrist. Deze speciale tijdsperiode wordt bij elkaar zeven keer in Gods Woord genoemd. Soms als een periode van 3 1/2 tijden (zie Daniël 7: 25 en 12: 7; Openbaring 12: 14), soms als een periode van 42 maanden (Openbaring 11: 2 en 13: 5), maar ook als een periode van 1260 dagen (Openbaring 11: 3 en 12: 6). De meeste geleerden zien in, dat een “tijd” een jaar betekent (het Hebreeuwse jaar van ongeveer 360 dagen). Dus is 3 ½ tijden 3 ½ jaar, of 42 maanden (dan staat een maand voor 30 dagen), en dat is weer gelijk aan 1260 dagen. Simpel rekenen.


            Is het een letterlijke tijdsperiode, of een symbolische? Let goed op. Daniël 7 onthult de tijd van de antichrist (zie Daniël 7: 25). Net zo onthult Daniël 9 de tijd van Jezus Christus (zie Daniël 9: 24 – 26). Die laatste profetie stelt “zeventig weken” vast, of 490 dagen. In hoofdstuk 4 van ons boek hebben we er al op gewezen, dat bijna alle Bijbelgeleerden deze periode van 490 dagen uitleggen volgens het principe: voor elke dag een jaar. Dat principe vinden we in Ezechiël 4: 6 en in Numeri 14: 34. Dus die 490 dagen zijn in werkelijkheid 490 jaar. Wij weten, dat de profetie in Daniël 9 volgens dit principe is geschreven, want het begint met een bevel om Jeruzalem na de Babylonische ballingschap te herbouwen (zie Daniël 9: 25). Deze periode duurt tot aan de eerste komst van Jezus (zie Daniël 9: 26). Omdat 490 letterlijke dagen niet tot de tijd van Jezus reiken (dat is maar één jaar en 4 1/3 maand), moet deze profetie wel uitgaan van het principe één dag voor één jaar. Dat staat onomstotelijk vast. Er zijn maar weinig mensen die dit ter discussie stellen.


            Leraren van profetieën in onze generatie passen het principe één dag voor één jaar beslist ook toe op de beroemde zeventigste week van Daniël 9: 27, waarin staat: “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden” (Daniël 9: 27). Gebaseerd op de waarheid van één dag is één jaar, duurt deze ene “week” in werkelijkheid zeven jaar. Bijna iedereen is het hierover eens. Maar, dat hebben we al eerder gezien, veel profetiegeleerden van vandaag hebben – in navolging van J.N. Darby – deze 70ste week van de voorafgaande 69 weken gescheiden (daarmee maken zij een gat of tussenruimte van zo’n 2.000 jaar). Vervolgens verschuiven ze deze 70ste week naar de eindtijd en noemen haar: “de zeven jaar van de Grote Verdrukking.” We zijn de problemen, die deze kijk op de zaak oplevert, al nagegaan en we hebben al bewezen, dat deze week in werkelijkheid gaat over Jezus Christus, die door Zijn dood aan het kruis een einde maakte aan het Joodse offersysteem. Netto slotsom: geen Zeven jaar Verdrukking.


            Nu komt een verbluffend belangrijk punt: protestantse geleerden hebben van de zestiende tot de negentiende eeuw het principe van één jaar voor één dag niet alleen toegepast op Daniël 9: 24 – 27 (de tijd van Jezus Christus), maar ook op de 3 ½ jaar van Daniël 7: 25, dus op de tijd van de antichrist. En ze pasten deze periode toe op het Rome van het pauselijk systeem. Zij legden de 3 ½ jaar, de 42 maanden, of de 1260 dagen uit als1260 letterlijke jaren van pauselijke heerschappij.


            Dit is makkelijk aantoonbaar. Een kleine studie kerkgeschiedenis maakt dat snel duidelijk. Dr. H. Grattan Guinness bericht:


            “De zeventig weken van Daniël, of 490 dagen tot de Messias, gingen in vervulling als 490 jaar. Dat wil zeggen: ze gingen in vervulling volgens het principe één jaar voor één dag. Volgens ditzelfde principe zijn de 42 maanden, of 1260 dagen, 1260 jaar. We vragen ons dan af: heeft het pauselijk systeem deze periode overbrugd? Onderzoek van de historische feiten zal aantonen, dat dit inderdaad zo is.


            In 1701 publiceerde Robert Fleming zijn boek: The Rise and Fall of Papal Rome (Opkomst en verval van het Rome van het pauselijk systeem). Fleming heeft aangetoond, zoals andere al vele eeuwen lang gedaan hebben, dat de 1260 dagen van de profetie staan voor 1260 jaar.


            E.B. Elliott verwijst in zijn klassieke boek Horae Apocalypticae (Apocalyptische tijdrekening) vaak naar: … de grote profetische tijdsperiode van de 1260 jaar.


            David Benedicts boek A General History of the Baptist Denomination (Algemene geschiedenis van de baptistische geloofsrichting) bevat ook een commentaar over: … de opkomst van de antichrist … zijn heerschappij … van 1260 jaar.”


            Zulke citaten zijn nog veel meer te vinden, maar dit is genoeg om te bewijzen, dat protestantse commentatoren in het verleden deze periode van 1260 dagen niet toepasten op een toekomstige periode van zeven jaar van benauwdheid, zoals moderne geleerden vaak doen, die in de Grote Opname voorafgaand aan de Grote Verdrukking geloven. In plaats daarvan pasten zij deze tijdsperiode toe op de werkelijkheid van de geschiedenis – op de lange periode in de donkere middeleeuwen, toen het pauselijk systeem aan de macht was.


            Wanneer zijn die 1260 jaar begonnen? In 2 Thessalonicenzen 2 geeft Paulus een duidelijke aanwijzing. In vers 6 legt hij een duidelijke verbinding tussen het verdwijnen van “wat hem nu weerhoudt” en het begin van de tijd van de antichrist. Let zorgvuldig op: Paulus vertelt de eerste gelovigen in Thessalonica: “En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt” (2 Thessalonicenzen 2: 6, klemtoon toegevoegd). We hebben eerder aangetoond, dat “wat hem nu weerhoudt” het vierde beest van Daniël 7 is, het Romeinse Rijk. In 476 n. Chr., toen Rome viel, verdween “wat hem nu weerhoudt,” het Romeinse keizerrijk, uit het midden (2 Thessalonicenzen 2: 7). We mogen dus verwachten, dat de periode van 1260 jaar kort na 476 n. Chr. begint.


            H. Grattan Guinness plaatst het begin van de periode van 1260 jaar kort na 476 n. Chr.. Hij beweert, dat deze periode begon met het “opmerkelijke besluit van keizer Justinianus [525 – 565 n. Chr.], waarin de bisschop van Rome aangesteld werd tot hoofd van alle kerken [in West-Europa]. Toen het Romeinse Rijk in 476 in elkaar stortte, waren er nog steeds heersers in het Oost-Romeinse Rijk. Één van hen heette Justinianus. Hij geloofde, dat de sleutel tot vrede in Europa was het verenigen van alle godsdiensten onder leiding van de Rooms-katholieke Kerk. Daarom vaardigde hij zijn beroemde besluit uit, die de paus tot wettig “Hoofd van alle heilige kerken” maakte. Dit besluit vestigde de volledige politieke macht van het pauselijk systeem over het hele Christendom van West-Europa. Het besluit van Justinianus trad in werking in 538 n. Chr., dus kort na 476! Die sleuteldatum, 538 n. Chr., geeft het begin aan van de tijd van de antichrist.


            Daniël voorzegde, dat de kleine horen tijdens deze periode van 1260 jaar “de heiligen van de Allerhoogste” zou vervolgen (Daniël 7: 25) – een profetie die tijdens de donkere middeleeuwen door het Rome van het pauselijk systeem letterlijk in vervulling werd gebracht. Tegen het einde van deze periode was het meer dan genoeg. Europa was klaar voor verandering. Als we beginnen in 538 n. Chr. en daar 1260 jaar bijtellen, komen we uit in 1798. Dat is de tijd van de Franse Revolutie. Dat was onder andere ook een bloedige reactie tegen de kerk van Rome en haar verschrikkelijke martelkamers. Uiteindelijk besloot Napoleon de heerschappij van het pauselijk systeem helemaal uit de weg te ruimen. Kun je raden in welk jaar dit feit plaatsvond? In 1798! Daarom noemt Guinness de afsluiting van de 1260 jaar “de geweldige ineenstorting van het pauselijke systeem tijdens de Franse Revolutie.”


            In 1798 trok een generaal van Napoleon, Berthier, met een Frans leger Rome binnen. Hij schafte bliksemsnel het pauselijk systeem af, ontsloeg de Zwitserse Garde van het Vaticaan en verklaarde, dat Rome een republiek voor Frankrijk was. “Berthier trok op 10 februari 1798 Rome binnen en riep een republiek uit.” “Op zekere dag zat de paus op zijn troon in een kapel van het Vaticaan, omringd door zijn kardinalen. … Al gauw stormde een troep soldaten de zaal binnen. Ze rukten de pauselijke zegelring van zijn vinger en voerden hem snel als gevangene af.” Paus Pius VI werd naar Frankrijk overgebracht, waar hij in ballingschap stierf. “Napoleon gaf opdracht, dat er geen opvolger in zijn ambt mocht worden gekozen. Het pauselijk systeem moest worden afgeschaft.”


            “Het pauselijk systeem was niet langer van kracht: er bleef geen spoor van over; en onder alle rooms-katholieke staten stak niemand een vinger uit om het te helpen. De Eeuwige Stad had geen vorst en geen hogepriester meer; haar bisschop stierf als balling in een vreemd land; en het besluit was al afgekondigd, dat er geen opvolger in zijn plaats zou worden toegestaan.”


            Dat gebeurde precies in het jaar 1798. Het markeerde het einde van de voorzegde periode van 1260 jaar van heerschappij van de vervolgende “kleine horen.” Precies in datzelfde jaar erkenden protestantse geleerden in heel Europa en Amerika, dat de profetie in vervulling was gegaan.


            “De val van de heerschappij van het pauselijk systeem. … Veel mensen zagen in deze gebeurtenissen de vervulling van profetieën en het zichtbaar worden van tekenen, die in de meest geheimzinnige delen van de Heilige Schrift werden beloofd.”


            “Is de macht van het pauselijk systeem in Rome, dat eens zo verschrikkelijk was en zo overheersend, niet ten einde gekomen? Laten we hier even bij stilstaan. Was dit Einde niet in andere delen van de profetieën voorzegd, dat dit aan het EINDE van de 1260 jaar zou gebeuren? – En was het niet door Daniël voorzegd, dat dit aan het EINDE van een tijd, tijden en een halve tijd zou gebeuren? En die berekening slaat op dezelfde periode. Laten we het nu zien; horen en begrijpen. DIT IS HET JAAR 1798!”


            “Is het niet uiterst opmerkelijk, en een krachtige bevestiging van de waarheid van Bijbelse profetieën, dat precies 1260 jaar geleden, gerekend van het huidige jaar 1798, helemaal aan het begin van 538, Belisarius een einde maakte aan het rijk van de Gothen in Rome? Hij liet daarin geen enkele andere macht achter dan de bisschop van deze wereldstad. Lees deze dingen na in de profetische boeken van de Bijbel; vergelijk ze kalm met de huidige toestand waarin Europa verkeert. En probeer dan eens, zeg ik opnieuw, de waarheid van de Goddelijke Openbaring te ontkennen, als je kunt. Doe je ogen open en kijk, hoe deze dingen voor het oog van de hele wereld in vervulling gaan.”


            


            Zo hebben veel geleerden in het verleden de voorspellingen over de 3 ½ jaar, de 42 maanden en de 1260 dagen, die in Daniël en Openbaring te vinden zijn, toegepast op een periode van 1260 jaar, die in 538 n. Chr. begon en in 1798 eindigde. Deze hooggerespecteerde theologen zagen die jaartallen – 538 en 1798 – als profetische mijlpalen. En ze deden een beroep op de hele wereld, dat zij zich ervan bewust moest zijn, dat Gods “profetische woord, dat vast en zeker is” (2 Petrus 1: 19) niet in een uithoek van de wereld in vervulling is gegaan.


            


            Hier volgt een korte samenvatting van Bijbelse en historische feiten, die met “de tijd” van de antichrist samenhangen:


            1. Paulus schrijft duidelijk, dat nadat “wat weerhoudt” weggenomen is, de antichrist “op zijn eigen tijd geopenbaard” zou worden (2 Thessalonicenzen 2: 6).


            2. Daniël voorzegde, dat nadat het vierde beest ten val was gekomen, de “kleine horen” (de antichrist) 1260 jaar lang aan de macht zou blijven en “oorlog voerde tegen de heiligen” (Daniël 7: 7 – 8; 21 – 25).


            3. Kort nadat het West-Romeinse Rijk in 476 ineenstortte, vaardigde de Oost-Romeinse keizer Justinianus zijn beroemde besluit uit, waarin de Rooms-katholieke Kerk speciale macht in Europa ontving.


            4. Justinianus’ besluit trad in 538 in werking. Dit geeft het begin aan van de 1260 jaar van opperheerschappij van het pauselijk systeem over Europa.


            5. Tijdens deze 1260 jaar voerde de roomse kerk inderdaad “oorlog tegen de heiligen,” via pauselijke kruistochten tegen ketters en door de nachtmerrieachtige wreedheid van onmenselijke inquisiteurs, die hun dodelijke rechtbanken oprichtten in Europa, Engeland, India, Zuid-Amerika en zelfs in Mexico. Letterlijk miljoenen “heiligen” verloren hun leven.


            6. In 1798, precies 1260 jaar na 538, schafte Napoleons generaal Berthier de politieke macht van het pauselijk systeem af. Zo komt er een eind aan deze lange en pijnlijke periode van overheersing door het pauselijk systeem.


            


            Dus hoe laat is het? Als je op je horloge, je computer of je mobieltje kijkt, kun je op de minuut af zien hoe laat het in de verschillende tijdzones van de Verenigde Staten is.


            Maar alleen de Bijbel geeft de juiste tijd van Jezus Christus (490 jaar) en van de antichrist (1260 jaar).

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          


          
            

            Hoofdstuk 17


            


            


            De terugkeer van het gewonde beest


            


            


            Werkelijk goed opgeleid is die persoon, die werkelijkheid van schijn weet te scheiden.


            


            Onbekende auteur


            


            


            De Bijbel waarschuwt over het beest: “…zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna” (Openbaring 13: 3).


            Tegen het einde van het boek Bezeten, deel 7 van de serie De Laatste Bazuin, wordt de antichrist Nicolae Carpathia in Jeruzalem vermoord. Zijn lichaam wordt naar Nieuw Babylon overgevlogen en daar vindt een uitvaartdienst plaats met miljoenen aanwezigen. Alles wordt integraal door de media verslagen. De Tv-camera’s van de wereld zijn op de kist gericht. Dan gebeurt het ongelofelijke. De linker wijsvinger van Carpathia beweegt, zijn borst zwelt op, zijn ogen gaan open. Uiteindelijk staat Nicolae op en vertelt een door diep ontzag getroffen wereld: “Vrede zij u!” In het volgende deel van De Laatste Bazuin – Merkteken – is Zijne Excellentie Machthebber over de Wereldwijde Gemeenschap, Nicolae Carpathia, terug, dit keer als Satan. Opgewekt en bezeten door de duivel zelf is hij niet langer de vriendelijkheid in eigen persoon. Want het beest verstevigt zijn greep als heerser over de wereld.


            Zo beelden veel christenen zich in, hoe Openbaring 13: 3 in vervulling zou kunnen gaan.


            Deze letterlijke visie van een vermoorde en weer opgewekte meneer Zonde is in tal van boeken over profetieën afgeschilderd. En dit idee is beeldend tot leven gekomen in de christelijke film De Omega Code, die vele miljoenen heeft gekost. De details verschillen wel, maar de meeste moderne versies vertellen over de antichrist, dat hij met een geweer vermoord wordt en dan op een wonderlijke manier weer tot leven wordt gewekt. Toen Ronald Reagan tijdens zijn presidentschap een geweerschot overleefde, speculeerden sommige mensen erover, dat hij de antichrist was, van wie de dodelijke wond genas!


            Zoals altijd bestaat er een groot verschil tussen feiten en verzinsels. In Openbaring wordt vier keer verwezen naar de verwonding van het beest (13: 3, 10, 12, 14). Maar let op: het beest had “de wond van het zwaard” en werd weer levend (Openbaring 13: 14, klemtoon toegevoegd). Dus zijn wond komt van “het zwaard,” niet door een pistool, een geweer of halfautomatisch machinegeweer. Openbaring 13: 10 levert nog het extra inzicht op, dat de verwonding van het beest inhield, dat het “in gevangenschap” moest gaan.


            Paulus zegt, dat “het zwaard van de Geest” het Woord van God zelf is (Efeze 6: 17). In de tijd van de Hervorming, was dit het wat het pauselijk systeem verwondde. John Wycliffe, Johannes Hus, William Tyndale, Maarten Luther, Philip Melanchton, Johannes Calvijn, John Wesley en talloze andere door de Geest vervulde hervormers hielden zich aan de Bijbelse boodschap over Jezus Christus en over de antichrist. Het Rome van het pauselijk systeem kreeg daardoor een bijna fatale klap. Honderdduizenden mensen verlieten de Rooms-katholieke Kerk en Europa werd door elkaar geschud als door een geweldige aardbeving. De laatste klap voor het verzwakte roomse systeem kwam in 1798, toen het leger van Napoleon het Vaticaan binnentrok en de paus in ballingschap wegvoerde.


            “Gods profetische klok was op 1798 afgesteld als einde van de opperheerschappij van het pauselijk systeem. En toen dit uur geslagen had, ging de machtige heerser aan de rivier de Tiber, voor wiens veroordelingen de koningen en keizers van Europa zo lang hadden gesidderd, “in gevangenschap” (Openbaring 13: 10). Zijn heerschappij in de landen onder het pauselijk systeem werd afgeschaft.”


            Je hebt de uitdrukking misschien wel eens gehoord: “Je bent van ver gekomen, schatje.” Dat is vooral waar, als het op de uitleg van de profetieën aankomt. Goed verkopende boeken en christelijke films die kassuccessen blijken te zijn, passen nu de profetie uit Openbaring, over een beest dat een dodelijke wond krijgt, toe op de één of andere verzonnen meneer Misleiding, zoals Nicolae Carpathia, die na een Geheime Opname vermoord wordt. Dit alles lijkt op een spookhuis in een pretpark. De waarheid is, dat de Bijbel zegt dat het beest, wat een “koninkrijk” voorstelt (Daniël 7: 23), door “het zwaard” verwond zou worden (Openbaring 13: 14). En het zou “in gevangenschap” gaan (Openbaring 13: 10). De Hervorming heeft de macht van het pauselijk systeem inderdaad verwond met het scheermesscherpe “zwaard van de Geest” (Efeze 6: 17). Tenslotte ging de leider van Rome “in gevangenschap” naar Frankrijk. Deze val van het pauselijk systeem vond plaats op 10 februari 1798, precies aan het einde van 1260 jaar, die in de Bijbel voorzegd waren!


            Paul Harvey zegt het vaak: we moeten de rest van het verhaal horen. De profetieën over “de kleine horen” en “het beest” houden niet op bij deze periode van 1260 jaar, de dodelijke “wond van het zwaard,” of bij de “gevangenschap” van het beest. Er is nog meer. In heel betekenisvolle woorden voorzegt de Bijbel: “maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna” (Openbaring 13: 3). Is dat nu aan het gebeuren? Die vraag hoeft niet gesteld te worden! De eerdere dodelijke wond, die het Rome van het pauselijk systeem was toegebracht, heeft nu nauwelijks meer een pleister nodig. Met meer dan een miljard leden is het Vaticaan nu het hoofdkwartier van de machtigste religieuze organisatie op de planeet Aarde. Ondanks de afschuwelijke seksschandalen, die de Rooms-katholieke Kerk in verlegenheid hebben gebracht, geldt opnieuw: wanneer de paus Amerika of de Verenigde Naties aanspreekt, dan luistert de wereldgemeenschap.


            In 1990 publiceerde de schrijver van 16 bestsellers, Malachi Martin, zijn fascinerende boek The Keys of this Blood: The Struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev and the Capitalist West (De Sleutels van dit bloed: De Strijd om de Wereldheerschappij tussen paus Johannes Paulus II, Michael Gorbatsjov en het kapitalistische Westen). Voor zijn dood in 1999 was Martin niet alleen een hooggeacht voormalige professor aan het Pauselijk Bijbelinstituut van het Vaticaan, maar ook iemand die landelijk werd uitgenodigd voor radio en TV, wanneer het om zaken rond het Vaticaan ging. The Washington Post wees op zijn “buitengewone nauwkeurigheid” en inzichten.


            In zijn boek uit 1990, The Keys of this Blood, suggereert Martin, dat er in zijn tijd slechts drie machten waren, die in staat waren de wereld te overheersen – Rusland, Amerika en het Vaticaan. Martin voorspelde, dat van die drie Rome de strijd zou winnen over “wie de dubbele macht in handen zal hebben en zal uitoefenen, dat hij gezag en controle heeft over ieder van ons als persoon en over ons allemaal samen als gemeenschap; over alle zes miljard mensen die volgens voorspellingen van demografen aan het begin van het derde millennium de aarde zullen bewonen.” Samen met de paus was Martin van opvatting, dat “het pauselijk systeem uiteindelijk als scheidsrechter zou optreden over problemen en dilemma’s die landen over de hele wereld raakten, omdat alleen Rome de ‘Moeder van alle mensenzielen’ is.”


            In het begin van The Keys kijkt Martin terug over een periode van “vijftienhonderd jaar en langer,” toen “Rome zo sterk mogelijk de hand had in elke lokale gemeenschap over de hele wereld.” Dan wijst hij heel betekenisvol op “tweehonderd jaar van werkeloosheid, die aan het pauselijk systeem werden opgelegd door de belangrijkste wereldmachten.” Zie je in, hoe belangrijk dit is? Tweehonderd jaar terugtellen vanaf 1990 brengt ons in 1790, slechts acht jaar verwijderd van het toebrengen van de wond! Trouw aan de geschiedenis kijkt Martin terug naar de “negentiende eeuw, toen Pius VI en Pius VII Rome verlieten, maar alleen omdat ze door Franse regeringsfunctionarissen ontvoerd werden en op Franse bodem werden gevangengezet.” Precies.


            Zich niet bewust van de profetische verbinding gaat Martin verder en zegt: “Na zo’n tweehonderd jaar van officieel doodzwijgen … is het duidelijk nieuwe doel van Johannes Paulus’ carrière als paus geweest, deze dwangbuis voor pauselijke activiteiten in belangrijke wereldaangelegenheden af te werpen.” Malachi Martin spreekt vol trots over de “Slavische paus, die een nieuwe visie heeft op een doel wat zo oud is als het pauselijk systeem zelf … een visie die niet alleen internationaal is, maar werkelijk wereldwijd.” De kernboodschap van The Keys of this Blood is: “Het Rome van het pauselijke systeem is terug, de wond is aan het genezen en het doel van het Vaticaan is de opperheerschappij over de wereld.” Of het pauselijk systeem dit ooit bereikt of niet, de Bijbelse profetieën voorzeggen, dat Rome opnieuw aan de macht zal komen en weer zal opklimmen tot wereldwijde invloed.


            Het is een feit: in onze 21e eeuw is er geen president, staatsman, of zelfs rock en rollzanger, inclusief Mick Jagger, Michael Jackson, Madonna, of Britney Spears, die een grotere menigte op de been weet te brengen dan de paus. In 1995, benoemde de voorpagina van Time magazine paus Johannes Paulus II tot “man van het jaar.” “Als hij spreekt, spreekt hij niet alleen tot zijn eigen kudde van bijna een miljard leden; hij verwacht, dat de hele wereld zal luisteren. En zijn kudde en de wereld luisteren inderdaad.”


            Je hebt ongetwijfeld gehoord over de Zeven Wereldwonderen van de antieke wereld. Dat waren schitterende bouwwerken, kolossale monumenten. Één daarvan waren de hangende tuinen van Babylon. Een andere de piramide van Gira. In onze moderne tijd staan mensen verbaasd te kijken over de ontwikkelingen van de technologie – computers, internet, satellietverbindingen, glasvezeltechniek en stamcellenonderzoek. Toch wordt er nog een ander “wonder” voorzegd in Openbaring, dat ook van toepassing is op onze wereld van de 21e eeuw. Het is het wonder van een gewond beest, dat nu geneest.


            Het Heilige Woord van God zegt:


            “En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna” (Openbaring 13: 3).


            


            Hebben protestanten hun zwaarden verloren? Waarom zien ze niet in, dat de profetieën in vervulling aan het gaan zijn?


            


            Omdat zij wachten op ene Nicolae.


            

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            Hoofdstuk 18


            


            


            De identiteit van de antichrist


            


            


            Als het er als een eend uitziet en het kwaakt als een eend, dan moeten we op z’n minst de mogelijkheid overwegen, dat we een kleine watervogel van de familie anatidae in handen hebben.


            


            Douglas Noel Adams (1952 – )


            


            


            Elke keer als ik naar het buitenland reis, draag ik steeds mijn paspoort bij me, zodat ik mezelf kan identificeren tegenover plaatselijke of regeringsfunctionarissen. Als zij dan mijn gezicht vergelijken met mijn foto, weten ze dat ik het ben. In Amerika dient mijn rijbewijs voor hetzelfde doel. Daar staat mijn naam op, mijn geboortedatum, lengte, kleur haar en mijn huidige adres. Die bijzonderheden zijn niet voor informatie, maar voor identificatie bedoeld. Daar gaat het om.


            Als aanvulling op de puzzelstukjes die we tot nu toe hebben gevonden, geeft de Bijbel ons nog een heel praktische sleutel om de echte antichrist te identificeren. Let goed op:


            


            “Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is” (1 Johannes 4: 2 – 3).


            


            En Johannes schrijft ook:


            


            “Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist” (2 Johannes, vers 7).


            


            De Bijbel zegt dus duidelijk twee keer, dat het ontkennen, dat “Jezus Christus in het vlees gekomen is” een duidelijk kenmerk van de antichrist is. Ik trek mijn vergelijking nog wat door. Als je jezelf ooit afvraagt, of iets of iemand een antichrist is, kijk dan alleen maar precies naar de informatie op hun paspoort of rijbewijs. Als je daar de woorden tegenkomt: “belijdt niet, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,” dan heb je het antwoord wat je nodig hebt.


            Iedere christen dient te “belijden” dat Jezus in het vlees gekomen is. Maar deze belijdenis dient meer te zijn dan een uitspraak met de mond, dat Jezus een echt mens was, die uit een maagd geboren werd, een volmaakt leven leidde en aan een kruis stierf voor onze zonde. Verbazingwekkend genoeg kan iemand dit allemaal belijden en toch nog een “misleider en een antichrist” zijn (2 Johannes, vers 7). Volgens de Bijbel dient onze belijdenis wat nauwkeuriger te zijn. Wij moeten belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En deze belijdenis moet oprecht zijn, uit het hart en ingegeven door de Geest van God (zie 1 Johannes 4: 2). Wat betekent het werkelijk, dat “Jezus Christus in het vlees gekomen is?” Laten we wat dieper graven en op onderzoek uitgaan.


            “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1: 14). “Het Woord” was Jezus Christus vóór Zijn geboorte in Bethlehem. “Het Woord is vlees geworden” betekent eenvoudig, dat de oneindige Zoon van God mens is geworden. Nu volgt een sleutelvraag: wat voor vlees werd Jezus toen Hij één werd met de mensheid? Paulus antwoordt met de grootste duidelijkheid: “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad” (Hebreeën 2: 14, klemtoon toegevoegd). Mis het niet. Paulus zegt, dat Jezus “daaraan” deel had, namelijk aan het “vlees en bloed” van “die kinderen.” “Die kinderen” slaat niet op Adam en Eva, want zij zijn nooit baby geweest, maar zijn direct door God geschapen in de Hof van Eden. “De kinderen” slaat eerder op hun nakomelingen, nadat de zonde in de wereld was gekomen, dat wil zeggen: het slaat op de gevallen mensheid.


            “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad” (Hebreeën 2: 14, klemtoon toegevoegd). Dus de Bijbel zegt duidelijk, dat Jezus Christus zelf “deel gehad” heeft aan hetzelfde vlees wat wij hebben. Je vraagt je misschien af: “En wat dan nog? Wat heeft dat met de antichrist te maken?”


            Op de eerste plaats moeten we begrijpen, wat “het vlees” is. “Het vlees” is een Bijbelse uitdrukking die onze basisnatuur als mens beschrijft, aangetast door de zonde. Paulus zegt: “Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont” (Romeinen 7: 18). Met andere woorden: het vlees zelf is slecht. Het is onze vijand. Het is als een smerige beerput, die vaak stinkt en ons omlaag probeert te trekken. “Het vlees” is het kanaal, waardoor de satan werkt om ons te verleiden en ons tot werkelijke zonde te brengen.


            Één van de meest onoplosbare geheimen die in de Bijbel te vinden is, is de waarheid, dat God “Zijn eigen Zoon gezonden [heeft] in een gedaante gelijk aan het zondige vlees” (Romeinen 8: 3). Dat is misschien moeilijk te peilen, maar Jezus Christus “nam” precies hetzelfde vlees op zich als wij hebben. Waarom heeft Hij dat gedaan? Opdat Hij contact met ons kon krijgen, onze worstelingen kon begrijpen, onze verleidingen kon ervaren, en opdat Hij ons kon bereiken waar wij ons bevinden. Met andere woorden: God heeft ons niet alleen maar een touw gestuurd om ons omhoog te trekken. Hij is afgedaald in de drek en de modder van deze wereld om ons eruit te halen!


            Toch is midden in dit alles één ding heel erg waar en dat mogen we nooit vergeten, anders glijden we af naar ketterij. Ook al “nam” Jezus ons zondig vlees op zich en deelde Hij in ons mens zijn, Hij heeft nooit één zonde begaan. Hij was “in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder zonde” (Hebreeën 4: 15, klemtoon toegevoegd). Ondanks Zijn werkelijk verbonden zijn met menselijk vlees, bleef Jezus zelf – in Zijn gedachten, gevoelens en karakter – “heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars” (Hebreeën 7: 26). Dat is wat de Bijbel precies zegt. Door ons vlees aan te nemen, maar geen deel te hebben aan het kwaad ervan, heeft Jezus letterlijk “de zonde veroordeeld in het vlees” (Romeinen 8: 3). Dat betekent, dat Hij te maken had met precies dezelfde verleidingen die ons zoveel moeilijkheden bezorgen. Maar Hij heeft ze overwonnen.


            Jezus heeft niet alleen ons vlees voor ons overwonnen. Hij is ook gestorven voor al onze zonden, waarin wij aan de verleiding hebben toegegeven (zie 1 Korinthe 15: 3). Daarom is Hij een volmaakte en volkomen Verlosser! Na Zijn totale overwinning over de satan is Jezus opgevaren naar de hemel om daar onze Hogepriester te worden. Let op het verband tussen het feit, dat Jezus hier beneden in het vlees verzocht werd, en Zijn vermogen om ons nu daar boven als Hogepriester te helpen in onze worstelingen.


            


            “Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4: 14 – 16).


            


            Fantastisch! Jezus Christus is nu onze Hogepriester in de heerlijkheid van de hemel. Omdat Hij ons gevallen vlees hier beneden op zich genomen heeft, en dit heeft overwonnen, kunnen wij door geloof direct tot Hem daar boven gaan, om ontferming, genade en geestelijke kracht te ontvangen. Het is waar. Vandaag, op dit zelfde moment, hebben wij directe toegang tot Zijn troon. Christus verlangt ernstig, dat wij bij Hem komen. Wij mogen “met vrijmoedigheid” komen!


            Michael Dell heeft van de Dell Computer Corporation één van de snelst groeiende en meest succesvolle bedrijven van de wereld gemaakt. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Door zijn bedrijfsmodel: Wees Direct. Dell computers zijn niet te vinden bij Computerstunt.nl, bij Mediamarkt of bij de Kijkshop. De enige manier om er één te krijgen is direct bij Dell zelf bestellen. Het geniale van het Dell-model is, dat de tussenhandel wordt gepasseerd. Dell verdient meer en wij besparen meer. Dat is hun geheim. Met Jezus Christus is het precies hetzelfde. Omdat Hij ons vlees op zich nam, één van ons werd, kunnen wij direct naar Hem toe. Vandaag nodigt Jezus ons, als onze Hogepriester, liefdevol, teder en ernstig uit om alle tussenpersonen te passeren en rechtstreeks naar Zijn troon te komen.


            Hebreeën 2: 17 – 18 verbindt de komst van Jezus Christus in het vlees ook stevig met Zijn dienstwerk als Hogepriester en met Zijn huidige kracht om ons van de zonde te redden:


            “Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen” (Hebreeën 2: 17 – 18).


            Opnieuw wordt de waarheid bevestigd. Omdat Jezus aan ons gelijk is geworden in het vlees en net als wij verzocht werd, is Hij nu volkomen in staat om ons als onze Hogepriester te helpen, wanneer wij verzocht worden. Hij houdt Zijn armen wijd open. Ook al zijn we onwaardige en dwaze zondaars, we mogen nog steeds “met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade” (Hebreeën 4: 16). Wij hebben geen andere middelaar nodig. Wij mogen “direct zijn.” Dat maakt allemaal onderdeel uit van onze belijdenis.


            


            Nu is het tijd om dit met de antichrist te verbinden. We hebben al gezien, dat de belangrijkste protestantse hervormers leerden, dat de “kleine horen” (Daniël 7: 8), het “beest” (Openbaring 13: 1) en de “mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2: 3) allemaal van toepassing zijn op het Rome van het pauselijk systeem. Dan is dit de allesoverheersende vraag: Belijdt de Rooms-katholieke Kerk oprecht, dat “Jezus Christus in het vlees gekomen” is? Oppervlakkig bekeken lijkt dat zo, maar laten we de zaak wat nauwkeuriger bekijken.


            Één van de officiële leerstellingen, of “confessies” van de Kerk van Rome is een dogma wat de Onbevlekte Ontvangenis heet. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat deze leerstelling niet daarover, dat Jezus als een zondeloze baby werd geboren. Nee, het gaat over het ontstaan van de vrucht van Maria zelf in de buik van haar moeder. Dit dogma leert, dat toen Maria als vrucht ontstond, zij op wonderlijke wijze bewaard werd voor alle erfzonde. Dus had zij een “onbevlekte,” of zondeloze natuur. Daarin was ze fundamenteel verschillend van ons allemaal. Met andere woorden, volgens de roomse leer had de moeder van Jezus niet precies hetzelfde vlees en dezelfde natuur die wij hebben. Mis nu niet waar het om gaat. Wat is het gevolg van deze leer? Volgens officiële uitspraken van het Rome van het pauselijke systeem nam Jezus, toen Hij geboren werd, de zogenaamd zondeloze natuur van Maria aan, niet de onze. Als je hier goed over nadenkt, is dit in werkelijkheid een ontkenning, “dat Jezus Christus in het vlees gekomen is” (1 Johannes 4: 3)!


            Hier volgt het bewijs, uit officiële, door het Vaticaan goedgekeurde bronnen:


            “Dit is wat het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis belijdt [dat is hun eigen woord], zoals paus Pius IX in 1854 heeft uitgesproken: De hoogst Gezegende Maagd Maria werd, vanaf het eerste moment, dat zij als vrucht ontstond, door een bijzondere genade en door een bijzonder voorrecht van de almachtige God, en op grond van de verdiensten van Jezus Christus, de Verlosser van het menselijk geslacht, immuun bewaard van alle bevlekking door de erfzonde.”


            Het gevolg hiervan was, volgens de Rooms-katholieke Kerk, dat toen Jezus Christus geboren werd, Hij Maria’s volmaakte natuur aannam, en niet onze gevallen natuur. De beroemde kardinaal Gibbons zei het zo:


            “Met andere woorden bevestigen wij, dat de Tweede Persoon van de Gezegende Drie-eenheid … doordat Hij uit de Maagd geboren werd, uit haar moederschoot een natuur aannam, die van dezelfde substantie was als de hare… een waarlijk menselijke natuur van dezelfde substantie als haar natuur.”


            Deze leer van de Onbevlekte Ontvangenis met haar gedachte, dat Jezus Maria’s zondeloze natuur op zich genomen heeft, en niet de onze, verwijdert Christus “een gigantische stap weg van de mensheid.” Het gevolg van dit dogma en andere is, dat Rome zondaars niet leert om “direct te zijn,” door direct tot onze hemelse Vader te gaan, via Zijn Zoon Jezus Christus, om vrije vergeving te ontvangen. In plaats daarvan moedigt het Vaticaan arme zondaars aan om tot Jezus te gaan via Maria, via pausen, priesters en heiligen – dat wil zeggen: via bemiddeling van de Rooms-katholieke Kerk zelf. Bovendien zegt Rome, dat op grond van de verdienste van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en haar verondersteld zondeloze leven, zij nu een “verlosserambt” heeft, in aanvulling op dat van haar Zoon. Via Maria’s “veelvuldige voorbeden” is zij nu onze “Pleitbezorgster, Helpster, Weldoenster en Middelares,” die ons “de gaven van de eeuwige verlossing kan brengen en onze zielen van de dood kan bevrijden.”


            Dus ontkent de Rooms-katholieke Kerk in haar officiële kerkleer, ondanks de schijn, in werkelijkheid, dat “Jezus Christus in het vlees gekomen is” (1 Johannes 4: 3, klemtoon toegevoegd); namelijk, in hetzelfde gevallen vlees als de rest van ons heeft (vergelijk Hebreeën 2: 14). Het maakt niet uit, wat zij misleidend beweert, de uitspraak van Rome, dat Maria nu onze “Pleitbezorgster” en “Middelares” is, doet zondaars afdwalen van een kinderlijk vertrouwen in Jezus Christus alleen. Daarmee loochent Rome “de Vader en de Zoon” (1 Johannes 2: 22). Gods Woord zegt: “elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is” (1 Johannes 4: 3, klemtoon toegevoegd).


            Volgens de Bijbel was “de geest van de antichrist … nu al” werkzaam in de tijd van Johannes zelf. (De kerkgeschiedenis bericht over een groep, die gnostici heetten. Zij ontkenden al in de eerste eeuw, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is). In de loop van de geschiedenis stak dezelfde geest later de kop op via het idee van de Onbevlekte Ontvangenis. Vandaag zet “de geest van de antichrist” zijn subtiele pogingen voort, via verschillende personen en organisaties overal ter wereld, om de mensheid weg te lokken van het directe geloof in de Vriend van zondaars.


            Persoonlijk denk ik, dat “de geest van de antichrist” ook via moderne Tv-shows, via met hun vlees pronkende modellen en via hiphopmuzikanten werkzaam kan zijn. Hetzelfde hoofdstuk wat spreekt over de geest van de antichrist zegt ook: “Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling” (1 Johannes 4: 5 – 6, klemtoon toegevoegd). Uiteindelijk komt elke geestelijke invloed die wegleidt van Jezus Christus van het belangrijkste anti-Christus wezen van allemaal, van de duivel zelf.


            


            Laat ik jou een persoonlijke vraag stellen: trekt jouw eigen vlees jou omlaag? Worstel je met tabak, alcohol, pornografie, eetlust, bitterheid, een boze verleider, of met trots? Als dat zo is (en wie worstelt niet met tenminste één zonde?), dan heb ik goed nieuws voor jou. Niet alleen betaalde Gods Zoon aan het kruis van Golgotha de volle prijs voor al onze zonden (zie 1 Korinthe 15: 3), waarmee Hij God in staat stelde om ons volkomen te vergeven. Maar “Jezus Christus is in het vlees gekomen” (1 Johannes 4:2, klemtoon toegevoegd). Ja, Hij heeft ons vlees aangenomen en het overwonnen! En nu kan Hij, als onze Hogepriester, “ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (Hebreeën 7: 25). (In het Engels staat er “tot het uiterste (to the uttermost) zalig maken” William Booth, de stichter van het Leger des Heils maakte daarvan: “to the guttermost.” Dat wil zeggen: Jezus redt zelfs die mensen die het diepst “in de goot” zitten.)


            Omdat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is Hij alleen onze Verlosser, Voorspraak en Middelaar. Hij is onze Hogepriester – een ander(e) hebben we niet nodig. “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Timotheüs 2: 5, klemtoon toegevoegd). Onze almachtige Verlosser heeft genoeg goddelijke kracht om ons te bevrijden uit de dodelijke greep van het vlees, hoe stevig we daarin ook vastzitten. Hij heeft ons allemaal lief en Hij nodigt nu de mensen uit: Joden, Protestanten, Katholieken, Moslims, Hindoes, Boeddhisten, Democraten, Republikeinen, Socialisten, Christendemocraten, Liberalen, alcoholisten, hoeren, drugsverslaafden – en alle andere mensen – om “direct te zijn” en met vrijmoedigheid naar “Zijn troon van de genade” te gaan, voor onverdiende genade, vrije vergeving en geestelijke kracht om het kwaad te overwinnen.


            Zelfs al voel jij je meneer Zwakheid in eigen persoon, Jezus Christus is de Heer Sterk. Zijn bemoedigend woord is: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” 2 Korinthe 12: 9).


            


            Geef jij Hem vandaag jouw vertrouwen?

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 19


            


            


            De strijd tussen de –ismes


            


            


            Dat mensen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de allerbelangrijkste les die we van de geschiedenis kunnen leren.


            


            Aldous Leonard Huxley (1894 – 1963)


            


            


            We hebben al gezien, dat de belangrijkste protestantse hervormers één voorname passie hadden: zondaren te inspireren: “Geloof in de Heere Jezus Christus” (Handelingen 16: 31) en gehoorzaam Gods Woord boven de overleveringen van mensen (zie Markus 7: 13). Maar toen zij hun Engelse en Europese landgenoten probeerden te leiden naar de Bijbel alleen, naar Christus alleen, naar Zijn genade alleen, en tot het geloof alleen, ontmoetten zij felle tegenstand van de leiding van de Rooms-katholieke Kerk. Hoe feller de vervolgingen werden, hoe dieper zochten zij hun schuilplaats in hun Bijbels.


            Uiteindelijk richtten zij zich op de profetieën. Bij kaarslicht overwogen zij, wat Paulus voorzegd had over “de afval” en die geheimzinnige antichrist, die zou gaan zitten in “de tempel van God” (2 Thessalonicenzen 2: 3 – 4). Bevend lazen zij over “het beest” (Openbaring 13: 1) en over die “kleine horen” met “ogen als mensenogen” en “een mond vol grootspraak,” die op een bloedige manier “oorlog zou voeren tegen de heiligen” (Daniël 7: 8, 21). Tenslotte pasten zij, door de verlichting met de Heilige Geest, de puzzelstukjes in elkaar en kwamen tot deze plechtige slotsom: ze hadden zowel Jezus Christus in de Bijbel gevonden als ook de antichrist.


            “Er zijn twee grote waarheden, die op de voorgrond staan in de verkondiging die de Protestantse Hervorming tot stand bracht.” Daaraan herinnert ons de Amerikaanse Bijbelcommentator Ralph Woodrow. “De rechtvaardige zal uit geloof leven, niet uit de werken van de leer van Rome. En de paus is de antichrist van de Bijbel.” Het was een boodschap vóór Christus en tegen de antichrist. De hele Hervorming rust op dit tweevoudig getuigenis.”


            John Wycliffe in Engeland, Maarten Luther in Duitsland, Johannes Calvijn in Frankrijk, John Knox in Schotland, Ulrich Zwingli in Zwitserland en talloze anderen: zij verkondigden allemaal, dat de nederige Nazarener de Christus was en dat het trotse pauselijk systeem van Rome de antichrist van de Bijbel was. Als gevolg van deze invloedrijke, tweesnijdende boodschap – vóór Christus en tegen de antichrist – verlegde de rivier van de geschiedenis letterlijk haar loop. Honderdduizenden mensen in Europa en Engeland verlieten de Rooms-katholieke Kerk.


            H. Grattan Guinness levert dit roerende getuigenis, niet alleen over de gevolgen van de Hervorming, maar ook over één van de machtigste instrumenten om deze tot stand te brengen – de verkondiging van Gods heilige profetieën over de antichrist:


            “De zestiende eeuw laat het schouwspel zien van een stormachtige zonsopgang na een troosteloze nacht. Europa ontwaakte uit een lange slaap van bijgeloof. De doden stonden op. De getuigen van de waarheid, die tot zwijgen waren gebracht en waren gedood stonden weer op en vernieuwden hun getuigenis. De gelovigen die als martelaren waren gestorven verschenen opnieuw in de gedaante van de Hervormers. Er vond een reiniging van het geestelijk heiligdom plaats. Burgerlijke en godsdienstige vrijheden werden ingevoerd. De ontdekking van de boekdrukkunst en een herleving van het onderwijs versnelden de beweging. Er was overal vooruitgang. Columbus stak dwars de oceaan over en legde een nieuw halfrond bloot. Rome schudde op haar zeven heuvels en verloor de helft van haar koninkrijken. Er werden protestantse naties gesticht. De moderne wereld werd tot aanzijn geroepen. …


            Vanaf het begin, en haar hele bestaan door, werd deze beweging gevoed en geleid door het profetische woord. Luther voelde zich telkens niet sterk en vrij genoeg om ten strijde te trekken tegen de afval van het pauselijk systeem, totdat hij in de paus de antichrist ontdekte. Toen verbrandde hij de pauselijke bul. De eerste preek van Knox, de preek die hem lanceerde op zijn zendingsreis als hervormer, ging over de profetieën over het pauselijk systeem. De hervormers legden hun uitleggingen van de profetieën vast in hun geloofsbelijdenissen, en Calvijn in zijn “Instituten.” Alle hervormers waren unaniem in deze zaak. Zelfs de milde en voorzichtige Melanchton was er net zo van overtuigd als Luther zelf, dat deze profetieën tegen het pauselijk systeem waren gericht. En hun uitleg van deze profetieën bepaalde hun hervormingswerk. Zij leidde hen ertoe om met buitengewone kracht tegen Rome te protesteren, en met onverminderde moed. Het gaf hen de stalen zenuwen om zich tot het uiterste tegen de aanspraken van die afvallige kerk te verzetten. Het maakte hen tot martelaren; het ondersteunde hen op de brandstapel. En de visie van de hervormers werd door duizenden mensen gedeeld, ja door honderdduizenden. Zij werd overgenomen door vorsten en volken. Onder hun invloed zwoeren naties hun trouw aan de valse priester in Rome af. In de reactie die hierop volgde, leken wel alle machten van de hel op de aanhangers van de Hervorming te worden losgelaten. Oorlog volgde op oorlog, martelingen, verbrandingen en massaslachtingen vermenigvuldigden zich. Toch bleef de Hervorming staande, niet verslagen en onoverwinnelijk. Gods Woord hield haar staande, en de energie van Zijn almachtige Geest. Het was ongetwijfeld het werk van Christus, net zo zeker als de stichting van de Gemeente achttien eeuwen daarvoor. En de openbaring van de toekomst, die Hij vanuit de hemel gaf – dat profetische boek waarmee de Bijbel afgesloten wordt – was één van de machtigste instrumenten die bij de totstandkoming van de Hervorming gebruikt werd.”


            Zoals je je kunt voorstellen, richtte het Rome van het pauselijk systeem zichzelf op in wat bekend werd als de Contrareformatie. In 1545 riep zij een speciaal Concilie bijeen, dat als doel had hart te worden van haar geheime operatie tegen Maarten Luther en het Protestantisme. Dit beroemde concilie vond plaats in Noord-Italië, in de stad Trente. Het is nu bekend als het Concilie van Trente. Tijdens de vele zittingen van dit concilie (het duurde tot 1563) ontwikkelden de leiders van het Vaticaan een heel slim opgezet “plan van aanpak” om de hervormers tegen te werken. Tot op dat moment was Rome’s voornaamste aanvalsmethode de frontale aanval geweest – het in het openbaar verbranden van Bijbels en ketters. Maar deze manier van oorlogsvoering bevestigde alleen maar de protestantse opvattingen, dat het Rome van het pauselijk systeem inderdaad dat beest was, dat “oorlog zou voeren tegen de heiligen” (Openbaring 13: 7). Er was een nieuwe tactiek nodig, iets wat niet zo openlijk was. Daar verschenen de Jezuïeten op het toneel.


            Op 15 augustus 1534 stichtte Ignatius van Loyola (1491 – 1556) de Societas Jesu, verder bekend als de Jezuïeten. “Vanaf het allereerste begin van de Hervorming, zat de orde van de Jezuïeten haar als een schaduw op de hielen. Deze hoogst geheime en militante katholieke orde kent een donkere geschiedenis van intriges en samenzweringen. Daarom werden haar leden uit Portugal verdreven (1759), uit Frankrijk (1764), uit Spanje (1767), uit Napels (1767) en uit Rusland (1820). “Jezuïtische priesters staan de hele geschiedenis door bekend als de meest verdorven politieke arm van de Rooms-katholieke Kerk. Edmond Paris onthult in zijn geleerde werk The Secret History of the Jesuites (De geheime geschiedenis van de Jezuïeten) veel van deze informatie en ordent die.”


            “De strijd tussen het Rooms-katholicisme en het Protestantisme was principieel en onverzoenlijk. Rome geloofde in het gezag van de kerk; de protestanten in dat van de Bijbel. De één liet zijn geweten vormen door de priesters; de andere door God alleen. Rome geloofde in de paus als de zichtbare vertegenwoordiger van Christus op aarde; de protestanten zagen de paus integendeel als de antichrist.”


            Tijdens het Concilie van Trente dachten roomse leiders en Jezuïeten na over hoe ze het Protestantisme konden tegengaan en afvalligen weer terug naar de moederkerk konden krijgen. Achter gesloten deuren besloten zij, dat dit moest gebeuren, niet alleen via Inquisitie en marteling, maar ook via de theologie.


            Wat voor theologie?


            Hier volgt het antwoord: door de profetieën over de “mens van de wetteloosheid,” “de kleine horen” en “het beest” anders uit te leggen!


            Twee erg intelligente Spaanse Jezuïeten namen de uitdaging aan. Luis de Alcasar (1554 – 1613) van Sevilla en Francisco Ribera (1537 – 1591) van Salamanca. In een notendop bestond hun strategie uit: alles op een andere manier toe te passen en uit afleidingsmanoeuvres. Toch gingen zij tegengestelde wegen. Na de Bijbel bij kaarslicht bestudeerd te hebben, zoals Maarten Luther gedaan had, besloot Alcasar de Bijbelse profetieën over de antichrist toe te passen op de grijze oudheid, terwijl Ribera ze op de verre toekomst liet slaan. “Slimme zet!” was de reactie uit Rome. Door deze profetieën anders toe te passen, op het verleden en op de toekomst in plaats van op het heden, probeerden deze sluwe Jezuïtische geleerden de profetische vinger lichtjaren ver van het Vaticaan weg te laten wijzen. Hun inzichten werden al snel officiële standpunten binnen de Rooms-katholieke Kerk – ook al spraken deze beide visies elkaar tegen!


            Let op deze opvallende citaten:


            “In overeenstemming met deze afspraken gingen tegen het einde van de eeuw van de Hervorming twee van Rome’s meest geleerde doctors aan het werk. Ieder probeerde met verschillende middelen hetzelfde doel te bereiken, namelijk het afleiden van de aandacht van de mensen, die de vervulling van de profetieën over de antichrist in het pauselijk systeem zagen. De Jezuïet Alcasar zette zich er vol toewijding toe om de preteristische uitleg naar voren te brengen. Hij wilde aantonen, dat de profetieën over de antichrist al in vervulling waren gegaan nog vóórdat de pausen in Rome regeerden. Daarom konden die profetieën niet op het pauselijk systeem slaan. Aan de andere kant deed de Jezuïet Ribera een poging om toepassing van de profetieën op de macht van het pauselijk systeem opzij te schuiven via het futuristische systeem, dat beweert, dat deze profetieën niet goed passen op de carrière van het pauselijk systeem, maar op die van de één of andere toekomstige, bovennatuurlijke figuur, die nog moet verschijnen en drieëneenhalf jaar aan de macht zal blijven.”


            In 1590 publiceerde Ribera een commentaar op Openbaring als tegenuitleg tegen de heersende opvatting onder protestanten, die het pauselijk systeem gelijk stelden aan de antichrist. Ribera paste heel Openbaring, met uitzondering van de eerste hoofdstukken, toe op de eindtijd, in plaats van op de geschiedenis van de kerk. De antichrist zou één enkele, boosaardige persoon zijn, die door de Joden zou worden onthaald en Jeruzalem zou herbouwen.”


            Zelfs de katholieke schrijver G.S. Hitchcock, bevestigde de oorsprong van deze antiprotestantse tegentheorieën:


            “De futuristische school, in 1591 gesticht door de Jezuïet Ribera, zoekt naar de antichrist, Babylon en een herbouwde tempel in Jeruzalem, aan het einde van de christelijke tijdsperiode.


            De preteristische school, in 1614 gesticht door de Jezuïet Alcasar, legt Openbaring uit via de val van Jeruzalem, of bij de val van Rome in 410 n. Chr..”


            Het is tijd om drie belangrijke –ismes uit te leggen: preterisme, futurisme en historicisme. Dit zijn drie elkaar bestrijdende scholen in de uitleg van de profetieën. Deze uitleg helpt je om de belangrijkste thema’s waar het om gaat te begrijpen. Ik zal elke term uitgebreid uitleggen, en zelfs een paar namen noemen, maar met deze kanttekening: De enkele reden, dat iemand tot de groep van het preteristische, het futuristische of het historicistische kamp wordt gerekend vanwege hun uitleg van de profetieën, betekent nog niet dat alles wat zij leren goed of fout is. Het betekent ook niet, dat zij hierdoor perse verlost of verloren zijn. Dat is aan Jezus Christus. Mensen van elke school (zowel in het verleden als in het heden) kunnen op het ene terrein waarheid leren, maar dwaling op een ander terrein. Ook kunnen sommigen verkeerde dingen leren, die opgeven, en daarna juiste dingen leren. Het leven is maar zelden eenvoudig. Ik ben dankbaar, dat God zelf de alwetende Rechter van harten, motieven en karakters en lotsbestemmingen is, niet de mens. “Zou de Rechter van de ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18: 25). Ja, op de dag van het oordeel zal Hij het allemaal uitzoeken.


            


            PRETERISME


            


            Preterisme is wat Luis de Alcasar leerde. Het voorvoegsel “pre” wijst terug naar het verleden. Preterisme ziet de meerderheid van (of alle) profetieën van Mattheüs 24 en Openbaring als reeds in vervulling gegaan. Dat is óf gebeurd bij de val van Jeruzalem in 70 n. Chr., óf bij de val van Rome. Voor preteristen betekent “het einde van de wereld” meestal “het einde van de Joodse wereld.” Volledig preteristisch denkende mensen geloven, dat zelfs de tweede komst van Christus op de één of andere mystieke manier in het jaar 70 n. Chr. heeft plaatsgevonden. Mensen die maar ten dele preterist zijn geloven nog, dat de Heiland in de toekomst persoonlijk zal terugkomen. Wat de kernvraag betreft – wie is de antichrist? – zien preteristen meestal de Romeinse keizer Nero als kandidaat nummer één. Vergeleken met het futurisme en het historicisme is het preterisme steeds een minderheidsstandpunt binnen de kerk geweest. Toch vindt deze theorie onder christenen van de 21e eeuw steeds meer ingang. In de 17e eeuw is het preterisme door de Jezuïet Alcasar ontwikkeld tot een volledig antiprotestants systeem. Het preterisme haalt heel strategisch het stempel “kleine horen” weg bij het Vaticaan. Het doel van de Jezuïeten is hiermee bereikt.


            


            FUTURISME


            


            Het futurisme is wat Ribera leert. In tegenstelling met het preterisme ziet het futurisme de meerderheid van de profetieën van Openbaring (vanaf hoofdstuk 4 en verder) als nog achter de horizon. Wat de antichrist betreft: het futurisme past de profetieën van “de kleine horen,” “de mens van de wetteloosheid” en “het beest” in ’t algemeen toe op één enkele, nog toekomstige, meneer Slang, die door de geschiedenis zal kronkelen in de laatste snipper tijd (nu meestal gezien als een snipper van “zeven jaar”). Vergeleken met het preterisme en het historicisme heeft het futurisme veruit de meeste aanhangers in de 21e eeuw. Zij vertegenwoordigen het meerderheidsstandpunt. Net als bij het preterisme is het netto resultaat van deze theorie, dat ze ook de vlek van “het beest” heel veelbetekenend van het pauselijk systeem wegpoetst. Het doel van de Jezuïeten is hiermee opnieuw bereikt.


            


            HISTORICISME


            


            In scherpe tegenstelling met zowel het preterisme als het futurisme staat het historicisme. Dat is wat vroeger de grote meerderheid van de protestanten leerde. De kern van deze theorie is, dat zij leert, dat er een duidelijke chronologische voortgang bestaat. De belangrijkste profetieën van Daniël en Openbaring gaan tijdens de hele geschiedenis van het Christendom in vervulling, terwijl ze allemaal naar het hoogtepunt verwijzen: de zichtbare tweede komst van onze Heiland. Het historicisme legt ook speciale nadruk op de voortdurende strijd tussen Jezus Christus en de satan binnen de christelijke Gemeente. Het let op Paulus’ voorzeggingen over “de afval” (2 Thessalonicenzen 2: 3), een komend afstand nemen van het oorspronkelijke geloof (zie 1 Timotheüs 4: 1). Ook ziet het een vervulling van de profetieën in de opkomst van de Rooms-katholieke Kerk. Dat is zogenaamd een christelijk instituut (waarbinnen zich ook echte christenen bevinden). Toch leert deze kerk dingen, die de aandacht afleiden van het eenvoudig vertrouwen op de volkomen afdoende verdiensten van de lijdende Heiland, die vanwege de zonde doorstoken werd. Deze leer wil oprechte personen geenszins aanvallen. Maar zij wijst met haar profetische vinger naar het Vaticaan. Zij noemt dit instituut: “de kleine horen,” “de mens van de wetteloosheid,” “het beest” en “Het geheimenis van Babylon.” Doel van de Jezuïeten niet bereikt.


            


            E.B. Elliott beschrijft het historicisme als de meest ware en redelijke methode van uitleggen. E.B. Elliott geeft commentaar op het boek Openbaring:


            “Ik neem aan, dat de hoofdinhoud van het boek de voortdurende lotgevallen van de Gemeente en van de wereld, dat wil zeggen de Romeinse wereld en de christelijke Gemeente die daarin gesticht werd), vanaf de tijd dat deze Openbaring werd gegeven, de tijd van de ballingschap van Johannes, tot aan het einde van alle dingen.”


            In een andere omschrijving van de “historische, protestantse visie op de Openbaring” schrijft Elliot:


            “Die visie beschouwt de profetieën als een voorafgaande schildering van de grote gebeurtenissen die binnen de Gemeente zouden plaatsvinden, en in verband daarmee in de wereld, vanaf de tijd van Johannes tot aan het einddoel. Daarbij hoort in het bijzonder de vestiging van het pauselijk systeem en de heerschappij van het Rome van de paus. Dit is op een bepaalde manier de vervulling van de symbolen van het beest en Babylon in de Openbaring.”


            Leraren van het historicisme in het verleden (en ook vandaag) zijn helemaal geen afwijkende theologen uit de marge. Tot hen behoren enkele van de beroemdste geleerden van het Christendom: John Wycliffe, William Tyndale, Maarten Luther, Filip Melanchton, Ulrich Zwingli, Robert Barnes, Nicholas Ridley, Hugh Latimer, Joseph Mede, Sir Isaac Newton, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, James Airken Wylie, Merle D’Aubigne, John Foxe, Matthew Henry, Albert Barnes, John Bunyan, Charles Haddon Spurgeon, Henry Grattan Guinness, Richard Baxter, Edward Bishop, Elliott, Bishop J.C. Ryle, Baron Porcelli, Alan Campbell, Dr. Martin Lloyd-Jones, Richard Bennett, Michael de Semlyen, Timothy Kauffman, Jim Dodson, Reg Barrow, Richard Bacon, Robert J. Nicholson, Dr. Bill Jackson Rob Mays, Dr. John Robbins, Bill Kalivas, Dr. Val Finnell, Dwight Nelson, Dr. Charles Roberts, Dr. Francis Nigel Lee, Doug Batchelor, Robert, Caringoloa, Mark Finley, Dr. Ian Paisley, enz.. Over ieder leerstellig detail zijn ze het misschien niet allemaal eens. Maar zij hebben allemaal gezien, dat de profetieën in de loop van de kerkgeschiedenis in vervulling zijn gegaan, speciaal in het antichristachtige karakter van het pauselijk systeem: een kolossaal instituut, waarvan de leerstellingen de Nieuwtestamentische boodschap afwijzen: vrije verlossing door genade via het eenvoudig geloof in de Gekruisigde en Opgestane, zonder werken.


            Volgens echte historicisten hebben oprechte preteristen en futuristen tenminste één van hun ogen laten uitrukken wat betreft deze onweerlegbare geschiedkundige werkelijkheid. Het futurisme is tegenwoordig verreweg de meest populaire school. Zij bezitten het ongelofelijke vermogen om 1.500 jaar levende, profetische geschiedenis onder het tapijt te vegen. Want zij brengen hun beruchte TUSSENPERIODE aan in de visioenen van Daniël en de Openbaring. In een notendop leert deze Parenthesetheorie of TUSSENPERIODETHEORIE, dat de profetische tijd stopte, toen Jeruzalem verwoest werd (of Rome volgens anderen). En deze profetische tijd gaat weer lopen tegen het moment van de Geheime Opname. We hebben al gezien, dat het futurisme de klok ook stil zet tussen de 69e en 70e week van Daniël 9: 24 – 27. Dus de 70e week van Daniël, de tien horens van Daniël 7, de “kleine horen,” “het beest” en “de mens van de wetteloosheid” hebben allemaal niets te maken met christenen van vandaag. Dat heeft gevolgen voor de uitleg van alle profetieën over de eindtijd. Hoeveel profetieën zijn dus volgens de meeste futuristen (en preteristen) in vervulling gegaan in die donkere middeleeuwen, toen letterlijk miljoenen mensen van Gods volk tot as verbrand werden in oorlogen tegen de heiligen? Geen enkele. Nul. Niks. Historicisten vinden deze kijk volstrekt te veroordelen.


            Op z’n best erkennen historicisten ook, dat er inderdaad bij de verwoesting van Jeruzalem profetieën in vervulling zijn gegaan (preteristen zitten er dus niet helemaal naast). Maar historicisten zijn ook overtuigd, dat in de toekomst dingen werkelijk in vervulling zullen gaan, zoals het merkteken van het beest (Openbaring 14: 9 – 12), de zeven laatste plagen (zie Openbaring 16), de slag bij Armageddon (zie Openbaring 16: 16), de wederkomst van Jezus Christus (zie Openbaring 14: 14 – 16), een periode van 1.000 jaar (zie Openbaring 20), het laatste oordeel (zie Openbaring 20: 11 – 13), de poel van vuur (Openbaring 20: 15) en de nieuwe aarde (zie Openbaring 21: 1). Dus ook futuristen hebben op sommige punten gelijk. Toch is het beslissende kenmerk van het historicisme als profetisch systeem, dat het in staat is om de vervulling van profetieën in de geschiedenis te herkennen: de opkomst van het pauselijk systeem, de verkondiging met Christus in het middelpunt vanaf de Hervorming, een laatste crisis en de glorieuze wederkomst van onze Heer en Heiland, ZONDER TUSSENPERIODES!


            In dit boek kunnen we niet proberen om alle profetieën van de Openbaring in detail te onderzoeken. We vermelden in ’t kort, dat historicisten zoals Elliott, Guinness en talloze anderen de zegels van Openbaring 6, de bazuinen van Openbaring 8 en 9, het profeteren van de twee getuigen in Openbaring 11, de vrouw die de woestijn in vluchtte in Openbaring 12, en “het bloed van de getuigen van Jezus” (Openbaring 17: 6) toepassen op dingen, die in de geschiedenis van de kerk werkelijk gebeurd zijn.


            


            EEN KORTE HISTORICISTISCHE SCHIJNWERPER OP OPENBARING 9


            


            Sinds de aanval op het Wereldhandelscentrum in New York op de 11e september zijn Amerikanen zich scherp bewust van de angstaanjagende macht van de militante Islam en van het terroristennetwerk Al Qaeda. De wereldwijde invloed van “het huis van Mohammed” en de toenemende waarschijnlijkheid, dat dit een belangrijke rol zal spelen in de gebeurtenissen van de eindtijd (samen met het pauselijk systeem en andere antichristachtige machtseenheden), leidt tot deze belangrijke vraag: hebben protestantse historicisten op de bladzijden van Openbaring ontdekt, dat deze militante islamitische beweging zou opkomen? Het ligt buiten de horizon van dit boek (dat gewoon wil uitleggen wat het historicisme is) om de leer van Mohammed en zijn Koran te bespreken. Maar feit is, dat historicisten in verschillende Bijbelteksten hebben gezien, dat de Islam werd voorzegd – vooral in de vijfde en zesde bazuin van Openbaring 9!


            Openbaring 9 spreekt over “rook” die opstijgt vanuit de “afgrond” (vers 2) en over een verschrikkelijke zwerm “sprinkhanen,” die zich verwoestend over de aarde verspreidt (verzen 3 – 12). Apollyon, deel 5 van de futuristische boekenserie De Laatste Bazuin, legt deze sprinkhanen letterlijk uit. “Vliegende beestjes – afschuwelijk, lelijk, bruin, zwart en geelgekleurde vliegende monsters; … een mengeling van metaal, scherpe uitsteeksels en insectenslijm.”


            Zo denken historicisten er niet over. Je zult zelf zorgvuldig onderzoek moeten doen, maar wees je ervan bewust, dat historicisten in het verleden deze sprinkhanenprofetie – gebaseerd op gedetailleerde vergelijking van Bijbelse beeldspraak met de geschiedenis – hebben toegepast op moslimlegers, die vanuit de woestijn kwamen aanzwermen. Maarten Luther schrijft: “Het tweede wee is de zesde engel, de beschamende Mohammed, met zijn kameraden de Saracenen, die een grote plaag voor de Gemeente vormden – zowel met hun leer als met hun zwaard. John Wesley merkt op: “Dit klopt allemaal met de slachtpartij die de Saracenen aanrichtten, lange tijd na de dood van Mahomet (Mohammed).” Elliott bericht: “De meeste andere protestantse uitleggers zien in de vijfde en zesde bazuin de legers van de Saracenen en de Turken.” Deze opvatting hadden ook “Downham, Brightman, Mede, Parker, Durham, Goodwin, Increase Mather, Sherwin, Jurieu, Flemming, Cotton Mather, Daubuz, Sir Isaac Newton, Jonathan Edwards, Bishop Thomas Newton, John Gill, John Brown of Haddington, Winthrop, Thomas Scott, Fuller, James Angell Brown, Alexander Keith, Bickersteth, Louis Gaussen, Albert Barnes en talloze anderen.”


            Jezus voegde aan Zijn waarschuwing voor de “valse profeten” (Mattheüs 24: 24) toe: “Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit” Mattheüs 24: 26, klemtoon toegevoegd). Veel protestanten hebben hierin, samen met Luther, een voorzegging over Mohammed gezien, de valse profeet uit de woestijn. Zijn Koran verwerpt duidelijk het volkomen God-zijn van Jezus Christus en de volkomen redding door Zijn verlossingsevangelie. We hebben al gezien, dat Johannes geschreven heeft: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Johannes 2: 22). Mohammed ontkent, dat God een “Vader” is, die een “Zoon” heeft. De Koran zelf zegt: “De Messias, Isa [Jezus] de zoon van Mariam [Maria], is slechts een gezondene van Allah. … Allah is de aller-enigste God: het gaat tegen Zijn eer in, dat Hij een zoon zou hebben.” Dus kan Mohammed zelf – op grond van het Nieuwe Testament – met recht een “valse profeet” worden genoemd, “misleider” en “antichrist” (2 Johannes, vers 7). Hetzelfde kan worden gezegd van veel meer oude en moderne godsdienstige leiders, die oprichters waren van zogenaamd verlichte bewegingen. Historicisten zien, samen met veel andere evangelicale christenen, de Islam als nog een Misvatting van de Eindtijd.


            


            HISTORICISTEN EN OPENBARING 12


            


            In tegenstelling tot preteristen of futuristen passen historicisten “de vrouw” die “1260 dagen” lang “naar de woestijn” vluchtte (Openbaring 12: 6, 13 – 14) toe op “Christus’ Gemeente in de woestijn.” Deze Gemeente werd tijdens de “1260 jaar” vervolgd door “de kerk van Rome … de overweldigster in de gedaante van de hoer.” Dus werd de ware Gemeente verslagen door de hoer, de kerk, die wordt beschreven als “dronken … van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus” (Openbaring 17: 6). Dit is een echt protestantse opvatting – echt historicisme.


            Denk eens na. De preteristen zeggen, dat de meeste (of alle) van Gods belangrijke profetieën bijna tweeduizend jaar geleden gierend tot stilstand zijn gekomen. Is dat logisch? Waarom zou God zo’n wonderlijk boek als de Openbaring Zijn inspiratie meegeven en dan de toepassing van dit boek rond het jaar 70 n. Chr. (of bij de val van Rome) laten ophouden, terwijl Hij wist, dat de tijd nog heel lang zou doorlopen? De kern van de preteristische leer is: tussen Nero en nu is er niets! En hoe zit het met het futurisme? Is dat redelijker en begrijpelijker? Waarom zou God Zijn Gemeente vanaf de tijd van Johannes tot aan de eindtijd zonder profetieën laten? Voor futuristen is er nauwelijks iets profetisch tussen de opstanding en de Geheime Opname, dat in vervulling kan gaan. Het futurisme slaat de ondergang van Rome over, de grote afval, de oorsprong van de Islam, de macht van het pauselijk systeem, de donkere middeleeuwen, de Inquisitie en de Hervorming bijna helemaal over. Het historicisme antwoordt dan: “Wacht eens even! Dat is niet logisch.” Met het waarnemingsvermogen van de Heilige Geest zien historicisten niet alleen de hele kerkgeschiedenis door machtige profetieën in vervulling gaan – de gesels van het pauselijk systeem en van de Islam – maar ze herkennen in de wortels van zowel het preterisme als het futurisme de Contrareformatie en in de sluwheid van de Jezuïeten de werking van de antichrist.


            Wat de profetische antichrist zelf betreft – het Beest van de profetieën – de reden dat historicisten nauwkeurig de vinger leggen op het Rome van het pauselijk systeem en deze organisatie aan de kaak stellen, heeft niets te maken met kwaadaardigheid of “haat zaaien,” gericht op bepaalde mensen. Dit komt gewoon, omdat (zo zegt Elliott) de antichrist uit de profetie “op de één of de andere manier Christus zelf vervangt, doordat het de enige profeet, priester, middelaar, verzoening en gerechtigheid is van de gevallen mensheid. Bovendien leert het afval van het Hoofd [Christus] en vernietigt het de allerbelangrijkste kern van het evangelie.” Paulus vroeg een aantal van zijn vroegere bekeerlingen, die subtiel van Jezus werden weggelokt: “Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen?” (Galaten 4: 16). Soms snijdt de waarheid scherp als een doktersmes – maar haar doel is genezing, verlossing en vrede door de verzachtende genade van Jezus.


            Als je de wereld van het historicisme wilt leren kennen en verschillende artikelen wilt lezen over de zegels, de bazuinen, de Islam en de macht van het pauselijk systeem, ga dan naar www.historicist.com,www.historicism.net, of de website van de schrijver zelf: www.whitehorseministries.com. Een lijst van boeken over alle drie richtingen – preteristen, futuristen en historicisten – kun je vinden op www.armageddonbooks.com.


            


            Nu moet wel duidelijk zijn, waar ik als schrijver sta. Na jaren van onderzoek (en door wat ik als de genadevolle leiding van God beschouw) ben ik er volkomen van overtuigd, dat het historicisme het meest nauwkeurig kan onderscheiden, wat “het profetische woord, dat vast en zeker is” (2 Petrus 1: 19) in de gebeurtenissen van het verleden is geweest. Dat geldt ook voor de loop van de hele geschiedenis en voor de naderende climax van de eindtijd. Bovendien ben ik er ook van overtuigd, dat de visie van de historicisten van onschatbare waarde is om de toekomst goed te begrijpen en zich daarop voor te kunnen bereiden. Winston Churchill heeft eens gezegd: “Hoe verder we terugkijken, hoe verder vooruit we kunnen zien.”


            


            Ik sluit dit hoofdstuk af met de klassieke samenvattingen van Guinness en Elliott over de “Strijd tussen de –ismen” die nog steeds woedt in onze 21e eeuw van e-mail, gezondheidszorg, technologische laserchirurgie, ruimteveren, romans als De Laatste Bazuin en Misvattingen over de Eindtijd:


            


            “Het futuristische systeem van uitleg van de profetieën wordt nu, vreemd genoeg, door veel protestanten aangehangen. Maar het is eerst uitgevonden, aan het einde van de zestiende eeuw, door de Jezuïet Ribera om het pauselijk systeem te bevrijden van het verschrikkelijke stempel dat de protestantse uitleg daarop had gedrukt. Deze uitleg was zó zonneklaar de ware en bedoelde uitleg, dat de aanhangers van het pauselijk systeem vonden, dat deze uitleg ten koste van alles moest worden omgedraaid of moest worden afgezwakt. Als het pauselijk systeem de voorzegde antichrist was, zoals de protestanten beweerden, dan was de zaak daarmee afgedaan en had iedereen de besliste plicht om dit systeem te verlaten.


            Er bestonden maar twee alternatieven. Als de antichrist niet een bestaande macht was, dan moest hij ofwel naar het verleden ofwel naar de toekomst verschoven worden. Sommige schrijvers beweerden, dat de voorzeggingen terugwezen naar Nero. Dat hield geen rekening met het duidelijke feit, dat de macht van de antichrist moest volgen op de val van de keizers en in de Gothische landen tot ontwikkeling moest komen. De andere mogelijkheid werd daarom bij de aanhangers van het pauselijk systeem populair. De antichrist was toekomst, zo leerden Ribera, Bossuet en anderen. Er werd een individuele persoon bedoeld, niet een dynastie. Deze macht zou niet twaalf en een halve eeuw aan de macht blijven, maar slechts drieëneenhalf jaar. Hij zou een openlijke vijand van Christus zijn, niet een valse vriend. Hij zou gaan zitten in … de Joodse tempel. Speculatie over de toekomst nam de plaats in van bestudering van het verleden en het heden, en van zorgvuldige vergelijking van de feiten uit de geschiedenis met de voorzeggingen in de profetieën. Het had allemaal, zo werd beweerd, niets met de grote lijn van de kerkgeschiedenis te maken, maar slechts met de laatste paar jaren van deze geschiedenis. De paus als hoofd van de Kerk van Rome was niet de macht die door Daniël en Johannes werd beschreven. Ook al beantwoordde hij precies aan de beschrijving, toch was hij niet de aangewezen misdadiger. Hij moest vrijuit gaan en de rechercheurs moesten op zoek gaan naar een ander, die vast en zeker eens aan het licht zou komen. …


            Velen denken, dat de historische school van uitleggers slechts aanhangers kent in een klein modern deel van de kerk. Wij zullen aantonen, dat deze school vanaf het begin heeft bestaan, en het grootste deel omvat van de belangrijkste en beste leraren van de kerk in haar achttienhonderdjarige bestaan. Wij zullen aantonen, dat de kerkvaders tot deze school behoorden, dat de vurige aanhangers, de hervormers en de martelaren tot deze school behoorden. Ook in later tijd behoorde een grote groep geleerde uitleggers tot deze school. Wij zullen aantonen, dat zij allemaal aan de centrale waarheid hebben vastgehouden, dat de profetieën een getrouwe afspiegeling vormen van de geschiedenis van de kerk in haar geheel, en niet alleen een beginfragment en een slotfragment van die geschiedenis…


            Wij zullen aantonen, dat aan de andere kant de futuristische uitleggerschool voornamelijk vertegenwoordigers vindt binnen de Kerk van Rome; dat de paus, kardinalen, bisschoppen en priesters van deze afvallige kerk allemaal futuristen zijn, en dat de futuristische uitleg één van de voornaamste zuilen van het Rooms-katholicisme is….


            Is dit de positie die u inneemt? Is dit de slotsom die u onderschrijft? Zijn dit de inzichten die u vertegenwoordigt? U, een protestant, en dat nadat dit alles over dit onderwerp geschreven is, en na al het stralende licht wat de geschiedenis en de ervaring erover hebben laten schijnen? Als dat zo is, pas dan op dat niet zal blijken, dat u tegen de waarheid vecht, dat u oorlog voert tegen het Woord van God dat u zich verzet tegen het getuigenis van de Geest van de profetie; dat u het werk van de Hervorming belemmert en de voortgang van de afval bevordert, dat u tegenstander bent van Christus en de antichrist helpt.”


            


            Nu de woorden van Elliott:


            


            De slotsom zal zijn, dat de lezers van deze Historische Schets zullen inzien, dat er slechts drie belangrijke stelsels zijn in de uitleg van de profetieën over de eindtijd. En die staan lijnrecht tegenover elkaar. … De eerste is het Preterisme. Dit past de profetieën, met uitzondering van de laatste twee of drie hoofdstukken [van Openbaring] toe op de rampspoed die over de Joodse natie en over het oude Romeinse Rijk gekomen zijn. … Dit stelsel is, zoals we gezien hebben, voor ’t eerst voorgesteld door de Jezuïet Alcasar, en daarna door Grotius overgenomen … door professor Mozes Stuart in de USA en door aanhangers van de Duitse school in Engeland. …


            Het tweede stelsel is het Futurisme. Dit verwijst het geheel van de profetieën over de eindtijd (behalve misschien het eerste visioen en de brieven aan de Zeven Gemeenten) naar de toekomst, dat wil zeggen: naar de dingen rond de tweede advent van Christus. We hebben gezien, dat dit stelsel het eerst is voorgesteld door de Jezuïet Ribera, aan het einde van de zestiende eeuw. En in hoofdlijnen is het ook verdedigd door Dr. S.R. Maitland, Mr. Burgh, door het Oxfordtractaat over de antichrist [John Henry Newman] en anderen, ook in onze tijd. En dat niet zonder succes….


            Het derde stelsel kunnen we misschien ’t beste met nadruk het protestantse stelsel van voortdurende historische uitleg noemen. Dit stelsel beschouwt de Openbaring als een gedetailleerde schildering vooraf van de voornaamste gebeurtenissen, die de Gemeente en de wereld van het Christendom, werelds of kerkelijk, overkomen – en dat vanaf de tijd van Johannes tot aan de voleinding. Het is een stelsel dat, door de symbolen Babylon en het Beest speciaal op het Rome van de paus en het pauselijk systeem toe te passen, al vroeg werd aangehangen door de Waldenzen, de volgelingen van Wycliffe en Hus. Daarna werd het met nog voller licht overgenomen door de belangrijkste hervormers van de zestiende eeuw in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland. En deze leer is zonder onderbreking doorgegeven tot op de dag van vandaag.


            Dit laatste stelsel [het Historicisme] hang ik persoonlijk aan, met een volkomen en nog steeds sterker wordende overtuiging, dat dit de waarheid is.”


            


            In de taal van de luisteraars naar het radioprogramma van Rush Limbaugh, die vaak opbellen om te zeggen, dat zij het met zijn uitspraken eens zijn, zeg ook ik nadrukkelijk “Ditto” (= “Daar ben ik het helemaal mee eens.”)

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 20


            


            


            De weg van het virus


            


            


            O, hoe sterk is de aantrekking van de magneet van de illusie.


            


            Karl Gutzkow (1811 – 1878)


            


            


            Code Red, Melissa, Sircam, Nimba, Loveletter, Klez, Mydoom – wat hebben ze allemaal gemeen? Het zijn computervirussen, die iemands geliefde laptop of PC tot een verschrikkelijk slecht functionerend apparaat kunnen maken, dat nergens meer voor deugt. Osama bin Laden werd na 11 september 2001 voor de USA publieke vijand nummer één, zo zijn computervirussen publieke vijand geworden van alle mensen die voor een beeldscherm zitten.


            Computervirussen zijn erg slim uitgedachte en verwoestende softwareprogramma’s, ontworpen door slechte mensen, die er plezier in hebben om chaos te veroorzaken en anderen te schaden. Het zijn net technische terroristen. Ze kunnen ongemerkt jouw computer binnensluipen en alles vernielen. De meest gebruikelijke manier waarop een virus binnenkomt, is via een bijlage van een zo op het oog vriendelijke e-mail. “Geniet van mijn familiefoto’s” kan in de titel staan. Zodra je op de bijlage klikt om de foto’s te bekijken, is het in veel gevallen al te laat. Is het virus eenmaal jouw computer binnengedrongen, vermenigvuldigt het zichzelf als een kwaadaardige kankercel. Gegevens kunnen worden verwijderd, bestanden gewist en alles kan door elkaar gegooid worden. Uiteindelijk kan je computer totaal crashen. Als dat gebeurt, ben je misschien wel alles definitief kwijt. Dan kun je een nieuwe computer kopen.


            Dit hoofdstuk gaat over profetieën, niet over computers. Toch kunnen we uit zo’n virus veel geestelijke lessen trekken. We hebben duidelijk gezien, dat de protestantse hervormers twee kernpunten in hun geloof hadden: 1) Verlossing komt tot stand door de volkomen afdoende verdiensten van Jezus Christus alleen; en 2) Het Rome van het pauselijk systeem is de antichrist die in de Bijbel genoemd wordt.


            Hun visie op de profetieën wordt historicisme genoemd. In computertaal zou je kunnen zeggen: het historicisme is de basis van hun profetische besturingssysteem, zoiets als Windows 2000 en Windows XP. Dat zijn bekende besturingssystemen voor computers met Microsoft software. Computerprogramma’s en besturingssystemen raken snel verouderd, omdat er steeds betere versies komen. Maar het is een wonderlijk feit, dat het historicisme is blijven bestaan als het voornaamste besturingssysteem voor de meeste protestantse kerken, en dat bijna 400 jaar lang. Heb je wel eens de uitdrukking gehoord: “Ik vecht liever dan dat ik overloop naar de vijand”? Zo dachten de meeste protestanten vanaf de zestiende eeuw tot aan het begin van de twintigste over het historicisme.


            Maar in onze 21e eeuw is het historicisme op de achtergrond geraakt en het futurisme is nu het meerderheidsstandpunt. Wat is er gebeurd? Hoe heeft deze aardverschuiving kunnen plaatsvinden? Het verhaal is fascinerend en tragisch tegelijk.


            Dit zijn de belangrijkste punten van deze geschiedenis. We hebben al gezien, dat de kerk van Rome tijdens het Concilie van Trente een reactie tegen de Hervorming op gang heeft gebracht. Zij droegen leden van de Jezuïetenorde op om het historicisme te bestrijden. In korte tijd presenteren Alcasar en Ribera hun antiprotestantse tegentheorieën. In dit hoofdstuk letten we erop, hoe Ribera’s invloed het Protestantisme is binnengedrongen, want hoewel Alcasars preterisme nu opnieuw in kerken opkomt, is de leer van Ribera veruit overheersend.


            Kort na het Concilie van Trente ontwikkelde Francisco Ribera met de zegen van de paus op een geniale manier een virus, het virus van het futurisme. Driehonderd jaar lang deden de strijders van de Jezuïeten hun best om dit virus protestantse kerken binnen te smokkelen. Dat deden ze vooral via het onderwijs aan de Europese universiteiten. Maar hun opzet mislukte. Protestanten waren te slim en hielden de binnenkomst van het futurisme consequent tegen. Naast de effectieve “fire wall” en de virusscanner van de Heilige Geest kwam hun reactie hier op neer: “Sorry, we openen geen onbekende bijlagen!”


            Maar in de 19e eeuw lieten zij hun waakzaamheid varen.


            “Het futurisme van Ribera leverde driehonderd jaar lang geen ernstige bedreiging voor de protestanten op. Deze leer was grotendeels beperkt tot de Rooms-katholieke Kerk. Maar in het begin van de negentiende eeuw kwam het futurisme krachtig opzetten en bereikte zelfs protestanten van de officiële Anglicaanse Kerk.”


            Dr. Samuel Roffey Maitland (1792 – 1866), een Britse advocaat en Bijbelgeleerde, werd bibliothecaris van de aartsbisschop van Canterbury in Lambeth. Het is waarschijnlijk, dat hij op een dag het commentaar van Ribera in de bibliotheek ontdekte. In elk geval, in 1826 gaf hij een veel gelezen boek uit, waarin hij de Hervorming aanviel en de opvatting van de Jezuïeten verdedigde, dat er in de toekomst een persoonlijk antichrist zou komen. Tijdens de tien jaar daarna zette hij in het ene traktaat na het andere zijn strijdredes tegen de Hervorming voort. In computertaal: in het tekstbestand “readme” van Maitland loerde het virus.


            Na Dr. Maitland kwam James H. Todd, professor Hebreeuws aan de Universiteit van Dublin. Met dank aan Maitland gaf Todd zijn eigen futuristische pamfletten en boeken uit. In zijn commentaar op de visie van Maitland en een andere zogenaamde protestant (de heer Burgh) bericht E.B. Elliott, hoe deze “twee protestantse schrijvers het pauselijk systeem vrijpleitten van elk verband met de voorzegde afval door de antichrist.”


            De volgende speler: John Henry Newman (1801 – 1890), lid van de Anglicaanse Kerk en leider van de beroemde Oxfordbeweging (1833 – 1845). In 1850 schreef Newman zijn “Letter on Anglican Difficulties” (Brief over problemen in het Anglicaanse geloof). Schaamteloos meldde hij, dat één van de doelstellingen van de beweging was, “de verschillende Engelse geloofsrichtingen en partijen” tot Rome terug te voeren. De “Oxfordse traktaten” verleenden nieuw gewicht aan “antiprotestantse opvattingen.” Ze “ondersteunden de mensen die zich inzetten voor de futuristische school.” Ze werkten aan het “onprotestantiseren van de Kerk van Engeland” en “wilden elke toepassing op het pauselijk systeem van vreselijke profetieën over de antichrist verwijderen.” Nadat hij zijn eigen pamflet over een toekomstige meneer Griezel had uitgegeven, werd Newman zelf katholiek, later zelfs een hoog geëerde kardinaal. Door de gecombineerde invloed van Maitland, Todd, Burgh, Newman en anderen was er een besliste “beweging richting Rome ontstaan, die voorbestemd was om de oude protestantse grenspalen als door een overstroming uit de weg te ruimen.” Het virus drong binnen.


            Toen kwam de Schotse presbyteriaanse predikant Edward Irving (1792 – 1834), die pastor was van de grote Chalcedonian Chapel in Londen, die meer dan 1.000 leden telde. Als medeoprichter van het Genootschap voor het Onderzoek van de Profetieën nam Irving tenslotte het idee van één individuele antichrist over van Newman, Burgh, Todd, Maitland, Bellarmine en Ribera. Maar hij ging nog een stap verder. Ergens rond 1830 begon Edward Irving het nieuwe idee te verkondigen, dat Christus in twee fasen terug zou komen. De eerste fase was een Geheime Opname, voordat de antichrist zou opkomen. Waar hij deze opvatting vandaan had, is punt van heftige discussie. De christelijke journalist Dave MacPherson heeft deze zaak vele jaren lang onderzocht. Hij heeft twee boeken over zijn onderzoekingen geschreven: The Rapture Plot (Het Geheime Opnamecomplot) en The Incredible Cover-Up (De ongelofelijke dekmantel). Daarin doet Mac Pherson de suggestie, dat Irving het idee gepikt heeft van een jong Schots meisje, Margaret MacDonald, die het ’t eerst “gezien” heeft in een extatische “openbaring.” Het maakt niet uit, waar Irving het vandaan had. Feit is, dat hij deze leer verkondigde!


            Midden in dit toenemend antiprotestantse klimaat in Engeland kwam de man, waarover we in hoofdstuk 6 van dit boek hebben gesproken, John Nelson Darby (1800 – 1882). Hij was een briljant advocaat, predikant en theoloog. Darby schreef meer dan 53 boeken over Bijbelse onderwerpen. Positief bij hem was, dat hij stoer de onfeilbaarheid van de Bijbel verdedigde tegenover de Britse vrijzinnigheid. Al gauw werd hij één van de leiders van de groep, die zich de Plymouth Broeders noemde. Darby’s bijdrage aan de ontwikkeling van de evangelicale theologie is zó groot geweest, dat hij wel de Vader van het moderne Dispensationalisme genoemd wordt (of Bedelingenleer. Deze leer maakt onderscheid tussen het tijdperk van Israël als volk van God en dat van de christelijke Gemeente). Maar John Nelson Darby werd, net als Edward Irving, niet alleen kampioen voor de Geheime Opname, voorafgaand aan de Grote Verdrukking. (Sommigen beweren, dat hij dit bij Irving weggehaald heeft, anderen zeggen dat hij zelf op dit idee gekomen is.) Hij werd ook voorvechter van het idee van een toekomstige antichrist, die pas verschijnt nadat wij verdwijnen. Beide leerstellingen – een Geheime Opname en een toekomstige meneer Afgrijselijk – vormen nu steunpilaren van de bedelingenleer.


            Schrijvend over deze visie van Irving en Darby, over eerst de Geheime Opname en daarna de antichrist, schrijft MacPherson:


            “Zowel Darby als Irving hadden in hun [futuristische] systeem verdere verfijningen aangebracht, gebaseerd op een door hen uitgesproken poging om de verschillende delen van het Nieuwe Testament die zij belangrijk vonden op elkaar af te stemmen. In hun visie zal de tweede Advent in twee fasen plaatsvinden: eerst zal er een stille verschijning zijn – de “aanwezigheid” – van Christus, wanneer alle ware christenen, de ware Gemeente, van de aarde zullen worden weggenomen. Dit is de “Geheime Opname van de heiligen.” Pas dan, wanneer de inperkende aanwezigheid van de Heilige Geest in Zijn eigen volk van het wereldtoneel zou zijn weggenomen, zou de antichrist opstaan. Aan zijn heerschappij zal een einde gemaakt worden door de tweede fase van de wederkomst – de openlijke “verschijning” van Christus in heerlijkheid.”


            


            Over het hoogstwaarschijnlijke verband met Margaret McDonald bericht MacPherson:


            “Margaret MacDonald was de eerste die een komst van Christus leerde, die aan de dagen van de antichrist zou voorafgaan. Daaruit volgt noodzakelijk, dat Darby – op wie de leer van een Geheime Opname, voorafgaand aan de Grote Verdrukking makkelijk kan worden herleid – minstens de tweede of derde of nog latere was, die deze opvatting had. Tot op vandaag is geen vast bewijs te vinden, dat aantoont dat iemand anders dan dit jonge Schotse meisje de eerste was, die leerde, dat Christus zal komen, vóórdat de tijd van de antichrist aanbreekt. Vóór 1830 hadden christenen steeds geloofd in één enkele wederkomst; dat het “opgenomen” worden van 1 Thessalonicenzen 4 na de Grote Verdrukking van Mattheüs 24 bij de glorieuze komst van de Zoon des mensen, wanneer Hij Zijn engelen zal uitzenden om al Zijn uitverkorenen te verzamelen.


            Of ze het nu besefte of niet, Margaret leverde haar bijdrage om de weg te banen voor de leer, dat er aan het einde van de tijd verschillende wachtkamers zullen zijn – één voor de Gemeente en één voor Israël!


            Tenslotte, als men wil beweren, dat Darby nooit beïnvloed kan zijn geweest door Margarets Geheime Opname vóór de antichrist – terwijl nu openlijk vaststaat, dat hij wist van haar bestaan en haar verblijfplaats – is dat praktisch hetzelfde als zeggen, dat iemand, die met een rokende revolver in de hand bij een pas vermoord slachtoffer in het midden van een eenzame woestijn staat, onmogelijk de dader kan zijn!”


            


            In het licht van MacPhersons zorgvuldige onderzoek lijkt het, dat de “openbaring van de Geheime Opname” die Margaret MacDonald kreeg, de werkelijke rokende revolver achter de theologie van Darby is. Hoe dan ook, de kern van Margarets idee van een Geheime Opname voorafgaand aan de Grote Verdrukking werd al gauw een wapen in de handen van Darby en zijn dispensationalistische volgelingen om de massa’s daarmee te misleiden.


            Dispensationalisme is de theorie, dat God met de mensheid handelt via onderscheiden periodes of tijdperken. Volgens Darby zijn we nu in het “tijdperk van de Gemeente,” die met de Geheime Opname zal aflopen. Daarna zal zogenaamd de 70e week van Daniël beginnen. Daarin zal de antichrist verworpen Joden aanvallen. Dus ondanks de positieve kanten van zijn bediening volgt Darby Irving (en waarschijnlijk Margaret MacDonald), Newman, Todd, Burgh, Maitland en Ribera, doordat hij het virus van het futurisme in zijn theologie inbouwt, zodat dit nu een theologie is van een Geheime Opname voorafgaand aan de Grote Benauwdheid. Dit legt een verband tussen John Nelson Darby, de vader van het moderne dispensationalisme, en Francisco Ribera, de vroegere Jezuïtische vader van het futurisme. Darby heeft in de periode tussen 1859 en 1874 zes keer Amerika bezocht en in alle grote steden gepreekt. Toen Amerikaanse protestanten klikten op “openen” en zijn preken aannamen, hadden zij geen idee, dat het virus binnensloop, maar dat is wel gebeurd. Het tragische is, dat het historicisme, waar hun voorouders voor verbrand waren, nu systematisch naar de “Prullenbak” van de computer werd gesleept.


            Één van de belangrijkste figuren in dit hele drama is Kores Ingerson Scofield (1843 – 1921), een advocaat uit Kansas, die sterk beïnvloed is door Darby’s geschriften. In 1909 gaf Scofield de eerste druk uit van zijn beroemde Scofield Bijbel met verwijzingen. In het begin van de twintigste eeuw werd deze Bijbel zó populair binnen Amerikaanse protestantse Bijbelscholen, dat er letterlijk miljoenen exemplaren van werden gedrukt. Wat de Scofield Bijbel zo aantrekkelijk maakte, was niet zozeer de Bijbeltekst zelf, maar de voetnoten die erbij stonden. Maar die voetnoten bevatten het virus. Er werden antihervormingsuitleggingen ingevoegd, die van Rome wegwezen als antichrist en die een toekomstige antichrist voorspellen. Omdat Amerikaanse protestanten van de 20e eeuw deze notities van Scofield in hun niets vermoedende brein “downloadden,” viel het virus het ene bestand na het andere aan dat met het historicisme te maken had, en gaf de opdracht: “verwijderen.”


            Het Moody Bijbelinstituut en het Dallas Theologisch Seminarie hebben de leer van John Nelson Darby sterk gesteund. Dus hebben deze sterk christelijke instituten, ondanks het vele goede wat zij gedaan hebben en nog steeds doen, zonder het te weten het virus in staat gesteld om te doen wat virussen het best kunnen: “snel vermenigvuldigen.”


            Toen gaf dominee Hal Lindsey, afgestudeerd aan het Dallas Theological Seminary, in de jaren zeventig zijn boek uit, dat een kassucces werd: The Late Great Planet Earth (De Planeet die Aarde heette). Dit boek, dat met z’n 177 bladzijden makkelijk te lezen is, bracht het futurisme naar de massa’s van het Amerikaanse Christendom, en ver daarbuiten. De New York Times bestempelde het tot “de nummer één bestseller van de laatste tien jaar.” Meer dan 30 miljoen exemplaren zijn ervan verkocht en het is in méér dan 30 talen vertaald. Via De Planeet die Aarde heette heeft het Jezuïtische virus van het futurisme ongelofelijke winst geboekt in zijn oude geheime strategie om het historicisme als het profetische besturingssysteem van de protestantse wereld te vervangen.


            Dan komt De Laatste Bazuin. In de jaren negentig namen Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins het idee van een toekomstige meneer Kwaad over van Hal Lindsey, Scofield, Darby, Irving, Newman, Todd, Maitland en de Jezuïet Ribera. En zij maakten dit tot “de meest succesvolle christelijke romanserie ooit” (volgens Publisher’s Weekly). Lindseys boek De Planeet die Aarde Heette was voornamelijk theologisch, terwijl De Laatste Bazuin een reeks flitsend snelle, fantasievolle romans is, “die barstensvol spanning, actie en avontuur zitten.” Het zijn “christelijke thrillers” met een “etiket wat hun scheppers nooit hadden kunnen voorspellen: een enorm kassucces” (Entertainment Weekly). De romans prijken op de bestsellerlijsten van de New York Times en de Wall Street Journal. Het gevolg was, dat LaHaye en Jenkins zelfs een interview hebben gekregen in het Tv-programma Larry King Live. De Laatste Bazuin is nu te koop bij winkelketens als Wal-Mart, Costco en Target; op vliegvelden en in talloze winkels. De centrale figuur van deze kassuccesserie is Nicolae Carpathia, die meneer Nachtmerrie zelf voorstelt, de antichrist van na de Geheime Opname. Het resultaat? Via De Laatste Bazuin heeft het virus van het futurisme zich tot de zoveelste macht vermenigvuldigd en praktisch de hele wereld van christenen veroverd, die zich voor profetieën interesseren. De meeste christenen verwachten een toekomstige antichrist. Dat betekent, dat het oorspronkelijk protestantse besturingssysteem gecrasht is!


            “De juiste eschatologische (eschatologie = leer over de eindtijd) term voor de visie die tegenwoordig het meest geleerd wordt, is futurisme, die voedsel geeft aan de verwarring van het dispensationalisme. de futuristische school van uitleg van Bijbelse profetieën komt vanuit de Rooms-katholieke Kerk, en wel speciaal vanuit haar Jezuïtische theologen. In de alternatieve opvatting heeft men eeuwenlang geloofd. Deze opvatting staat bekend als historicisme.”


            “Het futurisme is de protestantse kerk binnengeslopen.”


            “Het is diep te betreuren, dat de mensen die tegenwoordig het futuristische systeem aanhangen en verdedigen, voor het grootste deel protestanten zijn. Maar in werkelijkheid spelen zij Rome in de kaart. Ze helpen mee, dat het pauselijk systeem niet als antichrist opgespoord kan worden.”


            “Ik beklemtoon nog een keer een fundamentele waarheid: de futuristische school van uitleg van Bijbelse profetieën is slechts om één reden gesticht, werkelijk maar om één reden: de protestantse Hervorming bestrijden!”


            


            Tragisch genoeg is het historicisme met een krachtige klap neergeslagen. Maar laat me iets duidelijk maken – Het is niet helemaal uit de boksring verdwenen. Mark Twain heeft eens gezegd: “De berichten over mijn dood zijn sterk overdreven.” Hoewel het niet meer zo populair is als het eens was, het historicisme leeft nog steeds. Gods waarheid sterft nooit.


            Wees maar niet bang. Jezus Christus kwam tevoorschijn uit een vochtig graf. En dat zal ook gebeuren met solide, Bijbelse, historische, protestantse waarheid, en wel vóór de laatste oogst op aarde (lees zorgvuldig Openbaring 14: 6 – 14 en 18: 1). Niets kan God bij verrassing overwinnen. “De kennis zal toenemen” in “de tijd van het einde.” De waarheid zal zegevieren over alle vreemde machten – tenminste in het hoofd van de mensen die haar willen zien.


            


            Voordat we dit hoofdstuk afsluiten, wil ik nog één les over het virus doorgeven. Alleen schakelen we dit keer over in een andere versnelling – deze les gaat niet over een slecht virus, maar over een goed virus. Ik kijk niet veel naar films, maar één is voor mij een wonderlijke gelijkenis geworden: Independence Day, (Onafhankelijkheidsdag). De film kwam uit rond de 4e juli (Onafhankelijkheidsdag) 1996. Het was een science fiction film voor 12 jaar en ouder, over een enorme luchtvloot vol akelige buitenaardse wezens, die naar de aarde kwamen met het plan om de wereld te veroveren, uitgerekend op de dag waarop Amerika zijn onafhankelijkheid viert. Het moederschip van de buitenaardse wezens zweefde hoog boven de aardse atmosfeer. Maar dodelijke dochterschepen stichtten chaos over heel de wereld. De president van de Verenigde Staten, zijn team van veiligheidsfunctionarissen en de gezamenlijke strijdkrachten van leger, marine en luchtmacht waren machteloos om het bloedbad te stoppen. De hoop verdween snel en de toekomst van de mensheid zag er donker uit.


            Totdat het Virus Plan ontstond. Twee Amerikaanse burgers, een luchtmachtpiloot (Will Smith) en een Joodse computerdeskundige (Jeff Goldblum) vormden een team voor een bijna onuitvoerbare opdracht om de wereld te redden. De computergoeroe geloofde, dat als hij een bepaald computervirus op de één of andere manier vanuit zijn laptop kon uploaden in het hoofdcontrolesysteem van het moederschip, dit zijn voorheen ondoordringbare beschermingschild kon uitschakelen. En dan konden de Verenigde Staten “Pang” het moederschip met een atoombom uitschakelen.


            Eerder hadden de Amerikanen één ruimteschip van de buitenaardse wezens weten te overmeesteren. De piloot zei, dat hij daarmee kon vliegen. Met de moed der wanhoop vertrokken de twee vaderlandslievende mannen. Ze naderden het moederschip en brachten het via een truc zover, dat het zijn beschermingschild even liet zakken, waardoor het tweetal in het binnenste van het moederschip kon doordringen. Toen zij het centrum bereikten, uploadden zij het virus. Het werkte. Met nog slechts een paar seconden voordat de raket gelanceerd werd (die geprogrammeerd was om binnen korte tijd te exploderen) lukte het de twee om met hun eigen ruimteschip te ontkomen. De helden konden zelf maar nauwelijks ontsnappen voordat het moederschip explodeerde. De dochterschepen verloren daarop hun beschermingschild en werden al gauw één voor één in stukken geschoten door andere raketten, die van overal ter wereld werden afgevuurd. Dat gebeurde allemaal op de 4e juli en werd Amerika’s tweede Onafhankelijkheidsdag. Dit keer betekende het de vrijheid ten opzichte van dodelijke buitenaardse wezens, dankzij twee dappere helden en het goede virus.


            


            Van wat ik weet over het preterisme en het futurisme kan ik ze niet anders zien als buitenaardse strijdkrachten, die proberen de christenen die in profetieën geïnteresseerd zijn onder controle te krijgen. Dat zijn het ook: buitenaards, vreemd ten opzichte van de ware betekenis van de Bijbel. Net als in Independence Day zijn deze buitenaardse wezens machtig en lijken hun beschermingschilden ondoordringbaar. De Laatste Bazuin lijkt op het moederschip.


            In het licht van de geschiedenis, van de protestantse Hervorming en van een juist begrip van de Bijbelse profetieën over de antichrist, alleen in deze betekenis, is het historicisme het goede virus. Wie is dapper genoeg om de waarheid te uploaden? Beste vriend, een wezenlijk deel van dit goede virus – de Bijbelse waarheid over de antichrist – zal, wanneer zij goed begrepen wordt, het preterisme en het futurisme in een miljoen stukjes uit elkaar laten spatten. Dat is misschien pijnlijk, maar het moet gebeuren voor de bestwil van christenen overal. Wij hebben een nieuwe Onafhankelijkheidsdag (Hervorming) nodig.


            De waarheid kan in de minderheid zijn, maar vergeet niet, haar kracht kent geen grenzen. In de zestiende eeuw begon het met individuele personen als Maarten Luther. Hij bestudeerde het Woord van God en zette toen zijn hoogspanningskracht in voor het Christendom van Europa. Door de kracht van de Heilige Geest hielpen Luther en zijn medestanders de donkere middeleeuwen te overwinnen. De Hervorming deed de aarde op haar grondvesten schudden.


            


            In de 21e eeuw wil God de wereld opnieuw op haar grondvesten laten schudden (zie Openbaring 18: 1).


            


            Hij is op zoek naar helden, die Zijn goed virus willen uploaden.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 21


            


            


            “Geloof van onze vaderen”


            


            


            Er zijn nog wel protestanten, maar het Protestantisme is er niet meer.


            


            Alexander Vinet (1797 – 1847)


            


            


            “De poppen zijn aan het dansen. De strijd is losgebroken tussen de machten van goed en kwaad. Het gaat rechtstreeks om de zielen van mensen overal ter wereld.” Dat staat in deel 8 van De Laatste Bazuin – Merkteken, op de binnenflap. Het hele drama van De Laatste Bazuin plaatst de opkomst van het beest zelf, het opleggen van zijn dodelijke merkteken en de uiteindelijke “strijd tussen de machten van goed en kwaad” van de eindtijd allemaal ná de Geheime Opname. Het is geen geheim, dat dit ook de leer van deze hoog gerespecteerde leraren in de profetie is: Dr. John Walvoord, Tim LaHaye, Thomas Ice, Hal Lindsey, Jack Van Impe, John Hagee, Arno Froese, Peter Lalonde, Chuck Smith en Grant Jeffrey. We kunnen volkomen fair, zonder een oordeel te vellen over iemands hart of lotsbestemming, deze mensen terecht indelen in het futuristische kamp. Aan de preteristische kant hebben we vandaag (hetzij voor een deel, hetzij volledig) invloedrijke leiders staan als Gary DeMar, Kenneth L. Gentry Jr., David Chilton, R.C. Sproul, Max King, James Stuart Russell, Samuel M. Frost en John Noe. Voor deze geleerden wacht (in ‘t algemeen gesproken) het beest niet aan de horizon, het is dood. Toen Nero zijn laatste adem uitblies en de geest gaf, was het gedaan met de antichrist. Het is de overtuiging van de schrijver van dit boek, dat zowel de preteristen als de futuristen onwetend enkele van de meest plechtige waarheden van de Bijbel hebben weggelaten.


            Zij hebben futuristische en preteristische gezichtspunten overgenomen over de antichrist – die tegengesteld zijn aan de leer van John Wycliffe, William Tyndale, Maarten Luther, de Instituties van Johannes Calvijn, de oorspronkelijke belijdenis van Westminster, de vertalers van de King James Bijbel, Sir Isaac Newton, J.A. Wylie, Merle D’Aubigne, H. Grattan Guinness, John Wesley, Matthew Henry, Albert Barnes, John Bunyan, Charles H. Spurgeon, E.B. Elliott, Jonathan Edwards, Bishop J.C. Ryle, Dr. Martin Lloyd Jones, Dr. Ian Paisley, Doug Batchelor, Alan Campbell, Dr. Francis Nigel Lee, Mevr. M. McKinstry, Deroy L. Hanson, Dr. Val Finnell, Mark Finley, Robert Caringola en talloze andere protestanten uit de geschiedenis. De preteristen en futuristen weten niet, wie het werkelijke beest is. Maar ons zijn de ogen geopend. Wij kennen de waarheid. Het zal niet makkelijk zijn, maar met de Bijbel in de hand en Gods liefde in ons hart moeten we pal staan voor “de openbaring van Jezus Christus” (Openbaring 1: 1) en voor zuivere, profetische waarheid, koste wat het kost. Het is mijn hoop en mijn gebed, dat God zal werken aan de geest van veel zeer bekende Tv-evangelisten, radiopresentatoren, professoren aan seminaries, schrijvers van bestsellers en mensen met een eigen bediening (of ze nu futurist, preterist, protestant of katholiek zijn). Laten zij hun positie heroverwegen. Hopelijk zullen zij, als edele schepen met een nieuw bevel van hun Leidsman, hun koers nog wijzigen.


            We naderen het einde van deze sectie over de Misvattingen over de Antichrist. Ik wil de aandacht vestigen op een les over geloof en moed – over pal staan voor Jezus en voor Zijn profetische waarheid. We keren ons af van futuristische verhalen met de denkbeeldige Nicolae, en ook van de preteristische verleiding van een al lang begraven antichrist. We gaan kijken naar het waar gebeurde verhaal van een man, die in de geschiedenis het beest heeft bestreden. Het conflict speelde zich af in het begin van de vijftiende eeuw, tijdens het beroemde Rooms-katholieke Concilie van Konstanz, in Duitsland. Het concilie kwam bij elkaar op 14 november 1414 en liep door tot 22 april 1418.


            “Het totaal aantal van alleen al de geestelijken, die op het concilie aanwezig waren, hoewel misschien niet allemaal de hele tijd, was vier patriarchen, negenentwintig kardinalen, drieëndertig aartsbisschoppen, honderdvijftig bisschoppen, honderdvierendertig abten, tweehonderdvijftig doctors in de theologie, en wel tot aan achttienduizend lagere geestelijken. Samen met de keizer en zijn gevolg, koningen, graven, heren en andere edelen, waren er normaal vijftigduizend leden. Op bepaalde momenten van de vergaderingen waren er wel honderdduizend mensen aanwezig. Dertigduizend paarden werden gevoed en door de stad werd voor dertigduizend bedden gezorgd.”


            In onze moderne taal zouden we zeggen: “Dit is een groot evenement. Er zijn slechts beperkt parkeerplaatsen beschikbaar.”


            Het Concilie van Konstanz veroordeelde de geschriften van John Wycliffe uit Engeland, die in de veertiende eeuw leefde. Wycliffe gaf onderwijs aan de Universiteit van Oxford en wordt “de morgenster van de Hervorming” genoemd. De film John Wycliffe – The Morning Star kreeg de prijs voor de beste film van het Genootschap van Christelijke Filmdistributeurs (CFDA). Vóór Maarten Luther protesteerde John Wycliffe al tegen Rome. Hij was de eerste die de Bijbel vanuit het Latijn in het Engels vertaalde. Hij leerde verlossing door geloof in Jezus Christus alleen. Hij stelde het Woord van God boven pausen en koningen en verklaarde openlijk, dat het Rome van het pauselijk systeem de grote antichrist van de geschiedenis is. Het Concilie van Konstanz besloot – meer dan veertig jaar na Wycliffes dood – dat zijn in staat van ontbinding verkerende gebeente uit zijn graf moesten worden opgegraven en in het openbaar moest worden verbrand. Zijn as werd triomfantelijk in een nabij liggende beek gegooid. “Deze beek,” zegt een oude schrijver, “heeft zijn as vervoerd naar de Avon, van de Avon naar de Severn, van de Severn naar de nauwe zeearmen en vandaar naar de oceaan. Zo is de as van Wycliffe het symbool van zijn leer, die nu over de hele wereld is verspreid.”


            


            Johannes Hus uit Bohemen las de geschriften van John Wycliffe en zette veel van zijn hervormingen voort. Nadat het Concilie Wycliffe veroordeeld had, werd Johannes Hus ook gedagvaard, en zij veroordeelden hem tot de vlammen. Hiëronymus van Praag was een goede vriend van Hus. Hij arriveerde in april 1415, nog vóór de martelaarsdood van Hus, in Konstanz, in de hoop zijn vriend te kunnen helpen. Helaas werd hij door zijn vijanden gevangen genomen, wreed in ketens door de straten gesleept en onmiddellijk in een donkere, ellendige, door ratten onveilig gemaakte kerker gegooid. Bijna een jaar lang werd hij van cel naar cel gesleept. Uiteindelijk werd hij voor het concilie geleid. Fox’s Book of Martyrs (Martelarenboek van Fox) vertelt, dat in deze grote vergadering de volgende valse aanklachten aan hem werden voorgelezen: 1. Hij heeft de waardigheid van de paus belachelijk gemaakt. 2. Hij is tegenstander van de paus. 3. Hij is een vijand van de kardinalen. 4. Hij vervolgt de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. 5. Hij haat de christelijke godsdienst.” Hiëronymus werd bevolen om het Rooms-katholieke geloof aan te nemen, of op de brandstapel te worden verbrand.


            Verzwakt door bijna een jaar lang verschrikkelijke behandeling wankelde het geloof van Hiëronymus. Hij stemde tot op zekere hoogte ermee in om zich aan Rome te onderwerpen. Maar nadat hij was teruggekeerd tot zijn door ratten geteisterde cel, zag hij duidelijker in wat hij gedaan had. Hij dacht aan zijn vriend Johannes Hus, die in de vlammen was omgekomen. Hij dacht aan Jezus Christus, zijn Verlosser, die hij had gezworen te dienen en die, uit liefde voor de verloren ziel van Hiëronymus, de volle rechtvaardigheid van Gods heilige wraak over de zonde had verdragen, en ook de ondoorgrondelijke pijn van het van Zijn Vader gescheiden zijn. Vóór zijn laffe beslissing om compromissen te sluiten, had Hiëronymus troost gevonden in zijn lijden, omdat hij zich zeker wist van de gunst van de hemel. Maar nu werd zijn ziel gekweld door wroeging en twijfels. Hij wist, dat hij nog meer compromissen zou moeten sluiten, voordat hij zou worden vrijgelaten. Dat kon alleen maar betekenen, dat hij volledig afstand zou moeten nemen van Gods waarheid. Hij keek naar de bekjes met snorharen van de ratten en hij voelde de kakkerlakken rond zijn tenen kruipen. Toen nam Hiëronymus een besluit. Hij zou zijn Heer niet langer verloochenen.


            Hiëronymus werd opnieuw voor het concilie geleid. Maar dit keer was hij vastbesloten om dapper zijn geloof te belijden en zijn vriend Johannes Hus naar de vlammen te volgen. Hij trok in ’t openbaar zijn eerdere verloochening in en eiste, als iemand die sterven moet, een gelegenheid om zichzelf te verdedigen. “U heeft mij driehonderdveertig dagen opgesloten in een verschrikkelijke gevangenis,” protesteerde hij, “midden in het vuil, de ongezonde lucht, de stank en een nijpend gebrek aan alles. Dan brengt u mij voor u en weigert mij te horen, terwijl u wel luistert naar mijn sterfelijke vijanden. … Als u werkelijk wijze mensen bent en lichten van de wereld, pas dan op dat u niet tegen de rechtvaardigheid zondigt. Wat mij betreft, ik ben slechts een zwakke sterveling. Mijn leven is van weinig belang.” Uiteindelijk werd zijn verzoek ingewilligd. In aanwezigheid van de rechters, priesters en edelen van Europa knielde Hiëronymus neer en bad, dat de Heilige Geest de leiding zou nemen.


            Daarna verdedigde Hiëronymus zich zonder compromissen in het belang van de waarheid. Hij verwees naar Johannes Hus en zei dapper: “Ik heb hem vanaf zijn kindertijd gekend. Hij was een voortreffelijk mens, rechtvaardig en heilig. Hij werd veroordeeld, ondanks zijn onschuld. … Ik ben ook bereid om te sterven. Ik zal niet terugschrikken voor de martelingen die voor mij worden voorbereid door mijn vijanden en door valse getuigen, die op een dag verantwoording zullen moeten afleggen voor hun bedrog tegenover de grote God, die niemand om de tuin kan leiden. … Van alle zonden die ik sinds mijn jeugd heb begaan, weegt geen zo zwaar op mijn gemoed, en veroorzaakt zoveel wroeging, als die welke ik begaan heb op deze noodlottige plaats, toen ik instemde met het onrechtvaardige vonnis over Wycliffe en over de heilige martelaar Johannes Hus, mijn meester en mijn vriend. Ja! Ik belijd het uit het diepst van mijn hart, en spreek het met afschuw uit, dat ik schandelijk gesidderd heb, toen ik uit vrees voor de dood hun leer veroordeelde. Daarom smeek ik … de Almachtige God om mij mijn zonden te vergeven, en deze in ‘t bijzonder, de meest gruwelijke van allemaal.” Hij hief een magere wijsvinger op naar zijn rechters en zei: “U hebt Wycliffe en Johannes Hus veroordeeld. … De dingen waar zij achter stonden, en die onweerlegbaar zijn, zijn ook mijn gedachten en mijn woorden, net als zij.”


            Zijn toehoorders waren verbijsterd! “Leg hem het zwijgen op!” schreeuwden zijn vijanden. “Wat voor verder bewijs hebben wij nog nodig? Wij zien hier, voor onze eigen ogen, de koppigste van alle ketters!” Maar Hiëronymus bleef onbewegelijk staan, als een geweldige rots te midden van een orkaan. Hij donderde terug: “Wat! Denkt u dat ik bang ben om te sterven? U hebt me in een verschrikkelijke kerker gevangen gehouden, vreselijker dan de dood zelf. U hebt me wreder behandeld dan een Turk, Jood of heiden. Mijn vlees is letterlijk bij mijn leven van mijn botten afgerot. En toch klaag ik niet, want van klagen wordt een mens ziek van hart en geest. Maar ik kan niet anders dan mijn verbazing uiten over zoveel barbaarsheid tegenover een christen.” Hij werd door zijn bewakers vastgegrepen en haastig teruggebracht naar de ratten, de kevers en het ongedierte.


            Hiëronymus werd in zijn smerige cel opgezocht en hem werd één laatste kans gegeven om zich te bekeren. “Bewijs mij uit de Heilige Schrift, dat ik mij vergis!” antwoordde hij. “De Heilige Schrift,” zei één van zijn verleiders, “moet alles dan op grond daarvan beoordeeld worden? Wie kan ze begrijpen, zolang de kerk ze niet heeft uitgelegd?” Hiëronymus antwoordde: “Zijn de overleveringen van mensen geloofwaardiger dan het evangelie van onze Verlosser?” “Ketter,” riep zijn aanklager terug, “Ik heb er spijt van dat ik zó lang bij jou gepleit heb. Ik zie, dat je door de duivel gedreven wordt.” En zo weigerde Hiëronymus, ook al werd hij beschuldigd, dat hij door de satan werd geïnspireerd, om voor de overlevering van alleen maar mensen te buigen. “De Bijbel en de Bijbel alleen,” was zijn motto.


            Dat is een les voor ons. Wij worden misschien er ook wel van beschuldigd, dat wij ons door de satan laten leiden, wanneer wij ons afkeren van mensen die ons tot het preterisme willen overhalen, of wanneer wij ons afkeren van futuristische fabeltjes en ideeën die de bestsellerlijst halen. Toch moeten wij ons, met liefde in ons hart, vastklampen aan de “Heilige Schrift,” wat het ook kosten mag.


            Het vonnis werd uitgesproken en Hiëronymus werd naar buiten geleid, naar precies dezelfde plaats waar Johannes Hus zijn leven had gegeven. Hij ging zingend op weg, zijn gezicht licht van vreugde en vrede. Zijn blik was op Jezus Christus gericht, de Levensvorst. Dus waarom zou hij dr. Dood vrezen? Toen hij op de plaats van terechtstelling was gekomen, knielde Hiëronymus nog één maal neer en sprak een hartgrondig gebed. Hij werd aan een paal vastgebonden en takkenbossen werden rond zijn voeten gerangschikt. Toen de beul naar voren stapte om het vuur aan te steken, riep deze heilige martelaar uit: “Kom hier en steek het vóór mijn ogen aan; want als ik daar bang voor zou zijn, zou ik niet naar deze plaats gekomen zijn.” Toen de vlammen omhoog begonnen te kronkelen, bad Hiëronymus nog een keer. Zijn laatste woorden waren: “Heer, Almachtige Vader … heb medelijden met mij en vergeef mijn zonden; want U weet, dat ik altijd Uw Waarheid heb liefgehad.”


            Hebben wij de waarheid lief boven de overlevering? Zijn wij bereid om pal te staan voor Jezus Christus, de Oorsprong van de Waarheid; en voor de Bijbel, wat ook de prijs daarvoor mag zijn? Beste lezer, Jezus heeft jou persoonlijk lief. Hij heeft een speciale plek in Zijn hart voor jou en voor jouw familie. Hij gaf Hiëronymus kracht om pal te staan voor wat hij wist dat juist was. En datzelfde zal Hij ook voor ons doen. Vergeving is er alleen door het bloed van het Lam. Satan en verwarde mensen kunnen het lichaam doden, maar zij kunnen de ziel geen kwaad doen (zie Mattheüs 10: 28). Hoewel het beest op aarde “oorlog voert tegen de heiligen en hen overwint” (Openbaring 13: 7). Maar in de ogen van de Hemel geldt: “Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood” (Openbaring 12: 11).


            In onze moderne wereld van KLM-vluchten, plasmascherm-Tv’s en druk verhandelde aandelenfondsen mag onze hoop nog steeds de woorden van het klassieke gezang uit de negentiende eeuw als een echo laten weerklinken: Faith of our Fathers: (Geloof van onze vaderen):


            


            “Onze vaderen, geketend in donkere gevangenissen,

            Waren in hart en gedachten nog altijd vrij;

            Hoe zoet zal het lot van hun kinderen zijn,

            Als zij, net als zij, voor u zouden kunnen sterven!

            Geloof van onze vaderen! Heilig geloof!|

            Wij zullen u trouw blijven tot in de dood.”


            


            Frederick W. Faber, 1849 (1814 – 1863)
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            Misvattingen over Israël

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            
              

            

          


          
            Hoofdstuk 22


            


            


            Alle ogen gericht op Israël


            


            


            Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Daarna volgt heftig verzet. Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.


            


            Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)


            


            


            Na veel paniekzaaierij werd duidelijk, toen de klokken op aarde eindelijk overschakelden op 0:01 uur op 1 januari in het zo gevreesde jaar 2000, dat de onheilsprofetieën over Y2K-storingen in de wereldwijde computernetwerken niet waren uitgekomen. Er waren serieuze voorspellingen over een enorme computerchaos, uitval van energie, banken die niet meer zouden kunnen functioneren, ineenstorten van aandelenbeurzen, atoomraketten die automatisch zouden worden gelanceerd en alle verschrikkingen die daar wereldwijd het gevolg van zouden zijn. Het bleken allemaal valse profetieën.


            


            Is het mogelijk, dat bepaalde populaire eindtijdvoorspellingen over Israël ook niet zullen uitkomen?


            Op diezelfde Oudejaarsavond 1999 verzamelde de Israëlische politie zich in recordaantallen in Jeruzalem. Zij waren vastbesloten om de rust te handhaven te midden van groeiende bezorgdheid over terroristen en mogelijke explosieve acties van godsdienstfanaten. Duizenden pelgrims en bedevaartgangers dromden naar de Tempelberg en de Klaagmuur, terwijl verslaggevers van over de hele wereld door de Stad van David zwermden. Met de nadering van een nieuw millennium, stond de belangstelling voor het apocalyptische einde van de wereld op een hoogtepunt. Talloze christenen dachten: Als het begin van het jaar 2000 iets te maken heeft met profetieën en het einde van de wereld, dan zal dat zeker in Jeruzalem gebeuren!


            Toch gebeurde er niets.


            Waarom zijn de ogen van zoveel mensen op Jeruzalem gericht? Daar zijn veel redenen voor, maar één belangrijke reden is duidelijk. Feit is, dat letterlijk miljoenen christenen die de profetieën bestuderen, vast geloven, dat de laatste gebeurtenissen op de planeet Aarde zich rond het Midden-Oosten, Jeruzalem en de Joden zullen concentreren. Volgens wat de mensen in ’t algemeen vinden, staat wat er gebeurt met de moderne staat Israël beslist in verband met een opkomende bloedige slag van Armageddon, de wederkomst van Jezus Christus en het einde van de tijd.


            Hier volgen een paar voorbeelden, die aantonen, dat men zo’n verband ziet:


            


            1. De christelijke film De Omega Code (1999). Het eerste weekeinde bracht deze film al 2,4 miljoen dollar in het laatje. Deze film legt nadrukkelijk verband tussen de eindtijdprofetieën van de Bijbel en een herbouwde tempel in Jeruzalem.


            2. De filmversie van De Laatste Bazuin (2001). Ook deze film legt verband tussen Jeruzalem en de gebeurtenissen van de eindtijd. Het begint met een Russische verrassingsaanval op Israël.


            3. Het nummer van 1 september 1999 van Newsweek, dat speciaal ging over onderwerpen rond het nieuwe millennium en Bijbelse profetieën. Daarin staat: “…het overheersende thema in christelijke profetieën is de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land en de herbouw van de tempel in Jeruzalem.” “…voor ware gelovigen blijft het centrale toneel om te ijveren voor de boodschap over het einde van de wereld de stad Jeruzalem.”


            4. Time magazine, 1 juli 2002, gaf commentaar op theorieën over het einde van de wereld. Daarin staat: “Israël is … het land, waar de gebeurtenissen zich op een bepaalde manier moeten ontwikkelen, voordat Jezus kan terugkomen.”


            5. Newsweek, 2 Juni 2003: “Veel … evangelicale christenen geloven, dat Jezus niet terugkomt, voordat de Joodse staat volledig hersteld is, inclusief Jeruzalem.”


            


            De lijst is eindeloos…


            Voor sommige klinkt het misschien als godslastering, maar het doel van deze explosieve sectie van Misvattingen over de Eindtijd is het opnieuw onderzoeken van deze heersende leer, vooral in het licht van Jezus Christus, van het Nieuwe Testament en van het boek Openbaring.


            Op onze reis zullen we de centrale vragen beantwoorden: Wat bedoelde de Meester, toen Hij van Nathanaël zei: “Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is” (Johannes 1: 48, klemtoon toegevoegd)? Wat had Paulus in gedachten, toen hij schreef: “niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël” (Romeinen 9: 6)? Waarom spreekt het Nieuwe Testament over twee Israëls – “het Israël naar het vlees” (1 Korinthe 10: 18) en “het Israël van God” in Jezus Christus (Galaten 6: 14 – 16)? En tenslotte: Wat is de werkelijke betekenis van de geheimzinnige profetieën uit Openbaring over 144.000 mensen uit alle stammen van Israël, het Geheimenis, het grote Babylon, de Eufraat die opdroogt, en Armageddon, “de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 7: 4; 16: 13 – 16; 17: 5)?


            


            Vóór we verder gaan wil ik je eraan herinneren, wat ik in de Vooruitblik van dit boek verteld heb: ik ben Jood en ik heb het Joodse volk lief. Veel van mijn familieleden zijn Joods, maar de meesten geloven helaas niet in het goede nieuws van Jezus Christus. Ze beseffen niet, dat Jezus zelf een volmaakt Joods leven heeft geleid en dat Zijn dood oude Hebreeuwse profetieën in vervulling heeft doen gaan over de geboorte, het zondeloze leven, het lijden, de dood en de opstanding van de Joodse Messias (zie Micha 5: 1 en Jesaja 53). Net als voor Paulus geldt voor mij: “De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid” (Romeinen 10: 1).


            


            Maar hier is de sleutel. Hoewel ik vol liefde ben voor het Joodse volk en voor Israël, bestudeer ik ook de profetieën. En in mijn onderzoek ben ik tot een beangstigende slotsom gekomen. Midden in die populaire profetische theorieën over de moderne Israëlische natie, over de door oorlog verscheurde stad Jeruzalem en Armageddon, ben ik ervan overtuigd geraakt, dat er wereldwijd een aantal reusachtige dwalingen – misvattingen over Israël – worden geleerd, die niet in overeenstemming zijn met de precieze woorden van Jezus Christus of de ware betekenis van het boek Openbaring. Onze Heer waarschuwde Zijn Joodse leerlingen: “Pas op dat niemand u misleidt” (Mattheüs 24: 4). Als Joodse gelovige heb ik deze waarschuwing serieus genomen.


            


            Y2K-profetieën zijn niet uitgekomen. Geen terroristische bomaanslagen in Jeruzalem op de avond van het 3emillennium.


            Je staat op ’t punt om degelijk Nieuwtestamentisch bewijs te ontdekken, dat veel christelijke voorspellingen over het moderne Israël ook niet zullen uitkomen.


            


            Maar toch zal Gods Woord in vervulling gaan.


            


            Dit etiket is hier op zijn plaats: “Waarschuwing: biddend openen!”


            

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            Hoofdstuk 23


            


            


            Worstelen met een Engel


            


            


            Nederigheid, die diepe, zoete wortel, waaruit alle hemelse deugden ontspruiten.


            


            Thomas Moore (1788 – 1860)


            


            


            Heb je ooit gehoord van een worstelwedstrijd tussen een mens en een engel? Zover we weten, is dat maar één keer gebeurd in de geschiedenis. De details van dit oude verhaal zullen al gauw explosieve betekenis krijgen in onze studie van Israël en de Bijbelse profetieën.


            Abraham leefde ongeveer 4.000 jaar geleden. Hij had een zoon Izaäk en die had weer een zoon Jakob. Jakob worstelde met een engel. De uitkomst was, dat de engel Jakobs naam veranderde in Israël. Om deze vreemde ontmoeting te kunnen begrijpen, en de diepe betekenis voor ons vandaag, moeten we de geschiedenis van Izaäk, Rebekka, Ezau en Jakob bestuderen, zoals die in Genesis 27 is opgetekend.


            “Toen Izak oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren zodat hij niet meer kon zien,” besloot hij Ezau, zijn eerstgeboren zoon te zegenen, voordat hij zou sterven (Genesis 27: 1 – 4). Maar eerst stuurt hij Ezau erop uit om op jacht te gaan voor zijn favoriete maaltijd. Izaäks vrouw, Rebekka, had echter andere plannen. Ze besefte hoe belangrijk de zegen van haar man over de eerstgeborene was. Daarom wilde zij die zegen voor haar jongste zoon, Jakob, die geestelijker was dan Ezau. Terwijl Ezau in het veld op jacht was, maakte Rebekka snel een maaltijd klaar en overreedde Jakob om het eten naar Izaäk te brengen en net te doen alsof hij Ezau was (Genesis 27: 5 – 17).


            Toen Jakob de schotel naar zijn vader bracht, loog hij en zei: “Ik ben Ezau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen” (vers 19). Toen Izaäk informeerde, hoe hij zo snel een dier had kunnen doden, loog Jakob opnieuw en zei: “Omdat de HEERE, uw God, het mij heeft laten tegenkomen” (vers 20). Izaäk vraagt achterdochtig: “Ben je echt mijn zoon Ezau?” Jakob liegt voor de derde keer en zegt: “Dat ben ik” (vers 24). Izaäk gelooft tenslotte Jakobs bedrog en geeft hem de zegen (zie vers 25 – 29).


            Al gauw daarna keert Ezau terug van de jacht en Izaäk beseft, dat hij bedrogen is. “Je broer is met bedrog gekomen en heeft je jouw zegen afgenomen” (vers 35), vertelt de vader zijn oudste zoon. “Ezau haatte Jakob” en zegt in z’n hart: “dan zal ik mijn broer Jakob doden” (vers 41). Rebekka komt achter het plan van Ezau en stuurt Jakob weg naar haar familie in een land ver weg, waar hij twintig jaar blijft (zie Genesis 27: 43; 31: 41). Jakob heeft het gezicht van zijn moeder nooit teruggezien.


            Twintig jaar later gaat Jakob op weg naar huis. Hij is vergezeld van een grote karavaan met familieleden en knechten. Hij stuurt boodschappers vooruit om Ezau te vertellen, dat hij eraan komt. Maar de mannen komen terug met het nieuws, dat Ezau met 400 soldaten op weg is naar hem toe. De angst slaat Jakob om ’t hart. Hij voelt zich diep schuldig over zijn vroegere zondige bedrog en is doodsbang voor de veiligheid van zijn gezin. “Diezelfde nacht stond hij op” en “bleef alleen achter” om God om vergeving en bevrijding te smeken (Genesis 32: 22, 24).


            “En een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak” vers 24). Deze Man is in werkelijkheid “de Engel” (Hosea 12: 5). Jakob is zich hier niet van bewust en neemt aan, dat dit zijn nog steeds boze broer Ezau moet zijn. Jakob vecht de hele nacht voor zijn leven. Bij het aanbreken van de dag openbaart deze sterke Vreemdeling zichzelf, niet als vijand, maar als hemelse Vriend. Hij raakt Jakobs heup aan “zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde” (vers 25).


            Jakob beseft nu opeens, dat dit machtige Wezen nu zijn enige hoop is. Gebroken en hulpeloos klampt hij zich aan de Boodschapper vast en zegt: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. Toen zei Hij: uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen” (verzen 26 – 28, klemtoon toegevoegd)


            Dit is de eerste keer, dat het woord “Israël” in de Bijbel wordt gebruikt en de context laat zien, dat het een diepe geestelijke betekenis heeft. In het begin was “Israël” een speciale naam, die door de Engel van God aan één man gegeven werd, aan Jakob. In de Bijbel betekenen de namen van mensen méér dan ze vandaag betekenen. Vroeger waren namen vaak omschrijvingen van iemands karakter.


            Jakob betekent letterlijk “bedrieger” of “schurk.” Toen Ezau ontdekte, dat Jakob hem bedrogen had, zei hij tot Izaäk: “Wordt hij niet terecht Jakob genoemd?” (Genesis 27: 36). Dus de naam “Jakob” was een beschrijving van zijn karakter en van zijn zonde. Toen de Engel zei: “Wat is uw naam?” wist Hij het antwoord al. Maar hij wilde, dat Jakob zijn eigen naam zei, wat een nederige schuldbelijdenis betekende. En doordat hij zich van zijn zonde had afgekeerd, slaagde Jakob voor de test, hij bekeerde zich en maakte zich helemaal afhankelijk van Gods liefde en genade.


            Het antwoord: “Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël” laat zien, dat God hem een nieuw karakter heeft gegeven. Volgens de kantlijn van de King James Bijbel betekent het woord “Israël” letterlijk “Vorst samen met God.” Dus de naam “Israël” is op zichzelf een geestelijke naam, die Jakobs geestelijke overwinning over zijn bedrog van het verleden symboliseert. Met andere woorden, de mens “Jakob” is nu een geestelijk “Israël.” We zullen later zien, dat deze waarheid over een geestelijk Israël van explosief belang zal blijken te zijn in onze studie over Israël en de Bijbelse profetieën.


            Israël had 12 zonen, die “naar Egypte waren gekomen” (Exodus 1: 1 – 5). Één van die zonen, Jozef, had dromen (zie Genesis 37). Onthoud dit, want we komen er later op terug. De kinderen van Israël vermenigvuldigden zich in Egypte en werden tot aan de tijd van Mozes in gedwongen slavernij gehouden. Toen zei God tegen Mozes: “Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan” (Exodus 4: 22 – 23). Dit is een belangrijke ontwikkeling in het Bijbelse denken. De naam “Israël” wordt nu uitgebreid. Het verwijst niet langer alleen naar Jakob, maar ook naar zijn nakomelingen. Het volk heet nu “Israël.” “Israël” slaat eerst op een persoon die overwonnen heeft, daarna op een volk. Het was Gods verlangen, dat deze nieuwe natie ook de overwinning zou behalen, net als Jakob, door geloof in Hem. God noemde deze nieuwe natie “Mijn zoon, Mijn eerstgeborene.” Onthoud dit ook. Het wordt straks belangrijk.


            De volgende alinea bevat kleine typeringen van Israël. Dat lijkt in het begin misschien wat droog. Maar er kunnen verbazingwekkende dingen gebeuren, wanneer je een droog zaadje water geeft. Die kleine typeringen zullen al snel uitspruiten tot torenhoge bomen, als we het Nieuwe Testament opendoen. Prent ze goed in je geheugen.


            Israël was “een wijnstok” die God “uit Egypte” gebracht heeft (Psalm 80: 9). God heeft gezegd: “U Israël, Mijn dienaar … nageslacht van Abraham” (Jesaja 41: 8). God heeft ook gezegd: “Israël, Mijn uitverkorene” (Jesaja 45: 4). Ergens anders zegt God door Jesaja: “Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan” (Jesaja 42: 1 – 3). Al deze woorden waren oorspronkelijk van toepassing op het letterlijke volk Israël. Vergeet dat niet.


            Ongeveer 800 v. Chr. heeft de Heer door de profeet Hosea gezegd: “Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen” (Hosea 11: 1). Toch was het in die tijd zover gekomen, dat Israël er niet in was geslaagd om zijn eigen naam in zijn leven waar te maken. Het had niet geleefd als een “vorst naast God.” De Heer zei droevig: “Aan de Baäls offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers” (Hosea 11: 2). Toch had God een speciaal plan. Dat kleine, op zich zelf staande zinnetje: “Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen” is eigenlijk een klein bommetje, dat straks zal ontploffen tot iets geweldig belangrijks, wanneer we het Nieuwe Testament opslaan.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 24


            


            


            Een nieuwe kijk op Jezus Christus


            


            


            Een ontdekkingsreis is niet het zoeken naar nieuwe landschappen, maar het krijgen van nieuwe ogen.


            


            Marcel Proust (1871 – 1922)


            


            


            Ongeveer 800 jaar zijn verstreken sinds de tijd van de profeet Hosea. De profetische klok van de hemel sloeg twaalf uur. Jezus werd geboren in Bethlehem in de tijd van koning Herodes (zie Mattheüs 2: 1). Omdat Herodes zich bedreigd voelde door deze nieuw geborene en mogelijke rivaal voor zijn troon, stuurde hij soldaten en “bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren” (Mattheüs 2: 16). Maar vóórdat deze slachting plaatshad waarschuwde God Jozef: “Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen” (vers 13). Dus stond het gezinnetje op en “vertrok naar Egypte” (vers 14).


            De zin die na vers 14 volgt is bijna ongelofelijk vanwege de profetische gevolgen die het heeft. Onder inspiratie van de Heilige Geest schrijft Mattheüs, dat Jozef, Maria en Jezus in Egypte bleven “tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen” (vers 15).


            


            Heb je door wat je zojuist gelezen hebt?


            


            Mattheüs haalt Hosea 11: 1 aan, wat historisch gezien slaat op het volk Israël, dat in de tijd van Mozes uit Egypte geroepen is. Maar de allereerste evangelieschrijver neemt deze tekst en zegt, dat deze in Jezus Christus “vervuld” is! Hier begint Mattheüs een principe te ontvouwen, dat hij zijn hele boek door verder ontwikkelt. Paulus leert hetzelfde principe, zoals we zullen zien.


            Denk eraan, de eerste keer dat in de Bijbel de naam “Israël” gebruikt wordt, is het een geestelijke naam die aan één man gegeven wordt, aan Jakob (zie Genesis 32: 28). Die naam had te maken met de geestelijke overwinning die Jakob behaald had en die naam betekende “vorst samen met God.” Zo wordt ook in het begin van het Nieuwe Testament diezelfde naam gegeven aan één Mens, de Overwinnaar, aan Jezus Christus, de Vorst van God.


            Er bestaan verbazingwekkende parallellen tussen de geschiedenis van Israël en het levensverhaal van Jezus Christus. In de Hebreeuwse geschiedenis kreeg een jongeman, Jozef, dromen en ging naar Egypte (zie Genesis 37 en 39). In het Nieuwe Testament vinden we nog een Jozef die dromen kreeg en naar Egypte ging (zie Mattheüs 2). In de Hebreeuwse geschiedenis noemde God, toen Hij Israël uit Egypte riep, dat nieuwe volk “Mijn zoon” (Exodus 4: 22). Toen Jezus uit Egypte kwam, zei God: “Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen” (Mattheüs 2: 15). Toen Israël uit Egypte wegtrok, ging het volk door de Rode Zee. Zij werden “gedoopt … in de zee” (1 Korinthe 10: 2). In het derde hoofdstuk van Mattheüs lezen we, dat Jezus gedoopt werd in de Jordaan om “alle gerechtigheid te vervullen” (vers 15). Toen noemde God Jezus “Mijn geliefde Zoon” (vers 17).


            Toen de Israëlieten door de Rode Zee getrokken waren, brachten zij veertig jaar in de woestijn door. Onmiddellijk nadat Jezus gedoopt was, werd Hij 40 dagen lang “door de Geest weggeleid naar de woestijn” (Mattheüs 4: 1 – 2). Na die 40 dagen weerstond Jezus de sluwe verzoekingen van de duivel door drie belangrijke Bijbelteksten aan te halen. Die kwamen alle drie uit Deuteronomium, precies dat boek wat God tijdens hun veertigjarige zwerftocht door de woestijn aan Israël gegeven had! Wat betekent dat? Het betekent dat Jezus in het boek van Mattheüs de geschiedenis van Israël herhaalde, punt voor punt, en de overwinning behaalde waar zij hadden gefaald. Met andere woorden: Christus toonde aan, dat Hij de voornaamste Israël is, de Vorst van God, de Overwinnaar, die alle zonde overwint.


            


            Nadat Hij grote aantallen mensen had genezen “gebood [Hij] hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning” (Mattheüs 12: 16 – 20).


            Hier doet Mattheüs hetzelfde als wat hij met Hosea 11: 1 deed. Hij haalt Jesaja 42: 1 – 3 aan. In de oorspronkelijke context verwees dit naar Gods “dienaar,” dat was “Israël, Mijn dienaar” (Jesaja 41: 8). Nogmaals: onder inspiratie van de Heilige Geest zegt de eerste schrijver in het Nieuwe Testament, dat Jesaja 42: 1 – 3 “vervuld” werd door Gods “dienaar” Jezus Christus.


            


            Hoe zit het met die andere schijnbaar droge typeringen van het volk Israël? Het is tijd om die ook water te geven. Die moeten nu uitgroeien tot bomen die tot aan de hemel reiken. In Psalm 80: 9 werd Israël een “wijnstok” genoemd. Maar Jezus zegt: “Ik ben de ware Wijnstok” (Johannes 15: 1). God noemde het volk Israël “Mijn zoon, Mijn eerstgeborene” (Exodus 4: 22). Maar Paulus noemt onze Messias later “de Eerstgeborene van heel de schepping” (Kolossenzen 1: 15). De profeet Jesaja noemt Israël duidelijk “nageslacht van Abraham” (Jesaja 41: 8). Maar Paulus schrijft: “Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus” (Galaten 3: 16).


            Die laatste tekst is de duidelijkste en meest explosieve van allemaal! In het Oude Testament noemt God beslist “Israël … het nageslacht van Abraham” (Jesaja 41: 8). In Galaten 3: 16 schrijft Paulus duidelijk, dat Abrahams nageslacht niet verwijst naar “velen,” maar naar “één … dat is Christus.” Wat betekent dat? Het betekent, dat Paulus, wanneer hij achterom kijkt – net als Mattheüs – naar uitspraken in het Oude Testament over “Israël,” hij die uitspraken zó zag, dat zij in zich de voorafschaduwing hadden van de komst van de Messias, Jezus Christus. Voor Paulus is de Messias “het nageslacht.” Jezus Christus is het volmaakte Israël!


            Maar er is méér. In Genesis en Exodus verwijst de naam “Israël” niet alleen naar één mens die overwon, naar Jakob, maar ook naar zijn nakomelingen, die Israël werden. Hetzelfde principe laat ook het Nieuwe Testament zien. Meteen nadat hij Jezus “het Nageslacht” genoemd heeft, vertelt Paulus zijn heidense bekeerlingen: “Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht” (Galaten 3: 29). Dus in het Nieuwe Testament is deze naam niet alleen van toepassing op één Mens die overwonnen heeft, het ware nageslacht, Jezus Christus, maar ook op de mensen die tot Christus behoren. Mensen die in Jezus geloven krijgen een bloedtransfusie, zodat zij “nageslacht” zijn. Met andere woorden: ware christenen zijn deel van Gods geestelijke Israël.


            


            Deze fundamentele Nieuwtestamentische feiten zullen straks van explosieve betekenis blijken, wanneer we gaan onderzoeken, wat het boek Openbaring werkelijk leert over Israël, het grote Babylon en Armageddon.


            


            Mag ik je aanraden om je veiligheidsgordel om te doen?

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 25


            


            


            Helderheid door dubbelzien


            


            


            Pas op voor de halve waarheid. Je hebt misschien de verkeerde helft te pakken.


            


            Auteur onbekend


            


            


            Ben je ooit zó hard op je hoofd geslagen, dat je dubbel ging zien? Door wat ik bestudeerd heb, denk ik, dat de christelijke wereld een barmhartige dreun op hun hoofd nodig heeft met de waarheid van het Nieuwe Testament. Dan zouden méér mensen dubbel gaan zien, wanneer het over Israël gaat. Volgens Paulus zijn er twee Israëls. Het bewijs? Deze Joodse apostel schrijft: “niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël” (Romeinen 9: 6). In dit hoofdstuk zullen we ontdekken, dat er een “Israël naar het vlees” is (1 Korinthe 10: 18) en een “Israël van God” (Galaten 6: 16), dat zowel uit Joden als uit mensen uit de volken bestaat. Dit Israël gelooft persoonlijk in Jezus Christus, Gods ware Messias.


            Paulus schrijft: “Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn” (Galaten 3: 6 – 7). Paulus’ argument is, dat omdat Abraham een gelovig mens was, alleen zij die geloven zijn geestelijke kinderen zijn. Deze opvatting kunnen we “geloofsafstamming” noemen. Deze waarheid is als een sleutel, die een slot in ons hoofd kan openmaken. Als het slot eenmaal open is, kunnen we de schokkende waarheid van twee Israëls begrijpen.


            Johannes de Doper begreep wat “geloofsafstamming” betekende en verkondigde dit openlijk. Toen een groep sluwe Farizeeën en Sadduceeën kwam en Johannes’ recht om te dopen ter discussie stelde, verbijsterde de profeet uit de woestijn hen door te schreeuwen: “Denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen” (Mattheüs 3: 9 – 10).


            Die Farizeeën en Sadduceeën hadden niet een echt geloof als Abraham, toch beweerden zij zijn kinderen te zijn. Johannes de Doper stelde deze misvatting aan de kaak. “Denk dat maar niet” donderde hij. Johannes legde daarna “de bijl” aan de wortel van de bomen. Hij zei, dat als zij geen “goede vrucht” voortbrachten door het geloof, zoals Abraham had gedaan, zij “omgehakt en in het vuur geworpen” zouden worden (vers 10). Natuurlijke afstamming is duidelijk niet genoeg. Zonder geloof en een geestelijke verbondenheid met de Almachtige waren deze Joden verloren.


            Jezus Christus leerde dezelfde waarheid. Een bepaalde groep Joden zei eens tegen Hem: “Abraham is onze vader.” Jezus antwoordde: “Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen” (Johannes 8: 39). Ook zij beweerden, Abrahams kinderen te zijn, maar het ontbrak hun aan echt geloof. Doordat Hij zei: “Als u Abrahams kinderen was,” wees Jezus hun aanspraken af. Christus ging verder: “Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader” (Johannes 8: 40 – 41).


            “Wij hebben één Vader, namelijk God” was hun weerwoord. “Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben. … U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen” (Johannes 8: 41 – 42; 44).


            Een tekst als een atoombom! Jezus sprak tot een groep Joodse mensen, die beweerde Israëlieten te zijn, de kinderen van Abraham. Maar zij volgden God slechts uiterlijk, niet van harte. Jezus zei, dat zij in ’t echt helemaal geen kinderen van Abraham waren, omdat zij echt geloof misten en leugens naliepen. Hun afstamming ging in werkelijkheid terug op de satan, de eerste leugenaar. We zullen straks Gods waarheid van de leugens van de satan scheiden, als we kijken naar wat Openbaring werkelijk leert over Israël, over de 144.000, over het Geheimenis, het grote Babylon en Armageddon.


            Jezus leerde in Johannes 1 ook de “geloofsafstamming.” Een geestelijk ingestelde Jood, Nathanaël, vroeg zich af of Jezus van Nazareth wel echt zijn Messias was. Hij trok zich terug op een favoriet plekje onder een vijgenboom en bad hierover. Al gauw bracht een vriend hem bij de Verlosser. Toen Jezus Nathanaël zag, zei Hij blij: “Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is” (Johannes 1: 48).


            Nathanaël had een natuurlijke afstamming, die terugging op Abraham. Maar hij bezat méér. In zijn geestelijk leven had hij overwinningen behaald over bedrog. Toen Jezus Nathanaëls geestelijke afstamming van Abraham en Jakob zag, noemde Hij hem “werkelijk een Israëliet.” Net als Jakob zelf een geestelijk Israël was geworden, zo was ook Nathanaël “werkelijk een Israëliet” geworden. Hij was deel van Gods werkelijke, geestelijke Israël.


            Net zoals er twee Israëls zijn, zo zijn er ook twee soorten Joden. Er zijn Joodse mensen in het vlees en er zijn Joodse mensen in de Geest. Paulus schreef waarschuwende woorden aan bepaalde Joden, die de Tien Geboden overtraden: “Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God. … Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? … Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God” (Romeinen 2: 17; 25 – 26; 28 – 29).


            Snap je dat? Iemand die “een Jood genoemd wordt” omdat hij lichamelijk van Abraham afstamt, maar die in zijn leven de wet overtreedt is “geen Jood.” Zijn “besneden zijn is tot onbesnedenheid geworden.” Voor God is hij een heiden. En van de gelovige heiden, die door geloof “de verordeningen van de wet in acht neemt,” wordt zijn onbesnedenheid tot “besneden zijn gerekend.” Voor God is hij een Jood. Dus Johannes de Doper, Jezus Christus en Paulus stemmen alle drie overeen – natuurlijke afstamming is niet genoeg. Of iemand “werkelijk een Israëliet” is ja of nee hangt van iemands geloof en geestelijk karakter af. Paulus vat het samen: “Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen” (Filippenzen 3: 3). Vandaag kan iedereen één van deze “Joden” worden, los van wie zijn aardse voorouders zijn.


            


            Deze opvatting over “geloofsafstamming,” waarbij Joden tot de heidenen gerekend worden en omgekeerd, brengen ons bij één van de belangrijkste thema’s van de christelijke wereld die op profetieën is gericht. Dit onderwerp staat in het centrum van de profetische uitleg. Wij hebben daarin twee mogelijkheden. De ene is waarheid, de andere leugen. De ene voert naar de hemel, de andere mogelijk naar de hel.


            Deze grote vraag is: “Hoe zit het met de beloften die God in het Oude Testament aan Israël gedaan heeft?” Als we tot de slotsom komen, dat die beloften vervuld moeten worden aan “Israël naar het vlees” (1 Korinthe 10: 18), dan moeten we concluderen, dat Jeruzalem en de moderne Joodse staat uiteindelijk het epicentrum van de laatste strijd bij Armageddon zullen worden. Maar als we de conclusie trekken, dat die beloftes met recht vervuld kunnen worden aan Gods Israël in de Geest, dan moeten we het boek Openbaring opnieuw bestuderen, om te kunnen ontdekken, hoe deze profetieën over de eindtijd van toepassing zijn op ware christenen – Joods of uit de volken – die Jezus de Messias met heel hun hart liefhebben.


            Paulus behandelt dit explosieve onderwerp in Romeinen 9: 2 – 8. Wij moeten over zijn woorden zorgvuldig nadenken. Paulus schrijft vol droefheid over zijn Joodse “broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften” (verzen 2 – 4). God heeft in het Oude Testament aan Israël dingen beloofd. Maar wat, als sommige Joden niet werkelijk op Hem vertrouwen? Kan God Zijn beloften vervullen aan een ongelovig Israël naar het vlees? Zo niet, heeft Zijn Woord dan gefaald?


            Paulus’ antwoord op deze belangrijke vragen is vitaal: “Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël” (vers 6). Let erop, dat de waarheid, dat er twee Israëls zijn, voor Paulus de verzekering is, dat Gods Woord niet zal falen. Kijk hier nauwkeurig naar: “Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn [het Joodse volk], zijn Israël [het Israël van God].” Een Jood kan dus tot het Joodse volk behoren en toch geen deel van het Israël van God zijn. Nu komt die explosieve vraag: Aan welk Israël zal God Zijn beloften vervullen?


            Paulus gaat verder: “Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden” (vers 7). Omdat niet alle lichamelijke nakomelingen van Abraham automatisch Gods ware kinderen zijn, daarom zijn Gods beloften bestemd voor die mensen die “van Izak” zijn. Abraham had twee zonen. De eerste was Ismaël, die naar het vlees geboren is. De tweede was Izak, die geboren werd, toen Abraham vertrouwde op Gods belofte (zie Genesis 16: 1 – 3, 15; 21: 1 – 3; Romeinen4: 18 – 21). In Galaten 4: 22 – 31 laat Paulus op een schokkende manier zien, dat Ismaël staat voor ongelovige Joden, terwijl Izak staat voor Joden en heidenen die op Christus vertrouwen! “Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak” (Galaten 4: 28). De “kinderen van de belofte” zijn die mensen, die “de belofte van de Geest” ontvangen “door het geloof” (Galaten 3: 14). Daarom is het Israël “van Izak” het Israël van God in de Heilige Geest. Paulus komt tot de volgende slotsom: “Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend” (Romeinen 9: 8). “Als nageslacht gerekend” betekent: ook al behoort iemand tot de volken, zij horen er toch bij.


            We vatten Paulus’ tamelijk gedetailleerde redenering samen in acht punten:


            


            1. God heeft aan Abraham en aan zijn nageslacht beloften gedaan (Galaten 3: 16).


            2. Abrahams nageslacht zou worden voortgezet in hen die “van Izak” zijn (Romeinen 9: 7).


            3. Izak werd geboren, toen Abraham op Gods belofte vertrouwde (Romeinen 4: 19 – 21).


            4. Izak staat voor iedereen die gelooft in Jezus en die de belofte van de Heilige Geest door het geloof ontvangt (Galaten 3: 14; 4: 22 – 28).


            5. Alle mensen die in Jezus Christus geloven – Jood of heiden – “worden als nageslacht gerekend” (Galaten 3: 14; Romeinen 9: 8; 10: 12).


            6. Dit nageslacht is “het Israël van God” in Jezus Christus (Galaten 3: 16, 29; 6: 14 – 16).


            7. God zal Zijn beloften aan dit Israël vervullen (Galaten 3: 29; 4: 28; 6: 14 – 16).


            8. Dus Gods beloften aan Israël zijn niet “vervallen,” ook al geloven sommige Joodse mensen niet in hun eigen Messias (Romeinen 9: 6 – 8).


            


            Hier hebben we het antwoord op het vraagstuk dat zoveel betekenis heeft voor de uitleg van de profetieën. De Bijbel is duidelijk. God zal Zijn beloften van het Oude Testament vervullen aan hen, die “van Izak” zijn, dat wil zeggen: aan ieder mens die Abrahams voorbeeld volgt en die deel wordt van Zijn Israël in de Geest door te geloven in de Messias. Dus het gaat niet over ras, bloedlijn, geslachtsregister of volksafstamming. Het gaat om persoonlijk geloof – een geloof dat voor iedereen beschikbaar is (zie Romeinen 10: 12). “Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend” (Romeinen 9: 8). We mogen niet verwachten, dat God Zijn beloften vervult aan ongelovige Israëlieten naar het vlees (of aan christenen naar het vlees, die alleen maar met hun lippen geloven, dat is hetzelfde). Tenzij zij natuurlijk persoonlijk ware gelovigen in de Messias worden.


            Laten we naar nog één gedeelte kijken, waarover strijd is, voordat we dit hoofdstuk afsluiten. Hoe zit het met Paulus’ vraag: “Heeft God Zijn volk verstoten?” (Romeinen 11: 1). Deze woorden worden over de hele wereld aangehaald om te bewijzen, dat God geen enkele Israëliet naar het vlees heeft verworpen. Hoe kunnen we dat uitleggen? Op de allereerste plaats beschrijft ditzelfde hoofdstuk, dat sommige Joodse mensen, die niet geloven, “verworpen” zijn (vers 15). Ten tweede: let op Paulus’ antwoord op zijn eigen vraag: “Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham” (Romeinen 11: 1). Paulus geeft dus zichzelf als voorbeeld om te bewijzen, dat God Zijn volk “niet verworpen” heeft. Wie zijn “Zijn volk”?


            In de volgende drie verzen verwijst Paulus naar Israëls afvalligheid in de dagen van Elia. God zei tegen Zijn profeet: “Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben” (vers 4). In de tijd van Elia waren er dus ook twee Israëls. Het ene volgde Baäl na, het andere volgde God na. Daarna spitst Paulus dit heel scherp toe: “Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade” (vers 5). In de tijd van Elia was er een overblijfsel van Israël dat trouw in het geloof stond. Net zo was er in de tijd van Paulus een trouw overblijfsel in Israël van gelovige Joden, die, net als hijzelf, door genade behouden waren. Als we letten op de context van Romeinen 11: 1 – 5, dan is het dit trouwe overblijfsel van Israël, bestaande uit Joden zoals Paulus, dat God “volstrekt niet” heeft “verworpen.”


            Straks zullen we ditzelfde thema in het boek Openbaring zien. Net als in de dagen van Elia zitten we nu midden in een verschrikkelijke afvalligheid. Maar ook vandaag heeft God Zijn “zevenduizend” mensen, die “hun knie niet gebogen hebben voor het beeld van Baäl.” Zij zijn Zijn trouwe overblijfsel, Zijn Israël in de Heilige Geest, dat op Gods macht vertrouwt in plaats van op hun eigen vlees. Net als Elia zullen zij in Armageddon aan de zijde van Jezus Christus en Zijn waarheid staan.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 26


            


            


            Kiezen en het uitverkoren volk


            


            


            De mens heeft geen andere keuze dan te kiezen.


            


            Jean Paul Sartre (1905 – 1980)


            


            


            Vanaf de top van de berg Sinaï riep God tegen Mozes: “Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn” (Exodus 19: 3 – 6, klemtoon toegevoegd).


            Let op de woorden “als” en “dan.” God zegt: “Als” Israël zou gehoorzamen, “dan” zouden zij Zijn speciale schat zijn. Dat kleine woordje “als” raakt aan een belangrijk thema. Het gaat hier over voorwaarden. God heeft Israël lief en koos het uit, los van enige gehoorzaamheid van haar kant. Hij leidde het volk uit Egypte, droeg hen op adelaarsvleugels en bracht hen tot zich. Maar, en dit gaat in tegen de populaire opvatting, dat God het woordje “als” gebruikt, maakt duidelijk, dat het voortduren van Zijn gunst voor de Israëlieten onder voorwaarde is, afhankelijk van hun reactie op Zijn goedheid, op hun keuze om te gehoorzamen (zie ook 1 Samuel 2: 30; Jeremia 18: 7 – 10). Met andere woorden: de mensen van het uitverkoren volk moeten zelf de juiste keuze maken, of de gevolgen zullen rampzalig zijn.


            Veertig jaar later trok Israël het beloofde land binnen en bleef daar ongeveer 800 jaar lang. Tijdens deze periode beantwoordden veel mensen Gods liefde door Zijn stem te gehoorzamen. Maar de meerderheid dwaalde af van het pad van de gerechtigheid. Telkens weer toonde God Zijn genade door het sturen van profeten. Hij smeekte Israël om tot Zijn verbond terug te keren. Toch ging de afvalligheid door en werd steeds erger. Tenslotte, na honderden jaren van waarschuwen, sloegen de rampen toe. In 722 voor Christus werden de noordelijke stammen weggevoerd door de wrede Assyriërs. In 586 voor Christus, werd Juda naar Babylon gevoerd. Dat was het gevolg van verkeerde keuzes.


            In 586 voor Christus sloopten de legers van Babylon Jeruzalem en verbrandden zij de tempel. De Joden werden uit hun land verdreven en in gevangenschap weggevoerd. Toch was deze ballingschap, door Gods genade, niet permanent. De profeet Jeremia voorzegde in opdracht van God: “zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan” (Jeremia 25: 11 – 12; Daniël 9: 2). Na zeventig jaar zouden de Joden Babylon verlaten, naar hun land terugkeren en hun tempel en hun stad herbouwen. God gaf deze uitverkoren natie nog een kans om Zijn liefde te beantwoorden. In eenvoudige taal zei de Heer: “Jullie hebben het verprutst. Laten we het nog eens proberen!”


            Deze nieuwe gelegenheid wordt geopenbaard in de profetie van de “zeventig weken,” die we eerder in dit boek onderzochten. We bestudeerden deze erg omstreden één dag voor één jaar periode (zie Numeri 14: 34 en Ezechiël 4: 6) in verband met de theorie van de Zeven jaar Grote Verdrukking. Nu is het tijd om deze periode opnieuw te bekijken, maar in een ander licht. We onderzoeken haar in verband met de voortdurende gunst van God tegenover Israël als land en volk.


            Tegen het einde van de Babylonische ballingschap vertelde Gabriël aan Daniël: “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven” (Daniël 9: 24). Deze periode van zeventig weken (490 jaar) was “bepaald” over Daniëls volk, de Joden. Tijdens deze periode zou de uitverkoren natie nog een kans hebben “om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen.” Tegen het einde van die periode zou iets groots gebeuren. De Messias zou komen “om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen.” We zullen straks zien, dat over Israëls status als bijzondere natie dan zou worden beslist door haar keuze om die Messias ofwel aan te nemen óf te verwerpen.


            Gabriël vertelde Daniël, wanneer die zeventig weken zouden beginnen: “U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken” (Daniël 9: 25).


            Perzië overwon Babylon in 538 voor Christus. Koning Kores vaardigde toen een koninklijk besluit uit, dat de Joden naar hun land konden terugkeren en hun tempel konden herbouwen (zie Ezra 1: 1 – 3). Later vaardigde koning Darius nog een koninklijk besluit uit, dat leidde tot het voltooien van de tempel (zie Ezra 6: 1, 8). Nog later gaf koning Artaxerxes Nehemia toestemming om de muur rondom de stad te herbouwen (zie Nehemia 1:3 en 2: 1 – 9). Maar het voorzegde bevel “om Jeruzalem te herbouwen” ging pas uit, toen koning Artaxerxes in een lang koninklijk besluit Ezra de bevoegdheid gaf om “rechters en gerechtsdienaren” over Jeruzalem aan te stellen en om “zorgvuldig recht” te doen over iedereen die weigerde de wetten van God en van de koning te gehoorzamen (Ezra 7: 21 en 25 – 26). Van de vier mogelijkheden die in aanmerking komen om als beginpunt van de profetie over de zeventig weken te dienen, was dit het enige koninklijk besluit, dat het burgerlijk gezag en de Joodse staat volledig herstelde.


            Dat bevel werd uitgevaardigd “in het zevende jaar van koning Artaxerxes” (Ezra 7: 7). Dat is 457 voor Christus. Deze datum – 457 voor Christus – staat in de kantlijn van veel moderne Bijbels en wordt ook bevestigd door de in wijde kring geprezen Encyclopedia of Bible Difficulties (Encyclopedie van moeilijke Bijbelse vraagstukken, Zondervan 1982). Dit is het beginpunt van de profetie van de zeventig weken. Gabriël had gezegd: “U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken [49 jaar] en tweeënzestig weken [434 jaar]” (Daniël 9: 25).


            


            7 weken (49 jaar) + 62 weken (434 jaar) = 69 weken (483 jaar).


            


            Wanneer je 483 jaar vooruit gaat vanaf 457 voor Christus, kom je uit in 27 na Christus, de tijd van “Messias, de Vorst” (Daniël 9: 25). Het woord “Messias” betekent “Gezalfde.” In het jaar 27 n. Chr. – precies het jaar wat in de profetie van Daniël wordt aangegeven – werd Jezus Christus bij Zijn doop “gezalfd” door de Heilige Geest (zie Mattheüs 3: 16 – 17; Handelingen 10: 38). Deze doop markeert het begin van Zijn dienstwerk in het openbaar. Meteen na Zijn doop zegt Jezus: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1: 15, klemtoon toegevoegd). De woorden van Christus: “De tijd is vervuld” kunnen op geen enkele andere tijdprofetie slaan dan alleen Daniël 9! Jezus wist, dat Hij die oude voorspelling vervulde.


            7 weken (49) + 6 weken (434) + 1 week (7) = 70 weken (490 jr.).


            


            Eerder hebben we gezien, dat tijdens de laatste, de zeventigste week (van 27 tot 34 n. Chr.), Jezus zelf “het [nieuwe] verbond versterk[te]” (Daniël 9: 27). Persoonlijk deed Hij dit in de eerste 3 ½ jaar. Tijdens de tweede 3 ½ jaar “versterkte” Hij Zijn woord via Zijn leerlingen, die in die tijd voornamelijk de boodschap aan Joden verkondigden (zie Markus 16: 20; Hebreeën 2: 3 – 4). “Halverwege” de laatste zeven jaar (in 31 n. Chr.), toen “Zijn uur gekomen was” (Johannes 13: 1), kwam de laatste bevestiging, toen Jezus “slachtoffer … [deed] ophouden” (Daniël 9: 27) door Zijn smartelijke dood aan het kruis.


            


            Nu komt de grote vraag: Wat was de werkelijke betekenis van deze gebeurtenissen voor de status van Israël als Gods uitverkoren natie? Het antwoord kan alleen tot stand komen door een zorgvuldige bestudering van de laatste gebeurtenissen uit het leven van onze Messias, voordat Zijn voeten aan een paal werden gespijkerd.


            

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          



          
            


            Hoofdstuk 27


            


            


            Golgotha en echtscheiding van God


            


            


            En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.


            


            Lukas 19: 41


            


            


            “Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal” (Mattheüs 18: 21 – 22). Christus’ antwoord op Petrus’ vraag is heel interessant. Hij zei duidelijk niet, dat menselijke vergeving tegenover zondaars een grens moet hebben. Maar “zeventig maal zevenmaal” = 490. Dat zou dus heel goed een subtiele verwijzing naar de profetie over de zeventig weken van Daniël 9 kunnen zijn!


            We hebben gezien, dat de periode van zeventig weken een nieuwe kans voor de uitverkoren natie betekende om trouw aan God te bewijzen. De eerste tempel van Israël was verwoest en haar kinderen naar Babylon gevoerd, omdat het land Gods waarschuwingen, die Hij door de profeten had gegeven, had verworpen. Maar door Gods liefde en genade kreeg het een nieuwe kans “om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen” (Daniël 9: 24). Israël keerde naar zijn land terug en herbouwde de tempel.


            Hoewel Israël méér dan “zeven maal” gezondigd had, werd Gods vergeving uitgebreid naar “zeventig maal zevenmaal.” Tegen het einde van deze periode zou Iemand komen, die groter was dan de profeten. Dan zou Israëls lot als natie bepaald worden door zijn antwoord aan Gods Zoon.


            Tegen het einde van het aardse leven van onze Messias, keek Hij naar de stad en “weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend” (Lukas 19: 41 – 44).


            Toen Jezus tot Petrus sprak over vergeving, die moest worden uitgebreid “tot zeventig maal zevenmaal,” wist Hij, dat de profetie over de zeventig weken al gauw zou aflopen. Hij kende ook de afschuwelijke betekenis hiervan voor Israël als natie, voor Jeruzalem en voor de tweede tempel. De hoofdstukken 21 – 23 van Mattheüs laten de treurige, laatste en explosieve ontmoetingen zien tussen Jezus Christus en de leiders van Zijn uitverkoren volk. Nu is het tijd om de werkelijke betekenis van deze ontmoetingen te bekijken.


            In de week vóór Zijn kruisiging ging Jezus “de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt” (Mattheüs 21: 12 – 13). Op dit moment noemt Jezus de tweede tempel nog “Mijn huis.” Maar dat zou veranderen.


            “'s Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk” (verzen 18 – 19). Hier is de vijgenboom symbool van de Joodse natie. De “zeventig maal zevenmaal” waren bijna uitgeteld.


            “En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf” (vers 23). Hun plan was, de nederige Nazarener als een valse Messias te ontmaskeren en Hem ter dood te laten brengen. Toen vertelde Jezus die leiders een gelijkenis, die de hele geschiedenis van Israël weergaf in één panoramabeeld, met als hoogtepunt hun moordplannen.


            “Er was iemand, een heer des huizes [God], die een wijngaard [Israël] plantte. Hij zette er een omheining [Gods liefde] omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren [de tempel]. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven [de profeten] naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de één, doodden een ander, en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte [let op dit ten slotte: als laatste] stuurde hij zijn zoon naar hen toe [tegen het einde van de “zeventig maal zevenmaal”] en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doodden hem [hun laatste zonde]” (Mattheüs 21: 33 – 39).


            Jezus vroeg aan deze leiders: “Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven” (verzen 40 – 41). Beseften zij wat zij zeiden? Nauwelijks! Zij hadden het oordeel over henzelf uitgesproken.


            Terwijl Hij zijn tegenstanders recht in de ogen keek, sprak Jezus met woorden vol brandende waarheid: “Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt” (vers 43). De Meester zelf heeft het gezegd. Het koninkrijk van God zou van het Israël in het vlees, dat niet geloofde, “weggenomen” worden en aan een ander “volk” gegeven worden. Waarom? Vanwege hun gruwelijke zonde, dat zij “de Zoon” (zie de verzen 38 – 39) gingen kruisigen.


            


            In Zijn volgende gelijkenis gaf Jezus een overzicht van dezelfde historische periode, maar voegde er details aan toe over de verwoesting van Jeruzalem en de roeping van de mensen uit de volken:


            “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand” (Mattheüs 22: 2 – 7).


            Dit vond in 70 n. Chr. letterlijk plaats. Daniëls profetie was in vervulling gegaan: “Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten” (Daniël 9: 26). Jezus ging verder met de gelijkenis en zei: “De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden” (Mattheüs 22: 8 – 9). Zo stelt Jezus de roeping van de mensen uit de volken voor aan het einde van de “zeventig weken.”


            “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1: 11). In Mattheüs 23 staan de laatste smartelijke woorden van de Verlosser over Israël, Zijn uitverkoren natie. Tijdens deze laatste woordenwisseling met de leiders van Israël roept de Messias acht keer uit: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!” Tenslotte zegt de Zoon van de oneindige God met een gebroken hart: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten” (Mattheüs 23: 37 – 38). Deze keer zei God niet: “Jullie hebben het verprutst. Laten we het nog eens proberen.” Israëls beslissing om Christus te kruisigen zou permanente gevolgen hebben. Het resultaat zou een schrijnende scheiding zijn – een pijnlijke echtscheiding van God. Ik ben zelf een Joodse christen en ik wil benadrukken, dat de pijn aan de kant van God lag. Het ongelovige Israël scheidde zich af van Christus, die het trouw had liefgehad, niet andersom.


            


            “En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden” (Mattheüs 24: 1 – 2). In het jaar 70 n. Chr. werd de tweede tempel door de Romeinen verwoest en meer dan één miljoen Joden kwamen om. Dat waren de verschrikkelijke gevolgen van die echtscheiding van God.


            


            Op basis van Daniël 9 en het onderwijs van onze Messias ontdekken we, dat de profetie van “zeventig maal zevenmaal” staat voor de grenzen van de vergeving, die het Joodse volk als natie kon krijgen – als natie (dit slaat niet op individuele personen). Toen Stefanus in 34 n. Chr. door het Sanhedrin gestenigd werd, was dat moment beladen met een ontzagwekkende betekenis. Het was zó’n gewichtig moment, dat over Stefanus wordt verteld: “vol van de Heilige Geest, hield [Stefanus] zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God” (Handelingen 7: 55 – 56).


            


            Jezus ging hier niet zonder reden de confrontatie aan.

            Er was een aardverschuiving gaande.

            Een nieuwe dag stond op aanbreken.

            Wat zou er nu gebeuren?

            Het was tijd, dat de muur zou instorten.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 28


            


            


            Toen de muur viel


            


            


            Een invasie van legers kan worden tegengehouden, maar niet een idee waarvoor de tijd rijp is.


            


            Victor Hugo (1802 – 1885)


            


            


            In 1989 viel de Berlijnse Muur. Vandaag is er niets van over. Er is niet langer een tastbare scheiding tussen Oost- en West-Duitsland. De twee zijn nu één. Volgens de Bijbel is dit precies wat Jezus Christus – de Afbreker van tussenmuren – voor Joden en de volken gedaan heeft. Want zó staat het geschreven: “Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan” (Efeze 2: 14 – 15).


            De degelijke waarheid van het Nieuwe Testament is vaak heel anders dan wat er in seminaries en kerken geleerd wordt, of wat er in populair geschreven bestsellerromans staat. Één van de gebieden waar het meeste verwarring over bestaat, gaat over Joden en de volken, Joden en heidenen. Aan veel mensen is geleerd, dat God twee afzonderlijke plannen heeft – één voor het Joodse volk en een ander voor niet-Joden. Zijn plan voor de volken wordt vaak toegepast op de “bedeling van de Gemeente.” Deze leer is een steunpilaar van het dispensationalisme (= of Bedelingenleer. Deze leer maakt onderscheid tussen het tijdperk van Israël als volk van God en dat van de christelijke Gemeente). De bekende dispensationalist Charles C. Ryrie legt uit: “Het onderscheid tussen Gemeente en Israël is de beste manier om te bepalen, of iemand een dispensationalist is of niet – het is het allerbelangrijkste criterium.” “Het dispensationalisme heeft zijn wortels in [J.N.] Darby’s onderscheid tussen Israël en de Gemeente.” Maar wij moeten de vraag stellen: “Ondersteunt het Nieuwe Testament werkelijk het ‘twee-plannen-onderscheid’ van het dispensationalisme?”


            Laten we eerst een beetje herhalen. Het einde van de “zeventig maal zevenmaal,” de ‘wee-uitspraken’ van Christus over de Farizeeën, de overgang van het koninkrijk, de echtscheiding van God en de verwoesting van de tempel – het betekende allemaal niet, dat heel Israël zijn Messias had afgewezen. En het is ook niet eerlijk om in ’t algemeen te beweren: “De Joden hebben Christus vermoord.” Nee! Die opvatting is op een verschrikkelijke, onrechtvaardige en wrede manier voedsel geweest voor het antisemitisme van de afgelopen 2.000 jaar. Het waren niet in de eerste plaats “de Joden” die Christus vermoord hebben, ook al was er een groep Joodse leiders die hebben opgehitst tot Zijn dood. De diepere reden was de trotse menselijke natuur, die zich tegen de Nederige Jezus verzette. Dat is de natuur van jou en mij. Jezus Christus stierf “voor de zonden van de hele wereld” (1 Johannes 2:2).


            Heel veel Joodse mensen hebben hun Messias met blijdschap aangenomen. Alle twaalf leerlingen waren Joods. De Heilige Geest viel met Pinksteren alleen op Joden. Er werden toen 3.000 Joden gedoopt (zie Handelingen 2: 5, 22, 36, 41, 46). De eerste Gemeente in Jeruzalem was Joods. In Handelingen 6: 7 staat, dat al gauw “een grote menigte priesters … aan het geloof gehoorzaam werd.” Afgezien van Lukas is het hele Nieuwe Testament door Joden geschreven. De vraag dient gesteld: “Moeten we deze groep Joodse gelovigen in Jeruzalem ‘Israël’ of ‘de Gemeente’ noemen?” Het is duidelijk: ze waren het allebei! Bedenk: toen Stefanus, vervuld met de Heilige Geest, terugkeek in de geschiedenis, hoe noemde hij toen Israël uit Mozes’ tijd? Hij noemde Israël “de vergadering” (Handelingen 7: 38, de King James Bijbel schrijft zelfs: “gemeente”). Dus volgens Stefanus – van wie de blik naar vroeger door de Heilige Geest was geïnspireerd – was het Israël van het Oude Testament Gods Gemeente!


            Toen de vroege Joodse Gemeente zich binnen de Romeinse wereld uitbreidde, kwam uiteindelijk deze vraag op: “Is onze Messias alleen voor ons? Hoe zit het met de mensen uit de volken?” Toen viel Gods Geest onverwachts op niet-Joden (zie Handelingen 10: 44 – 45). Langzaam werden bekrompenheid en vooroordelen afgebroken. Een Joods concilie van gelovigen kwam in Jeruzalem bij elkaar om het “Joods-heidense vraagstuk” te bespreken (zie Handelingen 15). Tenslotte brak de Geest van God door de mist heen en openbaarde, wat door de Messias tot stand was gebracht. Een nieuwe dag was aangebroken. De muur was gevallen. In de woorden van de film van Mel Gibson: hij werd gesloopt door The Passion of Christ (Het lijden van Christus) en door Zijn kruis.


            Jaren later schreef Paulus aan gelovige mensen uit de volken: “Bedenk daarom, dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis” (Efeze 2: 11 – 16). Paulus is hier heel duidelijk. Gelovige niet-Joden waren eens “heidenen … vervreemd van het burgerschap van Israël.” Maar nu zijn Joden en heidenen “in Christus” “één” geworden.


            Dat is de waarheid. Dus laat de nevels verdwijnen! De Afbreker van de muur heeft “de tussenmuur, die scheiding maakte,” tot gruis verbrijzeld.


            Paulus was vol van dit thema en schreef er veel over. “Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam” (Efeze 3: 4 – 6). Hier noemt Paulus deze vereniging van Joden en mensen uit de volken in “hetzelfde lichaam” het “het geheimenis van Christus,” dat “nu” wordt geopenbaard “door de Geest.” Dit geheimenis is belangrijker dan wat voor geheimzinnige film ook, die je op TV kunt zien. Paulus schrijft ergens anders: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus” (Galaten 3: 28). Predikanten zeggen vaak tijdens een huwelijksplechtigheid: “Wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden!” Dat geldt nu ook voor Joden en christenen in Jezus Christus.


            Volgens het Nieuwe Testament zijn gelovige Joden en gelovige heidenen nu één. De twee samen zijn “nageslacht van Abraham” (Galaten 3: 29). Dit is “het Israël van God” (Galaten 6: 15 – 16). Dit “geheimenis” is tot stand gebracht door het pijnvolle lijden van onze Messias. Hij heeft het volbracht. Toen Hij stierf, sloopte Hij de muur. Denk nu eens na. Moeten christenen theologische stenen verzamelen en de muur weer opbouwen, die Jezus door te sterven heeft afgebroken? Zou zoiets doen niet van de “antichrist” zijn?


            


            Hoe zit het met Paulus’ omstreden uitspraak: “En zo zal heel Israël zalig worden” (Romeinen 11: 26)? Velen zien hierin een massabekering van Israëli’s bij Armageddon. De context wijst in een andere richting. Toen Paulus schreef, dat “heel Israël” zalig zou worden, bedoelde hij niet, dat op een gegeven moment iedere Jood verlossing zou vinden, want in hetzelfde hoofdstuk schreef hij: “om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden” (Romeinen 11; 14, klemtoon toegevoegd). Ergens anders in hetzelfde hoofdstuk zegt Paulus: “En ook zij [individuele Joden] zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden” (vers 23, klemtoon toegevoegd). Daar is dat kleine woordje “als” weer.


            “Heel Israël zal zalig worden.” Maar, zoals we al eerder bestudeerd hebben, de grote vraag is: “Welk Israël?” Herinner je je: “Niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël” uit Romeinen 9: 6? Er is een “Israël naar het vlees” (1 Korinthe 10: 18) en een “Israël van God” (Galaten 6: 16), dat bestaat uit Joodse mensen en mensen uit de volken die in de Messias geloven. Om dan “Heel Israël zal zalig worden” toe te passen op een groep Joden of Israëli’s die buiten Gods Gemeente staan, betekent: ontkennen wat de Muurafbreker nu precies op zo’n verbijsterende manier aan het kruis tot stand heeft gebracht!


            Wie is dat “heel Israël” in Romeinen 11: 26? Het antwoord zit in de teksten eromheen. Paulus schrijft: “Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden” (Romeinen 11: 13 – 14). Paulus hoopte, dat doordat de mensen uit de volken op zijn verkondiging over de Messias reageerden, hij “zo mogelijk … enigen” van zijn Joodse vrienden kon overtuigen om de aanspraken van Christus opnieuw te onderzoeken. Hopelijk zou dit ertoe leiden, dat “enigen” in Jezus zouden gaan geloven. Dan zou deze gecombineerde groep van gelovige Joden en gelovigen uit de volken “heel Israël” vormen, dat “zalig” zal worden.


            Nu kijken we naar alle teksten eromheen. “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen” (Romeinen 11: 25 – 27). Let op: als “de volheid van de heidenen is binnengegaan” (vers 25). “En zo zal heel Israël zalig worden” (vers 26, klemtoon toegevoegd). Waarin zullen ze zijn “binnengegaan”? In de “tamme olijfboom” (vers 24), en dat is Israël! Dus “heel Israël” in vers 26 is een samengestelde groep van gelovige Joden en mensen uit de volken, die op het goede nieuws hebben gereageerd en “binnengegaan” zijn. Iets anders geloven is: de teksten eromheen ontkennen, het “geheimenis” van Christus afwijzen en de muur weer opbouwen die Jezus op Golgotha zelf verwoest heeft.


            God sprak met dreunende stem vanaf de berg Sinaï, dat “als” de Israëlieten Zijn stem zouden gehoorzamen, “dan” zouden zij “Mijn persoonlijk eigendom … een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn” (Exodus 19: 5 – 6). In een brief aan gelovigen haalde Petrus deze zelfde woorden aan en paste die toe op de Gemeente van God. “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk … u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent” (1 Petrus 2: 9 – 10). In de tijd van het Oude Testament sprak God over “Israël, Mijn uitverkorene” (Jesaja 45: 4). In de tijd van het Nieuwe Testament noemde Paulus ware gelovigen in de Messias – zowel Joden als mensen uit de volken – “uitverkorenen van God” (Kolossenzen 3: 11 – 12).


            Dus stemmen Petrus en Paulus overeen. Zij halen allebei precies die woorden aan, die God over Israël sprak en passen die toe op mensen die in Christus geloven. Zij leren allebei, dat gelovige Joden en niet-Joden samen “Gods volk” zijn, “uitverkorenen van God” en “het Israël van God” (1 Petrus 2: 9 – 10; Kolossenzen 3: 11 – 12; Galaten 6: 16). De “twee” zijn “één” en zijn “van hetzelfde lichaam” (Efeze 2: 14 – 16; 3: 6). Door Zijn kruis heeft de Messias zelf dit geheimenisvolle huwelijk gesloten. Wat God heeft samengevoegd, mag geen mens scheiden!


            


            Voor mensen die met deze term vertrouwd zijn: dit is geen “vervangingstheologie.” Die leert, dat “de Gemeente” in z’n geheel “Israël” heeft vervangen. Het is ook geen “scheidingstheologie” (de omgekeerde dwaling van het dispensationalisme). Deze leert de on-Bijbelse opvatting, dat het Israël van God en de Gemeente van God twee onderscheiden begrippen zijn – waarbij die twee nooit samen kunnen gaan. Het is eerder zo, dat de waarheid een “Israël van God theologie” is (zie Galaten 6: 14 – 16). Deze ziet, dat God de hele geschiedenis door één trouw Israël heeft, bestaande uit trouwe Israëlieten en trouwe mensen uit de volken, die in de Messias geloven (hetzij vooruitziende naar Zijn kruis, in de dagen van het Oude Testament; of terugziend op Zijn volkomen afdoende verzoening). Bijbels gesproken mogen wij Joodse mensen nooit verhogen (anders kweken we trots in hun hart die tot veroordeling leidt). Maar we mogen hen ook niet neerhalen (dan tonen wij een dodelijke trots in onszelf). Lees Romeinen 11; 17 – 23. In plaats daarvan moeten wij beseffen, dat wij aan de met spijkers doorboorde voeten van de Gekruisigde allemaal gelijk zijn. Alle zonden van ons allemaal hebben Hem daar gebracht – en Hij heeft ons allemaal lief.


            


            Dichte mist op de snelweg kan gevaarlijk zijn. Vaak leidt dat tot noodlottige auto-ongelukken. We zullen snel ontdekken, dat als wij niet uit de nevels van de valse leer over Joden en heidenen komen, wij in Armageddon zullen verongelukken.


            


          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 29


            


            


            1948: een leer die niet tot zinken kan worden gebracht?


            


            


            De waarheid wordt niet bij meerderheid van stemmen vastgesteld.


            


            


            Doug Gwyn


            


            


            Toen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij waren en Hitlers Derde Rijk ten val was gekomen, schrok de wereld wakker door de nachtmerrie van de “Endlösung” (de “definitieve oplossing”) die de Duitse dictator voor ogen had. Ongeveer zes miljoen onschuldige Joden waren bruut vermoord – veel mensen in gaskamers in dodenkampen. Mensen waren daarom voorstanders van de terugkeer van het Joodse volk naar hun vroegere vaderland.


            De Britten regeerden over Palestina tot aan mei 1948. Op 14 mei riep de Zionistische Beweging, gesteund door een resolutie van de Veiligheidsraad, de wedergeboorte van de staat Israël uit. Bijna 2.000 jaar lang was het Joodse volk “zwervers onder de volken” geweest. Nu waren ze eindelijk thuis. Maar hun strijd zou nu pas beginnen.


            Een Arabisch bondgenootschap, bestaande uit Egyptenaren, Irakezen, Syriërs en Jordaniërs viel het land Palestina snel binnen in een poging de nieuwe staat in korte tijd te vernietigen. De gevechten waren zwaar, maar in 1949 werden de Arabieren verslagen en Israël was nog steeds in het land. In mei 1967 bereidden Egypte, Jordanië en Syrië zich voor op een nieuwe aanval. De Israëli’s sloegen ’t eerst toe en de oorlog was in zes dagen voorbij. In 1973, aan het begin van de Joodse feestdag Jom Kippoer (Grote Verzoendag), vielen de Egyptenaren en Syriërs opnieuw aan. De veldslagen waren fel en bloedig. Toch behaalde Israël in 1974 opnieuw de overwinning en waren ze nog steeds in het land.


            Meer dan zestig jaar lang hebben deze verbijsterende gebeurtenissen de aandacht van een groot deel van de christelijke wereld in hun ban gehouden. Miljoenen trokken de conclusie: Dit moet de vervulling van Bijbelse profetieën zijn. Deze overtuiging wordt nu geuit op TV, radio, in boeken en tijdschriften, tijdens conferenties over profetieën, in christelijke seminaries en via internet. De wedergeboorte van de staat Israël in 1948 wordt nu door talloze christenen beschouwd als de belangrijkste profetische gebeurtenis van de twintigste eeuw.


            Een voorbeeld van deze overtuiging is te vinden in het populaire boek The Next 7 Great Events of the Future (De 7 belangrijkste grote gebeurtenissen van de toekomst) van Randal Ross. De schrijver beweert: “Ik noem de vestiging van de staat Israël ‘de belangrijkste profetische tijdbom,’ want toen Israël in mei 1948 een wettige staat werd, stelde die ene, schijnbaar op zich zelf staande gebeurtenis, de profetische tijdklok in werking. Die telt af tot nul, aan het einde van de tijd.” Hal Lindsey was het daar helemaal mee eens. Hij zegt: “Sinds het herstel van Israël als natie in 1948, leven wij in de belangrijkste periode van de profetische geschiedenis.” Vandaag de dag rust de meerderheid van wat christenen over de eindtijd geloven stevig op deze basis van 1948.


            


            Op 10 april 1912 voer de Titanic vanuit Engeland naar Amerika. Het was op dat moment het grootste schip ter wereld. Men dacht dat het niet kon zinken. Maar na een kalme reis van vier dagen raakte het schip het ijs. Drie uur later was ze onder water verdwenen en zweefde naar de bodem van de Atlantische Oceaan. Op veel manieren lijkt de theorie van 1948 op de Titanic. In de gedachten van talloze gelovigen is deze theorie niet tot zinken te brengen. Maar over enkele ogenblikken gaat deze theorie het ijs van Gods Woord raken. Als deze theorie begint te zinken, moeten we zo snel mogelijk het schip verlaten.


            Op dit moment worden er drie hoofdargumenten gebruikt om de theorie te ondersteunen, dat de Bijbelse profetieën in 1948 in vervulling zijn gegaan. Laten we die eens onderzoeken.


            


            1. Het “Vijgenboom”-argument.


            Hal Lyndsey schrijft: “Jezus geeft een enorme belangrijke tijdsleutel in Zijn voorzegging. Hij zegt: ‘Leer van de vijgenboom deze les: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.’ … Het belangrijkste teken in Mattheüs moet wel de terugkeer van de Joden zijn bij de wedergeboorte van Israël. … Toen het Joodse volk … op 14 mei 1948 weer een natie werden, bracht de “Vijgenboom” haar eerste blaadjes voort. Jezus heeft gezegd, dat dit een aanwijzing zou zijn, dat Hij “voor de deur” stond, klaar om terug te keren.”


            Heeft Jezus dat echt gezegd? In een parallel Bijbelgedeelte schrijft Lukas: “En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is” (Lukas 21: 29 – 31).


            Omdat Lukas schrijft “en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen,” zien we duidelijk, dat Jezus niet slechts één boom in gedachten had, die Israël in 1948 voorstelde. In het evangelie van Mattheüs legde Jezus Zijn gelijkenis van de vijgenboom zó uit: “Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur” (Mattheüs 24: 33). Wanneer vijgenbomen, en alle bomen, aan het einde van de winter beginnen te bloeien, dan weten we dat de zomer nabij is. “Zo ook” zegt Jezus, wanneer wij “al deze” verschillende tekens van Mattheüs 24 tegelijkertijd zien voorkomen, dan mogen we weten dat Zijn wederkomst nabij is. De vijgenboom is niet het teken. Het staat eenvoudigweg voor “alle” tekens in Mattheüs 24, waarvan geen enkel speciaal op de wedergeboorte van Israël in 1948 wijst. Het ijs van Gods Woord heeft zojuist het eerste gat in het schip van 1948 geslagen.


            


            2. Het argument van de “Israëlische overwinningen”


            Veel mensen zien de Israëlische overwinningen van 1949, 1967 en 1973 als sterke bewijzen, dat God Israël bijeenverzameld heeft en nu voor Zijn uitverkoren volk vecht, ook al verwerpt de leiding van dit volk nog steeds krachtig hun eigen Messias. Laten we opnieuw kijken, wat dit argument waard is.


            Ten eerste: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13: 8). God zegt: “Ík, de HEERE, ben niet veranderd” (Maleachi 3: 6). Laten we ons, met deze principes in gedachten, afvragen: “Was God in het Oude Testament in staat om voor Israël te vechten, als zij niet geloofden?”


            God belooft Israël na de uittocht uit Egypte naar het land Kanaän te brengen (zie Exodus 33: - 3). Twaalf mannen werden uitgezonden om het gebied te bespioneren. Maar toen het volk het “kwaad gerucht” over “reuzen” in het land gehoord had, “morden [zij] tegen Mozes” en zeiden: “Laten wij naar Egypte terugkeren!” (Numeri 13: 32 – 33 en 14: 2, 4). Toen sprak God Zijn oordeel uit: “Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven. … en u zult van Mij tegenstand[beloftebreuk] ondervinden” (Numeri 14: 32, 34). Dus was God, vanwege het ongeloof van Israël, niet in staat om Zijn belofte aan die generatie in vervulling te doen gaan. Dit bewijst, dat God een belofte kan doen, maar die niet kan vervullen aan een bepaalde groep personen. Zie ook 2 Samuel 2: 30. Die oude Israëlieten waren niet bereid om dat vonnis van 40 jaar te accepteren. Het volk stelde voor om toch op te trekken “naar de plaats waarvan de HEERE gesproken heeft” (Numeri 14: 40). Mozes zei: “Dat zal niet voorspoedig verlopen … want de HEERE zal niet in uw midden zijn … de HEERE [zal] niet met u zijn. … Toen kwamen de Amelekieten en de Kanaänieten … en versloegen hen” (Numeri 14: 41 – 45). Dit Bijbelgedeelte zit vol lessen. Omdat Israël niet geloofde, kon God niet voor hem vechten. Ook al had Hij het beloofd, Hij zou het niet in vervulling doen gaan. Jaren later, toen Israël opnieuw de Heer verliet “konden zij niet voor hun vijanden standhouden” (Richteren 2: 13 – 14). Deze waarheid wordt vele malen herhaald: in Jozua, Richteren, Samuel, Koningen, Kronieken, Jeremia, enz..


            Nogmaals: God verandert niet (zie Maleachi 3: 6). De hele Bijbelse geschiedenis door kon Hij niet voor Israël vechten, zolang zij in hun ongeloof bleven steken. Dus kon Hij ook niet in 1949, 1967 en 1973 voor het Joodse volk vechten. Omdat een land een oorlog wint, is dat op zichzelf nog geen bewijs, dat God voor dat land vecht. Vocht God voor Hitler, toen hij zoveel veldslagen won? Was de Heer met de Nazi’s toen zij met zoveel succes Joden in crematoriums verbrandden? Duidelijk niet! Beste vriend, het argument van de Israëlische overwinningen is niet gebaseerd op een grondige studie van het Woord van God. Het ijs heeft zojuist een tweede gat in de scheepswand van deze niet tot zinken te brengen theorie geslagen.


            


            3. Het argument van het verzamelen in de eindtijd.


            Dat is het belangrijkste argument. Overal ter wereld wordt nu het idee geopperd, dat oude profetieën die voorzegden, dat Israël weer in zijn eigen land zou worden verzameld, in 1948 in vervulling gingen. De belangrijkste profetie die wordt aangehaald, is te vinden in Ezechiël 36 – 38.


            In hoofdstuk 4 van De Planeet die Aarde heette geeft Hal Lindsey de volgende drie redenen, waarom de profetie van Ezechiël moet verwijzen naar de vervulling in 1948:


            a. God heeft Israël verteld: “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen” (Ezechiël 36: 24).


            b. De zin “uit alle landen” moet verwijzen naar een “wereldwijde verstrooiing.” Daarom kan dat niet slaan op de Babylonische ballingschap.


            c. De profetie van Ezechiël zal “in later tijd (letterlijk: aan het einde van de dagen)” (38: 16). Dat is zogenaamd een “bepaalde uitdrukking” die slaat op “de tijd die kort voorafgaat” aan de tweede komst van Jezus Christus.


            


            Deze redenen worden aangenomen als onweerlegbaar bewijs van een vervulling in 1948. Zo op het eerste gezicht lijken de argumenten van Hal Lindsey een sluitend bewijs. Maar de volgende vijf reacties wekken niet alleen twijfel op aan de drie punten van Lindsey, maar ze bewijzen ook, dat deze profetie in 1948 niet in vervulling kan zijn gegaan.


            


            a. God vertelt Israël heel precies, dat Hij hen “uit alle landen” zou verzamelen, “pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn” (Jeremia 29: 10, 14, 18). Dus een verzamelen “uit alle landen” hoeft niet perse te slaan op de eindtijd.


            b. De tijdsperiode na de Babylonische ballingschap werd ook “in later tijd” genoemd (zie Jeremia 29: 10 – 14; 30: 24; 27: 2 – 7; 48: 47; 49: 39; 50: 1). Dus deze term is niet altijd een “bepaalde term” die verwijst naar “de tijd vlak voorafgaand” aan de wederkomst van Christus, zoals Lindsey beweert. Mozes heeft ook tegen Israël gezegd: “Want ik weet dat … na mijn dood … dit kwaad u in later tijd [zal] overkomen.” (Deuteronomium 31: 29).


            c. In Ezechiël 38 worden de weer bijeen verzamelde Israëlieten drie keer beschreven als een volk, dat “onbezorgd zal wonen … zonder muur en grendel” (verzen 8, 11, 14). Deze woorden zijn niet van toepassing op moderne Israëlieten. Die “wonen” nu te midden van terroristen. Ze lijden onder regelmatige aanvallen van de Islamitische Jihad en zijn er getuigen van, dat vrienden door zelfmoordaanslagen uit elkaar gereten worden.


            d. De reden dat Israël in de tijd van het Oude Testament werd verstrooid, was dat zij God hadden verlaten, Zijn wet overtraden en Zijn woord ongehoorzaam waren (zie Jeremia 16: 10 – 13; 29: 18 – 19). Als je heel precies kijkt, moet Israël volgens diezelfde gedeelten van het Oude Testament zich eerst bekeren van zijn zonden, voordat dit bijeenverzamelen door God kan plaatsvinden.


            Hier is het bewijs: God heeft tegen Israël gezegd: “Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, … Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap … Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken” (Deuteronomium 30: 1 – 3, klemtoon toegevoegd).


            Volgens deze geïnspireerde woorden geldt: Als God Israël verstrooit onder “alle volken,” zal Hij het weer bijeenverzamelen, als en nadat het zich bekeerd heeft. Als het niet terugkeert en gehoorzaam is, dan kan deze profetie door God niet vervuld worden. Omdat de Messias gekomen is, moet dit “zich bekeren tot de HEERE” het volledig omarmen van Jezus Christus inhouden. De feiten van de geschiedenis laten zien, dat het Joodse Zionisme in 1948 niet aan deze voorwaarde heeft voldaan.


            Ergens anders zegt God opnieuw tot het oude Israël: “Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. … Maar als u zich tot Mij bekeert … vandaar zal Ik hen bijeenbrengen” (Nehemia 1: 8 – 9). “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken” (Jeremia 29: 13 – 14). Deze Bijbelteksten zijn duidelijk. Israël moet zich eerst bekeren, dan zal God het verzamelen. Nogmaals aan deze voorwaarden is door de Zionistische beweging in 1948 niet voldaan. Deze theorie, die niet tot zinken gebracht kon worden, begint te kapseizen. De hemel roept: “Laat de reddingsboten neer!”


            Zelfs Ezechiël 36 bevat elementen met voorwaarden. Let goed op de volgende tekst: “Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden” (Ezechiël 36: 33). Dus “op de dag” dat God Israël reinigt van “al” zijn ongerechtigheden, op die dag zal Hij het ook “de steden doen bewonen.” Dat is in 1948 niet gebeurd. Israël werd in die tijd als volk niet gereinigd van “al” zijn ongerechtigheden. In ’t bijzonder hadden zij hun tegen de Hemel opstandige zonde niet afgezworen: ze bleven Gods Zoon verwerpen (zie Mattheüs 21: 37 – 39).


            Jona voorzegde: “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!” (Jona 3: 4). Toch kreeg Ninevé veertig dagen later geen enkel krasje. Waarom? Omdat deze profetie onder voorwaarde gegeven werd. Ninevé bekeerde zich, dus Gods oordeel werd afgewend. Diezelfde voorwaarden zijn ook te vinden in de profetieën over het weer bijeenverzamelen. Omdat Israël zich niet eerst bekeerde en tot de Heer Jezus Christus terugkeerde, kunnen de profetieën over het weer bijeenverzamelen in 1948 niet door God zijn vervuld.


            e. Ezechiël zegt: “Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog … Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken … u zult komen als een verwoesting … een volk dat uit de heidenvolken verzameld is … Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen … Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen … Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben” (Ezechiël 38: 1 – 2, 8 – 9, 12, 18, 22 – 23).


            Hoofdstuk 5 van De Planeet die Aarde heette heeft als titel: “Rusland is een Gog.” Hier past Hal Lindsey de profetie van Ezechiël 38 toe op 1948 en daarna op een laatste strijd in het Midden-Oosten tussen Rusland en Israël. Maar de explosieve waarheid is, dat het boek Openbaring Ezechiëls profetie in werkelijkheid toepast op een wereldwijde gebeurtenis, die volgens de voorzegging aan het einde van de duizend jaren zal plaatsvinden.


            Eerder hebben we ontdekt, hoe Mattheüs Hosea 11: 1 neemt, dat oorspronkelijk naar Israël verwijst, en dan zegt, dat deze profetie in Jezus Christus “vervuld” is (Mattheüs 2: 15). We hebben ook gezien hoe Paulus op een vergelijkbare manier een Oudtestamentische tekst toepast op het Nieuwe Testament. Hij past het “nageslacht van Abraham,” dat beslist “Israël” was, op “één … dat is Christus” (Jesaja 41: 8 en Galaten 3: 16). Verbazend genoeg doet Openbaring 20 het zelfde met Ezechiël 38.


            In Openbaring 20: 7 – 9 staat:


            “En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen” (Openbaring 20: 7 – 9).


            De belangrijkste elementen zijn hetzelfde. Zowel Ezechiël 38 als Openbaring 20 spreken over Gog, Magog, een groot leger, het voor de laatste keer verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem, en vuur vanuit de hemel. Maar Openbaring 20 past deze dingen toe op het einde van de duizend jaar, op een wereldwijd Gog en Magog en op een wereldwijde strijd tegen de heiligen en tegen de geliefde stad. Dat is het Nieuwe Jeruzalem (zie Openbaring 3: 12 en 21: 10; Hebreeën 12: 22). Dus Openbaring 20 neemt wat oorspronkelijk van toepassing was op Israël en past het toe op een laatste wereldwijde strijd tegen de heiligen van Jezus Christus, die aan het einde van de duizend jaar in het Nieuwe Jeruzalem zijn.


            Waarom doet Openbaring dit? Om dezelfde reden die we eerder besproken hebben: Opdat “het Woord van God” niet “vervallen” zal zijn, ondanks het ongeloof van veel mensen van Joodse afkomst (Romeinen 9: 6). God beloofde in Ezechiël 38 (en in Zacharia 14), dat Hij Israël en Jeruzalem tijdens een laatste strijd zou verdedigen. En dat zal Hij ook doen. Hij zal Zijn Israël in de Geest verdedigen, dat zich aan het einde van de Duizend Jaar binnen de poorten van het Nieuwe Jeruzalem zal bevinden. Volgens Openbaring 20 zal Ezechiël 38 op die manier in vervulling gaan. De grote vraag is: Zijn wij bereid om de geïnspireerde toepassing van het Nieuwe Testament van profetieën uit het Oude Testament te accepteren? Zo niet, dan zijn we niet trouw aan “heel het raadsbesluit van God” (Handelingen 20: 27).


            


            Op 15 april 1912, 2.20 u. ’s nachts was de Titanic, die niet kon zinken, helemaal onder water verdwenen. Éénderde van haar passagiers zat huiverend in reddingsboten, maar de meerderheid bestond uit lijken, die levenloos in het donkere water naar de sombere bodem van de Atlantische Oceaan zonken. Hoe staat het met ons? Verlaten wij het “schip van 1948” vóórdat we in ernstige moeilijkheden raken? Onze kapitein smeekt ons: “Ga aan boord van de reddingsboten!” Als we weigeren, kunnen we ver beneden de veiligheid van Gods Woord zinken.


            

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            

            Hoofdstuk 30


            


            


            Wanneer de Eufraat opdroogt


            


            


            Als bewezen zou worden, dat het Israël van het einde van de wereld niet het letterlijke Israël is, dan is er geen enkele futurist meer die niet zou toegeven, dat de zaak waarvoor ze staan verloren is.


            


            


            Edward B. Elliott (1793 – 1875)


            


            


            Wij zijn doorgedrongen tot het hart van de misvattingen over Israël. Eindelijk is het tijd om het boek Openbaring te bestuderen. We openen de heilige bladzijden van dit boek en ontdekken uitspraken over “de berg Sion” (14: 1), over “de twaalf stammen van Israël” (7: 4 – 8), “Jeruzalem” (21: 10), “de tempel” (11: 19), “Sodom en Egypte” (11: 8), “Babylon” (17: 5), “Gog en Magog” (20: 8), “de grote rivier, de Eufraat” (16: 12) en over “Armageddon” (16: 16). Het is dus overduidelijk, dat Openbaring gebruik maakt van de termen en de plaatsnamen van het Midden-Oosten voor haar profetieën. Wat op dit moment over de hele planeet Aarde verspreid gebeurt, is dat evangelicale geleerden de meeste van deze termen letterlijk toepassen – op die letterlijke plaatsnamen en op de Joodse natie in het Midden-Oosten. Nu komt de explosieve vraag: Heeft onze Heer de bedoeling gehad, dat deze profetieën letterlijk toegepast zouden worden op “het Israël naar het vlees” (1 Korinthe 10: 18), of moeten ze worden toegepast op “het Israël van God” (Galaten 6: 16) in Christus?


            


            Om het antwoord te ontdekken, kunnen we ’t beste bij het begin beginnen. De allereerste zin van Gods laatste boek noemt dit: “De Openbaring van Jezus Christus” (Openbaring 1: 1). Dus Jezus zelf is de Bron, het Centrum en de ware Uitlegger van de Openbaring. Dat zal al gauw heel belangrijk blijken te zijn. Bovendien was Johannes “in de Geest” toen hij zijn visioen ontving (vers 10). Dus het hele boek Openbaring is oorspronkelijk door Johannes gezien met ogen, die door de Heilige Geest verlicht waren. Het was dus geen ‘vlees-visioen,’ niet een menselijk maaksel. Een sleutelles die we moeten leren is: Ook wij moeten onze ogen door de Heilige Geest laten verlichten om de boodschap van Openbaring juist te kunnen uitleggen.


            Johannes zag de Opgestane “te midden van de zeven kandelaren” (vers 13). Het beeld van “zeven kandelaren” neemt onze gedachten mee terug naar de zevenarmige kandelaar in de Joodse tempel, voordat deze in 70 n. Chr. door Romeinse legers werd verwoest. Maar in Openbaring zijn de “zeven kandelaren” niet letterlijk, maar duidelijk symbolisch. Waar zijn ze symbool van? Terwijl Hij het “geheimenis” uitlegde, zei de ware Uitlegger: “De zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten” (Openbaring 1: 20, klemtoon toegevoegd). Dus in het allereerste hoofdstuk van Openbaring neemt Jezus iets wat tot de kern van het Jodendom behoort en gebruikt het om Zijn Gemeente symbolisch voor te stellen. We zullen zien, dat dit één van de belangrijkste uitleggingprincipes is om het hele boek te kunnen begrijpen.


            In Openbaring 2, in een gedicteerde brief aan “de gemeente van Thyatira” (vers 18), wijst Jezus Zijn volk (= Gemeente) terecht. Zij laten toe, dat “de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden” (vers 20). Izebel was een goddeloze vrouw in de tijd van het Oude Testament. Ze kwam in Israël en veroorzaakte problemen. Zei Jezus hier, dat Izebel via reïncarnatie was teruggekeerd, of dat ze uit de dood was opgestaan? Was zij het letterlijk, die in Thyatira misleidingen leerde? Natuurlijk niet. Als je even nadenkt, ontdek je, dat Hij het woord “Izebel” gebruikte als symbool voor een slechte beweging, die Zijn Gemeente aantastte. Net als bij de gouden kandelaren nam de Messias van God iets uit de geschiedenis van Israël en paste dit toe op Zijn Gemeente, “het Israël van God” (Galaten 6: 16).


            In Openbaring 3 dicteerde de hemelse Uitlegger nog een brief aan “de gemeente in Filadelfia” (vers 7). Daarin zegt Hij, dat een christen “een zuil in de tempel van Mijn God” kon worden en “de naam van de stad van Mijn God” kon krijgen (vers 12). Let op hoe belangrijk dit is. Jezus gebruikt hier niet alleen opnieuw Joodse beeldspraak – de tempel – en past die symbolisch toe op Zijn Gemeente. Maar Hij wijst ook een andere stad, “het Nieuwe Jeruzalem,” aan als Gods hoofdkwartier. En deze stad zal geen herbouwd aards Jeruzalem zijn, waarbij de kogelgaten zijn dichtgestopt en het bloed van zelfmoordaanslagen is weggeschrobd. Het is een stad, die “neerdaalt vanuit de hemel” (vers 12).


            


            Hoe zit het met de profetie in Openbaring over de rivier de Eufraat, die voorafgaand aan Armageddon opdroogt? Het Woord zegt: “De zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat” (Openbaring 16: 12). Slaat dit op de letterlijke rivier de Eufraat, die in de buurt van Bagdad stroomt, die de Amerikaanse troepen zijn overgetrokken tijdens operatie “Irakeze Vrijheid” (in 2003)? Óf wordt er iets méér mee bedoeld?


            De populaire website AboutBibleProphecy.com bericht, in woorden die laten zien, dat het om de gebruikelijke, letterlijke uitleg gaat:


            “In Openbaring 16: 12 zegt de Bijbel, dat er een tijd zal komen, dat de rivier de Eufraat droog komt te liggen, zodat een leger deze kan oversteken en naar Israël kan doormarcheren. In de tijd dat het boek Openbaring geschreven werd, zo’n 1.900 jaar geleden, zou er een grote natuurramp nodig zijn geweest, of een enorme hoeveelheid werk, om de stroom van de Eufraat zó te verleggen, dat er een leger kon doortrekken. (In 539 v. Chr. legden Kores en zijn leger de stroom om, zodat zijn troepen over de rivierbedding konden oprukken en Babylon konden veroveren). Maar vandaag zijn er een hele reeks dammen, die het veel gemakkelijker zouden maken om de loop van deze machtige rivier om te leiden.”


            Hal Lindsey schrijft, terwijl hij deze profetie toepast op “een groot Oosters leger” en op “een oorlog in het Midden-Oosten”:


            “De Eufraat heeft in het verleden een geweldig probleem opgeleverd voor de genietroepen (de technische onderdelen) van veel oude legers. Maar bij deze toekomstige invasie zal God zelf ervoor zorgen, dat de rivier opdroogt, zodat er een val wordt opgezet om de laatste grote oorlog van de mensheid te doen ontbranden.”


            Dus wanneer AboutBibleProphecy.com, Hal Lindsey en talloze anderen lezen over een Eufraat die opdroogt, leggen zij dit letterlijk uit. Wat “de koningen uit de richting waar de zon opgaat” betreft: men neemt vaak aan, dat dit Chinese koningen of strijders zijn, waarvan de soldaten op een dag een droge rivierbedding zullen oversteken, voordat zij Israël in Armageddon zullen aanvallen. Zó verwacht men, dat Openbaring 16: 12 in vervulling zal gaan. Maar toch kunnen wij ons niets anders dan verbazen. Waarom zou een Aziatisch land ooit zo’n leger op Jeruzalem afsturen? En als een leger Israël inderdaad zou aanvallen, waarom zouden zijn aanvoerders hun leger zo ver naar het noorden sturen om de Eufraat over te steken? Waarom niet een directere aanval: vliegtuigen sturen, raketten lanceren, of bommen laten vallen?


            


            Ik ben bezig om te bewijzen, dat zo’n letterlijke Midden-Oostenuitleg jammerlijk faalt. De ware betekenis en het geniale van het boek Openbaring valt hiermee niet te ontdekken. Die letterlijke uitleg gaat ook voorbij aan het feit, dat Openbaring eenvoudig termen, geschiedenis en aardrijkskundige namen uit het Oude Testament gebruikt als symbolen – net als Jezus deed, toen Hij “Izebel” noemde. Die symbolen zijn bedoeld om op een speciale, geestelijke manier te gebruiken. Op 9 augustus 1945 besloot de regering van de Verenigde Staten uiteindelijk om een atoombom met de naam “Fat Man” (Dikzak) op Nagasaki te laten vallen. Nu is de tijd gekomen om onze versie van de Dikzak te laten vallen op de populaire methode om de Bijbelse profetieën uit te leggen, toegepast op het Midden-Oosten.


            “En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat” (Openbaring 16: 12). Om deze woorden te kunnen begrijpen, moeten we eerst wat oude Bijbelse geschiedenis studeren, over Israël en Babylon. In 605 v. Chr. veroverde Babylon Jeruzalem en voerde de Joden zeventig jaar lang in ballingschap (zie Jeremia 25:11 – 12; Daniël 9: 2). Na zeventig jaar kwam een aantal verbazingwekkende omstandigheden op één moment samen. De Eufraat droogde op, Babel werd vanuit het oosten ingenomen en Israël werd bevrijd. We zullen zien, dat dit de achtergrond vormt voor een werkelijk begrijpen van Openbaring 16: 12.


            Het oude Babel lag aan de rivier de Eufraat (zie Jeremia 51: 63 – 64). Het werd omringd door een massieve beschermingsmuur. De Eufraat stroomde door Babel heen, kwam binnen en ging naar buiten via twee poorten in de muur, waarvan de tralies tot aan de rivierbedding reikten. Als die twee poorten, of “dubbele deuren” helemaal gesloten werden, en alle andere ingangen ook dicht waren, was Babel onneembaar. Toch zou de stad plotseling vallen en verwoest worden (zie Jeremia 51: 8). Dan zou God Israël roepen en zeggen: “Ga weg uit zijn midden, Mijn volk!” (Jeremia 51: 45). We zullen straks zien, dat precies dezelfde woorden in Openbaring herhaald worden. Dan zijn ze gericht tot Gods geestelijke Israël, die het “Geheimenis, het grote Babylon” moeten verlaten (zie Openbaring 17: 4 – 5 en 18: 2 – 8).


            In 538 v. Chr., op de avond voor de val van Babel, waren zijn koning en onderdanen dronken van wijn (zie Daniël 5). En de wachters waren het ook, zodat zij vergaten de dubbele deuren volledig te sluiten. Méér dan honderd jaar eerder had God over Babel en de Eufraat voorzegd: “Uw rivieren zal Ik doen opdrogen” (Jesaja 44: 27). De Heer sprak ook over een man “Kores,” die Babel zou veroveren: “om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden” Jesaja 45: 1). Méér nog, God noemde Kores “Mijn herder” en “Zijn gezalfde” (Jesaja 44: 28 en 45: 1). Dus was Kores een afschaduwing van Jezus Christus. En hij kwam “uit het oosten” (Jesaja 46: 11)!


            In het British Museum in Londen ligt de beroemde Zuil van Kores (Cyrus), waarop beschreven staat, hoe Kores Babel veroverde. Volgens dit historische verslag groef Kores met zijn leger stroomopwaarts geulen langs de rivier de Eufraat, die het water omleidden. Daardoor zakte het water dat door Babylon stroomde langzaam. Niemand merkte het. Op een donkere nacht, op het hoogtepunt van koning Belsazars dronkemansfeest, daalde het water laag genoeg, zodat Kores en zijn mannen stilletjes onder de dubbele deuren konden doorglippen, die men open had laten staan. Snel overvielen zij de ten dode opgeschreven stad, doodden de koning (zie Daniël 5: 30), en veroverden Babylon. Toen vaardigde Kores een koninklijk besluit uit, waarin hij Israël liet gaan (zie Ezra 1).


            Openbaring maakt gebruik van de gebeurtenissen, de aardrijkskundige namen en de termen van het Oude Testament en past die dan op een briljante manier wereldwijd toe op Jezus Christus, op het Israël van God en op het geestelijke Babylon aan het einde van de tijd. Het niet in de gaten hebben van dit principe heeft geleid tot een enorm misverstaan van Openbaring, tot een vals zich concentreren op het Midden-Oosten en tot Misvattingen over de Eindtijd.


            


            In Openbaring 17 zegt een blinkende engel tot Johannes: “Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. … En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was. … zij had een gouden drinkbeker in haar hand … En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: GEHEIMENIS, HET GROTE BABYLON, DE MOEDER VAN DE HOEREN” (Openbaring 17: 1 – 5). Net als in Openbaring 1 was Johannes hier opnieuw “in de Geest,” toen hij deze duivelse verleidster zag. Zo moeten ook wij “in de Geest” zijn, om te begrijpen wat deze hoer uit de eindtijd werkelijk betekent.


            Johannes zag de hoer zitten “aan vele wateren,” net zoals het oude Babylon aan de rivier de Eufraat lag. Maar in Openbaring verwijzen deze “vele wateren” niet naar de letterlijke rivier de Eufraat, die nu langs de plat gebombardeerde paleizen van Saddam Hoessein (de vroegere dictator van Irak) stroomt. Nee! De engel die in Openbaring uitleg geeft zegt: “De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen” (Openbaring 17: 15).


            Het geniale van Openbaring is, dat het de geschiedenis van het Oude Testament gebruikt en die dan geestelijk toepast op een “Geheimenis, het grote Babylon,” dat nu aan “vele wateren” zit van een geestelijke rivier de Eufraat. Volgens de engel die uitleg geeft, staat deze rivier met “vele wateren” in werkelijkheid voor “volken, menigten, naties en talen” van over de hele wereld, die de hoer en haar wereldwijde misleidingen steunen (zie Openbaring 17: 5 en 18: 23). Als een echo weerklinken de oude woorden van Jeremia. Maar Openbaring past ze geestelijk en wereldwijd toe: “Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken” (Openbaring 14: 8).


            


            De dwaling van de voorstanders van de letterlijke uitleggingmethode, die de profetie toepast op het Midden-Oosten, heeft de volgende oorzaken:


            (1) Men gelooft, dat deze profetieën van toepassing moeten zijn op het Israël naar het vlees;


            (2) Men laat na de Oudtestamentische geschiedenis te bestuderen, die de achtergrond vormen van de profetieën van Openbaring;


            (3) Men laat na deze geschiedenis geestelijk en wereldwijd toe te passen op het Israël van God in de Heilige Geest;


            (4) Men laat na om heel Openbaring te concentreren rond Jezus Christus en Zijn vijanden wereldwijd.


            


            Moderne uitleggers passen de woorden “Babylon,” “Eufraat” en “koningen uit de richting waar de zon opgaat” meestal toe op een letterlijke stad, een letterlijke rivier en letterlijke legers in het Midden-Oosten. Maar Openbaring spreekt over “de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte,” over het “Geheimenis, het grote Babylon” en over “vele wateren” die staan voor “volken, menigten, naties en talen” (Openbaring 11: 8; 17: 1, 5, 15).


            In 1887 schrijft H. Grattan Guinness heel duidelijk:


            “Het futurisme legt alles letterlijk uit. En het letterlijk uitleggen van symbolen is het ontkennen van hun symbolische karakter. Het is misbruik en het omlaaghalen van het profetische woord, en het teniet doen van zijn invloed. Het stelt fantasie in de plaats van de werkelijkheid, het lachwekkende en wanstaltige in de plaats van wat eenvoudig en redelijk is.”


            Deze kwestie kan vergeleken worden met het dragen van twee verschillende brillen. Als we de “letterlijke Midden-Oosten bril” opzetten, zullen we “zien,” dat de profetieën van Openbaring alleen maar slaan op letterlijke plaatsen en op Israël naar het vlees. Maar als we de “symbolische Midden-Oosten bril” opzetten, en Openbaring met de hulp van de Geest lezen, dan “zien” we, dat deze profetieën slaan op het Israël van God in de Heilige Geest. Paulus schrijft aan christenen: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest” (Romeinen 8: 9). Als we de verkeerde bril opzetten en de profetieën naar het vlees uitleggen, zullen we uiteindelijk blinder zijn dan een vleermuis bij daglicht. Maar als we de juiste bril opzetten en de profetieën uitleggen met verlichting door de Geest van de waarheid (zie Johannes 16: 13), dan zullen we zeggen: “één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie” (Johannes 9: 25).


            


            Een vrouw staat in de profetieën voor een gemeente. De Gemeente van Jezus Christus wordt “Zijn vrouw” genoemd, die “zich gereedgemaakt” heeft voor het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19: 7 – 8). Hoe zit dat met die andere, slechte vrouw? Houd je aan je stoel vast. Over enkele ogenblikken zal ik bewijzen – zoals protestanten al eeuwenlang hebben gedaan – dat de hoer van Babylon een valse vorm van Christendom voorstelt, die “volken, menigten, naties en talen” weglokt van de zuivere waarheid van het hemelse Lam. Zij is wat overblijft na “de afval,” die Paulus in 2 Thessalonicenzen 2: 3 voorzegt. Zoals Guinness scherpzinnig laat zien: “Het is het contrast tussen Gemeente en gemeente, de trouwe Gemeente en de afvallige Kerk.”


            Precies gezegd heeft de Hoer van de Hel de volgende aanwijsbare karaktertrekken:


            


            1. Zij is “moeder” (Openbaring 17: 5)

            2. Zij heeft dochters die hoeren zijn (Openbaring 17: 5)

            3. Zij zit “op zeven bergen” (Openbaring 17: 9)

            4. Haar kleuren zijn “purper en scharlaken” (Openbaring 17: 4)

            5. Ze is schatrijk, met veel “goud” (Openbaring 17: 4)

            6. Ze is “dronken van het bloed van heiligen” (Openbaring 17: 6)

            7. Ze is “de grote stad” (Openbaring 17: 18)

            8. Ze voert “koninklijke heerschappij uit over de koningen van de aarde (Openbaring 17: 18)

            9. Zij maakt “alle volken” dronken met haar “wijn” (Openbaring 14: 8)

            10. Veel mensen die tot het volk van God behoren, bevinden zich nog in haar (Openbaring 18: 4).


            


            De schrijver van evangelicale bestsellers, Dave Hunt, die van zijn over de twintig boeken méér dan drie miljoen exemplaren verkocht heeft, heeft dit onderwerp frontaal bij de kop genomen in zijn indrukwekkende boek: A Woman rides the Beast: The Roman Catholic Church and the Last Days (Een vrouw berijdt het beest: de Rooms-katholieke Kerk en de eindtijd), uitgegeven bij Harvest House. Er staan hoofdstukken in met als titel: “Geheimenis, het grote Babylon,” “Een stad op zeven heuvels,” “Bloed van martelaren,” “Heerschappij over koningen,” “Hoe zit het met Maria?”, “Het offer van de mis” en “de Hervorming verraden.” Hunt verzamelt een grote hoeveelheid bewijsmateriaal uit de Bijbel, uit de kerkgeschiedenis en uit de protestantse Hervorming. Daardoor komt hij gemakkelijk tot de slotsom: “De leiders van de Hervoming waren er zeker van dat zij [de vrouw in Openbaring 17] de Rooms-katholieke Kerk voorstelde.” Hunt is het daarmee eens. Met een pen, die gedoopt is in bezorgdheid voor zowel protestanten (die hun kennis van de geschiedenis verloren hebben) als voor oprechte rooms-katholieken, laat Hunt zien, dat een afvallige vorm van “Christendom de wereld zal veroveren … niet het echte Christendom maar een namaaksel, dat de aard van de antichrist heeft.”


            


            Tijdens de eerste Golfoorlog (1990 – 1991) deed Saddam Hoessein, de toenmalige dictator van Irak, een zwakke poging om de oude stad Babylon weer op te bouwen, waarvan de ruïnes zo’n 80 kilometer ten zuiden van Bagdad liggen. Toen hij daarmee bezig was, stroomden de profetieboeken van de christelijke drukpersen, waarin stond: “Kijk! De profetieën gaan in vervulling. Babylon komt op!” Op hetzelfde moment verscheen een artikel van de journalist John Elson: “Het einde van de wereld nu?” op de laatste bladzijde van Time magazine van 11 februari 1991. Elsons commentaar was heel duidelijk: “De verleiding om aanwijzingen voor de tweede komst van Christus op CNN te zoeken is gemakkelijk te begrijpen, omdat Saddam Hoessein zichzelf de opvolger van Nebukadnezar genoemd heeft. Dat was de Babylonische koning, die de Israëlieten vroeger tot slavernij bracht. Dat maakt het voor uitmelkers van profetieën bedrieglijk eenvoudig om Irak met Babylon op één lijn te stellen. Maar het is ook een beetje onhandig. Want het doorbreekt een lange protestantse traditie, die dit symbool van verdorvenheid op de Kerk van Rome laat slaan.” Verbazingwekkend!


            


            Misvattingen over de eindtijd houdt vast aan de historicistische protestantse zienswijze, en let niet op futuristische fabels. Samen met Luther, Calvijn,Wesley, Spurgeon, Wylie, Hunt en talloze anderen herkent dit boek ook in de vrouw die het beest berijdt symbolisch “de Kerk van Rome.” Geen andere kerk past in alle aspecten van deze profetie, en ook geen enkele andere organisatie. Je wordt er koud van, maar de Kerk van Rome noemt zichzelf zelfs “de Heilige Moederkerk,” “de moeder en lerares van alle kerken.” Toch geeft deze profetie haar ook nog een andere titel – “de moeder van de hoeren” (Openbaring 17: 5).


            H. Grattan Guinness geeft deze moeilijk te weerleggen samenvatting:

            “Nu, lees tenslotte deze schitterende profetie over “het grote Babylon” in het heldere en alles onthullende licht van de geschiedenis. Ik vraag hen onder u die de geschiedenis van de laatste achttienhonderd jaar gelezen hebben: is het christelijke Rome geen hoer geworden? Heeft het Rome van het pauselijk systeem zich niet verbonden met de koningen van de aarde? Heeft het zichzelf niet verheerlijkt als een koningin, en zichzelf de Meesteres van de wereld genoemd? Heeft het niet op de rug van het beest, het vierde rijk uit Daniël, gereden en eeuwenlang diens daden bestuurd? Heeft het Rome van het pauselijk systeem zich niet gesierd met goud, kostbare stenen en parels? Is zij niet nog steeds zo versierd? Wij beroepen ons op feiten. Ga in de kerken kijken. Kijk naar de priesters, kijk naar de kardinalen, kijk naar de pausen, kijk naar de purperen mantels die zij dragen, kijk naar de scharlaken mantels. Kijk naar de ingelegde juwelen, kijk naar de luxueuze paleizen waarin zij wonen, kijk naar de elfduizend zalen en kamers in het Vaticaan en de grenzeloze rijkdom en weelde die daar verzameld is. Kijk naar de schitterende schouwspelen in de Sint Pieter in Rome, die zelfs de pracht en praal van koningen in de schaduw stelt. Ga deze dingen bekijken, of lees het getuigenis van de mensen die ze gezien hebben. Het schaamteloze Rome draagt precies de gewaden, precies de tinten en kleuren die op de bladzijden van de geïnspireerde profetie staan beschreven. Je kunt de hoer herkennen aan haar kleding, net zo zeker als aan de naam op haar voorhoofd.”


            


            “Het Geheimenis, het grote Babylon” wordt “de moeder van de hoeren” genoemd. Maar wacht even! Denk eens even na. een “moeder” moet kinderen hebben. Deze profetie zegt, dat de vrouw in het scharlaken eigenlijk een moeder van “hoeren” is. Die letters: “-en” aan het einde van “hoeren” duidt erop, dat de Moederkerk dochterhoeren moet hebben. Als “Moeder” slaat op een kerk, dan hoef je niet lang na te denken om te weten, dat dochters ook moet slaan op kerken en organisaties. Ze beweren misschien wel, dat ze los staan van Rome, maar toch hebben zij een leer die oorspronkelijk bij hun mama vandaan komt. Een belangrijke gedachte!


            Nog meer bewijs, dat deze Moeder en haar Dochters staan voor, zoals Dave Hunt zegt: “niet het echte Christendom, maar een namaaksel met het karakter van de antichrist:” Voordat Christus op de wolken van de hemel terugkeert, roept God Zijn eigen volk op om de helse greep van Babylon te ontvluchten. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (Openbaring 18: 4). In het Oude Testament werd precies dezelfde oproep gedaan, toen Kores de letterlijke Eufraat deed opdrogen. Toen riep God letterlijke Joden op om uit het letterlijke Babylon te komen. “Mijn volk,” smeekt God via Jeremia, “Ga weg uit zijn midden, … laat ieder zijn leven redden vanwege de brandende toorn van de HEERE” (Jeremia 51: 45). Precies dezelfde oproep gaat in Openbaring uit naar de mensen die in het geestelijke Babylon zijn.


            


            Let nu goed op, dat je niet mist waarom het gaat.


            Als Babylon in Openbaring een geestelijk Babylon is, dan moet ook het Israël dat God roept een geestelijk Israël zijn. Wij moeten allemaal uit Babylon gaan, opdat wij “geen deel” zullen hebben aan haar zonden (Openbaring 18: 4).


            “Ga uit haar weg, Mijn volk” (Openbaring 18: 4, klemtoon toegevoegd), zegt de Heer. Dus volgens God zitten veel mensen van Zijn eigen volk nog in het Geheimenis, het grote Babylon. Dit moet slaan op de grote aantallen – zowel protestants als katholiek – echte christenen, die de Heer zo goed mogelijk dienen. Dit moet ook slaan op veel mensen die zelfs nu nog valse profetieën leren. God ziet hen vol genade nog steeds als deel van Zijn geestelijke Israël. Maar ze zijn in verwarring! Babylon betekent feitelijk ook “verwarring.” Vanwege die wereldwijde godsdienstige verwarring van tegenwoordig, vooral over Bijbelse profetieën, geloven nu miljoenen mensen in Misvattingen over de Eindtijd wat betreft Babylon en Israël. Toch roept Jezus Christus ons volgens Openbaring 18: 4 allemaal op om “uit te gaan” uit die geestelijke verwarring naar het zuivere licht van Zijn Woord. Wij moeten Babylon achter ons laten, voordat het te laat is. Waarom? Omdat binnenkort de rivier droog zal vallen.


            “En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat” (Openbaring 16: 12). “Het grote Babylon” ligt nu “aan de grote rivier de Eufraat.” Volgens de engel staat deze rivier voor “volken, menigten, naties en talen” over de hele wereld, die de valse leerstellingen van het Geheimenis, het grote Babylon ondersteunen. Vlak voor het einde zal “de zesde engel” “zijn schaal uit[gieten] over de grote rivier, de Eufraat.” Deze schaal is een van de zeven “schalen van de toorn van God” (Openbaring 16: 1). Dus is het de toorn van God – niet Turkije – dat de Eufraat zal doen opdrogen. Wat betekent dat? Houd jezelf goed vast. Het betekent dat Gods toorn uiteindelijk uitgegoten zal worden over levende mensen over de hele wereld, die de misleidingen van het Geheimenis, het grote Babylon helemaal tot aan het einde zullen blijven steunen!


            “Volken, menigten, naties en talen,” die de waarheidspijlen van de Heilige Geest hebben afgeslagen en de Meesteres van de Verleiding zijn blijven steunen, zullen uiteindelijk Gods brandende toorn ervaren. Dan zullen de oogkleppen weggerukt worden. Ze zullen beseffen, dat ze bedrogen zijn – op een geweldige manier. Wat liefdevolle overtuiging niet heeft kunnen bereiken, zal Gods gerechtigheid uiteindelijk doen. Dan zullen ze zich razend en woedend op hun leraren, predikanten en priesters storten. Wat een angstaanjagend schouwspel! Ze “zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden” (Openbaring 17: 16). Dan zal hun steun voor de hoer van het geheimenis verdwijnen. Zó zal het water van Babylon opdrogen en de weg vrijmaken voor de “koningen uit de richting waar de zon opgaat” (Openbaring 16: 12).


            Kores kwam uit “het oosten” om het oude Babylon te veroveren (zie Jesaja 44: 26 – 28; 46: 11). Het woord “oosten” betekent letterlijk “zonsopgang” en de naam Kores betekent “zon.” Kores was een afschaduwing van Jezus Christus, “de Zon der gerechtigheid” (zie Maleachi 4: 2). In Openbaring komen Gods heilige engelen uit het oosten (zie Openbaring 7: 2). Jezus zegt: “Zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24: 27). Onze Messias komt vanuit het oosten met de legers van de hemel, als “KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN” (Openbaring 19: 14, 16). Dus zijn de “koningen uit de richting waar de zon opgaat” niet hordes Aziaten of Chinese krijgers, maar Koning Jezus en Zijn legers, die uit de oostelijke hemel zullen neerdalen om Babylon te veroveren en Israël bij Armageddon zullen bevrijden!


            


            Maar welk Israël zal Jezus bevrijden? Dat zal zeker een Israël in de Geest zijn, dat ervoor heeft gekozen om in de Geest te wandelen en om de profetieën in overeenstemming met die Geest uit te leggen. Dat Israël zal er ook voor gekozen hebben om weg te gaan uit het Geheimenis, het grote Babylon en de vleselijke wegen van dit Babylon af te zweren (zie Galaten 5: 16, 25; Openbaring 18: 4).


            


            Laten wij zorgen, deel van dat Israël te zijn.


            

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            Hoofdstuk 31


            


            


            Kikvorsen, fabels en Armageddon


            


            


            De waarheid is de enig veilige bodem om op te staan.


            


            


            Elizabeth Cady Stanton (1815 – 1902)


            


            


            De meeste mensen houden niet van kikkers, maar ik had er als kind plezier in om ze te vangen. Wist je, dat het boek Openbaring het over kikkers heeft? Het interessante is, dat ze verbonden worden met de veldslag bij Armageddon.


            Johannes schrijft: “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. … En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd” (Openbaring 16: 13 – 14 en 16). Op basis van de teksten eromheen staan de draak, het beest en de valse profeet voor de drie onderdelen van het Geheimenis, het grote Babylon (zie vers 19). Zorgvuldig lezen van Openbaring 16: 13 – 16 laat zien, dat Armageddon gaat over een laatste, wereldwijde strijd tussen de draak, het beest en de valse profeet, de drie geesten als kikvorsen, de koningen van de hele wereld en God de Almachtige.


            Het gaat hier om symbolen. Van de “draak” is eerder verteld, dat hij zeven koppen en tien horens heeft (zie Openbaring 12: 3), en dat heeft het “beest” ook (zie Openbaring 13: 1). De “valse profeet” – het derde lid van deze onheilige drie-eenheid – wordt ook wel “een ander beest” genoemd, met “twee horens als van het Lam,” maar hij spreekt als de draak (Openbaring 13: 11). Drie kikvorsachtige geesten spreken uiteindelijk de hele wereld toe via de lippen van deze drie verleiders. Daarbij gaat het om wereldwijde Misvattingen over de Eindtijd. De “draak” is een symbool van de satan zelf (zie Openbaring 12: 9) en het “beest” staat voor de macht van het pauselijk systeem. Hoe zit het met de “valse profeet”? Denk eens na. Wat brengen valse profeten altijd? Valse profetieën. Dit ene gegeven is waarschijnlijk niet de volle betekenis van deze tekst. Daarom zou het heel goed kunnen, dat de uiterst symbolische taal van Openbaring, over een kikvorsachtige geest die via de lippen van een “valse profeet” spreekt, verwijst naar een enorm systeem van “valse profetieën” die nu miljoenen misleidt: over het beest zelf, over Babylon, Israël en over Armageddon.


            Een kikvorsenplaag was één van de tien plagen van Egypte. “Toen strekte Aäron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er klommen kikkers uit en zij bedekten het land Egypte” (Exodus 8: 6). Dat vormt de achtergrond van Openbaring 16: 13. In het Oude Testament kwamen kikkers op uit “de wateren van Egypte.” In Openbaring 16: 12 – 13 komen drie kikvorsachtige geesten op “uit de grote rivier de Eufraat.” Deze wateren staan voor de “volken, menigten, naties en talen” die de hoer steunen (Openbaring 17: 15). Nogmaals: de derde kikvorsachtige geest die wereldwijd via de lippen van een “valse profeet” spreekt, wijst op een gigantisch systeem van valse profetieën, dat zelfs nu al “de hele wereld” over gaat. In tegenstelling tot de leugens van de drie kikvorsen staat de tegenboodschap vanuit de Hemel van de drie engelen die de waarheid verkondigen “aan elke natie, stam, taal en volk” (Openbaring 14: 6 – 12). Bestudeer dit zorgvuldig: het gaat om de drie kikvorsen tegen de drie engelen.


            Die derde kikvors van de valse profetie leert nu een Geheime Opname, een Zeven jaar lange Grote Verdrukking, een toekomstige antichrist, het letterlijk opdrogen van een letterlijke Eufraat en een letterlijk Armageddon in het Midden-Oosten, waarbij letterlijke legers de letterlijke Joden aanvallen. Beste vriend: dat is allemaal valse profetie. Het vormt deel van de “wijn” van Babylon, die alle volken misleidt (Openbaring 14: 8; 18: 23). In het Nieuwe Testament gebruikt Jezus de term “nieuwe wijn” om Zijn zuivere leer mee aan te duiden, terwijl de “oude wijn” de valse leerstellingen van de Farizeeën voorstelde (zie Lukas 5: 36 – 39). Wijn brengt de geest in verwarring. In Openbaring staat de “wijn van Babylon” symbool voor het verlokkende drankje vol Misvattingen over de Eindtijd, waarmee het Geheimenis, het grote Babylon de wereld in verwarring brengt en bedriegt. Veel van deze wijn gaat over Israël. Dat is één van de redenen waarom de hoer een namaak “Geheimenis” wordt genoemd. Zij ontkent “het Geheimenis van Christus,” waarover we eerder lazen. Zij heeft een muur herbouwd tussen Joden en mensen uit de volken – een muur die Jezus Christus aan het kruis tot gruis heeft geslagen (zie Efeze 2: 14 – 17). Paulus heeft duidelijk voorzegd, dat er een tijd zou komen, waarin de meerderheid “hun gehoor van de waarheid [zal] afkeren en zich [zal] keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4: 3 – 4). De klok heeft twaalf uur geslagen. Wij leven nu in die tijd van kikvorsen en fabels.


            


            Heb je dat sprookje gelezen over een knappe prins, die in een kikker was veranderd? In dit oude verhaal had de kikkerprins nog het vermogen om te praten. Op een dag ontmoette de ongelukkige kikker toevallig een knappe prinses. Hij opende zijn bek, sprak en overtuigde het meisje om hem een kus te geven. En ziedaar: de kikker werd weer een prins. Wat is de moraal van dit verhaal voor ons vandaag? De moraal is, dat wanneer wij onder de subtiele invloed zijn geraakt van kikkers en fabels, het de hoogste tijd is om tot de Prins terug te keren. Wij hebben een koninklijke kus nodig. De Bijbel zegt: “Kus de Zoon” (Psalm 2: 12). Door de woorden van waarheid, die van de lippen van de Waarheidzegger komen, kunnen wij bevrijd worden van deze derde valse kikvors van de valse profetie.


            “En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd” (Openbaring 16: 16). Dit is de enige keer in de Bijbel, dat het letterlijke woord Armageddon wordt gebruikt. De waarheid is, dat er op de hele wereld geen letterlijke plaats bestaat, die “Armageddon” heet. Deze geheimzinnige term is een combinatie van twee woorden: (1) Ar, dat “berg” betekent, en (2) mageddon, overblijfsel van het vroegere dal van Megiddo (zie 2 Kronieken 35: 22). In het Oude Testament was Megiddo het toneel van hevige veldslagen en bloedige slachtingen. Het is zelfs zo, dat veel geleerden zeggen, dat de letterlijke betekenis van Megiddo “slachting” of “afsnijden” is. Dus dat geheimzinnige woord Armageddon, kan letterlijk een “berg van slachting” betekenen, waarop Gods vijanden worden “afgesneden.”


            In Daniël 2 wordt “een berg” gebruikt om symbolisch te verwijzen naar het wereldwijde koninkrijk van God, dat op een dag “de hele aarde” zou vervullen (Daniël 2: 35; 44 – 45). In Openbaring 16: 14 lezen we over een wereldwijd verzamelen van “de koningen van de aarde en van de hele wereld” voor de laatste veldslag. Deze wereldwijde strijdkrachten van de satan vormen zijn wereldwijde koninkrijk, dat in z’n geheel bij “Armageddon,” de berg van de slachting, verzameld zal worden. Onze slotsom is, dat “Armageddon” verwijst naar een wereldwijde veldslag, waarin satans wereldwijde koninkrijk uiteindelijk verslagen zal worden door het naderende Koninkrijk van God de Almachtige.


            Het werkelijk verslaan van het wereldwijde koninkrijk van de satan, wordt beschreven, onmiddellijk nadat “Armageddon” genoemd is. Lees zelf maar: “En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden” (Openbaring 16: 16 – 20). In tegenstelling tot de alles doordringende leer van de derde kikvors, beschrijven deze woorden duidelijk de goddelijke wraak op het geestelijke Babylon. En ze beschrijven een wereldwijde veldslag, die ver uitreikt buiten het Midden-Oosten.


            Voorafgaand aan Armageddon gaan de drie kikvorsachtige geesten uit “naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16: 14). Johannes schrijft in een passage over dezelfde gebeurtenis: “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger” (Openbaring 19: 19, klemtoon toegevoegd). Tegen wie is dit bijeen verzamelen in Armageddon in werkelijkheid gericht? Tegen letterlijke Joden? Nee! Het is een verzamelen van de wereldlegers van het Geheimenis, het grote Babylon, tegen de Strijder op het paard en tegen Zijn leger. Die Strijder is Koning Jezus (zie Openbaring 19: 11). Maar hoe zit het met Zijn leger? Wie vormen dat heilige bataljon? Het zal een leger zijn van “legioenen van engelen” (Mattheüs 26: 53), die samen met Koning Jezus bij Zijn tweede komst mee terugkeren (zie Mattheüs 16: 27; 24: 31).


            Het vorige gedeelte beschrijft de werkelijke veldslag bij Armageddon, de overwinning van Koning Jezus, het oordeel over de meesteres van de hel en de uiteindelijke veldslag van alle “heidenvolken” die bedrogen zijn door de leugenachtige soldaten van de satan. Lees dit eerbiedig, met een nederig hart:


            “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN” (Openbaring 19: 11 – 16).


            


            Op de morgen van 11 september bevond Steve Miller zich in de volledig intacte zuidelijke toren van het Wereldhandelscentrum, een paar minuten nadat de noordelijke toren in brand was gevlogen. Hij en zijn collega’s daalden af van de 80e verdieping. Hij pauzeerde op de 55e verdieping om naar het toilet te gaan. Het was kort na 9.00 u.. Zal ik mijn vrouw bellen? overwoog hij. Plotseling klonk er een stem over de geluidsinstallatie: “Geen paniek. Het gebouw is veilig. Keer terug naar uw kantoor.” Miller keek opzij naar het brandende gebouw ernaast en zag mensen driehonderd meter boven de grond uit ramen springen. Zijn aangeboren wantrouwen tegen officiële aankondigingen won het. Hij sprong op de trap af, juist op het moment dat een tweede vliegtuig in de zuidelijke toren explodeerde, een paar verdiepingen boven hem. Hij rende naar buiten. Toen hij zich over de brug naar Brooklyn haastte, keek hij om, net op tijd om zijn gebouw in een wolk rook te zien verdwijnen. Toen hij thuiskwam, stortte zijn vrouw zich met betraande ogen in zijn armen. “O, mijn God,” huilde ze, “ik dacht dat je dood was.”


            We naderen “de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16: 14). Mijn ernstige oproep aan jou is: Vertrouw niet elke officieel klinkende stem die je hoort, want dat kon wel eens je dood zijn. Er zijn momenten, dat we tegen de draad in moeten gaan, in de tegengestelde richting als de massa. Oprechte leraren in de profetie die nu voorstander zijn van het preterisme of het futurisme (met zijn gericht zijn op het letterlijke Israël) zeggen misschien: “Geen paniek. Onze theorieën zijn veilig. Blijf in het gebouw.” Maar het feit is, dat op een dag beide torens van profetische dwaling totaal zullen verdampen.


            


            Ondanks de beschrijving in Openbaring van een wereldwijde veldslag, is de uiteindelijke boodschap van Armageddon goed nieuws. De hemel bemoedigt ons: De wereldwijde strijdkrachten van het koninkrijk van de satan zullen op een dag overal ter wereld in elkaar storten. Dus vat moed! De Ruiter op het witte paard – van wie de naam Waarachtig en Betrouwbaar is – zal de overwinning behalen. “Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede” (Psalm 37: 11). Gods liefde zal voor eeuwig standhouden. En op een dag zal er “geen rouw, jammerklacht of moeite … meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 21: 4 – 5).


            Midden tussen de puinhopen van Armageddon zal de derde kikvors van de valse profetie liggen. Die kikvors zal nooit een prins worden. Maar wij kunnen dat wel! Zoals de vrouw van Steve Miller in de armen van haar man viel, zo moeten wij nu in de liefdevolle armen van Jezus Christus vallen en Zijn genade nieuw leven in onze zielen laten kussen.


            


            Laten we alle kikvorsen en fabels afzweren en de Koning volgen.


            


          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            Hoofdstuk 32



            


            


            Donder vanuit de tempel in de hemel


            


            


            De Tien Geboden is de door God geopenbaarde wet. Het is tijd, dat christenen laten zien waar ze staan.


            


            


            Roy Moore (1947 – ) Opperrechter Hooggerechtshof Alabama


            


            


            “En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!” (Openbaring 16: 16 – 18). Onmiddellijk nadat Armageddon genoemd is, wordt in het volgende vers de schijnwerper op “de tempel in de hemel” gericht. Er zijn geluiden, donderslagen en bliksemstralen en een grote aardbeving. God is duidelijk aan het proberen om onze aandacht te krijgen. Zijn donderende boodschap is: “Kijk naar de tempel in de hemel!”


            De derde kikvors wil, dat wij in de omgekeerde richting kijken, naar een derde tempel op aarde. Dat is een strategie die afleiding heet. In 1991, tijdens Operatie Desert Storm (in de eerste Golfoorlog tegen Irak), verzamelden de bondgenoten hun strijdkrachten net ten oosten van Irak aan de Perzische Golf. Saddam Hoessein dacht dat er een aanval vanuit het oosten kwam, maar de bondgenoten sloegen vanuit het westen toe. Hun strategie lukte, omdat Saddam niet in die richting keek. Vandaag doet de derde kikvors hetzelfde. Hij wil, dat wij de verkeerde kant op kijken, naar een derde tempel op aarde. Als wij zijn kwakende raad opvolgen, zullen we leven reddende waarheden niet kunnen onderscheiden die ergens anders vandaan komen.


            Johannes schrijft ergens anders: “de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel” (Openbaring 11: 19). Hier vind je dezelfde heerlijke tekens van Gods macht als waarover we zojuist in Openbaring 16: 18 gelezen hebben. Maar nu gaat al dat vuurwerk vergezeld van het zien van de “ark van het verbond” in de hemel. Miljoenen mensen hebben de film Raiders of the Lost Ark (Rovers van de verloren ark) gezien. Indiana Jones vond daarin de verloren gegane ark van het verbond. Die film is fantasie, maar de Openbaring is werkelijkheid. Door de afleidingstrategie van de derde kikvors is de kennis over de hemelse ark verloren gegaan. Maar de profetie zegt, dat hij teruggevonden zal worden en zal worden “gezien” door de mensen die hard naar deze waarheid op zoek zijn.


            Het zelfde machtsvertoon van God als in Openbaring beschreven wordt, vond ook plaats toen de Almachtige op de berg Sinaï neerdaalde om de Tien Geboden te geven (zie Exodus 19: 16 – 18; 20: 1 – 17). De Tien Geboden worden genoemd: “de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God” (Exodus 31: 18). Nadat Mozes deze ruwe stenen had ontvangen, “daalde [hij] de berg af en legde de tafelen in de kist die … [hij] gemaakt had” (Deuteronomium 10: 5). Omdat die unieke, door God geschreven tafelen in de ark werden gelegd, werd die speciale, met goud overtrokken kist “de ark van het verbond” genoemd (Exodus 40: 20 – 21).


            In Openbaring 11: 19 staat: “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel.” In die ark liggen de originele Tien Geboden. Dat is een geweldige waarheid, waarvan God wil dat zij “zichtbaar” wordt. Maar de duivel is vastbesloten ons te verblinden. Dat is de reden van zijn afleidingsstrategie. Via de derde kikvors van de valse profetie probeert de vijand onze gedachten af te leiden in de richting van een herbouwde derde tempel op aarde. Waarom? Omdat daar geen ark is! Als wij zijn kwakende raad opvolgen, zullen we de verkeerde kant op kijken, de tempel in de hemel voorbijgaan en de betekenis van de Tien Geboden voor de eindtijd missen.


            Het Geheimenis, het grote Babylon heeft niet alleen een muur tussen Joden en mensen uit de volken herbouwd, maar leert ook vaak, dat de Tien Geboden alleen aan Israël gegeven zijn en niet aan de Gemeente. Maar Jezus Christus, de Rots van de Gemeente, heeft ronduit gezegd: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 5: 17 – 19). Snap je? De Meester Leraar zegt hier, dat wij “de geboden” moeten “doen” en “leren” – en niet één van hen “afschaffen.”


            Een paar verzen later haalt Jezus in ’t bijzonder het zevende gebod aan: “U zult geen overspel plegen” (Mattheüs 5: 27). En dan geeft de Zuivere als commentaar: “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft” (vers 28). Hier diept Jezus de geestelijke diepte van het zevende gebod enorm uit. En Hij verklaart dit gebod geldig voor “al wie,” dat betekent: iedereen. In een tijd, waarin de pornografie op internet explodeert, waar “video’s voor volwassenen” op grote schaal worden verspreid, in een tijd van seksschandalen, Tv-programma’s waarin het vlees ten toon gesteld wordt en in een tijd van huwelijksontrouw – zou Gods Gemeente in zo’n tijd niet speciale nadruk op het zevende gebod moeten leggen?


            Jezus wijst ook een aantal sluwe Farizeeën terecht vanwege hun subtiele manier om door de mazen van de wet heen te zwemmen. Gods vijfde gebod zegt: “Eer uw vader en moeder” (Mattheüs 15: 4). Christus zegt scherp: “zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt” (vers 6). In deze donkere tijd, waarin kinderen vaak tegen hun ouders in opstand komen, en waarin een rock en roll band zingt: “Kids, kill your parents” (Kinderen, vermoord je ouders) – zou Gods Gemeente in zo’n tijd niet ook het vijfde gebod extra moeten verkondigen?


            


            Als je het precies bekijkt, handhaven Jezus Christus en het Nieuwe Testament alle Tien Geboden, die oorspronkelijk in Exodus 20 zijn gegeven. Neem je Bijbel en lees voor jezelf:


            God op de eerste plaats (zie Mattheüs 4: 10);

            geen afgoden (1 Johannes 5: 21; Openbaring 22: 15);

            eerbiedig Gods naam (Romeinen 2: 24);

            houd de Sabbat heilig (Mattheüs 12: 12; Lukas 23: 56);

            eer je ouders (Mattheüs 15: 4; Efeze 6: 1 – 3);

            niet moorden (Mattheüs 19: 18; 1 Johannes 3: 15);

            geen overspel plegen (Mattheüs 5: 27 – 28; Galaten 5: 19);

            niet stelen (Markus 7: 22; Efeze 4: 28);

            lieg niet (Romeinen 13: 9; Openbaring 21: 8);

            niet begeren (Lukas 12: 15; 1 Korinthe 6: 12).


            


            Het is een feit: Jezus stond pal voor de Grote Tien en wees anderen terecht, wanneer zij die overtraden. Maar vandaag spelen veel mensen die belijden christen te zijn Jezus uit tegen de Wet, ook al heeft Jezus uitdrukkelijk gezegd: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet …af te schaffen” (Mattheüs 5: 17, klemtoon toegevoegd). Bedoelen zij de Jezus van het Nieuwe Testament? We mogen wel vragen: “Wil de echte Jezus alstublieft gaan staan?” De Tien Geboden kunnen niet veranderd worden. Daarom heeft God ze met Zijn almachtige vinger in harde steen gegrift. Heb je weleens horen zeggen: “Dat kunnen we wel veranderen, want het staat niet in steen gegrift”? Dat beeld komt van de Tien Geboden. Met andere woorden: Wat in steen gegrift staat, kun je niet veranderen.


            Jakobus schreef aan christenen: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden” (Jakobus 2: 10 – 11). Bekijk het nauwkeurig en denk erover na. Hoe kan een Nieuwtestamentische christen tot “wetsovertreder” worden, als die wet niet meer bestaat? Kan iemand die te hard rijdt een bon krijgen voor het overtreden van een snelheidslimiet die niet bestaat? Natuurlijk niet. Er bestaan snelheidslimieten. Als we een beetje afremmen om de woorden van Jezus Christus en Jakobus zorgvuldig te lezen, zullen we ontdekken, dat de Tien Geboden nog bestaan en ook voor christenen gelden.


            Paulus is er duidelijk over: christenen worden niet door de wet gered, maar door de genade van Jezus Christus: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God” (Efeze 2: 8). Ergens anders staat: “dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet” (Romeinen 3: 28). Maar Paulus is er net zo duidelijk over, dat de Grote Tien blijvend zijn en een doel dienen. Wat is dat doel? Paulus zegt: “Door de wet is immers kennis van zonde” (Romeinen 3: 20). “Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet” (Romeinen 7: 7). “…opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn” (Romeinen 7: 13). Gods Wet stelt onze zonde en onze duisternis van binnen zichtbaar voor onze ogen. Dan worden die zonden ernstig en “uitermate zondig,” stomverbaasd als we zijn, wanneer wij ermee geconfronteerd worden. En het vermogen van de Wet om dit effect te bereiken, wordt onmetelijk veel sterker wanneer wij beseffen, dat God Tien Geboden geschreven heeft, niet Tien Aanbevelingen.


            


            De wet is als een spiegel. Als mensen ’s morgens hun bed uit kruipen en in de spiegel kijken, vinden ze vaak wat ze zien niet mooi. Maar toch is die spiegel belangrijk. We moeten erin kijken. Zo is het ook met Gods Wet. Als we de moed hebben ernaar te kijken, vinden we wat we zien misschien niet mooi, maar die pijnlijke openbaring die ons de ogen opent, doet ons de wanhopige behoefte voelen aan het verzoenende bloed van Jezus. Zonder dit bloed zijn we zelfs verloren, veroordeeld, verdoemd en onder de dreiging van Gods toorn (zie Romeinen 2: 5; 3: 19; 4: 15 en 5: 9). “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest” (Romeinen 5: 20, klemtoon toegevoegd). “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden” (Galaten 3: 24). De overtreden Wet brengt ons ertoe om te schuilen in de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus alleen (zie Filippenzen 3: 9).


            Het goede nieuws is “dat Christus gestorven is voor onze zonden” (1 Korinthe 15: 3). Wat zijn “onze zonden”? Het antwoord van de Hemel is: “zonde is de wetteloosheid” (1 Johannes 3: 4). Als we naar Gods Wet kijken, zien we onze eigen zonde en ontdekken, wat onze Verlosser heeft gedood. Bijna tweeduizend jaar geleden, op de top van een heuvel die Golgotha heette, werd het onschuldige Lam van God schuldig. Hij onderging onze zonden, het overtreden van de Tien Geboden. “Onze zonden” drongen Zijn geest binnen en doorboorden Zijn hart! Hij voelde het zwaard van de toorn van God (zie Zacharia 13: 7) – de volle vergelding van Zijn oordeel over de overtredingen. Bewogen door een liefde die niet te peilen is, heeft Jezus ons doodvonnis overgenomen. Hij betaalde de volle prijs voor het overtreden van Gods Wet. Het is waar. Jezus Christus stierf op de heuvel Golgotha, omdat wij de Tien Geboden hebben overtreden, die op de berg Sinaï gegeven zijn. Het evangelicale boek Revival’s Golden Key (De gouden sleutel voor opwekking) van Ray Comfort en Kirk Cameron, ondersteunt deze visie volkomen. Want het hele boek door heeft als thema het vergeten gezag van de Tien Geboden van Gods Wet en de onlosmakelijke band daarvan met de genade van Jezus Christus.


            God heeft nog een wet gegeven op de berg Sinaï. Die gaat over Zijn aardse tempel en het druipende bloed van dieren. Die wet omvatte “Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde” (Hebreeën 10: 8, zie ook 10: 1). Paulus zegt, dat juist deze “[rituele] wet van de geboden, die uit bepalingen bestond” “de tussenmuur, die scheiding maakte” vormde tussen Joden en mensen uit de volken (Efeze 2: 14, 16). Toen Jezus stierf, deed Hij het “slachtoffer … ophouden” (Daniël 9: 27). Hij heeft die wet met offers weggenomen “door het aan het kruis te nagelen” (Kolossenzen 2: 14). Maar die wet was niet de Wet van de Tien Geboden. De Grote Tien zijn eeuwig, zijn op stevige rots geschreven en liggen nu in de ark in de hemel (zie Openbaring 11: 19)


            


            Het moderne “Babylon,” wat “verwarring” betekent, heeft niet alleen een muur herbouwd tussen Joden en mensen uit de volken, maar heeft ook bij vergissing de verkeerde wet aan het kruis genageld.


            


            Lees biddend deze ontnuchterende woorden van de protestant John Wesley, grondlegger van de Methodistenkerk:


            “Daarom bestaat er de meest hechte band die je je maar kunt indenken tussen de wet en het evangelie. Aan de ene kant baant de wet voortdurend de weg voor, en wijst ons op het evangelie. Aan de andere kant leidt het evangelie ons voortdurend tot een preciezer vervullen van de wet. … In de voorste rangen van de vijanden van het evangelie van Christus bevinden zich die mensen, die de wet zelf openlijk en met zoveel woorden ‘veroordelen’ en die er ‘kwaad van spreken’ (zie Jakobus 4: 11). Mensen die anderen niet alleen leren om slechts één van de geboden te breken (of af te schaffen, of los te maken of te ontslaan van de verplichting), maar allemaal ineens. … De meest verrassende van alle omstandigheden die deze misvatting begeleiden, is dat zij zich er helemaal aan overgeven. Ze geloven werkelijk, dat zij Christus een eer bewijzen door Zijn wet te overtreden – en dat ze Zijn ambt verhogen, terwijl ze Zijn leer vernietigen! Ja, zij eren Hem net zoals Judas deed, toen hij zei: “Wees gegroet, Meester, en Hem kuste.” En Hij zou met net zoveel recht tot al die mensen kunnen zeggen: “Verraadt u de Zoon des mensen met een kus?” Het is niets anders dan Hem met een kus verraden, wanneer je over Zijn bloed spreekt, maar Hem Zijn kroon afneemt; wanneer je elk onderdeel van Zijn wet in brand steekt, met het smoesje dat je Zijn evangelie ondersteunt. En niemand kan aan deze beschuldiging ontkomen, die het geloof op zo’n manier verkondigt, dat hij direct of indirect ertoe neigt om gehoorzaamheid op ook maar één onderdeel opzij te zetten. Dat geldt voor iemand, die Christus op zo’n manier verkondigt, dat ook maar de minste van Gods geboden buiten werking wordt gesteld, of ook maar op enige manier wordt afgezwakt.”


            


            “God is geen God van wanorde” (1 Korinthe 14: 33). Om de trucs van de verleidster uit Openbaring te kunnen ontmaskeren, moeten we de woorden van Jezus Christus aannemen (Mattheüs 5: 17 – 19), van Paulus (zie Romeinen 3: 19 – 20; 7: 7, 12 – 13), van Jakobus (zie Jakobus 2: 10 – 12) en van Johannes (zie 1 Johannes 3: 4) over het voortdurende gezag van de Tien Geboden. Wij moeten recht in de spiegel van de Grote Tien kijken en beseffen, dat wij zonder het bloed van Jezus verloren zijn. We moeten alle vertrouwen op onszelf kwijtraken en gemotiveerd worden door de liefde en het offer van Christus. Dan moeten wij ons overgeven aan de liefdevolle werving door de Heilige Geest, onze zonden belijden en volledig vertrouwen op de verdiensten van onze Heiland. En dan hebben we de belofte van volkomen vergeving van al onze zonden: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1: 9). Het Lam zelf zal ons reinigen van alle onreinheid “in Zijn bloed” (Openbaring 1: 5) en ons bekleden met “witte kleren” (Openbaring 3: 18); dat zijn de “witte gewaden” van Zijn eigen smetteloze gerechtigheid (Openbaring 7: 9).


            Door de kracht van de Heilige Geest – we hebben immers een frisse, nieuwe start gemaakt – worden wij in staat gesteld om Gods Wet te kunnen houden (zie Romeinen 8: 4). Jezus zegt: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14: 15) – een direct citaat uit het tweede gebod (vergelijk met Exodus 20: 6). In werkelijkheid is Christus zelf Degene die – in Zijn gestalte van vóór Bethlehem – Israël uit Egypte leidde en die de Grote Tien op steen schreef (vergelijk 1 Korinthe 10: 1 – 4; Johannes 1: 1 – 3; 8: 58; Exodus 3: 14). Zijn Wet weerspiegelt Zijn karakter.


            


            Dit brengt ons tot de kern van de grote verdeling, die uiteindelijk Gods Israël in de Heilige Geest zal scheiden van de wegen van het vlees van de scharlaken hoer. Het is een kwestie van de moraal. Het gaat om liefde voor Jezus Christus, die praktisch getoond wordt door het onder leiding van de Geest houden van de Tien Geboden, die zich nu in de ark in de hemel bevinden. In Openbaring wordt deze kwestie symbolisch weergegeven: het wordt door een engel uitgeroepen over heel de wereld, preciezer gezegd, door de “derde engel.” “En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei … Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (Openbaring 14: 9, 12). Precies dezelfde kwestie wordt in Openbaring 12: 17 en 22: 14 herhaald. Iedereen die de afleidingsstrategie van de derde kikvors omzeilt, zal het begrijpen. Het zijn de mensen die naar de juiste tempel kijken. Hun door de Geest verlichte ogen zien de hemelse ark (zie Openbaring 11: 19).


            


            Het ware “Israël van God” (Galaten 6: 16), dat vergeving heeft ontvangen van het “Lam van God” (Johannes 1: 29), zal zich richten op “de tempel van God” (Openbaring 11: 19) en zal “de geboden van God” houden (Openbaring 14: 12) met behulp van de “Geest van God” (Romeinen 8: 9, 14), terwijl het op reis is naar wat Jezus Christus genoemd heeft “de stad van Mijn God, het Nieuwe Jeruzalem” (Openbaring 3: 12).


            


            Laat deze derde kikvors jou niet weglokken van de derde engel naar een denkbeeldige derde tempel, die geen ark heeft.


            

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            Hoofdstuk 33


            


            


            Jazeker, 144.000 Israëlieten


            


            


            Wij kunnen een kind dat bang is in het donker gemakkelijk vergeven. De echte tragedie van het leven is, als mensen bang voor het licht zijn.


            


            


            Plato (427 – 347 v. Chr.)


            


            


            “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Openbaring 12: 17). “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (Openbaring 14: 12). Net zoals een “rest” van het oude Israël uit het letterlijke Babylon kwam en een tweede tempel bouwde (Haggaï 1: 12), zo zal ook een uiteindelijke “rest” van het geestelijke Israël uit het geestelijke Babylon komen om de Tien Geboden te houden, die nu veilig opgeborgen liggen in de ark in de hemelse tempel (zie Openbaring 11: 19).


            Gods uiteindelijke rest wordt in de profetie de 144.000 genoemd (zie Openbaring 14: 1 – 5). Zij worden beschreven als afkomstig “uit alle stammen van de Israëlieten” (Openbaring 7: 4). Betekent dit, dat het allemaal letterlijke Joden zijn? Miljoenen denken van wel. Sommige populaire leraren vergelijken deze groep met “144.000 Joodse Billy Grahams,” die de wereld zullen evangeliseren tijdens de Grote Verdrukking na de Geheime Opname. Maar klopt dat? We hebben eerder gezien, dat Paulus schrijft, dat Joden en mensen uit de volken nu “één” zijn en deel uitmaken van “hetzelfde lichaam,” door Jezus Christus (Efeze 2: 14; 3: 4 – 6). Spreekt het laatste boek in de Bijbel Paulus’ geschriften tegen? Herbouwt Openbaring een muur tussen Joden en mensen uit de volken, die Jezus Christus aan het kruis heeft afgebroken? Natuurlijk niet!


            Laten we onze “Nieuwtestamentische Heilige Geestbril” opzetten en nog eens nauwkeuriger kijken. De 144.000 worden beschreven, terwijl ze staan op de “berg Sion,” samen met het Lam (Openbaring 14: 1). De berg Sion is waar Jeruzalem ligt. Maar in Openbaring verwijst de “berg Sion” niet naar een bepaalde berg in het Midden-Oosten. Johannes schrijft: “En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan” (Openbaring 21: 10). Zoals Johannes “in de Geest” was, zo moeten ook wij “in de Geest” zijn om de waarheid over de berg Sion en over de 144.000 te kunnen zien. Paulus zegt tegen gelovigen: “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem … tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn” (Hebreeën 12: 22 – 23). Dus er bestaat een hemelse berg Sion, waarop het Nieuwe Jeruzalem ligt. Het is het thuis van de Gemeente. En dáár zag Johannes de 144.000.


            In het Nieuwe Testament schrijft Jakobus zijn brief “aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn” (Jakobus 1: 1). Wie waren deze twaalf stammen? In het volgende vers noemt Jakobus hen “ mijn broeders.” Daarna schrijft hij hun over “de beproeving van uw geloof” (Jakobus 1: 3). Dus deze “twaalf stammen,” tot wie Jakobus als eenheid schrijft, waren mensen die in Christus geloofden. In dezelfde brief geeft hij de mensen die onder deze “twaalf stammen” ziek waren, de raad om “de ouderlingen van de gemeente” te roepen voor speciaal gebed (Jakobus 5: 14). Dus voor Jakobus maakten de “twaalf stammen” beslist deel uit van de Gemeente.


            De 144.000 zijn mensen, die “het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat (Openbaring 14: 1, 4). Daarom zijn het christenen die Jezus liefhebben. Ze zijn “niet met vrouwen bevlekt … want zij zijn maagden” (Openbaring 14: 4). Dit betekent niet, dat de 144.000 alleen maar bestaan uit letterlijke, Joodse, ongetrouwde, of in seksuele onthouding levende mannen. Als dat zo was, dan zou deze tekst het massaal in seksuele onthouding leven leren. Dat is een leerstelling, die Paulus zelf “leringen van demonen” noemt (1 Timotheüs 4: 1 – 3). In 2 Korinthe 11: 2 gebruikt Paulus ook het woord “maagd” en past dit toe op de Gemeente. Wat betekent het, dat de 144.000 “niet met vrouwen bevlekt” zijn? Dat heeft te maken met de hoeren uit Openbaring 17.


            De waarheid is, dat de 144.000 staan voor een uiteindelijke rest van Gods Israël in de Geest, bestaande uit gelovige Joden en mensen uit de volken, die niet “bevlekt” zijn door de misleidingen en door de valse profeten van de moeder en de dochters van het Geheimenis, het grote Babylon (zie Openbaring 17: 5). De reden waarom Openbaring hen beschrijft als afkomstig “uit alle stammen van de kinderen van Israël” is, dat zij, in het proces van het uitgaan uit het moderne Babylon, uit alle misleidingen, en zelfs uit al hun persoonlijke zonden, een zelfde “worstelervaring” met de Heer hebben doorgemaakt als Jakob, toen zijn naam in Israël werd veranderd (zie Genesis 32: 24 – 28).


            Aan het begin van deze sectie over “Misvattingen over Israël” hebben we ontdekt, dat de naam “Jakob” letterlijk “schurk” of “bedrieger” betekent. Deze naam vormde een passende beschrijving van Jakobs karakter. Hij loog drie keer opzettelijk tegen Izaäk (zie Genesis 27: 19 – 24) en stal vervolgens zijn vaders laatste zegen van zijn oudere broeder Ezau. Het gevolg van zijn slechte bedriegerijen was, dat Jakob 20 jaar lang in ballingschap moest gaan. Op weg naar huis hoorde hij, dat Ezau hem met 400 man tegemoet kwam (zie Genesis 32: 6). Vervuld van schuld, schaamte en angst vreesde Jakob, dat zijn leven door zijn zonde vernietigd zou worden.


            Toen kwam de nacht van die eenzame worsteling met de Engel van God. Tenslotte, vlak voor zonsopkomst, gaf Jakob zichzelf gewonnen, beleed zijn zonde en klampte zich uiteindelijk aan de hemelse Boodschapper vast en zei: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent” (Genesis 32: 26). Toen kwam deze reactie van de Engel: “Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen” (vers 28). Door berouw, nederigheid en geloofsvertrouwen overwon Jakob zijn van nature bedrieglijke natuur. God gaf hem een nieuw hart, een nieuwe naam, een nieuw karakter. Hij had de overwinning behaald.


            Diezelfde ervaring, die Jakob in een “geestelijk Israël” veranderde, is afbeelding van de veranderingservaringen die de 144.000 zal opleveren. Dat is een diepe gedachte, maar hij is wel waar. Dit inzicht is belangrijker dan de herontdekking van het wrak van de gezonken Titanic. En hierbij gaat het om ons. Van nature zijn we allemaal net als Jakob – zondig, schurkachtig en bedrieglijk. Misschien heb je tijdens het lezen van dit boek ontdekt, dat jij zelf onwetend anderen hebt misleid op het punt van de Bijbelse profetieën. Dat is een angstaanjagende gedachte! De Bijbel zegt: “Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden, en wie leugens blaast, zal niet ontkomen” (Spreuken 19: 5). Net zoals Ezau Jakob tegemoet ging, zo voorzegt de Bijbelse profetie, dat God de Almachtige uiteindelijk zal komen om het Geheimenis, het grote Babylon te straffen voor haar leugens (zie Openbaring 18: 8). Hij of zij die “de leugen liefheeft en doet” zullen onverwachts ontdekken, dat ze zich buiten het Nieuwe Jeruzalem bevinden (Openbaring 22: 15). “Alle leugenaars” zullen in de poel van vuur worden geworpen (Openbaring 21: 8). Dus is waarheid tegenover leugen een zaak van leven of dood.


            Toch houdt Jezus van ons! Aan een kruis vol splinters drupte Zijn bloed neer voor al onze zonden, ook voor onze bedriegerzonden. Hij stond op uit de dood en steeg op naar de hemel. En nu doet Hij voor de ark in de hemelse tempel dienst als onze genadevolle Hogepriester. Hij heeft ons het boek Openbaring gegeven om ons te onderwijzen in de waarheid. Op ditzelfde moment pleit de Goede Herder voor ons om de leugens van het Geheimenis, het grote Babylon achter ons te laten, vóór het te laat is. “Ga uit haar weg, Mijn volk” is Zijn laatste oproep vanuit de hemel (Openbaring 18: 4, 8). Binnenkort geldt voor het moderne Babylon: “Met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt” (Openbaring 18: 8). Ze zal worden verpulverd.


            Dit is de nacht voor onze geestelijke worsteling, maar de duisternis zal spoedig verdwijnen. Bij het aanbreken van de dag raakte de hemelse Boodschapper tenslotte Jakobs heup aan (zie Genesis 32: 24 – 25). Toen werd eindelijk Jakobs vertrouwen op zichzelf verbroken, toen hij zich aan de Engel van God vastklampte. Dat kan ook met ons gebeuren. Volgens de profetie zijn wij nu bij “het aanbreken van de dag.” De Zoon van God komt spoedig! O, moge de Meester ons nu aanraken en ons breken! Moge de Heilige Geest elke gram verdorven trots in ons opblazen, die zo vaak in onze door zonden verstopte geestelijke aderen klopt. Laten we het voorbeeld van Jakob volgen en ons aan onze Verlosser vastklampen om ons leven te redden. Laten we zeggen: “Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent!”


            Als wij, net als Jakob, onszelf vernederen, onze zonden belijden en ons volledig afhankelijk maken van Gods genade, zal de Koning van Israël ons niet in de steek laten. Als wij in eenvoudig geloof Zijn volmaakte gerechtigheid aannemen, zal Jezus ons vergeven, ons veranderen en ons een nieuwe naam geven. Door het geloof kunnen we de Meester horen zeggen: “Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen” (Genesis 32: 28). Jezus is het ware Nageslacht van Abraham, de Overwinnaar. Door geloof in Hem, doet God ons “in Christus altijd … triomferen” (2 Korinthe 2: 14). Door de Waarheidzegger kunnen wij de dodelijke verdraaiing van de waarheid door het Geheimenis, het grote Babylon ontvluchten. Door Gods grenzeloze genade kan ieder van ons, net als Jakob, een geestelijk Israël worden.


            De Bijbel zegt heel precies over de 144.000: “En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God” (Openbaring 14: 5). Net als Nathanaël zijn het “werkelijk … Israëliet[en] in wie geen bedrog is” (Johannes 1: 48). Zij overwinnen de hoer van de hel, haar misleiding en haar valse profetieën. De 144.000 zijn als Jakob. Zij overwinnen hun eigen bedrieglijke natuur door de genade van het hemelse Lam.


            Het bovengenoemde gedeelte in Openbaring 14: 5 over de 144.000 heeft zijn wortel in het Oude Testament. “Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt” (Zefanja 3: 13). Dus zal de uiteindelijke rest van Israël bestaan uit mensen die de waarheid spreken. Zij moeten één met Christus zijn, Hij is “de waarheid” (Johannes 14: 6). Zij moeten ook geleid worden door “de Geest van de waarheid” (Johannes 16: 13). De 144.000 bestaan uit Joden en mensen uit de volken die in de Messias geloven. Zij zullen Gods uiteindelijke Israël in de Geest zijn. Mijn persoonlijke mening is, dat het getal “144.000” symbolisch is. Maar of het nu letterlijk of symbolisch is, ik hoop dat wij allemaal dat bekende lied mee kunnen zingen: “I hope to be in that number, when the saints go marching in” (Ik hoop tot dat aantal te behoren, wanneer de heiligen binnentrekken).


            


            Misvattingen over de eindtijd is als een raket die de warmte opzoekt, met als doel misleiding op te blazen. Op zijn vlucht naar het doel is het niet de bedoeling om antisemitisme tegen het Joodse volk te stimuleren, of om christenen die oprecht in de Bijbel geloven te beledigen. De bedoeling is eerder om het verstand te verlichten en zielen te redden. Op ditzelfde moment zit de Gemeente van Christus vol met gigantisch verkeerde uitleggingen van de profetieën – over de Geheime Opname, de 70e week van Daniël, de antichrist en Israël – die zijn niet in overeenstemming met de ware leer van Jezus Christus en het Nieuwe Testament. Er moeten enorme veranderingen plaatsvinden binnen gemeenten, profetische bedieningen en seminaries. Om dit te kunnen laten gebeuren, moet Gods raket een paar flinke doelen raken!


            Als jij ertoe geleid bent om te geloven, dat alle christenen met een “plof” verdwenen zullen zijn, voordat de Grote Verdrukking komt, dan moet die leugen ontmaskerd worden. Als jij het idee hebt aangenomen, dat een laatste meneer Engerd letterlijk een herbouwde Joodse tempel zal binnenwandelen tijdens een zeven jaar durende crisistijd; dat die man daar zal gaan zitten en zeggen: “Luister eens, ik ben God!”, dan moet die valse theorie worden opgeblazen. Als jou is geleerd, dat de uitspraken in Openbaring over Jeruzalem, de berg Sion, de tempel, Gog, Magog, Sodom, Egypte, Babylon en de rivier de Eufraat gaan over die letterlijke plaatsen in het Midden-Oosten, dan moeten die dwalingen aan flarden geschoten worden. Als mensen met goede bedoelingen jou ervan overtuigd hebben, dat de voornaamste strijdende partijen bij Armageddon Rusland, China en de Joodse staat zullen zijn, dan moet iemand deze dwaling op een instrumentenpaneel zichtbaar maken en een gloeiende rode knop indrukken, waarop staat: “Lanceer raket NU.” Het is tijd om de kikvorsen en de fabels te ontvluchten.


            


            Elke van deze zogenaamde niet tot zinken te brengen theorieën zal in Armageddon het ijs raken. Ze zullen allemaal net als de Titanic naar de bodem zinken. “Verlaat het schip!” roept onze Kapitein. “Ga uit haar weg, Mijn volk” smeekt de Hemelse (zie Openbaring 18: 4). In plaats van naar een Jeruzalem te kijken, dat ten zuiden van Haifa ligt en ten oosten van Tel Aviv, zou onze blik zich moeten richten op “de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem,” dat op een dag zal “neerdalen van God uit de hemel” (Openbaring 21: 2). Liever dan over de Klaagmuur na te denken, of over de Tempelberg, moet onze blik zich concentreren op “het heiligdom” in de hemel, “de ware tabernakel” (Hebreeën 8: 1 – 2), waar onze trouwe Hogepriester nu met Zijn karmozijnrode bloed voor ons Zijn dienstwerk verricht. Jezus is het “Nageslacht van Abraham,” het ware Israël (Jesaja 41: 8; Galaten 3: 16). “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Galaten 3: 29). Vergeet deze woorden nooit.


            Moge God ons allemaal helpen om tot die uiteindelijke rest van Israël in de Geest te behoren, waarvan wordt geschreven: “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (Openbaring 14: 12). Volgens het “profetische woord, dat vast en zeker is” van de Heer zal er zo’n gebodenhoudende rest bestaan, vlak voor de wederkomst van Christus op “een witte wolk” (Openbaring 14: 14 – 16). Zij zullen klaar zijn voor het neerdalen van de Zoon des mensen met Zijn “scherpe sikkel” (vers 14). En zij zullen een eeuwig thuis hebben binnen het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21: 9: 27).


            Charing Cross is de naam van een metrostation in Londen. Mij is verteld, dat daar een kruis is, die als oriëntatiepunt voor reizigers dient. Een klein kind verloor eens de weg in die grote stad en zat op een straathoek te huilen. “Wat is er aan de hand, kleine meid?” vroeg een passerende politieagent. “Ik ben verdwaald. Ik kan de weg naar huis niet vinden,” snikte het meisje. De man wilde haar wel naar huis brengen en vroeg haar adres. Ze wist het niet. De naam van haar straat? Geen idee. Haar telefoonnummer? “Ik kan het niet meer herinneren,” zuchtte het meisje door haar tranen heen. Tenslotte vroeg de agent: Kleine meid, wat weet je wel?” Het meisje dacht even na, toen klaarde haar gezicht op. “Meneer, ik weet hoe ik vanaf het kruis thuis kan komen. Wilt u me alstublieft naar het kruis brengen. Vandaar kan ik de weg naar huis vinden!”


            Beste vriend, voor ons is het precies hetzelfde. Wij moeten allemaal naar het kruis komen – protestanten, katholieken, het Joodse volk, moslims, preteristen, futuristen, historicisten, prostituees, alcoholisten, drugsverslaafden en alle anderen ook. Vandaar kunnen wij onze weg naar huis vinden. Op weg naar het Nieuwe Jeruzalem heeft onze Vriend Jezus overal voor gezorgd, zodat we veilig aan zullen komen. Hij heeft ons lief, wijst ons op gevaren die we lopen, wijst ons terecht, overtuigt ons en loutert ons (Daniël 12: 10). Dank de Heer. Hij heeft ons de “Geest van de waarheid” gegeven en Zijn “profetisch woord, dat vast en zeker is,” om ons over het smalle pad te leiden (Johannes 16: 13; 2 Petrus 1: 19; Mattheüs 7: 14).


            Mogen Paulus’ woorden op ons van toepassing zijn: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest” (Romeinen 8: 9). Laten wij in de Geest leven en de profetieën naar de Geest uitleggen. Mogen wij, door Gods genade en de tedere liefde van Jezus Christus allen de moed en de kracht ontvangen om “werkelijk een Israëliet” te worden “in wie geen bedrog is” (Johannes 1: 48).


            


            In deze laatste dagen van duisternis, voordat de eeuwige dag tevoorschijn springt, is het mijn oprechte gebed, dat God Misvattingen over de Eindtijd zal gebruiken om een paar grote doelen te treffen, te doorboren – en te verlichten.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          



          
            Misvattingen over de eindtijd Studiegids


            


            SECTIE 1: MISVATTINGEN OVER DE GEHEIME OPNAME


            


            Veel christenen is geleerd, dat Gods Gemeente zal verdwijnen, zal worden “opgenomen,” of weggenomen,zeven jaar voor de hoorbare, zichtbare wederkomst van Jezus Christus (Zijn tweede komst). Volgens deze theorie is er eerst een stille Geheime Opname, daarna Zeven jaar Verdrukking, dan de tweede komst. Men veronderstelt, dat de mensen die de Geheime Opname missen een “tweede kans” zullen krijgen om gered te worden tijdens die zeven jaar die daarop volgen. Leert de Bijbel werkelijk deze leer? Laten we de sleutelteksten in de Bijbel bekijken, die door mensen gebruikt worden, die de Geheime Opname leren, om hun eigen standpunten te onderbouwen. En laten we dan kijken of de Bijbel hen werkelijk ondersteunt, of in werkelijkheid hun theorieën uitdaagt en tegenspreekt.


            


            1. 1 Thessalonicenzen 4: 16


            


            Schrijf drie geluiden op, verbonden met de wederkomst van Jezus Christus:


            a. ……………………………………..


            b. ……………………………………..


            c. ……………………………………..


            


            2. 1 Thessalonicenzen 4: 17


            


            Ware gelovigen zullen dan “……………………………………”


            Betekent “opgenomen worden” perse hetzelfde als “spoorloos verdwijnen”? Vergelijk met Handelingen 1: 9: “terwijl zij toekeken, werd Hij …………………”


            Vergelijk Handelingen 1: 9 – 11; 1 Thessalonicenzen 4: 16 – 17 en Mattheüs 24: 30 – 31. Wat kunnen we van deze Bijbelteksten leren? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            


            3. 1 Thessalonicenzen 5: 2 – 3


            


            Deze “dag van de Heere” zal komen als een “…………………………………….. Want wanneer zij [de mensen die niet voorbereid zijn] zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal ………… ………………………. over hen komen, en zij zullen …………………….” Dat vers drie over een “dief” spreekt, wil niet zeggen, dat de komst stilletjes is, maar plotseling. Vergelijk vers 4: 17 met vers 5: 3. De verlosten zullen “…………………………” en de onvoorbereide mensen zullen “………………………………………………………………..”


            Wat kunnen we leren van 5: 4 - 5? …………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            


            4. Mattheüs 24: 3 – 5, 11, 24


            


            Wat betreft Zijn wederkomst waarschuwde Jezus ons vier keer om niet:


            “…………………………………………………………………..”


            


            5. Mattheüs 24: 26


            


            Wat zullen valse leraren over de komst van Christus zeggen?


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            


            6. Mattheüs 24: 27


            


            Hoe zal Jezus komen?


            ………………………………………………………………………………


            


            7. Mattheüs 24: 40 – 41


            


            Jezus zal terugkomen. “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal ……………………… en de ander zal …………………… worden.” Is dit een Geheime Opname of de tweede komst?Lees de verzen 27, 30 – 31, 36 – 39 zorgvuldig door om het antwoord te vinden. Wat kunnen we uit deze verzen leren?


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            ………………………………………………………………………………


            


            8. 1 Korinthe 15: 52


            


            Als Jezus terugkomt, welke twee dingen zullen dan “in een oogwenk” gebeuren?


            a. ……………………………………………………………………………


            b. ……………………………………………………………………………


            Dit gebeurt “bij de ………………….bazuin”. Vergelijk met 1 Thessalonicenzen 4: 16 en Mattheüs 24: 31.


            


            


            Conclusie: Op grond van zorgvuldig onderzoek leren 1 Thessalonicenzen 4: 16 – 5: 3, Mattheüs 24: 36 – 41 en 1 Korinthe 15: 52 geen stille wederkomst van Christus, geen “Geheime Opname,” of verdwijnende christenen. Bezien in het verband met de teksten eromheen leren ze allemaal, dat ware gelovigen “opgenomen” zullen worden bij de duidelijk hoorbare, zichtbare tweede komst van onze Heer, wanneer “de bazuin weerklinkt” bij “de laatste bazuin.”

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            


            SECTIE 2: MISVATTINGEN OVER DE 7 JAAR VERDRUKKING


            


            Talloze christenen hebben gediscussieerd, of Jezus Christus zal terugkomen vóór de Zeven jaar Verdrukking (de pretribulationisten), in het midden van de Zeven jaar (de midtribulationisten), of aan het einde van de Zeven jaar (de posttribulationisten). De pretribulationisten beweren, dat God Zijn volk met de Geheime Opname weg zal nemen, zodat zij die laatste “verdrukking” helemaal niet mee hoeven maken. Deze studie zal proberen te bewijzen, dat Gods volk verdrukking heeft ondergaan en zal blijven ondergaan tot aan het einde van de wereld. Nog belangrijker: ze zal aantonen, dat er helemaal geen toekomstige periode van “Zeven jaar Verdrukking” zal zijn.


            



            


            1. Zeven jaar Verdrukking?


            


            Zoek de Bijbel na op deze precieze zinsnede. Kun je die vinden? Hij staat er niet in. Verbazingwekkend genoeg is de hele theorie gebaseerd op een hoogst twijfelachtige uitleg van één vers – Daniël 9: 27.


            



            


            2 In Daniël 9: 27 staat letterlijk:


            


            “….. zal voor …….. het …………………., één ……. lang. ……………. de week zal Hij ……………. en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een …………… zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9: 27).


            



            


            3. Daniël 9: 27 in de populaire uitleg:


            


            “Hij” is de antichrist.


            “verbond” is een vredesverdrag tussen de antichrist en de Joden na de Geheime Opname


            “één week” is de periode van zeven jaar verdrukking


            “Halverwege de week” betekent: na drieëneenhalf jaar.


            “zal Hij slachtoffer … doen ophouden” betekent: de antichrist zal de offers van een herbouwde Joodse tempel tijdens de verdrukking stilleggen.


            



            


            


            


            4. Daniël 9: 27, zoals het vroeger werd uitgelegd:


            


            “Hij” is Jezus Christus.


            “verbond” is het “nieuwe verbond” dat Jezus Christus “versterkt.”


            “één week” betekent “zeven jaar” (zie Ezechiël 4: 6; Numeri 14: 34).


            “Halverwege de week” betekent: na drieëneenhalf jaar dienstwerk in het openbaar van Jezus


            “zal Hij slachtoffer … doen ophouden” Dat gebeurde toen Jezus stierf. Zijn dood ontnam in Gods ogen de waarde aan de Joodse offers.


            



            


            5. Daniël 9: 27, vervuld door Jezus Christus:


            


            Daniël 9: 25 – 26: Wie is de hoofdfiguur van deze verzen? ……………….


            Romeinen 15: 8: Jezus is gekomen om “de beloften aan de vaderen te ………………………”


            Mattheüs 26: 28: “want dit is Mijn ……………, het …………. van het ……………………….dat voor …………… vergoten wordt tot vergeving van zonden” Vergelijk met Daniël 9: 27.


            Hoe lang duurde Jezus’ dienstwerk in het openbaar? …………………….


            Mattheüs 27: 51: Toen Jezus stierf, wat gebeurde er toen met het voorhangsel van de Joodse tempel? Waarom?............................................................... ………………………………………………………………………………


            Hebreeën 10: 12: Jezus “nadat Hij ……………………………………had”


            Mattheüs 23: 38: Jezus zegt: “Zie, uw huis wordt …………………………. voor u achtergelaten.”


            


            


            Conclusie: De hele theorie over “Zeven jaar Verdrukking” is één grote megamythe. Jezus Christus heeft zelf, met Zijn eigen kostbare bloed, het verbond, dat in Daniël 9: 27 genoemd wordt, “versterkt.” De hele geschiedenis door heeft God steeds Zijn Gemeente versterkt om verdrukking te verdragen. En Hij belooft dit tot het einde door te doen.

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            


            SECTIE 3: MISVATTINGEN OVER DE ANTICHRIST


            


            Populaire theorieën die de Geheime Opname leren, zeggen ook dat de “antichrist” slechts één toekomstige meneer Duivel is, die verschijnt nadat de christenen verdwijnen. Volgens deze opvatting is “de antichrist” op dit moment niet op het toneel, zal hij niet tegen de Gemeente strijden, en alleen nieuwe gelovigen van na de Geheime Opname aanvallen.


            


            1. Antichrist? Het woord “antichrist” is slechts vijf maal in de Bijbel te vinden. In tegenstelling tot de populaire opvatting wijst geen van deze verzen op een meneer Engerd in de toekomst.


            


            1 Johannes 2: 18: “zoals u gehoord hebt dat ………………….. eraan komt”


            1 Johannes 2: 18: “zijn er ook ...... al ……………... antichristen gekomen”


            1 Johannes 2: 19: “…. zijn ……… midden weggegaan” Wat betekent dit?


            ………………………………………………………………………………


            1 Johannes 2: 22: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is ……………, die de Vader en de Zoon loochent.”


            Op wie zou dat vandaag van toepassing kunnen zijn?...................................


            ………………………………………………………………………………


            1 Johannes 2: 26: Wie zouden in Johannes’ dagen die vele “antichristen” hebben kunnen zijn, die misleiden? …………………………………………


            ……………………………………………………………………………….


            1 Johannes 4: 3: De antichrist zal niet belijden dat “Jezus Christus in het …………. gekomen is.”


            1 Johannes 4: 3: Er is een “………….. van de antichrist.”


            1 Johannes 4: 3: Deze geest is “………… in de wereld.”


            1 Johannes 4: 4: Wie moet de antichrist overwinnen? …………….. Hoe? ……………………………………………………………………………….


            1 Johannes 4: 6: De geest van de antichrist is ook “de geest van ………….


            …………..”


            2 Johannes: 7: Hij die ontkent, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is “de misleider en ………………………”


            



            


            2. Daniël 7: Hoewel Daniël het woord “antichrist” niet gebruikt, beschrijven veel van zijn profetieën dingen die naar hun natuur antichrist zijn.


            


            7: 3 – 7: Daniël droomde van vier dieren. (a) ……………………………..


            (b)……………………..(c)……………………..(d)………………………...


            7: 23: Een dier staat voor een ………………………


            7: 7 – 8: Het vierde dier had “…………. horens”


            Toen rees daartussen “een ……….., ……….. horen op.”


            7: 8: De kleine horen had “ogen …………………………. en een ………… vol grootspraak.”


            7: 21: De kleine horen voerde “…………. tegen de ………………….. en hij ………………….. hen.”


            



            


            3. 2 Thessalonicenzen 2: Paulus waarschuwt voor een “antichrist” op basis van de profetieën.


            


            2: 1: Jezus Christus zal komen voor de “…………………” van Zijn gemeente met Hem.


            2: 3: Voordat Hij komt, zal er eerst “………………” komen.


            “Afval” betekent: afwijken van de waarheid. Zie 1 Timotheüs 4: 1; 2 Timotheüs 4: 3 – 4; Openbaring 2: 4 – 5.


            2: 3: In het begin van die “afval” zal “de ………….van de ………………, de ………….. van het ……………..” komen.


            Wie noemt Jezus in Johannes 17: 12 ook “de zoon van het verderf”? ……...


            Wat voor les kunnen we hieruit trekken? …………………………………...


            ……………………………………………………………………………….


            2: 4: Waar zal deze antichrist gaan zitten? ………………………………….


            Wat is volgens 1 Korinthe 3: 16 de “tempel van God”? ……………………


            Welke les kunnen we hieruit trekken? ………………………………………


            ……………………………………………………………………………….


            2: 7: In Paulus’ tijd was “het geheimenis van de wetteloosheid …………..”


            2: 8: Hoe lang zal dit geheimenis van de wetteloosheid werkzaam blijven?


            ……………………………………………………………………………….


            



            


            4. Openbaring 13: Het beest in Openbaring 13: 1 is dezelfde als de “kleine horen” in Daniël 7: 8.


            


            13: 2: Het beest is een combinatie van welke drie dieren? (a) ……………...


            (b) ……………………. (c) ………………....


            13: 2: Wie geeft het beest zijn macht en zijn troon? ………………………..


            13: 5: Het beest heeft “…………. om grote dingen te spreken.” Net als de kleine horen.


            13: 7: Het beest kreeg macht “om oorlog te voeren tegen …………….” Net als de kleine horen.


            13: 7: Het beest heeft macht over “elke ……….., ………… en …………”


            


            Conclusie: Als we alle Bijbelverzen over de “antichrist” hebben bestudeerd, is het duidelijk, dat deze niet gaan over één meneer Dodelijk, die na de Geheime Opname verschijnt. In de tijd van Johannes waren er “vele antichristen” en er was ook een “geest van de antichrist.” Een zorgvuldige analyse van de “kleine horen” in Daniël, van “het geheimenis van de wetteloosheid” bij Paulus en van “het beest” in de Openbaring wijst ook in de richting van iets veel groters dan gewoon één slecht mens, die pas op het toneel verschijnt nadat wij opgenomen zijn. Uiteindelijk is “de antichrist” gericht tegen Jezus en Zijn ware evangelie (zie 1 Johannes 2: 2, 18).

          

        

      

    

  


  
    
      
        
          
            


            SECTIE 4: MISVATTINGEN OVER ISRAËL


            


            Basis voor de theologie van de Geheime Opname is het veronderstelde onderscheid tussen Israël en de Gemeente. Voorstanders van de Geheime Opname leren, dat God zich, nadat de Gemeente “opgenomen” is, op de Joden zal richten. Deze theorie ziet het lijfelijke Israël, een herbouwde Joodse tempel en een Armageddon in het Midden-Oosten als de uiteindelijke climax van het boek Openbaring. Ondersteunen het Nieuwe Testament en het boek Openbaring zelf deze leer?


            



            


            1. De eerste keer, dat “Israël” in de Bijbel genoemd wordt:


            


            Genesis 32: 28: “Uw naam zal voortaan niet meer ……….. luiden, maar ………….”


            Dit is de eerste keer, dat het woord “Israël” in de Bijbel te vinden is.


            Lees Genesis 27 en 32: 1 – 28. Waarom denk je, dat de Engel Jakobs naam veranderd heeft in Israël? …………………………………………………...


            ……………………………………………………………………………….


            Welke geestelijke les kunnen we hieruit halen? ……………………………


            ……………………………………………………………………………….


            ……………………………………………………………………………….


            



            


            2. Het schokkende principe van twee Israëls: Volgens het Nieuwe Testament is er niet slechts één Israël, maar twee! Hier volgt het bewijs:


            


            1 Korinthe 10: 18: “Let op het ………… naar het ……………………...”


            Romeinen 9: 3 – 4: “mijn familieleden wat het ……….. betreft. Zij zijn immers ……………………….”


            Galaten 6: 16: “het Israël van ……….”


            Romeinen 9: 6: “niet allen die uit ………….. [naar het vlees] voortgekomen zijn, zijn ……………… [van God].”


            Dat betekent: niet alle lijfelijke Israëlieten behoren tot “het Israël van God.” Vergelijk Romeinen 9: 1 – 3 met Galaten 6: 14 – 16. Wat is het verschil tussen de twee Israëls? ………………………………………………………


            ……………………………………………………………………………….


            Romeinen 9: 8: “……… de kinderen van het vlees zijn kinderen van ……”


            Alleen zij die opnieuw geboren zijn, behoren tot Gods geestelijke kinderen (zie Johannes 1: 11 – 13).


            Galaten 6: 14: Waar kan “het Israël van God” zich op beroemen?...............


            ……………………………………………………………………………….


            Galaten 6: 15: Het gaat niet om besneden of onbesneden zijn, maar dat we “…………………………………………………….”


            



            


            3 Joden en mensen uit de volken zijn door Jezus Christus deel van het Israël van God: Paulus maakte geen onderscheid tussen gelovige mensen uit de volken en gelovige Joden. Beide groepen zijn nu één in Jezus Christus, de ware Messias.


            


            Galaten 3: 16: God deed beloften aan Abraham, “…………………………”


            “en dat is ……………………………”


            Galaten 3: 29: Paulus vertelde de gelovigen uit de volken: “Als u ………..


            ……………, dan bent u ……………………………………”


            Galaten 3: 28: “Daarbij is het niet van belang, dat men ……… of……… is.


            … want allen bent u ……… in Christus.”


            Romeinen 11: 17: Gelovigen uit de volken zijn “……….” op de edele olijfboom.


            Efeze 2: 11 – 13: Gelovigen uit de volken hebben nu deel aan “het burgerschap van ………….”


            Efeze 2: 14 – 15: Jezus brak “de ……………… die …………………” af.


            Efeze 4: 4 – 6: Joden en mensen uit de volken zijn nu “…… lichaam.”


            



            


            4. Israël in de Openbaring: Het centrum van het boek Openbaring is Jezus Christus, het Israël van God, het Geheimenis, het grote Babylon, de hemelse tempel van Christus en het Nieuwe Jeruzalem – niet het letterlijke Israël in het Midden-Oosten.


            


            Openbaring 1: 1: Het boek is allereerst “de openbaring van ……....………”


            Openbaring 3: 12: Jezus noemt de “stad …………., het …….. Jeruzalem”


            Openbaring 7: 4: “alle stammen van de ………………………”


            Openbaring 11: 19: “De ……….. van God in de ………...werd geopend.”


            (zie 13: 6; 15: 5; 16: 1).


            Openbaring 17: 5: “GEHEIMENIS, HET GROTE ……………….”


            Openbaring 16: 16 – 19: Na Armageddon (vers 16) wordt “de tempel in …………….” Genoemd (vers 17) en “de ……………… viel in drie stukken” (vers 19)


            


            Conclusie: Het centrum van het Nieuwe Testament is Jezus Christus, het voornaamste “Nageslacht” van Abraham (Galaten 3: 16), “het Israël van God” (Galaten 6: 16) dat bestaat uit zowel Joden als mensen uit de volken die in Christus geloven (Galaten 3: 28 – 29), “de tempel van God in de hemel” (Openbaring 11: 19) en “het Nieuwe Jeruzalem” (Openbaring 3: 12; 21: 10) – niet “het Israël naar het vlees” (1 Korinthe 10: 18) of het aardse Jeruzalem (zie Galaten 4: 22 – 31).

          


          
            

          

        


        



        
          

        

      


      



      
        

      


      


    


    



    
      

    


    


  

