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  VOORWOORD


  



  De laatste jaren verschijnen er op de boekenmarkt doorlopend nieuwe publikaties met als thema's 'sterven', 'dood' en 'het leven na de dood'.


  Bij artsen en wetenschappers, alsook in brede lagen van de bevolking vermindert de interesse voor deze onderwerpen geenszins. Maar onder de vele schrijvers gebruiken slechts enkele de Bijbel als enige grondslag bij het op zoek zijn naar antwoorden op de belangrijkste levensvragen verbonden met deze onderwerpen. Weliswaar is het zelden zo, dat de bijbelse uitspraken geheel veronachtzaamd worden, toch verschijnen zij vaak met een dubieuze betekenis en worden met niet-bijbelse opvattingen vermengd.


  



  Als auteur van dit boek was het mijn wens zoekende mensen een duidelijk bijbels antwoord te geven op hun uiterst belangrijke vragen.
Mogen mensen door het lezen van deze verkorte uitgave van "Zin en onzin over dood en opstanding, hemel en hel" moed en hoop vinden, om te zijner tijd voor een teleurstelling te worden bewaard.


  Het vetgedrukte in de tekst dient om belangrijke gedachten te accentueren.


  


  



  



  



  1. WAT DE BIJBEL LEERT OVER DOOD EN OPSTANDING, HEMEL EN HEL


  1. De weg naar het eeuwige leven


  
    Nadat God onze aarde in al haar pracht had geschapen, bekeek en beoordeelde Hij Zijn voltooide werk.
  


  
    
      
        ... en zie, het was zeer goed. (Genesis 1:31)
      


      
        

      

    


    Maar vervolgens kwam de zonde en bracht dood en verderf.


    

  


  
    
      
        Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben ...(Romeinen 5:12)
      

    


    


    Maar de mensen werden door God niet aan hun noodlot overgelaten. Hij had een plan om hen te redden. (Genesis 3:15)
  


  
    

  


  
    Deze hoop loopt als een rode draad door het Oude Testament en wijst naar de Nakomeling, die de dood, de levensvijand, zou verslaan en overwinnen.
  


  
    

  


  
    
      
        Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)
      


      
        

      


      
        Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53:4-5)
      


      
        

      

    


    Toen dan ook het voorziene moment gekomen was, verliet Jezus, zoals de profeten het hadden voorspeld, de pracht van de hemel.
  


  
    

  


  
    
      
        Hij had de gestalte van God, maar heeft Zich niet angstvallig aan Zijn gelijkheid met God vastgeklampt. Hij heeft Zijn grootheid opgegeven door een slavenbestaan te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. (Filippenzen 2:6,7 - Groot Nieuws)
      


      
        

      

    


    Vervolgens kwam de bovenmenselijke worsteling van Jezus in Getsemané. Een geweldige strijd woedde in Hem, maar deze strijd viel ten gunste uit van het gevallen mensengeslacht. Jezus overwon de boze machten. Hij was bereid te sterven. De onschuldige voor de schuldigen. Zeggen we het nog duidelijker: Jezus stierf in de plaats van u en mij. Zonder hulp van buitenaf zouden alle mensen zonder onderscheid aan de ondergang zijn prijsgegeven. Maar Jezus kwam in deze wereld, om onze verlossing te bewerken, voor zover wij Hem aannemen.
  


  
    

  


  
    
      
        ... Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. (Filippenzen 2:8)
      


      
        

      

    


    Nadat Jezus was opgestaan uit het graf, werd het feit van de opstanding uit de doden tot een centraal thema in de nieuwtestamentische evangelieverkondiging.
  


  
    

  


  
    
      
        God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden. (Handelingen 2:24)
      


      
        

      


      
        ... en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. (Handelingen 3:15)
      


      
        

      


      
        ... want Hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. (Handelingen 17:18)
      

    


    

  


  
    Omdat Jezus weer uit de dood is opgewekt, kan Hij onze Bemiddelaar, onze Advocaat zijn.
  


  
    
      
        

      


      
        Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. (Romeinen 8:34).
      


      
        

      


      
        De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een Hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen ... (Hebreeën 8:1)
      


      
        

      

    


    De apostelen verkondigden, gebaseerd op Jezus' uitspraak in Johannes 14:6, dat er alléén in Jezus Christus redding is.
  


  
    

  


  
    
      
        En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Handelingen 4:12)
      


      
        

      

    


    Door zijn éénmalige offer aan het kruis, bracht Jezus de verlossing.
  


  
    

  


  
    
      
        ... deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God ... Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. (Hebreeën 10:12,14)
      


      
        

      


      
        Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16).
      


      
        

      

    


    In het volgende hoofdstuk willen we ons met de opstanding bezighouden, die tot dit eeuwige leven voert.
  


  


  2. De hoop van de gelovigen


  
    Door Jezus' dood en opstanding werd de macht van de dood gebroken en een nieuwe hoop geboren.
  


  
    

  


  
    
      
        Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus, allen levend gemaakt worden ... bij Zijn komst ... (1 Korintiërs 15:22,23).
      


      
        

      

    


    Daar doden weer levend kunnen worden is het niet vreemd, dat de Bijbel de dood op verschillende plaatsen als een slaap omschrijft.
  


  
    

  


  
    
      ... doch sommigen zijn ontslapen ... Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. (1 Korinthiërs 15:6,20)
    


    
      

    


    
      ... Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken ... Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven ... (Johannes 11:11-14)
    


    
      

    


    Voor de gelovigen is er een wakker worden uit de doodsslaap om het eeuwige leven te ontvangen.
  


  
    

  


  
    
      
        Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan. Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan, bij de opstanding der jongsten dage. (Johannes 11:23,24).
      


      
        

      

    


    Dat Jezus de macht had, doden terug te roepen in het leven, beweest Hij kort na het gesprek met Marta. Voor de ogen van vele getuigen werd Lazarus, die al vier dagen dood was, opgewekt. Nadat Jezus hem had geroepen (Johannes 11:43,44), trad de gestorvene, nog in doeken gehuld, uit het graf te voorschijn.
  


  
    

  


  
    Op welk tijdstip alle verlosten uit de doodsslaap worden opgewekt om hun erfdeel te mogen aanvaarden, horen we steeds weer uit de mond van Jezus:
  


  
    

  


  
    
      
        ... want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven ... (Johannes 5:28,29)
      


      
        

      


      
        ... maar hem opwekke ten jongsten dage. (Johannes 6:39)
      


      
        

      


      
        ... en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. (Johannes 6:40)
      


      
        

      


      
        ... en Ik zal hem opwekken ten jongensten dage. (Johannes 6:44)
      


      
        

      


      
        ... en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. (Johannes 6:54)
      


      
        

      

    


    Vanaf het moment van de geboorte is een kind een wettelijk erfgenaam van zijn ouders. Zijn erfdeel kan hij echter eerst ontvangen, wanneer de ouders gestorven zijn. Zo ongeveer gaat het ook met de opstanding. Door de wedergeboorte wordt de mens erfgenaam, maar zijn erfdeel wordt hem eerst op de jongste dag uitgereikt.
  


  
    

  


  
    
      
        ... opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen leven. (Daniël 12:13, Utrechtse vertaling)
      


      
        

      

    


    Wie in Christus een nieuw leven aanneemt, is dankzij deze wedergeboorte een erfgenaam van Gods beloften. De erfenis behoort hem; het wordt hem bij Jezus' wederkomst door de opstanding gegeven.
  


  
    

  


  
    
      
        ... die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht van Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin ... (1 Petrus 1:3-6)
      


      
        

      

    

  


  
    
      De opstandingshoop is dus niet iets wat we van nature bezitten, maar een geschenk, dat alleen ons deel wordt door het geloof in Jezus.
    

  


  
    

  


  
    
      
        Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Johannes 5:12).
      


      
        

      

    


    De opstandingshoop is de enige hoop voor christenen. Duidelijker dan zoals de apostel Paulus het hier zegt, kan men het niet uitdrukken.
  


  
    

  


  
    
      
        Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken want morgen sterven wij. (1 Korintiërs 15:32)
      


      
        

      

    


    Bestond er geen opstanding uit de dood, dan zou het geloof in een eeuwig leven een bedrog zijn. Allen, die in het geloof stierven, zouden verloren zijn. Gelovige en ongelovige mensen zouden eeuwig in de aarde bijven.
  


  
    Weliswaar slapen de gelovigen nu nog in het graf; zij hebben de vervulling van Gods belofte nog niet meegemaakt, maar Gods Woord zegt, dat dit komt:
  


  
    

  


  
    
      
        Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hijèn gestorvenèn begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Want David is niet opgevaren naar de hemelen ... (Handelingen 2:29,34)
      


      
        

      


      
        In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben wij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. (Hebreeën 11:13)
      


      
        

      


      
        Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. (Hebreeën 11:39,40)
      


      
        

      

    


    Bij Jezus' wederkomst worden de mensen, die in Hem geloven van over de gehele aarde en van alle tijden bijeengebracht om voor Gods aangezicht te verschijnen:
  


  
    

  


  
    
      
        En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. (Matteüs 24:30,31)
      


      
        

      

    


    Nadat Jezus deze woorden had verkondigd, werden deze later door de apostel Paulus op de volgende wijze vertolkt:
  


  
    

  


  
    
      
        Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf, zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklankt ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden. (1 Tessalonicenzen 4:13-18)
      


      
        

      

    


    Met het oog op de dood geeft God in Zijn Woord met de hoop op de opstanding aan de gelovige mensen een heerlijke troost. Een betere hoop bestaat er niet. De opstanding vindt plaats, wanneer Jezus terugkomt. Op die dag zullen we alle dierbare mensen terugzien, die ons door de dood waren ontnomen. Dan, als Jezus terugkomt, neemt Hij de verlosten tot Zich.
  


  
    

  


  
    
      
        ... 'want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. (Johannes 14:2,3)
      


      
        

      

    


    Deze bijbeltekst zouden we ons goed moeten inprenten. Hij komt rechtstreeks uit Jezus' mond en zegt zonder er over misverstand te laten bestaan, dat Jezus de gelovigen pas bij Zijn wederkomst tot Zich zal nemen.
  


  
    

  


  
    De gelovigen krijgen hun loon op een exact vastgesteld tijdstip, niet vroeger en niet later.
  


  
    

  


  
    
      
        Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. (Openbaring 22:12).
      


      
        

      


      
        Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:4)
      


      
        

      


      
        (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden, of ik, aan Zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. (Filippenzen 3:4)
      


      
        

      

    


    Wanneer worden de mensen, die Jezus liefhadden beloond?
  


  
    
      
        

      


      
        Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen. (Lucas 14:14)
      


      
        

      


      
        Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijn Vaders, met Zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. (Matteüs 16:27)
      


      
        

      

    


    Gelovigen, die ten tijde van Jezus' wederkomst leven, worden op dat moment veranderd, zonder dat zij moeten sterven.
  


  
    

  


  
    
      
        Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. (1 Korintiërs 15:51,52)
      


      
        

      

    


    Na deze talrijke en heldere uitspraken van Jezus en de apostelen zou men menen, dat de leerstelling aangaande dood en opstanding duidelijk uiteen is gezet. Desondanks spreekt de apostel Paulus in deze samenhang van mensen, die van de waarheid zullen afdwalen.
  


  
    

  


  
    
      
        ... en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. (Handelingen 20:30)
      


      
        

      

    


    In de brief aan de Kolossenzen zegt hij:
  


  
    

  


  
    
      
        Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen... (Kolossenzen 2:8)
      


      
        

      

    


    En wat was één van de verkeerde theorieën, die reeds gedurende het leven van de apostel Paulus verkondigd werd?
  


  
    

  


  
    
      
        ... en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. (1 Timoteüs 2:17,18)
      


      
        

      

    


    Voor de toekomst had Paulus voorspeld:
  


  
    

  


  
    
      
        Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat hij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles ... (2 Timoteüs 4:3-5)
      


      
        

      

    


    In de tweede brief aan Timoteüs, de laatste brief die de apostel Paulus voor zijn dood schreef, schildert hij nogmaals op een indrukwekkende wijze de enige bijbelse hoop, die er ten aanzien van de dood bestaat.
  


  
    

  


  
    
      Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timoteüs 4:7,8)
    


    
      

    


    Een ware christen hoeft met het oog op de dood niet in vertwijfeling te raken. Hij mag er zeker van zijn: er is een wederopstanding. Voor gelovige mensen is de dood een slaap, waarop een prachtig ontwaken volgt om eeuwig verder te leven.
  


  
    

  


  
    Door het nalezen van de volgende vragen kunt u de verklaringen van dit hoofdstuk nog een keer overdenken:
  


  
    

  


  
    Hoe noemt de Bijbel de dood?


    Wanneer worden de gelovigen uit hun doodsslaap gewekt?
  


  
    Wanneer zullen de verlosten het voor hen in de hemel bereide erfdeel ontvangen?
  


  
    Tot welke conclusie komen we bij het overdenken van 1 Korintiërs 15:32?
  


  
    De Bijbel zegt, dat de gelovige mannen en vrouwen die vroeger geleefd hebben, het beloofde nog niet verkregen hebben. Wanneer ontvangen zij het?
  


  
    Wanneer worden de uitverkorenen verzameld om aansluitend Gods Koninkrijk door erfenis te verkrijgen?
  


  
    Wanneer ontvangen zij, die God dienen, hun loon?
  


  
    Wanneer dankt Hij hen hiervoor?
  


  
    Welke verkeerde leerstelling verontrustte de apostel Paulus?
  


  
    Waarmee moeten de gelovigen, volgens de verklaring van de apostel Paulus, met het oog op de dood zich troosten?
  


  


  3. Zullen de goddelozen ook opstaan?


  
    We beginnen met een uitspraak van Jezus:
  


  
    

  


  
    
      
        ... want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. (Johannes 5:28,29)
      


      
        

      

    


    Alle gestorvenen, of ze nu goed of slecht waren, zullen tot aan de opstanding in het graf slapen. De rechtvaardige mensen is het eeuwige leven beloofd; de onrechtvaardige mensen wacht het gericht.
  


  
    

  


  
    De apostelen hebben geen andere leerstelling verkondigd dan die van hun Meester, Jezus Christus. Schenken we in het bijzonder aandacht aan de volgende twee uitspraken:
  


  
    

  


  
    
      
        ... terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. (Handelingen 24:15)
      


      
        

      


      
        Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Korintiërs 5:10)
      


      
        

      

    


    Voor de ongelovigen is met de dood niet alles gewoon afgelopen.
  


  
    

  


  
    
      
        ... Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen ... (Lucas 12:5)
      


      
        

      


      
        Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. (Romeinen 2:5-8)
      


      
        

      


      
        Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. (Romeinen 12:19)
      


      
        

      


      
        En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel ... (Hebreeën 9:27)
      


      
        

      

    


    De ongelovigen zullen niet tegelijkertijd met de gelovigen opstaan. Over de volgorde van de gebeurtenissen vinden we bij de apostel Paulus de volgende toelichting:
  


  
    

  


  
    
      
        Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst; daarna het einde, wanneer Hij Zijn koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. (1 Korintiërs 15:22-24)
      

    


    

  


  
    Enkele dagen na Zijn dood is Christus als eersteling opgestaan. De gelovigen mogen hun opstanding bij Jezus' wederkomst verwachten. Pas daarna komt het einde over alle tegenstanders van God.
  


  
    

  


  
    Laten we vooralsnog ons bepalen bij de gebeurtenissen, die bij Jezus' wederkomst zullen plaatsvinden. Alle verlosten zullen bij Jezus' komst in gejuich uitbarsten. Daar zij 'veranderd' werden, kunnen zij de heerlijkheid van Jezus verdragen. Geheel anders zal het de goddelozen vergaan. In hun zondige toestand is het beeld van Jezus' luister een niet te verdragen confrontatie. Zij komen allen om.
  


  
    

  


  
    
      
        En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam .. (Openbaring 6:15,16)
      


      
        

      


      
        En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en alles verdelgde. (Lucas 17:26,27)
      


      
        

      


      
        Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. (Lucas 17:28-30)
      


      
        

      


      
        Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. (Matteüs 24:37-39)
      


      
        

      

    


    Ook in Openbaring 19:18-21 wordt ons verteld, dat alle ongelovigen bij Jezus' wederkomst zullen sterven. De overigen zullen dan met Christus in de hemel zijn, terwijl alle ongelovigen dood zijn. We lezen, wat de profeet Jeremia daarover zegt:
  


  
    

  


  
    
      
        ... want de Here heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des Heren. Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene eind der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen. (Jeremia 25:31-33)
      


      
        

      

    


    Maar dit is niet het definitieve gericht over de goddelozen. Na een lange periode zal God hen opwekken, opdat zij zich voor de Rechter van deze wereld verantwoorden en het verdiende loon voor hun daden zullen ontvangen.
  


  
    

  


  
    
      
        De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. En te dien dage zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. (Jesaja 24:19-22).
      


      
        

      

    


    Jezus heeft in de Openbaring van Johannes laten zien, dat er tussen de opstanding van de gelovigen en de opstanding van de goddelozen 1000 jaar zullen verlopen.
  


  
    

  


  
    
      
        De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren ... (Openbaring 20:5)
      


      
        

      

    


    Op de vraag wat er dan met de verrezen ongelovigen zal gebeuren, zullen we later ingaan.
  


  
    

  


  
    In het volgende hoofdstuk zullen we uit de Bijbel vernemen, waar de doden zich bevinden tot hun opstanding.
  


  


  4. Waar bevinden zich de doden tot aan de opstanding?


  
    De Bijbel kent slechts één plaats waar de doden terecht komen. Zij maakt geen onderscheid tussen een plaats van rechtvaardigen en een plaats van onrechtvaardigen. Het Oude Testament omschrijft deze plaats met het Hebreeuwse woord 'sheol' , terwijl het Nieuwe Testament daarvoor het Griekse woord 'hades' gebruikt. Uit de nu volgende tekstgedeelten wordt duidelijk, dat met 'sheol' en 'hades' die plaats is bedoeld, waar alle doden heengaan. Voor graf, kerkhof, groeve enz. worden ook nog andere uitdrukkingen gebruikt, maar deze zijn voor de beantwoording van onze vraag van ondergeschikt belang.
  


  
    De godvruchtige Jakob geloofde, dat zijn vrome zoon Jozef door een wild dier verscheurd, nu in de 'sheol' was. Jakob wist, dat ook hijzelf, wanneer hij stierf, daarheen zou gaan:
  


  
    

  


  
    
      
        ... Neen, rouw dragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk (sheol) neerdalen. (Genesis 37:35, vergelijk hoofdstuk 42:38, 44:29,31)
      


      
        

      

    


    Korach, en velen die bij hem waren , gingen met al hun bezittingen levend in de 'sheol'.
  


  
    

  


  
    
      ... de grond spleet onder hen, en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle have. Zo daalden zij, met al de hunnen, levend in het dodenrijk (sheol); en de aarde overdekte hen... (Numeri 16:31-33)
    


    
      

    


    David voelde zich op zijn vlucht voor Saul al in de boeien van de dood.
  


  
    

  


  
    
      
        Voorwaar, baren des doods hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij overvallen, banden van het dodenrijk (sheol) hadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg. (2 Samuël 22:5,6)
      


      
        

      

    


    Opmerkelijk is het dat de diep gelovige Hanna in haar lofzang, op de bevrijding uit de 'sheol', melding maakt van de opstanding.
  


  
    

  


  
    
      
        De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk (sheol) neerdalen en daaruit opkomen. (1 Samuël 2:6)
      


      
        

      

    


    Het Griekse woord 'hades', dat in het Nieuwe Testament voorkomt, heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord 'sheol'. Dit kan door een vergelijking met Psalm 16:10 met Handelingen 2:27 duidelijk worden gemaakt:
  


  
    

  


  
    
      
        ... want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, (sheol) noch laat Gij Uw gunstgenoot de groeve zien. (Psalm 16:10)
      


      
        

      


      
        ... omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk (hades) zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doet zien. Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hijèn gestorvenèn begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag ... heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk (hades) is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Want David is niet opgevaren naar de hemelen ... (Handelingen 2:27,29,31,34)
      


      
        

      

    


    Normaliter gaan de doden in de 'sheol' (graf) of in de 'hades' (graf) tot ontbinding over. Maar Jezus was een uitzondering, want Hij werd opgewekt voordat Zijn lichaam tot ontbinding overging.
  


  
    

  


  
    'Sheol' en 'hades' hebben dus niets te maken met wat men gewoonlijk de hel pleegt te noemen. 'Sheol' komt in het Oude Testament (zonder apocriefe boeken) 64 maal voor en 'hades' komt in het Nieuwe Testament 10 maal voor. In geen van deze tekstgedeelten wordt gezegd dat in de 'sheol' en 'hades' vuur brandt, dat daar mensen lijden, bewust iets meemaken of dat de onrechtvaardigen daar bestraft worden. Sommige van deze teksten spreken van bestraffing, maar de straf bestaat uit het sterven van de mens en het moeten afdalen in het graf. Er staat nergens, dat mensen in de 'sheol' of de 'hades' gepijnigd of bestraft worden. (Op Lucas 16 komen we later in deel 2 terug).
  


  
    

  


  
    'Sheol' en 'hades' worden bij verschillende gelegenheden met ontbinding, met het stof der aarde en met wormen in verbinding gebracht. Met het woord 'gehenna' dat 'hel' betekent, is het precies omgekeerd, want daar waar het staat, is nooit van ontbinding sprake, maar van 'in het vuur werpen', van kwellingen en van straf. Dit begrip wordt verder in hoofdstuk 6 behandeld.
  


  
    

  


  
    Wanneer de mens gestorven is, wordt hij begraven en ligt in het graf (sheol, hades). Naar hetgeen de Bijbel ons meedeelt, leeft hij niet meer en heeft iedere mogelijkheid verloren met God en mensen contact te maken.
  


  
    

  


  
    
      
        De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk (sheol), waarheen gij gaat. (Prediker 9:5,10)
      


      
        

      


      
        Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk (sheol)? (Psalm 6:6)
      


      
        

      


      
        Zult Gij aan de doden een wonder doen; zullen schimmen opstaan en U loven? Wordt in het graf Uw goedertierenheid verkondigd, Uw trouw in de plaats der vertering? Wordt Uw wondermacht in de duisternis bekend, Uw gerechtigheid in het land der vegetelheid? (Psalm 88:11-13)
      


      
        

      


      
        Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald, maar wij, wij zullen de Here prijzen... (Psalm 115:17,18)
      


      
        

      

    


    Niet alleen het lichaam van de dode gaat tot ontbinding over, ook de verstandelijke functies houden op te bestaan.
  


  
    

  


  
    
      
        ... gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. (Psalm 146:4)
      


      
        

      


      
        Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op Uw trouw. De levende, de levende, hij looft U ... (Jesaja 38:18,19)
      


      
        

      


      
        Gij immers, zijt onze Vader; want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet ... (Jesaja 63:16)
      


      
        

      

    


    Omdat de dood precies het tegenovergestelde van het leven is, heeft de mens na zijn dood op geen enkele wijze meer deel aan hetgeen wat op aarde geschiedt.
  


  
    

  


  
    
      
        Daarom, zie Ik zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden, en uw ogen zullen niets van het onheil zien, dat Ik over de plaats breng ... (2 Koningen 22:20).
      


      
        

      

    


    Bij al deze uitspraken mag nooit worden vergeten, dat de Bijbel de dood met een slaap vergelijkt, waarin men van niets weet. Maar voor alle mensen komt de dag, waarop zij door Jezus' machtige stem uit de doodsslaap worden opgewekt.
  


  


  5. Onsterfelijke zielen - geen Bijbels begrip


  
    Toen God de eerste mens schiep, vormde Hij allereerst uit het stof der aarde een lichaam en blies daar vervolgens de levensadem in. Adem heet in het Hebreeuws 'ruach' (ook: 'nesamah'). Ruach wordt vertaald met adem, wind, enz. Toen God levensadem gaf werd de mens een levende ziel, of zoals andere vertalingen het zeggen: een levend wezen.
  


  
    

  


  
    
      ... Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. (De Statenvertaling gebruikt voor het woord 'wezen' het woord 'ziel') (Genesis 2:7)
    


    
      

    


    Toen God de levensadem in zijn neus blies, werd het uit het stof der aarde gevormde levenloze lichaam, een levende ziel. Het is een feit, dat de mens niet een levende ziel kreeg, maar een levende ziel werd.
  


  
    

  


  
    René Pache schrijft in zijn boek: "Das Jenseits" heel passend:
  


  
    

  


  
    
      
        De mens is een levende ziel ... Nadat God hem uit het stof der aarde had gevormd, "blies Hij hem de levensadem in de neus; alzo werd de mens tot een levend wezen" (of: een levende ziel). (Pagina 17)
      


      
        

      

    


    In het boek van Fritz Rienecker "Das Schonste kommt noch. Vom Leben nach dem Sterben": (Pocketboekeditie 1983)
  


  
    

  


  
    
      
        De Bijbel scheidt of snijdt daarom de mens niet in drie delen, namelijk: "hier geest, daar ziel, ginds lichaam!" ... Zij ziet de mens als een eenheid. De ziel en de geest kunnen zich niet van datgene vrijmaken, van wat er in het lichaam geschiedt en omgekeerd. (Pagina 41).
      


      
        

      


      
        Zo is de mens een lichaam, ziel en geest gevormd wezen. Lichaam, ziel en geest zijn onuitwisbaar met elkaar en in elkaar verbonden. (pagina 44)
      


      
        

      

    


    Fritz Rienecker citeert op bladzijde 45 prof. Emil Brunner, die het volgende heeft geschreven:
  


  
    

  


  
    
      
        De mens is een eenheid, namelijk geest, ziel en lichaam. Gods schepping is een eenheid, het geestelijke en het stoffelijke horen bij elkaar. Samen zijn zij van God 'losgebroken' , gezamenlijk moeten ze gered worden ... Gemeenschappelijk moeten lichaam en ziel weer tot God terugkeren. (pagina 45,46)
      


      
        

      

    


    In 1978 verscheen in Duitsland het boek "Leben nach dem Tode?" van Spiros Zodhiates. Daarin is geheel juist te lezen:
  


  
    

  


  
    
      
        "De Here God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". Dit vers informeert ons over de exacte volgorde, waarin God bij het scheppen van de mens, te werk ging. Als eerse vormde Hij de mens uit gewoon stof van de aarde. Dat was zijn lichaam, het stoffelijke element van zijn bestaan. Hoewel het lichaam in ieder detail compleet was, zo was het toch onbeweeglijk en levenloos. 'Leven', het typische kenmerk, dat het hart laat kloppen en de hersenen denken, was er niet; ook was het gevoel er niet noch het zichzelf bewust zijn. Alleen het lichaam was er, het voortbrengsel van Gods eerste scheppingsdaad, waarbij Hij de mens voor ogen had. Vervolgens deed God een tweede stap. Hij "blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". (Pagina 17).
      


      
        

      

    


    Hoewel René Pache, Fritz Rienecker en Spiros Zodhiates er uitstekend mee op de hoogte zijn, wat Gods Woord over het ontstaan van de mens zegt, richten zij zich in hun boeken op de onbijbelse leer van de onsterfelijke ziel. Zij beweren, dat de ziel het lichaam bij de dood als bewust wezen weer verlaat. Men verwondert zich vaak er over met wat voor een onbezorgdheid sommige beweringen worden gedaan. De bijbellezer heeft dikwijls in het geheel niet de mogelijkheid om deze beweringen op hun juistheid te controleren.
  


  
    

  


  
    Wanneer architecten en ingenieurs hun werk zo zouden manipuleren, als sommige christelijke bijbeluitleggers doen, dan zouden hun bruggen en huizen op instorten staan. Zouden boekhouders hun boekhouding zo in eigen voordeel bijwerken, dan zouden zij als bedriegers achter slot en grendel worden gezet. Maar in de religie schijnt het een ieder toegestaan te zijn, naar eigen goeddunken te doen wat hem invalt. De apostel Paulus waarschuwde al met nadruk voor het gevaar van zo'n aanpak:
  


  
    

  


  
    
      
        Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (u) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! (Galaten 1:8)
      


      
        

      

    

  


  Zeggen we het nog een keer heel duidelijk: De mens kreeg bij de schepping geen ziel, maar hij werd een ziel, toen God de levensadem (ruach) in het levenloze lichaam blies.

  

  
    

  


  
    In het Oude Testament komt het woord 'ruach' 379 keer voor. Geen van deze passages zegt dat 'ruach' een van de gehele mens gescheiden 'iets' is, dat zou kunnen denken, handelen of voelen. Het woord 'ruach' wordt weergegeven met adem, bewegende lucht, adem in de neus, levensadem, ziel, geest, verstand, gevoel, wil, raad, voornemen, Geest van God, woede of moed. Wanneer God 'ruach' geeft, leeft de mens. Wanneer Hij deze 'ruach' wegneemt, dan sterven de mens en dan sterven ook de dieren:
  


  
    

  


  
    
      
        Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem (ruach), waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren: ... alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. (Prediker 3:19,20)
      


      
        

      

    


    Ruach kunnen we met de elektrische stroom vergelijken. Wordt de stroom ingeschakeld, dan ontstaat er in de gloeilamp licht, in de radiator warmte, in de machine vermogen. Het is echter altijd dezelfde stroom. De mens en alle diersoorten leven, omdat God hun de levensadem geeft. Neemt God de levensadem terug, dan vervallen mens en dier tot stof en worden ze weer als aarde.
  


  
    

  


  
    
      
        ... en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest (ruach) wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. (Prediker 12:7)
      


      
        

      


      
        ... zij kwamen dan tot Noach in de ark twee aan twee, van al wat leeft, waarin een levensgeest (ruach) is... ... Alles, in welks neus de adem (ruach) van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf. (Genesis 7:15,22)
      


      
        

      


      
        ... verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem (ruach) weg, zij sterven en keren weder tot hun stof; zendt Gij Uw Geest (ruach) uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. (Psalm 104:29,30)
      


      
        

      

    


    Het is van groot belang er op te letten, dat de Bijbel stelt, dat bij de dood van mens en dier hetzelfde gebeurt. God neemt eenvoudig het leven, (Hebreeuws: 'ruach' / Grieks: 'pneuma'), dat Hij had gegeven, weer terug. Het leven van de rechtvaardige mensen, het leven van de onrechtvaardige mensen, alsook het leven van de dieren gaat bij de dood terug naar God, naar Hem, die het gegeven heeft.
  


  
    

  


  
    Als tweede belangrijk begrip vinden we in het Oude Testament het Hebreeuwse 'nephesh'. Het komt 745 keer voor. Voor dit woord bestaan er meer dan 40 verschillende vertalings­mogelijkheden, bijv. ziel, leven, persoon, geest, hart, wil, lust, creatuur, dood of lijk, adem, dier, vis, genoegen, enz. We zullen later in enkele voorbeelden zien hoe dit begrip wordt gebruikt.
  


  
    

  


  
    In het Nieuwe Testament is het woord 'geest' de vertaling van het Griekse woord 'pneuma'. Het komt 385 keer voor en betekent adem, bewegende lucht, de geest van een mens, wind, ziel, leven. Zoals bij 'ruach' en 'nephesh' moet ook bij 'pneuma' uit de samenhang duidelijk blijken, wat er wordt bedoeld. De eerste christenen hebben desbetreffende betekenis goed begrepen. Zo bad Stefanus, toen hij gestenigd werd:
  


  
    

  


  
    
      
        ... Here Jezus, ontvang mijn geest (pneuma). (Handelingen 7:59).
      


      
        

      

    


    Stefanus wist, dat God hem het leven gegeven had en bad nu: neem mijn leven weer, ik leg het in Uw handen. (Zie ook de Groot Nieuwsvertaling). Het omgekeerde gebeurde, toen Jezus een meisje opwekte:
  


  
    

  


  
    
      
        Maar Hij vatte haar hand en riep, zeggende: Kind, sta op! En haar geest (pneuma) keerde terug en zij stond dadelijk op ... (Lucas 8:54,55)
      


      
        

      

    


    Haar leven kwam terug. Ze was weer levend.
  


  
    

  


  
    Een ander woord in het Nieuwe Testament, het Griekse 'psyche' komt 105 keer voor. Het wordt vertaald met ziel, leven, hart of moed. Van Paulus en Barnabas wordt ons bericht, dat zij hun leven hebben ingezet voor de naam van Jezus:
  


  
    

  


  
    
      
        ... mensen, die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Here Jezus Christus. (Handelingen 15:26)
      


      
        

      

    


    Er staan in de Bijbel nog veel meer voorbeelden, die aangeven, dat de Bijbel onder ziel de gehele mens verstaat. Bekijken we enige van deze teksten:
  


  
    

  


  
    
      
        Zij dan, die het woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen (mensen) toegevoegd. (Handelingen 2:41, (mensen): zie Petrus Canisius-vertaling)
      


      
        

      

    


    In verband hiermee is een vergelijk tussen oudere en nieuwere Bijbelvertalingen interessant. Ezechiël 18:4 luidt in de nieuwe NBG vertaling als volgt:
  


  
    

  


  
    
      
        Zie, alle zielen (nephesh) zijn van Mij, zowel de ziel (nephesh) van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel (nephesh) die zondigt, die zal sterven. (Ezechiël 18:4)
      


      
        

      

    


    En nu lezen we de tekst in de Leidse Vertaling:
  


  
    

  


  
    
      
        Zie, alle menschen behooren mij toe; zowel de vader als de zoon behoort mij toe; de mens die zondigt, die zal sterven. (Ezechiël 18:4)
      


      
        

      

    


    In de Statenvertaling werd 'nephesh' in Psalm 7 met 'ziel' vertaald:
  


  
    

  


  
    
      
        Heere, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij. Opdat hij mijn ziel (nephesh) niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. (Psalm 7:2,3)
      


      
        

      

    


    De nieuwe NBG-vertaling gebruikt daar in de plaats van de 'ziel' het persoonlijk voornaamwoord 'mij' en dat is ook wat met 'nephesh' in dit vers worden bedoeld.
  


  
    

  


  
    Toen de apostel Paulus een jongeman opgewekt had, zei hij:
  


  
    

  


  
    
      
        ... Maakt geen misbaar, want er is leven (psyche) in hem. (Handelingen 20:10)
      


      
        

      

    


    Daarmee zei de apostel Paulus, dat de jongeman niet meer dood, maar weer levend was.
  


  
    

  


  
    We noteren nogmaals, hoe vaak de belangrijkste begrippen, die met geest en 'ziel' vertaald kunnen worden, voorkomen.
  


  
    
      
        

      

    

  


  In het Oude Testament 

  
    geest  ruach    379 keer
  


  
    ziel    nephesh  745 keer
  


  
    

  


  
    In het Nieuwe Testament
  


  
    geest  pneuma  385 keer
  


  
    ziel    psyche   105 keer
  


  
    

  


  
    Alleen deze vier belangrijke begrippen komen in de Bijbel meer dan 1600 keer voor. Geen enkele keer wordt daarmee iets aangeduid dat buiten het lichaam mogelijk een bewust bestaan kan hebben. Nooit wordt daarmee iets beschreven, waaruit wij de gevolgtrekking zouden kunnen maken, dat het om een van het lichaam gescheiden zelfstandig, intelligent, los van onze hersenen en zenuwstelsel bestaand wezen gaat. Niet één enkele keer wordt van een onsterfelijke ziel of een onverwoestbare geest gesproken. De conclusie dringt zich op: Onsterfelijkheid is niet eigen aan de ziel noch aan de menselijke geest.
  


  
    

  


  
    Gods Woord wijst er nadrukkelijk en zonder voorbehoud op, dat alleen God onsterfelijkheid bezit. 'alleen' betekent 'verder niemand'.
  


  
    

  


  
    
      ... die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. (1 Timoteüs 6:16)
    


    
      

    


    In tegenstelling tot God zijn de mensen sterfelijk. Eerst bij Jezus' wederkomst ontvangen de verlosten het eeuwige leven uit Gods hand.
  


  
    

  


  
    
      
        Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. (1 Korintiërs 15:53,54)
      


      
        

      

    


    In de gehele Bijbel komt het woord 'onsterfelijkheid' slechts drie keer voor. Laten we eens nadenken, wat het betekent, dat alleen God onsterfelijk is en dat de gelovigen eerst bij Jezus' wederkomst eeuwig leven verkrijgen.
  


  
    

  


  
    De mens is een ondeelbare eenheid.
  


  
    

  


  
    Wanneer de apostel Paulus zegt dat we onberispelijk zullen zijn op de dag van onze Here, dan bedoelt hij de gehele mens, die uit een lichaam bestaat, gevoelens heeft en denken kan:
  


  
    

  


  
    
      
        En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest (pneuma), ziel (psyche) en lichaam (soma) moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. (1 Tessalonicenzen 5:23)
      


      
        

      

    


    De zonde heeft de gehele mens in haar greep gekregen. De gehele mens moet gereinigd, geheiligd en verlost worden. Door de zonde heeft de mens alles verloren. Door Christus wordt alles weer hersteld.
  


  
    

  


  
    Lezen we wat de Nieuwe Catechismus, uitgegeven in opdracht van de Nederlandse bisschoppen, ten aanzien van onze vraag o.a. heeft te zeggen. (Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, J.J. Romen en Zn, Roermond/Maastricht/Maaseik (1966)
  


  
    

  


  
    
      
        Niet alleen armen, benen, romp en hoofd sterven. Nee, heel de aardse mens gaat dood. Hierin hebben zij gelijk die het voortbestaan niet kunnen aannemen: het overlijden is het einde van de gehele mens, zoals wij hem kennen. (Pagina
      


      
        551)
      


      
        

      


      
        In de tijden die vlak achter ons liggen heeft men een oplossing gezocht in een loutere scheiding van 'lichaam' en 'ziel'. Na de dood, zo stelde men het voor, blijft de ziel gescheiden voortbestaan terwijl het lichaam vergaat. Tijdens het laatste oordeel wordt dit verzameld uit de aarde. Deze heldere voorstelling was een eerlijke poging om zich de Bijbelse gegevens voor te stellen. Wij willen ze echter iets anders uitdrukken, om de redenen die hier volgen ... Waarom? Omdat de Bijbel zelf de ziel nooit geheel los van iedere lichamelijkheid denkt. En ook wij moderne mensen kunnen dat niet. Wat iemand is, hangt zozeer ook met zijn lichaam samen, dat wij ons niet een los 'ik' zonder een band met dat eigen lichaam kunnen voorstellen. Buigen wij ons daarom met een onbevangen blik over de Bijbelse woorden. Wat staat er? Van Jezus leren wij: Hij is verrezen. Van de anderen die gestorven zijn; "zij zullen herleven" (1 Korintiërs 15:22) ... Het woord 'ziel' betekent in Jezus mond echter niet een los zwevende geest van de mens ... Het Bijbels spraakgebruik kent geen puur onlichamelijke ziel van de mens. (Pagina 554/555)
      


      
        

      

    


    Wanneer het Bijbelse taalgebruik geen 'niet-lichamelijke' mensenziel kent, waarom zijn er dan juist over deze vraag zoveel onjuiste, onbijbelse leerstellingen?
  


  
    

  


  
    De aanstichter van deze verwarring is satan, die door Jezus een leugenaar en de vader van de leugen wordt genoemd.
  


  
    

  


  
    
      
        Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. (Johannes 8:44)
      


      
        

      

    


    Al in het paradijs kwam satan, de leugenaar, in actie. God had aan de mensen verteld:
  


  
    

  


  
    
      
        ... want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. (Genesis 2:17).
      


      
        

      

    


    Satan daarentegen zei, dat zij niet zouden sterven (Genesis 3:4). Wie had nu gelijk? God, die zei: "Gij zult sterven", of satan, die beweerde: "Gij zult niet sterven"? De volgende tekstgedeelten maken ons duidelijk, dat de dood het directe gevolg van de zonde is.
  


  
    

  


  
    
      
        Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnen­gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12, zie ook Romeinen 6:23)
      


      
        

      


      
        ... in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. (Genesis 3:19)
      


      
        

      

    


    Maar zoals we in het tweede hoofdstuk hebben gezien, is het daarmee niet afgelopen. Bij Jezus' wederkomst worden alle mensen, die God toebehoren, tot het nieuwe en eeuwige leven opgewekt.
  


  


  6. En er bestaat toch een hel!


  
    Verschillende christelijke groeperingen, maar ook kringen, die niet aan het christelijk geloof vasthouden, wijzen het bestaan van een 'hel' resoluut af.
  


  
    

  


  
    Maar in het derde hoofdstuk hebben we Bijbelteksten gelezen, die zeggen dat de onrechtvaardige mensen eens zullen opstaan, om voor hun levenswandel te worden bestraft. Gods Woord spreekt ondubbelzinnig over het toekomstige strafgericht en de bestraffing van de ontboetvaardigen. Hier enkele aanvullende uitspraken:
  


  
    

  


  
    
      
        ... ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. (Romeinen 2:16)
      


      
        

      


      
        ... Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt ... (1 Petrus 1:17)
      


      
        

      


      
        ... de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen ... (2 Petrus 2:9)
      


      
        

      


      
        Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. (2 Petrus 3:7)
      


      
        

      

    


    De bestraffing van die mensen, die de Verlosser hebben afgewezen en in hun zonden volhardden, zal iets verschrikkelijks zijn.
  


  
    

  


  
    
      
        Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. (Hebreeën 10:26,27)
      

    


    
      
        

      


      
        ... die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ... (Openbaring 14:10)
      


      
        

      

    


    God zal rechtvaardig straffen, Hij zal een ieder geven wat hij verdiend heeft.
  


  
    

  


  
    
      
        Hoeveel zwaarder straf, meent gij, dat hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Vreselijk is het, te vallen in de handen van een levende God! (Hebreeën 10:29,31)
      


      
        

      


      
        ... dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen. (Marcus 12:40)
      


      
        

      


      
        Die slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. (Lucas 12:47)
      


      
        

      

    


    Gods strafgericht treft die mensen, die van Christus verlossingsdaad niets willen weten en in hun onboetvaardigheid volharden.
  


  
    

  


  
    De mens kan twee mogelijke wegen gaan en Jezus laat duidelijk zien, waar beide eindigen:
  


  
    

  


  
    
      
        Gaat in door de enge poort, wat wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. (Matteüs 7:13,14)
      


      
        

      

    


    Smalle weg - leven; brede weg - verderf; zo zal het goddelijke oordeel klinken. Het Griekse woord 'apoleia', dat hier met verderf wordt vertaald, betekent ondergang, vernietiging of ruinering, dus precies het tegendeel van leven. 'Apoleia' kan ook 'verloren gaan' betekenen. (vergelijk Johannes 17:12).
  


  
    

  


  
    De apostel Paulus verklaart:
  


  
    

  


  
    
      
        En als God nu, Zijn toorn willende tonen en Zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft ... (Romeinen 9:22)
      


      
        

      

    


    'Apoleia' betekent hier vernietiging. In Filippenzen 1:28 wordt het 'behoud' tegenover het 'verderf' geplaatst; in Filippenzen 3:19,20 staat het 'verderf' in tegenstelling tot het 'burgerrecht in de hemel'. De mens der wetteloosheid is de zoon des verderfs (2 Tessalonicenzen 2:3). Opmerkelijk is ook de volgende uitspraak:
  


  
    

  


  
    
      
        Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. (1 Timoteüs 6:9)
      


      
        

      

    


    'Apoleia' wordt ook in 2 Petrus 2:1,3; 3:7,16 aangehaald en betekent daar duidelijk verwoesting, vernietiging of ondergang. In Openbaring 17:8,11 komt 'apoleia' eveneens voor en wordt daar met verderf vertaald.
  


  
    

  


  
    Een ander Grieks begrip heeft met dezelfde gedachte te maken: 'olethros aionos'. In 2 Tessalonicenzen 1:9 worden deze woorden met 'een eeuwig verderf' vertaald. De vermelde tekstgedeelten komen met de uitspraken van Jezus precies overeen, volgens welke alleen diegenen het leven zullen verkrijgen, die in Hem geloven. (Johannes 3:15,16,18,36) We moeten ook op deze plaats weer het feit centraal laten staan, dat we het leven niet in ons zelf, maar alleen in en door Jezus Christus hebben. Zonder Christus is er geen leven mogelijk. Wie niet door Christus' offer met God is verzoend, heeft geen hoop op het eeuwige leven; hij heeft alleen het uitzicht op het gericht (Johannes 5:29).
  


  
    

  


  
    Het woord, dat spreekt van de toekomstige plaats waar de goddelozen worden gestraft en daarom met hel vertaald kan worden, luidt in het Grieks 'gehenna'. In het Nieuwe Testament komt het 12 keer voor en wel in Matteüs 5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marcus 9:43,45,47; Lucas 12:5 en Jacobus 3:6. 'Gehenna' is de uitdrukking die van het toekomstige vuurgericht spreekt. Het woord 'gehenna' heeft een heel interessante geschiedenis, die tot ver in het Oude Testament terugreikt. Lang geleden behoorde het kleine dal aan de zuidkant van de stad Jeruzalem aan de zonen van Hinnom. In dit dal introduceerde de goddeloze koning Achaz een gruwelijke afgodendienst. Van Achaz wordt gezegd:
  


  
    

  


  
    
      
        ... Hij deed niet wat recht is in de ogen des Heren ... en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baäls; ja hij ontstak offers in het dal Ben-Hinnom en verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstemming met de gruwelen der volken ... (2 Kronieken 28:1-3
      


      
        

      

    


    Ook koning Manasse maakte het heel erg bont (2 Kronieken 33:6). De latere koning Josia, die zich aan Gods richtlijnen hield, bestreed de heidense gruwelen weer. Hij veranderde de rondom Jeruzalem opgerichte afgodenaltaren in puinhopen (2 Koningen 23:5,10). In het dal Hinnom werd vervolgens gedurende vele eeuwen Jeruzalems afval verbrand. Ook werden daar de dode lichamen van misdadigers aan het vuur prijsgegeven. Zichtbaar vanuit Jeruzalem steeg de rook dag en nacht naar de hemel omhoog. En dit dal 'Ge-Hinnom' (dal-Hinnom) gaf uiteindelijk aan de plaats, waar de goddeloze in het vuur hun straf krijgen, de naam: 'gehenna' (zie Zeller, "Biblisches Handworterbuch", p. 347).
  


  
    

  


  
    Het buiten de stad Jeruzalem gelegen Hinnomdal werd symbool voor de toekomstige bestraffingsplaats. Dit helpt ons te begrijpen, dat de Bijbel daaronder het vuur verstaat, waarmee God na de '1000 jaar' de goddelozen, die Hij tot het gericht heeft opgewekt, zal uitdelgen.
  


  
    

  


  
    De goddelozen, de Openbaring noemt hen de 'overige doden', staan duizend jaar na Christus' wederkomst op, om te worden geoordeeld:
  


  
    

  


  
    
      
        De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. (Openbaring 20:5)
      


      
        

      


      
        ... maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. (Hebreeën 10:27)
      


      
        

      


      
        En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen.
      


      
        Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. (Openbaring 20:1-4)
      


      
        

      


      
        Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. (Openbaring 21:8)
      


      
        

      

    


    Het volgende vers laat ons nog een keer duidelijk zien, dat de goddelozen aan het einde door het vuur worden verteerd.
  


  
    

  


  
    
      
        ... en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen .. (Openbaring 20:9)
      


      
        

      

    


    Dit vuurgericht is, wat de Bijbel onder 'gehenna' (hel) verstaat. In vele godsdienstige stromingen bestaan er de meest uiteenlopende voorstellingen van de hel; deze hebben net zo min iets met Gods Woord te maken als die leerstellingen, die zeggen dat er geen hel bestaat.
  


  
    

  


  
    De tweede dood, waaruit geen opstanding meer zal zijn, zal de verlosten niet treffen.
  


  
    

  


  
    
      
        ... Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. (Openbaring 2:11)
      


      
        

      


      
        Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht ... (Openbaring 20:6)
      


      
        

      

    


    Eén vraag willen we in deze samenhang nog kort ter sprake brengen: zal de hel tot in eeuwigheid verder branden. Om de werkelijke stand van zaken te kunnen verduidelijken is het van groot nut, de Hebreeuwse en Griekse begrippen voor 'eeuwig' 'eeuwigheid', 'onblusbaar' enz. in de Bijbelse toepassing na te gaan. De Hebreeuwse tekst in het Oude Testament gebruikt het woord 'olam' voor 'eeuwig' en het Griekse Nieuwe Testament de term 'aion', (als bijvoegelijk naamwoord 'aionios') In de gehele Bijbel komen deze woorden samen 541 keer voor. Volgens verschillende nieuwtestamentische woordenboeken heeft 'aion' een hele reeks van betekenissen. 'Aion' en 'aionios' staan als zelfstandig en bijvoegelijk naamwoord voor de volgende tijdsaanduidingen: lange tijd, voortijd, van oudsher (Handelingen 15:18), nooit, nimmer, afsluiting (bijv. de wereldtijd, toekomstige tijdperken, constant, voortdurend. Er volgen nu enkele voorbeelden, die ons het Bijbelse gebruik van dit woord zullen verduidelijken:
  


  
    

  


  
    
      
        Maar indien de knecht ronduit zeggen zal: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan; Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan de deur, of aan de post brengen; en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwiglijk dienen. (Exodus 21:5,6 Statenvertaling)
      


      
        

      

    


    Hier betekent 'eeuwiglijk' of 'voor altijd' gewoon 'zolang hij leeft'.
  


  
    

  


  
    Volgens Exodus 29:9 zullen Aäron en zijn zonen het priesterschap tot een 'altoosdurende' inzetting uitvoeren. Maar de offerdienst vond in Christus zijn vervulling.
  


  
    

  


  
    In dit verband geeft ook Deuteronomium 23:3 informatie over het begrip 'eeuwig':
  


  
    

  


  
    
      
        Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des Heeren komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des Heeren niet komen tot in eeuwigheid. (Deuteronomium 23:3 Statenvertaling)
      


      
        

      

    


    Zelfs het tiende geslacht zal 'tot in eeuwigheid' niet in de gemeente komen. De Leidse Vertaling geeft deze zin als volgt weer: "...zelfs geen nakroost in het tiende geslacht..."
  


  
    

  


  
    De moeder van Samuël was vastbesloten haar zoon aan de dienst van God te wijden. Aan haar voornemen gaf ze uitdrukking met de woorden:
  


  
    

  


  
    
      
        Als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen en zal hij verschijnen voor het aangezicht des Heren en daar voor altijd blijven. (1 Samuël 1:22)
      


      
        

      

    


    In de Statenvertaling stond er nog geschreven "en blijve daar tot in eeuwigheid". In vers 28 wordt zeer duidelijk aangegeven wat met 'altijd' of 'in eeuwigheid' bedoeld wordt: "Daarom sta ik hem aan de Here af; zolang hij leeft, zij hij aan de Here afgestaan"
  


  
    

  


  
    
      Toen Jona door de grote vis verzwolgen was, bad hij in het lichaam van dit dier:
    


    
      

    

  


  
    
      
        Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer; de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. (Jona 2:6)
      

    


    
      

    

  


  Reeds in het tweede deel van het zesde vers uit Jona de verwachting, dat 'altoos' niet 'voor eeuwig' betekenen zal: "Toen trok Gij mij leven uit de groeve omhoog, o Here, mijn God!"

  

  
    

  


  
    In het bijbels-theologische woordenboek van Osterloh en Engelland staat daarbij geschreven:
  


  
    

  


  
    
      
        Het in de nieuwtestamentische Griekse grondtekst het meest van al voor eeuwigheid gebruikte woord 'aeon' omschrijft in voorchristelijk Grieks al het andere dan de lege eeuwigheid. Voor onbegrensdheid heeft het Griekse andere begrippen ... die in het Nieuwe Testament slechts zijdelings, respectievelijk helemaal niet gebruikt worden. Wat eeuwig is, hoeft niet eindeloos te duren - zelfs niet zolang als de wereld bestaat. (Vandenhoek, Gottingen, 1959, pagina 131,132
      


      
        

      

    


    "In alle eeuwigheden" (Openbaring 14:11, 20:10) betekent een lange tijd. De Bijbel zegt, dat er een moment komt dat Christus de duivel zijn kop zal vermorzelen (Genesis 3:15). De verleider en alle misleide wezens zullen hetzelfde lot ondergaan, zij zullen voor eeuwig omkomen, vernietigd en uitgewist worden. Zij zullen eens zo zijn, als waren ze er nooit geweest.
  


  
    

  


  
    Met nadruk wordt in Openbaring 20:14 de 'poel des vuurs' als de 'tweede dood' aangeduid. Daarmee wordt vers 9 bevestigd, volgens welke het hemelse vuur de ongelovigen verslindt.
  


  
    

  


  
    In dit verband willen we ook over Marcus 9 enige gedachten laten gaan. De verzen 44,46,48 zijn aan Jesaja 66:24 ontleend en zeggen, dat "de worm niet sterven zal" en "het vuur niet wordt uitgeblust". Dit betekent zolang als er nog voeding voor worm en vuur beschikbaar is. Met het Hinnomdal was het ook zo. Toen de stad Jeruzalem verwoest was, werd er geen vuil en afval meer in het Hinnomdal gevoerd: het 'aionische' of 'eeuwigdurende' vuur ging uit. Zo zijn ook de 'gehenna'-teksten te verstaan.
  


  
    

  


  
    De steden Sodom en Gomorra zijn een ander voorbeeld voor de bestraffing met het 'eeuwige' vuur (Judas 7). En toch staat er in 2 Petrus 2:6, dat God deze steden "tot as" verbrand heeft. Ze branden dus niet meer.
  


  
    

  


  
    Na de dood van Josia verviel Juda weer in de afgodendienst. De profeet Jeremia waarschuwde het volk voor Gods komende strafgerichten en voor het vuur, dat Jeruzalems huizen zou verteren en dat niet geblust kon worden (Jeremia 17:27). Niemand zal geloven, dat dit onblusbare vuur, dat de stad Jeruzalem verteerde, vandaag nog brandt.
  


  
    

  


  
    Naar Matteüs 5:29 en 30 wordt het 'gehele lichaam', met andere woorden de gehele onboetvaardige zondaar, en niet zijn onsterfelijke ziel in de 'gehenna' geworpen.
  


  
    

  


  
    Volgens Matteüs 10:28 komen lichaam en ziel in de 'gehenna' om.
  


  
    

  


  
    Uit de woorden van Jezus en de uitspraken van de Bijbelse profeten blijkt duidelijk, dat de goddelozen niet eindeloos lijden, maar zullen sterven. Zoals het onkruid verzameld en verbrand wordt, zo gaat het ook met de onboetvaardigen (Matteüs 13:40-42,49,50).
  


  
    

  


  
    Duidelijk wordt dit ook door een uitspraak van Johannes de doper: "Maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur" (Matteüs 3:12). Niemand kan het geweld van dit vuur weerstaan; pas wanneer het zijn werk gedaan heeft, gaat het uit. In het hellevuur krijgt ieder zijn gerechte straf. Dan verbranden de boosdoeners; ze ondergaan de tweede, de definitieve dood, waaruit geen ontwaken meer is.
  


  
    

  


  
    Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament bericht, dat de goddelozen aan het einde geheel worden verdelgd en voor altijd zullen verdwijnen:
  


  
    

  


  
    
      
        ... zie de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, en de dag die komt, zal hem in brand steken - zegt de Here der heerscharen - welke hun wortel noch tak zal overlaten ... Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen. (Maleachi 4:1,3)
      


      
        

      

    


    Het moment zal komen, wanneer er geen leed, geen klaaglijk geschreeuw en geen pijn meer zal zijn. Alle sporen van de zonde zijn uitgewist. Het heelal is gereinigd van Satans rebellie.
  


  
    

  


  
    
      Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. (Jesaja 65:17)
    


    
      

    


    Wat door de eerste Adam werd vernield, wordt door de tweede Adam, Jezus Christus, hersteld. Wat door de zonde verloren ging, geeft God weer terug aan degenen, die Jezus als hun Heer aangenomen hebben.
  


  
    

  


  
    De eerste twee hoofdstukken van de Bijbel beschrijven Gods prachtige schepping, voordat de zonde binnentrad. De laatste twee hoofdstukken van de Bijbel beschrijven, hoe het zal zijn, wanneer alle sporen van de zonde zullen worden uitgewist en wanneer alles zo zal zijn hersteld, zoals God oorspronkelijk had bedoeld.
  


  
    

  


  
    
      
        ... en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:4,5)
      


      
        

      

    


    Tegenwoordig laat God in zijn grote liefde nog steeds een bemoedigende uitnodiging aan alle mensen uitgaan:
  


  
    

  


  
    
      
        En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. (Openbaring 22:17)
      


      
        
      

    

  


  
    7. Grafische voorstelling


    
      Het eerste deel van deze studie in een grafiek uitgebeeld
    


    
      

    

  


  
    
      
        A. Er zijn vele duidelijke en maar voor één uitleg op te vatten Bijbelteksten over het thema dood en opstanding hemel en hel.
      

[image: doodplaatje1]


    


    
      B. Er zijn sommige teksten, die door een juiste vertaling van 'sheol', 'hades', 'ruach', 'psyche', 'aion' enz. pas duidelijk worden.
    


    
      

    


    [image: doodplaatje2]

    

  


  
    Een belangrijke stelregel is: Moeilijk te begrijpen Bijbelgedeelten moeten in het licht van goed te begrijpen en niet mis te verstane teksten worden bekeken. Het is onjuist, moeilijke verzen zo uit te leggen, dat zij met de overige overduidelijke teksten in tegenspraak zijn.
    

    
      

    


    Het tweede deel van deze studie in een grafiek uitgebeeld. 

    
      

    

  


  
    
      
        

      


      C. Er zijn enige moeilijk te begrijpen Bijbelgedeelten, die een grondige studie vragen om ze juist te begrijpen.

[image: doodplaatje3]

        D. Er bestaan geen Bijbelteksten, die duidelijk het tegendeel van A verklaren. Waren er zulke teksten, dan zou de Bijbel zichzelf tegenspreken.
      


      
        

      


      [image: doodplaatje4]

    

  


  
    
      
        
          

        


        Sommige christenen interpreteren de teksten van C onjuist, en wel zo, dat ze ogenschijnlijk onder D zouden moeten worden gerangschikt. Samen met heidense 'dodenkulten', spiritisme en aangrijpende bijna 'stervenservaringen' van niet-gestorvenen, proberen zij de duidelijke Bijbelse uitspraken te weerleggen.







    

  


  
    
      

    


    
      

    


    
      

    


    II


    
      

    


    
      ARGUMENTEN TEGEN HETGEEN DE BIJBEL LEERT AANGAANDE DE DOOD EN HET LEVEN NA DE DOOD


      

    

  


  
    
      1. Dodenkulten, spiritisme en bijna dood-zijn ervaringen


      
        Voor vele mensen is het moeilijk te aanvaarden, wat God in de Bijbel over de dood heeft bekend gemaakt. Tegen overduidelijke Bijbelse uitspraken in worden de meest uiteenlopende argumenten aangevoerd, zodat zelfs serieuze christenen aan het twijfelen worden gebracht.
      


      
        Voor menigeen zijn de ontelbare heidense dodenkulten een krachtig bewijs voor een direct verder leven na de dood, hoewel er bij de heidense volkeren nauwelijks twee mensen zijn die, met het oog op de voorstelling van een toekomstig leven, dezelfde mening voorstaan.
      


      
        In de heidense bezweringsriten leest men bijvoorbeeld van de Westafrikaanse stamhoofden, wier vrouwen en slaven bij de dood van het stamhoofd omgebracht werden, omdat zij die in hun dodenwereld nodig hadden - van Indiaanse doodsgebruiken - van de Egyptenaren, die de eersten zijn geweest, die de onsterfelijkheid van de ziel hebben geleerd - van de zielsverhuizingsleer - van de Babyloniërs, die de doden voedsel meegaven - van Perzische dodenpraktijken - van de Grieken, die als geen ander volk diepe sporen in de menselijke geest achterlieten - van Socrates, die in de overtuiging van de
      


      
        onsterfelijkheid met vreugde de gifbeker dronk en zo tot zelfdoding overging - van dodenkulten bij de oorspronkelijke bewoners in Centraal-Afrika - van de cultus bij de Japanse Boeddhisten.
      


      
        

      


      
        Velen geloven, in deze ten dele afschuwelijke heidense gebruiken een bewijs te moeten zien, dat de mens een onsterfeijke ziel heeft. Voor anderen zijn het de spiritistische 'dodenverschijningen' of de bijna 'dood-zijn ervaringen' van mensen, die hen versterken in het geloof van een direct verder leven na de dood. Maar voor al deze leerstellingen gelden Gods waarschuwende woorden in Deuteronomium 18:9-12:
      


      
        

      

    

  


  
    
      
        
          Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van de gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.
        

      

    


    
      

    


    
      
    

  


  2. De Bijbel wordt voor foutieve leerstellingen gebruikt


  
    Voor de bewering, dat de Bijbel een direct verder leven na de dood zou leren, wordt een aantal Bijbelteksten aangehaald. Maar in werkelijkheid zijn deze Bijbelteksten helemaal niet in tegenspraak met de talrijke Bijbelteksten, die zeggen, dat de mens in de dood zich van niets bewust is en alleen door de opstanding een leven na de dood mogelijk wordt. We zullen zien, dat enkele van de aangevoerde passages echt niet gemakkelijk zijn te begrijpen. De situatie wordt voor de lezer nog meer bemoeilijkt, omdat de vertalers in sommige Bijbels titels of commentaren aan de teksten hebben toegevoegd. Toelichtingen of aanvullingen kunnen van groot nut zijn, maar alleen zo lang ze niet in tegenspraak zijn met dat wat de schrijvers van de Bijbel wilden zeggen.
  


  
    Het is ons streven, de uitleg van de Bijbelteksten die het meest worden gebruikt, zo kort mogelijk te houden. We beginnen met een bekende passage uit het Oude Testament.
  


  
    

  


  
    
      
        1 Samuël 28: Saul bij de geestenbezweerster te Endor
      

    


    

  


  
    Saul veronachtzaamde Gods uitdrukkelijke bevel (Deuteronomium 18:9-13) toen hij de geestenbezweerster in Endor ging bezoeken. Hij ging er naar toe, omdat God hem wegens zijn ontrouw op geen enkele wijze meer antwoord gaf, ook niet door de profeten.
  


  
    De kostwinning van deze waarzegster bestond eruit vermeende 'doden' op te roepen en hun dan vragen te stellen. God had zulke pogingen uitdrukkelijk verboden, omdat daarbij geen overleden personen verschijnen om antwoord te geven, maar satanische engelen. Deze engelen verschijnen in de gedaante van gestorven personen en oefenen op deze wijze een geweldige invloed uit op hen die geloven, dat het hier werkelijk om gestorven mensen gaat.
  


  
    Sauls lotgenoten bij de geestenbezweerster te Endor geven aanleiding tot enige vragen. Het Bijbelse verslag zegt: "... maar de Here antwoordde hem (Saul) niet, noch door dromen, noch door de Urim noch door de profeten" (1 Samuël 28:6). Wanneer God hem nu niet meer antwoordde: wie was het dan, die door de waarzegster Saul antwoord gaf? Als geen profeet meer antwoordde, kan het dan de gestorven profeet Samuël geweest zijn? Zou de waarzegster de macht kunnen hebben om van een gestorven Godsman het antwoord af te smeken, dat God niet wilde geven? En zou Samuël - als hij werkelijk tot de levenden zou zijn teruggekeerd zich voor de dienst van een verboden geestenbezweerster hebben laten gebruiken - uitgerekend die Samuël, die iedere vorm van ongehoorzaamheid als een soort afgodische toverij aanzag (1 Samuël 15:23)?
  


  
    Wanneer echter het antwoord, dat Saul ontving, niet van God noch van de profeet afkomstig was, dan kwam het van de waarzegster zelf of van kwade satanische machten. Uit het Bijbelse bericht kunnen we opmaken, dat in dit geval de vrouw alleen als medium diende, maar de spreker echter was een boze geest, of zelfs de duivel persoonlijk. Net als toen gebruikt hij tegenwoordig ook zijn sluwheid, om mensen te misleiden.

  


  
    Zoals Satan zich openbaart te Endor, zo heeft hij ook tegenwoordig veel succes bij de mensen. "... want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God" (Openbaring 16:14). "... is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden" (2 Tessalonicenzen 2:9,10). "Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeziërs 6:11,12).
  


  
    Gesprekken zoals bij de geestenbezweerster van Endor worden tegenwoordig wereldwijd miljoenen keren gevoerd. Eén ding hebben ze alle gemeen, namelijk dat de zogenaamde sprekers uit de 'andere wereld' altijd dezelfde zijn: Satan en zijn engelen.
  


  
    

  


  
    
      
        1 Korintiërs 15:29: Dopen voor de doden?
      

    


    

  


  
    In een discussie met als thema de onsterfelijkheid van de ziel verdedigden twee mannen hardnekking hun theorie. Tenslotte zagen ze in, dat hun leerstelling in tegenspraak was met veel Bijbelgedeelten. Toen deden ze precies dat, wat zo velen doen die onbijbelse leerstellingen verdedigen. In plaats van hun ideeën aan de hand van de Bijbel te corrigeren bleven ze veel liever bij hun eigen mening. De bezwaren van deze mannen luidden: "Er zijn in de Bijbel sowieso veel tegenstrijdigheden, daarom zou men er niet op kunnen vertrouwen." Op het verzoek zo'n tegenstrijdigheid aan te wijzen, kwam heen spontaan een tekst uit de Korintiërsbrief: "Wat zullen anders zij doen, die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen?" (1 Korintiërs 15:29).
  


  
    Wie deze tekst oppervlakkig leest, kan de indruk krijgen, dat mensen in Korinthe zouden zijn gedoopt voor mensen die reeds lang waren gestorven. Zo'n plaatsvervangende doop door de apostelen zou echter in sterke tegenspraak met hun eigen verkondiging zijn geweest.
  


  
    Het is bovendien tot vandaag onduidelijk, of in de tijd, waarin de eerste Korintiërsbrief werd geschreven, er eigenlijk wel zo'n praktijk bestond. Later, ongeveer in het midden van de tweede eeuw, wordt door de kerkvader Tertullianus melding gemaakt van een dergelijke handelswijze bij de Marcionieten. Eveneens onduidelijk is ook, of deze mensen zich daarop op 1 Korintiërs 15:29 hebben beroepen. Het is veeleer aan te nemen, dat heidense filosofie tot deze - met de Bijbel in tegenspraak zijnde - praktijk heeft geleid.
  


  
    Volgens de Bijbelse uitspraken is het heel duidelijk dat de keuze tussen het goede of het kwade in dit aardse leven moet plaatshebben. Tijdens het leven en al helemaal niet na de dood kan een mens noch zijn gerehtigheid, noch zijn schuld overdragen op een ander (Psalm 49:8,9, Ezechiël 14:14,16).
  


  
    Wat doen we nu met 1 Korintiërs 15:29? We bekijken de tekst eerst eens in zijn verband. In de verzen 12-19 en 19-32 zegt de apostel Paulus hoe het zou zijn, wanneer er geen opstanding zou zijn. Wanneer er geen opstanding uit de doden is:
  


  
    
      	dan zou ook Christus niet zijn opgewekt (vers 13)



      	dan zou de apostolische prediking zonder inhoud zijn (vers 14)


      	dan zou het geloof van de Korintiërs zonder inhoud zijn (vers 14)


      	dan zouden de apostelen valse getuigen zijn (vers 15)


      	dan zou zou ook Christus niet zijn opgewekt (vers 16)


      	dan zou het geloof van de Korintiërs zonder vrucht zijn (vers 17)


      	zouden zij die in Christus ontslapen verloren zijn (vers 18)


      	zouden christenen de beklagenswaardigste van alle mensen zijn (vers 19)


      	dan zou de doop alleen voor de doden zijn (vers 39)


      	waarom zouden we dan nog ons leven wagen (vers 30)


      	waarom vechten met 'wilde dieren' (vers 32)

    


    
      De conclusie is duidelijk: "Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij" (vers 32). De apostel Paulus vroeg zichzelf terecht af, wat zij dan doen, die zich laten dopen, wanneer er geen opstanding is. Zonder opstandingshoop zou de doop echt alleen voor de doden zijn. Wat heeft zich laten dopen voor zin, om daarna voor altijd dood te zijn?
    

  


  
    Sommige theologen zien de oplossing van deze moeilijke tekst anders als zojuist verklaard. Zij geloven, dat Paulus onder het begrip 'doop' de 'lijdensdoop' van de apostelen en predikers bedoeld kan hebben. Overeenkomstig Matteüs 20:22 en Lucas 12:50 bestaat inderdaad de mogelijkheid, het ook zo te zien. Enige apostelen hebben zich bij de evangellieverkondiging aan hun medemensen, die door Jezus als geestelijke 'doden' werden aangeduid (Matteüs 8:22) aan al het denkbare leed, dat is de 'lijdensdoop', blootgesteld.
  


  
    Een hedendaagse begrijpelijke vertaling van deze tekst zou zijn als volgt kunnen luiden: "Wanneer er geen opstanding van de doden is, wat doen dan de evangelieverkondigers, die, met inzet voor hun medemensen die immers toch al voor het sterven bestemd zijn, standvastig en moedig de dood vinden?"
  


  
    

  


  
    Het nu volgende tekstgedeelte uit de Groot Nieuws Bijbel laat zich zonder moeite in bovenstaande zin lezen. Daarbij houdt men rekening met de gebruikte verklaringen tussen de haakjes. "En als er geen opstanding is, wat denken dan de mensen (de evangelieverkondigers) te bereiken die zich voor de doden (mensen die geestelijk dood zijn) laten dopen (dit is: blootstellen aan de lijdensdoop van leed en gevaren)? Als die (de geestelijke doden) toch niet worden opgewekt, kunnen ze (de verkondigers) het (door lijden) evengoed laten! En wij zelf, waarom zouden we elk uur levensgevaar lopen?" (1 Korintiërs 15:29,30).
  


  
    Ten tijde van de eerste gemeente hield de instemming met het christendom nu eenmaal snel het risico van het martelaarschap in. Wie zou dan zijn leven wagen, wanneer er geen opstanding van de doden is? dan zou iedere inzet voor de evangelieverkondiging verspilde energie zijn.
  


  
    

  


  
    
      
        1 Petrus 3:18-20: Jezus predikt aan de 'geesten in de gevangenis'
      


      
        

      


      
         
      

    


    In de eerste plaats kunnen wij vaststellen, dat Christus zich gedurende de gehele wereldgeschiedenis heeft ingezet om de gevallen mensheid te verlossen. Bijgevolg heeft Hij dus al in Noachs tijd door de Geest voor de in zonde 'gevangen' mensen gewerkt, maar slechts acht personen hebben zich laten redden.
  


  
    Over het werkzaam zijn van Christus' Geest door de profeten in oudtestamentische tijden spreekt Petrus al heel duidelijk in 1 Petrus 1:10,11 (zie ook Hebreeën 4:2). Jezus heeft dus in Noachs tijd, ten tijde van Mozes (1 Korintiërs 10:4) en ook gedurende de gehele oudtestamentische geschiedenis zijn volk geleid.
  


  
    Bijgevolg waren 'de geesten in de gevangenis' ten tijde van Noach precies zulke mensen als de acht geredde zielen (personen). Er is geenszins sprake van geesten in de zin van gedaanten zonder lichaam. Tegenwoordig spreken we ook van 'grote geesten', van 'onrustige geesten' of van 'plaaggeesten' en duiden daarmee gewoon verschillende mensen aan en beslist geen 'geesten', die het lichaam verlaten zouden hebben.
  


  
    Aan de mensen die voor de zondvloed leefden, werd het evangelie gepredikt. Zij wilden hun geest echer niet door Gods Geest tot het goede laten voeren. Ze waren aan hun eigen geest gebonden mensen en om die reden werden ze 'geesten in de gevangenis' genoemd. Hier gaat het om de gevangenis van de zonde en het ongeloof. Net als Christus, toen Hij op aarde was, de 'gevangenen vrijlating', 'opening der gevangenis' en de 'verbrokenen heen te zenden in vrijheid' verkondigde, zo heeft Hij door Noachs vermaningen geprobeerd de mensen van voor de zondvloed uit de gevangenis van de zonde te bevrijden (vergelijk Jesaja 6:1,2 met Lucas 4:18,19).
  


  
    De verzen in 1 Petrus 3:18-20 zeggen niets over de toestand van gestorven mensen tussen dood en opstanding. Noch kan men daaruit de hoop na de dood nog een gelegenheid tot bekering te krijgen afleiden. Aan de dode mensen werd, toen zij ten tijde van Noach levend waren, het evangelie verkondigd (1 Petrus 4:6). Het uur, waarin alle goddelozen met elkaar voor het gericht zullen opstaan, ligt nog in de toekomst. Op grond van de beslissing, die de mensen aan de hand van Noachs prediking namen, zullen ze ook eens worden geoordeeld.
  


  
    Noach heeft niet van uit zichzelf gesproken, maar dat gezegd, wat de Geest hem ingaf. Het was dezelfde Geest, waardoor God de Vader duizenden jaren later Christus uit de dood heeft opgewekt. Deze Geest wordt niet alleen Geest Gods, maar ook Geest van Christus of Heilige Geest genoemd.
  


  
    In Genesis 6 en 7 alsook in 1 Petrus 3:18-20 wordt de droevige constatering gedaan, dat ten tijde van de zondvloed slechts acht mensen naar de stem van de Heilige Geest hebben geluisterd.
  


  
    

  


  
    
      
        Johannes 11:25,26: "... zal leven, ook al is hij gestorven"
      


      
        

      

    


    Jezus zei niet: Wie in Mij gelooft, die leeft verder, ook al is hij gestorven, maar: "wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven." (Johannes 11:25). Zeggen we het met andere woorden: Wie in Mij gelooft, zal, zelfs wanneer hij sterft, opgewekt worden en daarna leven. Dan ging Jezus verder en zei: "en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven" (Johannes 11:26).
  


  
    In de grondtekst staat er hier geschreven: "Zal in de 'aeon' niet meer sterven". 'Aeon' is een begrip in het Grieks met verschillende betekenissen. Het staat voor 'leeftijd, periode, lange tijd' of 'eeuwigheid' en wel met het oog op het verleden alsook op de toekomst. Het kan echter ook de tegenwoordige wereldtijd of de ruimtelijke wereld beschrijven.
  


  
    Op deze plaats moeten we Jezus' uitspraak in vers 26 in samenhang met vers 25 in zijn chronologische betekenis bezien. Wie in Christus gelooft, die zal aan de opstanding deelnemen, ook wanneer hij hier op aarde sterven moet. Wanneer hij echter eenmaal het eeuwige leven verkregen heeft, zal hij nooit meer hoeven te sterven. Dit eeuwige leven staat in schril contrast met het leven, dat de goddelozen bij hu opstanding ontvangen. Zij zullen wel opstaan, dan echter een tweede keer sterven (zie Openbaring 2:11; 20:6). Dezelfde gedachte ligt ook aan de volgende uitspraak van Jezus ten grondslag: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand Mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen" (Johannes 8:51).
  


  
    Wie gelooft, wat Marta tot uitdrukking bracht, weet dat de dood niet het laatste is, integendeel, er is een toekomstige opstanding: "Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage" (Johannes 11:24).
  


  
    

  


  
    
      
        Filippenzen 1:20-25: "Ik verlang heen te gaan..."
      

    


    

  


  
    De apostel Paulus spreekt in de brief aan de Filippenzen herhaaldelijk over de wederkomst van Christus, waarbij de opstanding en de transfiguratie (verandering) van de gelovigen plaatsvindt (Filippenzen 1:6,10; 3:10,11,14,20,21).
  


  
    Omwille van het evangelie was de apostel in de gevangenis en zag zijn veroordeling tegemoet. Wie is verbaasd, dat Paulus zich afvraagt, wat voor hem en het evangelie beter is: het leven of de dood? Als men weet, hoe een Romeinse gevangenis er destijds uitzag en welke ongemakken de apostel had te dragen, begrijpt, dat de dan reeds bejaarde apostel liever zou zijn gestorven. Desondanks richtte Paulus zijn hoop niet op de dood, maar op de opstanding uit de dood. Wij weten, dat Paulus deze opstanding bij de wederkomst van Jezus verwachtte (1 Tessalonicenzen 4:13-18). Of de ene mens 14 dagen dood is en een ander 1000 jaar, voor beide is de tijd tussen dood en opstanding even lang, omdat men zich in de dood van niets bewust is. De volgende gebeurtenis na het sterven is de opstanding. Maarten Luther heeft dat zo uitgedrukt: "Als weldra ons de ogen toevallen en wij in het graf worden begraven, zo worden wij ook weer opgewekt. Want voor ons zullen duizend jaar zijn, als hadden wij pas een half uur in het graf geslapen. 's Nachts wanneer wij slapen, horen wij geen klok; we weten niets van de tijd en het uur en hoelang we geslapen hebben. Overkomt ons dit nu in de slaap, veeleer zal het ons in de dood overkomen; duizend jaar zullen voorbij zijn, zoals in een nachtelijke slaap" (Maarten Luther: Geciteerd door Th. Traub: "Von den letzten Dingen", p. 65, Quell-Verlag der Evangelischen Gesellschaft, Stuttgart, 1928).

  


  
    

  


  
    Waarvoor zou de apostel hebben gekozen, wanneer hij had kunnen kiezen? Het leven of de dood (vers 22)? Bij deze overweging wordt hij zich nadrukkelijk bewust hoe zwaar zo'n beslissing zou zijn, dat hij zijn brieflezers meedeelt: "Beiden zijn mij dierbaar". Hij weet niet voor welke oplossing hij zou kiezen, wanneer de beslissing bij hem lag. Daarom brengt hij spontaan naar voren wat hij het liefste zou hebben: "Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste". De apostel denkt echter niet alleen aan zichzelf, maar vooral aan het welzijn van de gemeente. Hij weet, dat deze nog zijn hulp nodig heeft. In een dialoog met zichzelf schuift hij zo zijn eigen belangen terzijde. Hij raakt ervan overtuigd, dat het beter is verder te leven, in plaats van nu reeds te sterven. Zou hij echter moeten sterven, zo weet hij, dat hij bij Jezus' wederkomst met een nieuw lichaam opgewekt wordt om tezamen met vele andere gelovigen de 'krans der rechtvaardigheid' (2 Timoteüs 4:7,8) te ontvangen. De apostel Paulus is zich bij al deze overwegingen echter steeds bewust, dat hij zelf niet kan beslissen, maar dat leven en sterven in Gods hand liggen.
  


  
    

  


  
    
      Lucas 20:27-40: God is niet een God van doden
    


    
      

    

  


  Voor God is het opwekken van dode mensen net zo min een probeem als voor ons het wekken van een normaal slapend mens. In deze samenhang moeten we letten op het antwoord van Jezus aan de Sadduceeën, die gehoopt hadden Hem met een vraag over de wederopstanding in verlegenheid te brengen. Volgens Matteüs 22:23-33, Marcus 12:18-27 en Lucas 20:27-40 beweerden de Sadduceeën, dat 'er geen opstanding is. ' Voordat Jezus verder op hun vraag inging, vertelde Hij de Sadduceeën, waaruit hun probleem bestond: "Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods" (Matteüs 22:29). Het ging in de eerste plaats hierom, dat zij het geloof misten in de kracht van God doden op te wekken. Jezus corrigeerde hun verkeerde voorstelling met de woorden: "In de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen" (Matteüs 22:30). Na de opstanding "kunnen zij niet meer sterven ... omdat zij kinderen der opstanding zijn" (Lucas 20:36). Het gaat hier om de opstanding van die mensen, die de onsterfelijkheid verkrijgen en eeuwig zullen leven.

  

  
    

  


  
    Ook in deze samenhang maakt Jezus geen melding van een bewust bestaan tussen dood en opstanding; voor Hem bestaat er alleen de dood en dan de opstanding. Na Zijn eerste antwoord op de vraag, van de Sadduceeën ging Jezus ertoe over hun te laten zien, dat reeds de door hen zeer vereerde Mozes in de opstanding had geloofd. Deze verklaring wordt door Lucas ingeleid, met de woorden: "Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid" (Lucas 20:37). Alles wat nu volgt, betrok zich volgens Jezus' woorden op de opstanding en niet op een verder leven na de dood. De uitspraak: U bent de "God van Abraham en de God van Isaäk en de God van Jakob" en "niet een God van de doden, maar van levenden" ... (Lucas 20:38) geldt, overeenkomstig de nadrukkelijke verklaring van Jezus, voor de opstanding. Daaraan verandert ook Lucas aanvullende opmerking: "want voor Hem leven zij allen" niets. Deze zin wil veeleer beklemtonen, wat Jezus aan de Sadduceeën over 'Gods kracht' had verteld (Matteüs 22:29).
  


  
    Hadden Abraham, Isaäk en Jakob in Jezus' tijd daadwerkelijk geleefd, dan zouden zij dit aan het ingrijpen van goddelijke kracht, met andere woorden een wederopstanding, te danken hebben gehad. En als ze eens weer zullen leven, dan alleen dankzij de opstanding bij Jezus' wederkomst. "Want voor Hem leven zij allen" is niet een verklaring over de gestorvenen, maar over God. God kan over zaken, die Hij voor toekomstige tijden voorzien en bestemd heeft, zo spreken, alsof ze reeds gebeurd waren. God kan dingen in het leven roepen, die nog niet bestaan en hij kan van het niet bestaande spreken, alsof het reeds bestond.
  


  
    In zijn lijkrede bij de begrafenis van keurvorst Johan van Sasken zei Luther het volgende: "De christenen moeten niet dode mensen heten, maar slapende en de dood moet voortaan niet meer dood, maar slaap heten en zo één diepe, diepe slaap, dat iemand niets meer droomt."


    Ook de volgende uitspraak komt van Luther: "Voor ons heet het en is het een dood, wanneer wij sterven, maar voor God is het zo'n lichte slaap, dat hij niet lichter had kunnen zijn" (Geciteerd door prelaat dr. Th. Traub).
  


  
    

  


  
    
      
        2 Korinthiërs 5:1-10: Omkleed - overkleed
      

    


    
      

    

  


  De apostel Paulus, die van beroep tentenmaker was, vergelijkt zijn lichaam met een hut of een tent, die eens zal worden afgebroken. Hij is zich echter bewust, dat deze afbraak niet het einde is, maar dat God hem door de opstanding een huis zal geven, dat nooit meer vergaat.

  

  
    In deze samenhang begint de apostel over één van zijn lievelingsthema's te spreken. Paulus leeft in de verwachting van de spoedige wederkomst van Jezus. Hij verlangt vurig naar Zijn wederkomst en hoopt dat deze spoedig zal plaatsvinden. Hij weet, dat de bij Jezus' wederkomst nog levende gelovigen niet behoeven te sterven, maar de transfiguratie mogen meemaken. Was Jezus tijdens het leven van de apostel teruggekomen, dan had dit betekend, dat de 'tent' niet afgebroken (Paulus had niet hoeven sterven), maar dat de 'tent' overkleed zou zijn geworden (Paulus zou bij Jezus' wederkomst worden veranderd; 1 Tessalonicenzen 4:16-18; 1 Korintiërs 15:52,53).
  


  
    Aangenaam was voor Paulus de gedachte, ooit eens niet meer in de 'oude tent' te hoeven wonen. Dat hij zo vurig naar Jezus' wederkomst verlangde, wordt nog begrijpelijker, als we bedenken, hoeveel deze apostel omwille van het geloof door ontberingen, vervolgingen en ongemak heeft geleden. Wanneer iemand zovele vermoeienissen en benauwdheden heeft moeten doorstaan als Paulus, dan laat dit onvermijdelijk sporen achter. Deze ongemakken hadden op Paulus twee geheel verschillende uitwerkingen: de uiterlijke mens nam in kracht en gezondheid af, maar de innerlijke mens nam in sterkte toe. Door ervaringen groeide zijn geloof tot een onwankelbaar vertrouwen in Gods macht en liefde (2 Korintiërs 4:16).
  


  
    

  


  
    
      Lucas 16:19-31: Rijke man, arme Lazarus
    


    
      

    

  


  Het zestiende hoofdstuk van het evangelie naar Lucas heeft al heel wat hoofdbrekens veroorzaakt. En wel in het bijzonder, omdat er geen rekening mee wordt gehouden dat het om een gelijkenis gaat. Christus kwam bij de levensbeschrijving van de rijke man en de arme Lazarus alsook in andere gelijkenissen, aan de voorstellingswereld van zijn toehoorders tegemoet. Over deze bij veel mensen in die tijd geliefde beschouwing bericht ons de in de eerste eeuw levende geschiedschrijver Flavius Josephus:


  "In de hades worden de zielen van de rechtvaardigen en onrechtvaardigen bewaard. De hades is een niet nader definieerbare plaats in deze wereld, een onderaardse regio, waar het licht van deze wereld niet doordringt ... Er bestaat een toegang tot dit gebied aan welks deur een aartsengel met een schaar engelen staat. Iedereen wordt door de engelen, die voor de zielen verantwoordelijk zijn, naar beneden begeleid, maar niet allen gaan dezelfde weg. De rechtvaardigen worden door liederen van engelen begeleid naar rechts in het gebied van het licht gebracht, waar de rechtvaardigen sinds het begin van de wereld wonen ... Ze zien, de altijd lachende gezichten van de Heilige Vaderen en rechtvaardigen, terwijl zij de rust en het eeuwige, nieuwe leven in de hemel verwachten, dat na deze plaats zal volgen. Deze plaats noemen we Abrahams schoot.

  

  
    De onrechtvaardigen echter worden door de bestraffende engelen links naar beneden getrokken. Ze gaan niet vrijwillig, maar als gevangenen moeten ze met geweld gedreven worden. De engelen, die hun zijn toebedeeld, gaan tegen hen te keer en dreigen hen met hun vreselijke grimassen en stoten hen steeds dieper. Deze engelen, die boven deze zielen zijn geplaatst, trekken hen tot in de nabijheid van de hel. Wanneer ze dan daar zijn, horen ze voortdurend het lawaai van de hel en worden haar hete dampen gewaar. Wanneer ze hun blik nader erop richten, zien ze een verschrikkelijk en zeer groot vuur, dat op hen wacht ... Daarbij komt nog, dat zij ook het oord van de Heilige Vaderen en de rechtvaardigen zien en daardoor gestraft worden, want er is een brede en diepe kloof tussen hen, zodat zelfs een rechtvaardige, die medelijden met hen heeft, deze kloof niet kan overbruggen. En ook een onrechtvaardige, zelfs wanneer hij nog zo dapper was en het wilde proberen, kan deze kloof niet overbruggen" (The Works op Josephus, translated by William Whiston, Peabody, Ma.: Hendrickson Publishers 1987).
  


  
    Christus maakte dus gebruik van een in de toemalige tijd verbreide niet bijbelse voorstelling, om zijn toehoorders iets zeer belangrijks duidelijk te maken. Niemand wordt naar zijn bezit, dat immers toch al slechts in bruikleen van God is, beoordeeld, en de rijke in deze wereld zal zonder God arm en beklagenswaardig zijn.
  


  
    Nadat Jezus in Lucas 16 de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester had verteld, luidt het in vers 14: "Dit alles hoorden de Farizeeën, die geldzuchtig waren, en zij hoonden Hem." In vers 15 gaat het dan verder: "... God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God."
  


  
    En dan vertelt Jezus hun de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wie deze nauwkeurig leest, bemerkt dat zowel Lazarus als ook de rijke hun lichamelijkheid bezitten. Zij kunnen elkaar zien. De elementen vuur en water zijn voorhanden en de pijn van de rijke is van lichamelijke aard.
  


  
    Daar het bij deze beschrijving om een gelijkenis gaat, is het niet toegestaan ieder bestanddeel letterlijk uit te leggen. Het toch te doen weerspreekt een belangrijk exegetisch principe voor gelijkenissen. De beelden in de gelijkenissen zijn vaak alleen illustraties zonder eigen verklaring over wat er geleerd wordt. Men denke bijvoorbeeld aan Jotams oudtestamentische rede, waarin de bomen met elkaar spreken (Richteren 9:7-15).
  


  
    De arme stierf. Over diens begrafenis hoort men niets. Toen daarentegen de rijke stierf, werd hij echter 'begraven'. Tegenwoordig zou men zeggen: een begrafenis met groot gevolg, veel bloemen en aangrijpende afscheidsredes. Bij de dood van beide personen in de gelijkenis werd een laatste keer op de verschrikelijke ongerechtigheid in onze wereld gewezen. Maar dan draait Jezus in Zijn toespraak het blad om.


    Bij Jezus' wederkomst worden veel van zulke Lazarussen, die in hun leven veel ongerechtigheden hebben doorstaan, opgewekt, door de engelen bijeen gebracht en in Gods koninkrijk opgenomen. Met Abraham zullen zij zich dan in Gods rijk verheugen. De rijken, zoals de man in de gelijkenis, zullen ook eenmaal opstaan, echter niet om geluk en vreugde te ervaren, maar om voor hun ongerechtige levenswandel te worden bestraft.
  


  
    Met het vertellen van een gelijkenis aan de gierige en norse Farizeeën stelt Jezus niet alleen dat de tijden nog eens zullen veranderen en dat werelds aanzien en rijkdom dan niet meer zullen helpen, maar toont Hij hun op een indrukwekkende wijze, dat er na de dood geen bekeringsmogelijkheid meer is. In dit leven wordt beslist of we aan de opstanding ten leven of aan de opstanding ten oordeel deel zullen hebben.
  


  
    Vervolgens wil Jezus de Farizeeën nog een les leren. Hij zegt hun, dat zij blind zijn voor Gods Woord. Ze zijn zo koppig, dat zelfs het grootste wonder hun koppigheid niet zou breken. Zelfs wanneer iemand uit de dood zou opstaan om hen voor de gevolgen van hun onrechtvaardige wandel te waarschuwen, zou ook dat op hun harten geen indruk maken. En precies dat gebeurde er korte tijd later, toen Lazarus, de broer van Maria en Marta, werd opgewekt. Dit wonder had bij de Farizeeën alleen tot gevolg, dat zij Jezus en Lazarus wilden doden (Johannes 11:53; 12:10). En wat veranderde er in hun houding, toen Jezus uit de dood werd opgewekt? Met een leugen probeerden zij de waarheid te verbergen (Matteüs 28:11-15).
  


  
    

  


  
    Vatten we de lessen uit deze gelijkenis kort samen:
  


  
    
      	God beoordeelt rijken en armen anders dan wij.


      	Gierigheid en hoogmoed worden scherp veroordeeld.


      	In het eindgericht zal God rechtvaardig oordelen.


      	Het voordeel van rijkdom is van korte duur.


      	Na de dood is er geen bekeringsmogelijkheid meer.


      	Het getuigenis van de Heilige Schrift is voor de verlossing toereikend.


      	Heel belangrijk: de gelijkenis wil geen verklaring geven over de tijd tussen dood en opstanding.

    


    
      We doen er goed aan, wanneer we de lessen uit deze gelijkenis ter harte nemen. Ook ons eeuwig lot wordt in het huidige leven beslist, want een tweede genadetijd bestaat er niet.
    


    
      

    

  


  
    
      
        Matteüs 17:1-8: Op de berg der verheerlijking
      

    


    
      

    

  


  Volgens dit bericht, dat we aan Lucas hebben te danken, ging Jezus met Petrus en Johannes de berg op om daar te bidden. Tijdens het bidden werd het gezicht van Jezus met een bovenaardse glans omgeven (Lucas 9:28,29). Mozes en Elia, die daar verschenen, worden nadrukkelijk als mannen beschreven en beslist niet als geesten. Hoe was het mogelijk, dat Mozes en Elia op de berg van de verheerlijking konden verschijnen?


  God had met deze beide mannen een bijzonder plan. Mozes en Elia stellen de beide klassen van verlosten voor: Elia, die niet stierf, maar direct in de hemel werd opgenomen (2 Koningen 2:11,12) stelt die kinderen voor, die tot aan Jezus' wederkomst in leven blijven en veranderd worden; Mozes echter, die stierf, later evenwel opgewekt werd, stelt degenen voor, die bij Jezus' wederkomst worden opgewekt.


  Letten we erop, dat de aartsengel Michaël (Judas 9) met de duivel om Mozes' lijk twistte. Het zal eveneens de stem van de aartsengel zijn, die bij Jezus' wederkomst de gestorvenen uit de graven tot leven zal roepen (1 Tessalonicenzen 4:16).

  

  
    

  


  
    Mozes en Elia zijn dus al verlost. Zij vormen een uitzondering op de vele gelovigen, die eerst bij Jezus' wederkomst zullen opstaan. Deze beide mannen spraken met Christus over zijn aanstaande lijden in Jeruzalem (Lucas 9:30,31). Jezus en Zijn discipelen moesten gesterkt en bemoedigd worden voor de zware beproevingen en aanvechtingen in de voor hen liggende tijd.
  


  
    

  


  
    
      
        2 Korintiërs 12:1-4: Weggevoerd naar het paradijs
      


      
        

      

    


    Merken we allereerst op, waarover de apostel spreekt. Hij zegt, dat hij over 'gezichten en openbaringen des Heren' wil spreken (vers 1). Hij heeft er kennelijk moeite mee te vertellen, hoe het bij zulke bekendmakingen werkelijk toegaat. Paulus waagt het niet zelf te beslissen of hij in dit gezicht in levende lijve naar de derde hemel werd overgeplaatst of dat hij in dit visioen enkel zo sterk onder de heerschappij van de Heilige Geest stond, dat hij voor niets anders meer ontvankelijk was. Zo beschrijft bijvoorbeeld ook Ezechiël zijn ervaringen (Ezechiël 8:1-3; 11:24).
  


  
    Er moet echter op worden gelet, dat de apostel niet zeggen kan, wat er met hem gedurende het visioen gebeurde. Toch moet hij de hemelse gebeurtenissen zo indrukwekkend gezien en gehoord hebben, alsof hij persoonlijk daar was geweest.
  


  
    

  


  
    In de brief aan de Kolossenzen brengt hij het zo onder woorden: "Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus" (Kolossenzen 2:5, zie ook 1 Korintiërs 5:3). We hebben er geen moeite mee om te begrijpen wat Paulus met de zin: "naar de geest ben ik bij u" heeft bedoeld.
  


  
    De apostel wil in 2 Korintiërs 12:1-4 niets anders zeggen, dan dat hij een visioen had en tijdens dat visioen boven al het aardse verheven was.
  


  
    

  


  
    
      
        Matteüs 10:28: De ziel die niet gedood kan worden
      


      
        

      

    


    Jezus spreekt vanaf het zestiende vers in Matteüs 10 over het lijden, dat over Zijn navolgers zal komen. Hij spreekt erover, dat mensen hun dit leven kunnen ontnemen, maar dat hun macht begrensd is. Jezus doet dit door te wijzen op het onderscheid, dat er bestaat tussen "het lichaam doden" en het door God "verderven in de hel".
  


  
    

  


  
    Lucas zegt hetzelfde, overeenkkomstig wat in Matteüs 10:28 staat, zo: "...Vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen" (Lucas 12:4,5).
  


  
    

  


  
    Wij merken op dat Jezus hier onderscheid maakt tussen het sterven, dat alle mensen treft, en het van het leven beroofd worden in de hel, dat alleen de onboetvaardigen moeten ondergaan. Door mensen kunnen de gelovigen wel de eerste, maar niet de tweede dood sterven.
  


  
    

  


  
    Overeenkomstig Matteüs 5:29,30 wordt het ganse lichaam, de gehele onboetvaardige zondaar, in de 'gehenna' geworpen. Volgens Matteüs 10:28 komen in de 'gehenna' lichaam en ziel om. Uit de woorden van Jezus en van de Bijbelse profeten komt duidelijk naar voren, dat de goddelozen niet eindeloos lijden, maar dat er een dag komen zal, waarop zij verbranden en zullen omkomen (vergelijk de teksten in Matteüs 13:40-42, 49,50).
  


  
    De gedachte, dat de mens een onsterfelijke ziel zou bezitten kan alleen dan een voedingsbodem vinden, wanneer het woord 'ziel' verkeerd wordt begrepen en er een betekenis aan wordt toegekend, die het oospronkelijke niet had. Laten we niet vergeten, dat het Griekse woord 'psyche', dat dikwijls met 'ziel' vertaald wordt, o.a. ook leven betekent. Vervolgers kunnen de christenen wel doden, maar het eigenlijke, het beloofde toekomstige leven kunnen zij hun niet ontnemen. Dit was ook de vaste overtuiging van de apostel Paulus (Romeinen 8:38,39).
  


  
    

  


  
    
      
        Openbaring 6:9-11; De zielen onder het altaar
      


      
        

      

    


    Kunnen wij ons de toestand van de martelaren als hemelse zaligheid voorstellen wanneer zij voortdurend "met luider stem" om wraak roepen? Kan dit met de geest van de martelaren overeenstemmen, van wie er zo velen voor hun vervolgens hebben gebeden? Als het zo is, dat er enigen van hen tijdens de bedreiging van hun leven zulke woeste gevoelens hebben gehad, dan is dit niet in overeenstemming te brengen met het Hemelse geluk van verloste martelaren. Hoe is dit tekstgedeelte te verklaren? In vers 10 wordt de martelaren het volgende in de mond gelegd: "Hoelang oordeelt Gij niet ons bloed?" Automatisch denken wij aan de eerste broedermoord, toen God tegen Kain, de moordenaar, zei: "Het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem" (Genesis 4:10). Zoals hier het vergoten bloed, in poëtische taal, als roepend tot God wordt voorgesteld, zo roept ook in Openbaring 6:10 het bloed van de martelaren tot God. De martelaren zelf zijn in Gods ogen gerechtvaardigd (vers 11): God weet wat men hun heeft aangedaan.
  


  
    De dag van het gericht en het oordeel staat voor de deur. De martelaren hebben hun loon nog niet ontvangen (Hebreeën 11:32-40). Het vijfde zegel is een boodschap van troost en bemoediging voor allen, die omwille van het geloof vervolgingen te doorstaan hebben. De witte gewaden wijzen op de rechtvaardiging, die deze martelaren eens zullen ervaren. Aan het einde zullen waarheid en gerechtigheid triomferen.
  


  
    In dit tekstgedeelte komt de uitdrukking "zielen onder het altaar" voor.


    Het altaar herinnert ons aan het brandofferaltaar in het Hebreeuwse heiligdom. Destijds werd het bloed van de offerdiensten aan de voet van het altaar uitgegoten (Leviticus 4:7) Wie rechtvaardiging zocht, vond haar door het gebeuren op het altaar. De martelaren, van wie het bloed vloeide, herinneren aan dit gebeuren.
  


  
    De martelaren vragen het woord, hoewel zij zich in dode toestand bevinden. In de Bijbel komen we meermaals zulke stijlfiguren tegen. Volgens Jakobus 5:4 schreeuwt het ten onrechte ingehouden loon van de arbeiders ten hemel. Jezus zegt in Lucas 19:40: "Indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen." En zo schreeuwt ook het bloed van de martelaren om wraak en rechtvaardiging.
  


  
    Wie meent dat het hier werkelijk om wraak roepende zielen van gestorvenen gaat, moet het volgende overwegen: Wanneer de martelaren in de hemel zouden zijn en hun goddeloze vervolgers in de hel, waarom dan nog om wraak schreeuwen?
  


  
    

  


  
    
      Lucas 23:42,43: De misdadiger aan het kruis
    


    
      

    

  


  De dialoog tussen Jezus en de misdadiger wordt wel het meest geciteerd om te 'bewijzen', dat de mens direct na het sterven het paradijs 'binnengaat'.

  

  
    Het evangelie naar Matteüs spreekt ongeveer 50 keer over het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der hemelen. Jezus en Zijn navolgers hielden zich intensief met dit denkbeeld bezig. Jezus leerde Zijn discipelen bidden: 'Uw Koninkrijk kome.' Nog geen 48 uur voor Zijn gevangenneming verklaarde Hij nog een keer heel duidelijk, wanneer Hij de gelovigen tot Zich in Zijn rijk zou nemen (Johannes 14:1-3), namelijk bij Zijn wederkomst.
  


  
    Ook de misdadiger was vertrouwd met wat men in Israël onder het Koninkrijk Gods verstond. Daarom bad hij: "Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt" (Lucas 23:42) "... wanneer Gij als koning over Uw rijk komt" (vertaling prof. Brouwer). Is het mogelijk, dat Jezus op het verzoek van de misdadiger, zoals sommige christenen geloven, geantwoord heeft: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn":
  


  
    
      	als Jezus Koninkrijk op dat 'heden' nog niet was opgericht;


      	als Jezus op de derde dag na Zijn sterven zei, dat Hij nog niet bij de Vader was geweest (Johannes 20:17);


      	als Jezus gedurende 'drie dagen' in de aarde was (Matteüs 12:40);


      	als de gelovigen eerst bij Jezus' wederkomst opgewekt worden en dan door Hem in Zijn Koninkrijk opgenomen worden (Johannes 14:1-3);


      	als Jezus Zelf van te voren zei, dat Hij pas op de derde dag na Zijn dood zou worden opgewekt (Lucas 18:22)?

    


    
      Nee het is gewoon niet mogelijk, dat Jezus de misdadiger zou hebben beloofd nog 'heden' met Hem in het paradijs te zijn. Op het verzoek van de misdadiger: "Gedenk mijner, wanneer Gij in Uw Koninkrijk komt", antwoordt Jezus: "Voorwaar, Ik zeg u heden (heden, wanneer jij aan het kruis hangt, heden, nu wij bespot en gehoond worden, heden, in deze verschrikkelijke toestand), gij zult met Mij in het paradijs zijn." Wanneer? Als Hij terugkomt en alle verlosten tot Zich neemt.
    


    
      "Ik zeg u heden" stemt geheel overeen met de Hebreeuwse manier van spreken. Het is een bijzonderheid van de Oriëntaalse uitdrukkingswijze, dat men bij het geven van een belofte ook de dag vermeldt, waarop de belofte gegeven wordt.
    


    
      Uit de samenhang van alle hiervoor in aanmerking komende Bijbelse uitspraken blijkt: De komma moet na het 'heden' worden geplaatst. De met Jezus medegekruisigde houdt zich niet bezig met de vraag van het wanneer, maar met het verlangen tenminste een plaats in Gods Koninkrijk te verkrijgen.
    


    
      Heel belangrijk is het volgende feit: In de oudste Griekse handschriften bestonden geen leestekens, dus ook geen komma's. Bijgevolg staat het iedere vertaler vrij, de komma voor of na het 'heden' te plaatsen. Wanneer de vertaler echter met de samenhang en de basisuitspraken in de Bijbel rekening houdt, is hem deze vrijheid ontnomen, want dan hoort de komma achter het 'heden'.
    


    
      

    

  


  
    
      
        2. Makkabeeën 12:38-45 Gebed en zoenoffer voor gestorvenen
      

    


    
      

    

  


  In de rooms-katholieke Bijbelvertaling van de professoren Hamp, Stenzel en Kürzinger staat naast deze teksten de volgende aantekening: "Voor bijgelovige doeleinden gebruikten deze Joden amuletten (afbeeldingen van goden), in wiens bezit zij door plundering of koop waren gekomen ... Wanneer voor deze doden offers werden gebracht, zo vereist dit een geloof aan een voortleven van de gestorvenen. Maar niet alleen dit; bovendien heeft de schrijver de optimistische hoop, dat voor de gestorvenen verzoenende voorbede kan worden gedaan, en geloof, dat in onze leer van het vagevuur verder leeft."

  

  
    Deze aantekening laat in alle duidelijkheid zien, hoe het met het geloof van deze Joden was gesteld. Hun denken was door heidense voorstellingen gevormd, ofschoon zij ook graag aan het jodendom wilden vasthouden. En in deze Griekse zienswijze over het verder leven van de ziel na de dood is ook de leer van het vagevuur te vinden.
  


  
    Om wat voor boeken gaat het bij de apocriefen, dus ook het eerste en het tweede boek van de Makkabeeën? Hierbij moet worden opgemerkt dat er vier boeken van de Makkabeeën zijn. Opmerkelijk is het, dat zelfs de rooms-katholieke kerk slechts twee ervan als deel van de Bijbel erkent. De apocriefen werden door de in Palestina levende Joden nooit erkend; dit in het bijzonder, omdat tijdens de Joodse diaspora sommige zaken werden geleerd, die niet met het Oude Testament overeenstemmen. Er staat in de gehele Bijbel - zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament - geen enkele tekst, die voor het gebed voor gestorvenen of voor de leer van voorbede van de heiligen kan worden aangehaald. Is dit misschien de reden, waarom de rooms-katholieke kerk het tweede boek van de Makkabeeën in 1546 op het Concilie van Trente in de Bijbel heeft opgenomen?
  


  
    In 1980 verscheen er bij het rooms-katholieke Bijbelinstituut te Stuttgart een nieuwe Bijbelvertaling, de "Einheitsübersetzung". De pagina's 526 en 527 geven een nadere toelichting op de beide boeken van de Makkabeeën. Deze sluiten met de volgende woorden: "het boek is vooral vanwege zijn vooruitstrevende leer over de opstanding van de doden, het gebed voor de gestorvenen, de verdiensten van de martelaren en de voorbede van de heiligen van belang. Deze theologische uitspraken motiveren en rechtvaardigen de plaats van het boek in de oudtestamentische canon."
  


  
    Hier wordt heel openlijk gezegd, waarom het gerechtvaardigd zou zijn, de twee boeken van de Makkabeeën in de Bijbel op te nemen, namelijk om enige leerstellingen, die anders geen Bijbelse bevestiging vinden, te ondersteunen. Het moet in deze samenhang nog een keer duidelijk worden gezegd, dat de schrijver van de Makkabeeën boeken door de Griekse filosofie was beïnvloed en aangaande deze bijzondere vragen meer Griekse dan Joodse denkbeelden erop nahield.
  


  
    Ook de leer van het vagevuur, die met 2 Makkabeeën 12 wordt gestaafd, is onbijbels. Zij draagt ertoe bij de ernst van het evangelie af te zwakken. Met deze leer hebben wij met menselijke instellingen te doen, met een 'plant', die niet van God afkomstig is en daarom eens zal worden uitgeroeid (Matteüs 15:9,13).
  


  


  



  III


  
    

  


  OVERWEGINGEN TER AFSLUITING


  



  
    

  



  1. Historisch gedeelte


  
    Het Oude Testament leert geen direct verder leven na de dood. Ook Jezus niet. Hoe kwam het dan zover, dat onjuiste denkbeelden in de jonge, christelijke gemeenten binnendrongen?
  


  
    

  


  
    Het denkbeeld van het verdwijnen in het niets was voor de mensen van alle tijden een akelige, nauwelijks te verdragen gedachte. Daarom werd steeds weer geprobeerd de laatste consequentie, het schrikbeeld van de dood, uit de weg te gaan.
  


  
    

  


  
    Bijna tot aan het begin van de geschiedenis der mensheid kan het denkbeeld teruggevonden worden, dat de gestorven mens in werkelijkheid niet dood is. Deze veronderstelling werd dikwijls gestaafd met de idee, dat er een van het lichaam onafhankelijke ziel bestaat, die door de dood niet wordt getroffen. De grondslag voor dit denken is de weigering van de mens de dood als levenseinde te accepteren.
  


  
    

  


  
    De Babylonische literatuur is vol speculaties over het voortbestaan in de dood en over de verwerving van het eeuwige leven.
  


  
    Bij de Babyloniërs verbindt zich een onstoffelijk element met het lichaam en aan dit element wordt onsterfelijkheid toegeschreven.
  


  
    

  


  
    Bij de oude Egyptenaren heerste aanvankelijk niet de idee, dat de ziel gescheiden van het lichaam verder leefde, maar naar hun idee bleef de gehele mens ondanks het sterven in leven. Uit deze gedachte ontwikkelde zich bij de Egyptenaren het bekende gebruik de lichamen van de gestorvenen door balsemen te bewaren. Op deze wijze moesten ze tegen ontbinding worden beschermd. Dat maakte het bewaren van mummies in zogenaamde dodenkamers noodzakelijk. Later wijzigden zich de voorstellingen bij de Egyptenaren en de dodencultus werd steeds ingewikkelder.
  


  
    

  


  
    Bij de Perzische en Indiase volkeren vond de onsterfelijkheidsleer van de ziel vroeg ingang, waarbij de ziel, het levensprincipe van de mens, als vuur werd voorgesteld. Op grond hiervan gaf men de voorkeur aan de lijkverbranding, waarbij de ziel tot haar eigenlijke element kon terugkeren. Met het brahmanisme kwam de leer van de zielsverhuizing erbij.
  


  
    

  


  
    Bij de Grieken vond het denkbeeld van de onsterfelijkheid van de ziel zijn klassieke karakter. In de tweede helft van de vijfde eeuw voor Christus deed het geloof in de menselijke onsterfeijkheid ingang in de Griekse wereld. Vooral Plato (427-347 vóór Christus), die zich onder invloed van Socrates (469-399 vóór Christus) op de filosofie richtte werd ongetwijfeld de bekendste representant van deze leer. Bij hem vond één denkbeeld speciale beklemtoning: het lichaam is de gevangenis van de ziel, daarom is de dood de bevrijding van de ziel uit deze gevangenis.
  


  
    

  


  
    De Griekse filosoof Aristoteles (384-322/321 vóór Christus) was een leerling van Plato. Geen wonder, dat ook hij - vooral in zijn vroege werken - in de mens geen eenheid zag, maar net als zijn meester de ziel als gevangene van het lichaam beschouwde. Hij heeft in zijn "Aansporing tot de beoefening van de filosofie" de verhouding tussen het vergankelijke lichaam en de onsterfelijke ziel aan de hand van een vergelijking zeer kras voorgesteld. De gebondenheid van de ziel aan het lichaam vergeleek hij met het noodlot van mensen, die in de gevangenschap van Etruskische zeerovers waren geraakt. Van de laatsten wordt verteld, dat zij hun gevangenen in levende lijve aan lijken hebben gebonden. Met hun gezicht naar het lijk gekeerd, moesten deze arme mensen ellendig ten onder gaan. Aristoteles vergeleek nu deze gevangenen in hun zo ondraaglijke toestand met de ziel en de lijken met het lichaam van de mens.
  


  
    

  


  
    Het laat zich gemakkelijk raden, met wat voor een verachting het zo vergeleken lichaam bezien werd en hoe verlangend men het ogenblik tegemoet zag, waarop de ziel van haar banden zou worden bevrijd. Zo beschouwd werd de dood als het ware de bevrijder, als de doorgangspoort gezien tot een pas met het sterven beginnend werkelijk leven. Een betoverende filosofie had haar formulering gevonden en begon nu met haar reis over de gehele wereld.
  


  
    

  


  
    Voor al deze heidense invloeden bleef de christelijke gemeente niet gespaard. Reeds voordat de getuigen van de opstanding waren gestorven kwamen er in de gemeente enige mensen voor, die zeiden, dat er geen opstanding uit de doden bestaat (1 Korintiërs 15:12). Anderen daarentegen beweerden, dat de beloofde opstanding van de doden al had plaatsgevonden (2 Timoteüs 2:16-18).
  


  
    Hoewel hier en daar christenen van de boodschap van Jezus en de apostelen afweken, bleven velen op de oorspronkelijke lijn. Overeenkomstig hun uitspraken blijft eeuwig leven het bijzondere voorrecht van de verlosten.
  


  
    

  


  
    Clemens van Rome, Ignatius van Antiochië en de schrijver van de zogeheten Barnabasbrieven zijn, wat de leer over de natuur van de mens aangaat, nog bijbelgetrouw. Justinus, de martelaar (ongeveer 110 na Christus geboren) schrijft in zijn beroemde dialoog met de Jood Tryphon in het vijfigste hoofdstuk: "Als jullie zulke mensen hebben leren kennen, die zich christenen noemen ... en die de opstanding van de doden ontkennen en beweren: hun zielen worden onmiddelijk na de dood in de hemel opgenomen, zo houdt hen niet voor christenen."
  


  
    

  


  
    Ds. L. Reinhardt, die dit citaat aanhaalt zegt bovendien: "Voor de werkelijke christenen gold de Platonische onsterfelijkheidsleer nog in het midden van de tweede eeuw, als een tegen God gerichte, anti-christelijke leer, die men alleen bij zich ten onrechte christen noemende mensen aantrof." (L. Reinhardt: Kennt die Bibel das Jenzeits?", pagina 149,150. Ernst Reinhardt-Verlag, München, 1925).
  


  
    

  


  
    Na verloop van tijd sloten zich steeds meer voormalige heidense filosofen bij het christendom aan. Enige van deze mannen probeerden filosofische ideeën met de christelijke hoop in overeenstemming te brengen. Het aantal personen was niet gering, die wel het christendom aannamen, daarbij echter niet de filosofenmantel aflegden.
  


  
    

  


  
    Reeds Athenagoras (ca. 127-190) sloot met betrekking tot de vraag aangaande de christelijke opstandingshoop een compromis. Hij geldt als de meest veelzijdige en bedreven verdediger van de christelijke geloofsleer in de tweede eeuw na Christus. Over zijn leven is maar weinig bekend. Hij heeft een boek over de opstanding geschreven. In dit werk vermengde hij het opstandingsgeloof met de onsterfelijkheidsleer van de ziel. Hij trachtte echter, de onsterfelijkheid van de ziel niet op de Bijbel, maar op filosofische argumenten, op Griekse wijsheidsleer te baseren.
  


  
    

  


  
    Tertullianus (geboren 150 na Christus) is de eerste christen, die vagevuur, hel, eeuwige kwellingen en het gebed voor de gestorvenen in zijn leerstelsel heeft opgenomen. Naar zijn idee gaan de zielen van de martelaren naar de hemel, maar die van de andere mensen naar de onderwereld, waar zij op het gericht wachten.
  


  
    

  


  
    Met de beide laatstgenoemde mannen staan wij dus aan het begin van de periode, waarin men zich afkeert van de bijbelse verwachting. Meer en meer wordt de onsterfelijkheid van de ziel onder de algemene aandacht gebracht en de opstandingsverwachting naar de achtergrond gedrongen. Dit proces vond vooral in Alexandrië op grote schaal plaats. Alexandrië was het oord waar dit samensmeltingsgebeuren op grootste wijze werd ondersteund. Clemens van Alexandrië (ca. 150-220 na Christus) oefende hierop een machtige invloed uit. Dit geldt in het bijzonder ook voor de vraag, die ons hier bezighoudt, aangaande de christelijke verwachting. In zijn vroege werken leerde Clemens nog niet de natuurlijke onsterfelijkheid van de ziel, maar hij beschouwde het christendom als een samenvloeien van twee grote stromen: die van het jodendom en het heidendom. Hij was door zijn bemoeienis met de Griekse filosofie en gnosis langzaam ertoe gekomen zijn standpunt te veranderen.
  


  
    

  


  
    Uiteindelijk leerde hij, dat de ziel hetzelfde wezen heeft als God. Hij weerspreekt zichzelf echter op verschillende punten; enerzijds leert hij de vernietiging van de goddeloze zielen, anderzijds gelooft hij toch in de onsterfelijkheid van de ziel. Hij leert het vagevuur, maar wijst eeuwige kwellingen in de hel af.
  


  
    

  


  
    Origenes nu was een leerling van Clemens van Alexandrië, die het leerstelsel van zijn meester aanvulde, ook al was het in een andere richting. Origenes heeft het bijbelse leerstelsel geheel vergeestelijkt. "De enkeling stijgt in geleidelijke vervolmaking, het materiële steeds meer achter zich latend, naar God omhoog. Na de dood wachten louteringsvuur en zaligheid op hem of hel en nieuwe werelden voor eeuwige bestraffing; tenslotte zullen allen, ook de duivel, de zaligheid deelachtig worden." (Citaat: K. Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte 12, p. 68)


    Later werd Origenes als een ketter gezien, maar verscheidene van zijn theorieën hebben de geloofspunten van de kerk beïnvloed.
  


  
    

  


  
    Nadat de vermenging op een tragische wijze was voortgeschreden, formuleerde Augustinus (354_430 na Christus) met betrekking tot deze vraag de officiële leer van de kerk. Zij werd tot op de huidige dag slechts weinig veranderd. Augustinus had reeds voor zijn bekering tot het christendom een boek geschreven, waarin hij zestien redenen voor de onsterfelijkheid van de ziel aangaf. Zo had hij zich al aan deze heidense veronderstellingen overgegeven, voordat hij een christen werd. De brug tussen beide vormde het christelijke neoplatonisme. Met Augustinus bereikte het denkbeeld aangaande onsterfelijkheid van de ziel een hoogtepunt.
  


  
    

  


  
    Het was dan Thomas van Aquino (geboren 1226), die in de kerk aan de onsterfelijkheidsleer van de ziel haar uiteindelijke vorm verleende. En op de achtste zitting van het vijfde Lateraansconcilie in december 1513 proklameerde paus Leo X officieel het dogma van de natuurlijke onsterfelijkheid van de ziel.
  


  
    

  


  
    De leer van een zogenaamde onsterfelijke ziel vond haar oorsprong noch in het jodendom, noch in Christus. Zij is een voortbrengsel van het heidendom, in het bijzonder van de Griekse filosofie. Het ineenvloeien van christelijke en heidense opvattingen had voor de christenheid verschrikkelijke gevolgen, want wanneer twee rivieren samenvloeien, de ene met smerig en de ander met helder, zuiver water, dan wordt het smerige water niet schoon, maar het schone water wel smerig. Precies nu verging het met de zuivere Bijbelse boodschap over dood en opstanding in de kerk. Van Jezus' leer bleef nog maar weinig over.
  


  
    Is het niet tijd, dat wij ons weer ernstig daarvoor in zetten, de beide stromingen uit elkaar te houden?
  


  


  2. Besluit



  
    De opstandingshoop is een heerlijke hoop: zij is de enige bijbelse troost, die wij in het aanschijn van de dood hebben. Een andere troost kent de Bijbel niet. Alle leerstellingen die in tegenspraak staan tot de Bijbel, zijn afkomstig van de grote bedrieger, van de slang, de leugenaar, die tot Eva zei, dat ze niet zou sterven, wanneer ze van de verboden vrucht zou eten.
  


  
    

  


  
    AlsJezus komt, worden de gelovigen opgewekt tot het eeuwige leven. Later worden ook de goddelozen opgewekt, niet om eeuwig te leven, maar om hun straf te ontvangen, met andere woorden, de tweede definitieve dood te sterven.
  


  
    

  


  
    Zowel de beloning van de gelovigen als ook de bestraffing van de goddelozen is toekomst.
  


  
    

  


  
    We doen er goed aan alle voorstellingen die met de Bijbel onverenigbaar zijn, op te geven. We hebben geen spiritistische ideeën nodig om in het aanschijn van de dood getroost te worden. Dit soort vertroosting is een bedrog en stamt direct van de vader der leugens.
  


  
    

  


  
    Ook ervaringen tijdens het sterven bewijzen niets. Personen, die zulke belevenissen vertellen, waren in werkelijkheid niet dood. Dat sommige medicijnverslaafden en ook mensen met ernstige hersenbeschadigingen zulke visioenen hebben, is aangetoond en voor een deel ook te verklaren. Echter, als in de verhalen lichtwezens verschijnen en boodschappen uit de andere wereld worden overgebracht, die in tegenspraak met de Bijbel zijn, dan dient men uiterst voorzichtig te zijn, want Satan kan zich als een engel des lichts voordoen (2 Korintiërs 11:4) en op deze wijze vele mensen misleiden.
  


  
    

  


  
    Jezus en de apostelen hebben zich niet vergist. Zij leerden dat er in de laatste dagen een enorme satanische verleiding over deze aarde komen zal. Volgens hun getuigenis zullen vele mensen zich wel christen noemen, maar in werkelijkheid enkel de schijn van vroomheid hebben (2 Timoteüs 3:5). Zij zullen de Bijbel niet meer geloven, maar in plaats daarvan de fabels en leringen, die zij graag willen horen (2 Timoteüs 4:3,4). Overeenkomstig Jezus' voorzegging zullen er bovendien vele valse leraren opstaan en vele mensen verleiden (Matteüs 24:5, 11,24).
  


  
    Tegenwoordig gaat in vervulling, wat in Gods Woord werd voorzegd.
  


  
    

  


  
    Maar de roep weerklinkt steeds luider Gods Woord weer serieus te nemen en zich op Jezus' wederkomst voor te bereiden (Matteüs 24:14).


    Vandaag nog nodigt Jezus ons uit om naar Zijn stem te luisteren en mee te helpen om de boodschap, zoals in Gods Woord vastgelegd, over de gehele aarde te verkondigen. Daartoe bent ook U\u, geachte lezer, opgeroepen. God wil, dat iedere leer, die wij geloven en verder vertellen, met een duidelijk 'Er staat geschreven' kan worden onderstreept. Wij zijn geroepen, dagelijks Gods Woord te bestuderen en iedere vraag aan de hand van deze maatstaf te onderzoeken. God wenst Zich een volk op aarde, dat de Bijbel en enkel de Bijbel alleen, als richtsnoer voor alle leerstellingen kiest. We moeten met nederigheid en ernstig gebed Gods Woord bestuderen. Alleen zo kan de Heilige Geest ons in alle waarheid leiden. Hij wil ons Gods wil bekendmaken en ons helpen om helder te onderscheiden, wat waarheid en wat dwaling is. En wanneer de mens de waarheid erkent, is, om daarbij te blijven vaak een flinke dosis moed nodig.
  


  
    

  


  
    De beide volgende citaten onthullen typisch menselijke problemen, die ook bij deze vraag een belangrijke rol spelen.
  


  
    Alexis Carrell schrijft: "De mens begrijpt alleen met de grootste moeite, wat hij in zijn diepste wezen niet wenst te begrijpen. Hij sluit zijn intelligente vermogen instinctief af tegenover feiten, die hem uitnodigen hem welgevallige zaken op te geven." En Augustinus meent: "Wie zich door de waarheid niet wil laten overwinnen, die wordt door de dwaling overwonnen."
  


  
    

  


  
    Wanneer een mens met een eerlijke aard ervaren wil, wat waarheid is, dan wordt hij door de Heilige Geest tot de volle waarheid geleid (Johannes 16:13), en wie zijn hart voor Gods liefde opent, zal niet alleen steeds duidelijker inzicht krijgen, maar ook de kracht ontvangen om zich aan de kant van de waarheid te plaatsen. De Heilige Geest schenkt hem moed en vreugde om het licht, dat God hem toevertrouwd heeft, aan anderen door te geven.
  


  
    

  


  
    Het is bemoedigend te mogen zien, dat tegenwoordig steeds meer theologen, predikers en aanhangers van de meest uiteenlopende geloofsrichtingen zich met betrekking tot het vraagstuk van de dood aan de kant van de Bijbel plaatsen.
  


  
    

  


  
    De eerste bladzijden van de Bijbel berichten hoe voortreffelijk God in het begin alles voor het welzijn van Zijn schepselen tot stand heeft gebracht. Vervolgens kwam de zonde met haar verreikende gevolgen. Maar God heeft de wereld toen niet aan haar noodlot overgelaten. Hij zond Zijn Zoon voor de redding van al die mensen, die het geschenk van verlossing aannemen. De laatste bladzijden van de Bijbel berichten ons hoe het wordt, wanneer alles, wat door de zonde is verloren gegaan, zal zijn hersteld.
  


  
    

  


  
    Overeenkomstig wat God oorspronkelijk voor deze wereld had ontworpen, zullen de mensen op de nieuwe aarde, die geen sporen van de zonde meer vertoont, voor eeuwig en altijd een gelukkig leven leiden. Welk een vreugde zal er zijn wanneer geredde mensen hun gelovige familieleden, die door de dood van hen werden gescheiden, bij de opstanding weer zullen omarmen om dan voor eeuwig bij Jezus te leven.
  


  
    

  


  
    De apostel Paulus roept ons daarom in het aanschijn van de dood op, om vol vertrouwen aan Gods opstandingsbelofte vast te houden: "Vermaant elkander dus met deze woorden" (1 Tessalonicenzen 4:18).
  


  
    

  


  
    Nog nooit in de geschiedenis waren er zoveel mensen in spiritistische dwaalleren verstrikt als tegenwoordig. De gevolgen van deze 'occulte golf' zijn rampzalig. De boekenmarkt wordt letterlijk overspoeld met literatuur, waarin onbijbelse ideeën voorkomen. De gebeurtenissen, die tegenwoordig op onze aarde plaatsvinden, wijzen overtuigend op het einde. Angst en vrees verbreiden zich onder de volkeren. Vele mensen zijn bevangen door angst en wachten de dingen af, die over de hele aarde komen zullen. De natuur is uit haar evenwicht gebracht. De uitwerkingen van de zonde drijven de mensen het einde tegemoet. Maar juist tot de mensen, die deze periode meemaken, roept Jezus: "Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt" (Lucas 21:25-28).
  


  
    

  


  
    De huidige nood, maar ook de liefde tot onze medemensen, zou ons ertoe moeten brengen meer te vertellen over datgene, wat God voor onze redding heeft gedaan. Daarbij hoort ook de opstandingsboodschap. Jezus is daadwerkelijk opgestaan en wij zullen, wanneer wij ons leven aan hem toevertrouwen, bij Zijn wederkomst opstaan. Die in Jezus geloven, worden uit de doodsslaap opgewekt om in een onbeschrijflijk mooi vaderland eeuwig verder te leven.
  


  
    

  


  
    Tot slot laten we ons nog een keer door twee apostelen beschrijven, hoe zij de toekomst zagen. De apostel Paulus schreef aan de gemeente in Korinte: "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning, Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here" (1 Korintiërs 15:51-58).
  


  
    

  


  
    En Johannes zegt over het toekomstige vaderland en het geluk van de verloste mensen het volgende: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer ... en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig...
  


  
    Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn" (Openbaring 11:1,4,5,7).
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